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ÖBÜRGÜNKÜ 
SİBERNETİK 


Dr. Toygar AKMAN 


Kitabı Sunarken 


Bugüne kadar, Sibernetik Bilim ve Teknolojisinin gelişmeleri üzerinde 
120 makalem yanı sıra 12 cilt kitap yazmış ve konuyu ayrı yönlerinden ele 
alarak incelemeye çalışmıştım. 

İlk önce, “Modern Fizikteki Gelişmeler” karşısında insanın, “Şuur” ya da “Bilinç”inin ne gibi aşamalar geçirmekte olduğunu belirtebilme çabasına girişmiştim. Bu nedenle, 1960 yılında “MODERN FİZİĞİN GETİRDİĞİ REALİTELER VE ŞUUR PROBLENİNİ kaleme almıştım. 

Almanya'ya yaptığım bir gezi sonunda, Berlin'de bana seyrettirilen “Modern Bir Opera'da, “Işık Uyumlarıyla Sahne Dönüşümlerinde Sibernetik Uygulaması” ile karşılaşınca, bundan çok etkilenmiş ve İstanbul'a döner dönmez ELEKTRONİK BEYİN adlı piyesimi yazmıştım. Bu piyeste, Elektronik Beyin Makinesini yaratan Bilgin ile Makinesi arasında süre gelen, “Karşılıklı Bilgi İletimi” arasında “Duygusal İletişimlerin”de meydana gelip gelemeyecegine değinmiştim. Piyesim, İstanbul Şehir Tiyatroları Tepebaşı Bölümünde 
1963 yılında temsil edilmişti. Bir anlamda “Sanatsal Sibernetik” konusunda 
Ülkemizde ilk örneği de vermiş oluyordum. 

Sibernetik'in (Bir Bilgi İletimi ve Karar Verme Sistemi olan) Hukuk Bilimi ile yakın ilgisini dikkate alarak hazırladığım ELEKTRONİK BEYİN SİBERNETİK VE HUKUK 1971 yılında yayınlanmıştı. 


1972 yılında yayınlanan SİBERNETİK, BİLİMDE DEVRİM - ELEKTRONİK BE- 
YİN, HUKUKTA REFORM kitabım ise, bu araştırmanın daha geniş bir şekli olarak ortaya çıkmıştı. 

Bu yayının arkasından 1975 yılında OTOMASYON SİSTEMİ VE BİLGİ BAN-KALARI basılmıştı. Bu kitabımda da “Otomasyon Sistemi”nin Sibernetik ile ilgisini belirtmeye ve “Bilgi Bankaları”nın ne gibi yenilikler getireceğine işaret etmiştim. 

Bu her iki kitabım da Ankara'da “Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü” tarafından yayınlanmıştı. 

Artık sıra Sibernetik'in tüm bilimleri etkileyen ve onların hepsinin üstünde birleştirici bir rol oynayan durumunu belirtmeye gelmişti. 1977 yılında BİLİMLER BİLİMİ SİBERNETİK yayına girmişti ve üst üste üç baskı yapmıştı. 

Sibernetik Teknolojisinin, tüm bilimlere yayılan bu ilginç “Boyut Yapısı” karşımda, “İnsan”ın ne durumda olduğunu gösterebilmek için yeniden insanın durumunu ele almam gerekiyordu. 1978 yılında EVREN BOYUTLARI VE İNSAN adlı kitabımı, 1981 yılında da BEŞİNCİ BOYUT adlı kitabımı, birbiri peşi sıra yayınlamıştım. 

Sibernetik Biliminin, Astro-Fizik ile ilgili ilginç gelişmelerini, heyecanla izlemekte olduğumdan, bu konuda hazırlamakta olduğum DÜNYANIN SİBER-NETİK OLUŞUMU adlı kitabım ise 1982 yılında basılmıştı. 

Bu kitaplarım ise Milliyet ve Karacan Yayınları tarafından yayınlanmıştı. 

Bir yandan Bilim ve Teknik Dergisinde, diğer yandan da Bilgisayar Dergisinde ve konu ile ilgili diğer bilim dergilerinde araştırmalarımla ilgili makalelerim yayınlanırken, Sibernetik'in tüm Sanat Dallarıyla ilişkisini belirten Sİ-BERNETİK YARATICILIK adlı kitabımı tamamlamıştım. 

Bu kitabım da 1984 yılında Bilgi Yayınevi tarafından yayına girmişti. 

Bu yepyeni Bilim, bir yanda, insanlığın hizmetine ilginç “Otomasyon Sistemleri”, çeşitli “Elektronik Makineleri” ve “Kompüterler” sunarken, diğer yönden de beklenilmeyen bir gerilime de neden olmuştu. Hızla gelişen Sibernetik Teknoloji, Amerika Birleşik Devletleri ile ( o tarihte büyük bir güç olan) Sovyetler Birliği, arasında “soğuk bir savaşın da doğması”na neden olmuştu. 


Bunun en ilginç örneği ise “Uzay'da Sibernetik Savaş” olarak süre gittiği için, 


bütün bu durumları ve birbirinden ilginç gelişmeleri de belirtmem gerektiği kanaatine varmıştım. 

Bu duygu ve endişelerle hazırlanan kitabım ise 2000 YILINA DOĞRU Sİ-BERNETİK başlığı altında 1988 yılında İş Bankası Yayınları arasında yer alarak yayınlanmıştı. 

Nihayet 2003 yılına geldiğimizde, son bir çaba ile derleyip hazırladığım “Euklidesten Günümüze Felsefe ve Bilim Dünya'sında BOYUTLAR” adlı kitabım yayınlandı. 

O kitabı takiben de hemen bir ay sonra SİBERNETİK, DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI adlı kitabım, Mart ayı içinde arka arkaya Kaknüs Yayınları tarafından yayınlandı. 

Bütün bu yayınların sonucu, ÖBÜRGÜNKÜ SİBERNETİK'in nasıl olacağı? 
sorusunu da akla getiriyordu. 

Böyle bir soruya karşılık verebilmek için, bu konuya yıllarını veren bir insan olarak, yeni bir kitap hazırlamam gerektiği, kanaatine vardım... Ancak, Sibernetik Bilim ve Teknolojisindeki gelişmeler, çeşitli çevreler tarafından ve öylesine değişik amaçlarda kullanılıyordu ki, “Öbürgünün Nasıl Bir Sibernetik Dünya Meydana Getireceği!” kesinlikle belirlenemiyordu. 

Ortada olan gerçek şu idi ki: Sibernetik Bilim ve Teknolojisinin getirdiği “Küreselleşme”, bir tek ülkenin tekeline girmeye başlıyor ve “Amerika Birleşik Devletleri İmparatorluğu” her geçen yıl, daha da genişleme eğilimi gösteriyordu. 

Bu durum, “Bilim Adamları” arasında büyük bir sıkıntı yarattığı kadar, Amerika ve İngiltere dışındaki “Avrupa ve Asya Ülkeleri” arasında da büyük endişeler yaratıyor ve aralarında yeni birlikler ve dostluklar kurmaya ve onları “Yepyeni Sibernetik Savunma Sistemleri Yaratmaya” yönlendiriyordu. Yoksa, bu teknolojinin insanlığın hizmetine sunduğu ilginç aygıtları yanında, Dünya'yı yok edebilecek yepyeni “Sibernetik Silahlar”la, “Korkunç Bir Savaş'la mı karşılaşacaktık?.. Sibernetik Gelişmeler, bu Ülkelere neler kazandırabilirdi? Amerikan İmparatorluğu karşısında ne derecede etkili olunabilirdi? 

Küreselleşme zorunluğuyla ortaya çıkan, yepyeni kıta birlikleri: “Avrasya”, “Okyanusya” ve “Afrika”nın yapacakları, Sibernetik Bilim Teknolojik Ge- 


lişmelerin Gücü, “Amerika” karşısında nereye kadar varabilirdi? 


Ve... üzerinde yaşadığımız Dünyamız, bu güçler çatışması arasında, ne gibi bir durumla karşı karşıya gelebilirdi? İnsanlığı, nasıl bir son bekliyordu? 

Bütün bu soruların karşılıkları ise, ancak “Öbürgünkü Sibernetik” tarafından verilebilirdi. 

Öbürgünkü Sibernetik çalışmaları, acaba “Dünyamızın Geleceğine İlişkin” ve “Tüm İnsanlığı Mutlu Kılabilecek” ne tür bir gelişme gösterebilirdi? 

İşte, kitabımız, bu konulara odaklanarak hazırlanmış ve çeşitli gelişmeler bir “Bilimsel Kurgu” (Scientifical Fiction) içinde gösterilmeye çalışılmıştır. 
Bilimsel Kurgu ya da İngilizce kısaltılmış biçimiyle “Science Fiction”, bazı çevrelerce bir “Peri Masalı” gibi kabul edilmektedir. Gerçekten de peri masal gibi yazılmış olan böyle kitaplar vardır. Ancak onlar hiçbir zaman “Bilimsel Kurgu” ya da “Hayal Bilim” eseri olarak adlandırılmazlar. Çünkü tabanlarında “Bilgi” bulunmamaktadır. 

Bir eserin “Bilimsel Kurgu” olabilmesi için, kesinlikle bilimsel verilere dayanarak hazırlanması ve bu “Bilgilerin Işığında Geleceğin Resmedilmesi” gerekmektedir 

Bu konuda en büyük önder, hiç kuşku yok ki yaşadığı yılın, yüzyıl sonrasını görerek Hayal-Bilim eserlerini yazan Jules Verne'dir. Bu büyük deha, kendisinden yüzyıl sonra yapılacak denizaltının, planlarını çizmiş ve yine yüz elli yıl sonra bulunacak olan ve “Tepki Prensibi” ile çalışan “Füze” ile “Aya Yolculuğu” hayal edebilmişti. 

Günümüzde ise bir fizikçi olan Arthur C. Clarke, “Uzay'da Haberleşme Uydusu”nun kurulacağını ve “Kompüterler Yönetiminde Uzay Yolculuklarının Yapılabileceğini”, hemen hemen yarım yüzyıl öncesinden görüp belirtmiş; hatta bu kitaplarından bir kaç tanesinin filme alınmasını ve böylece de görsel biçimde bilgilerimize sunulmasını sağlayabilmişti. “2001 Uzay Yolu Macerası” ve “2010 Space Odyssey” filmleri ile diğer kitapları, bunun en belirgin örnekleri olarak önümüzde durmaktadır. 

Bir Akademisyen olan Kurt Vonnegut ise, eleştirilerle bezendirdi$i kitaplarında bir başka açıdan Elektro-Teknolojik gelişmelere değinmekte, adeta bir “Sibernetik Hiciv” örneği yaratmaktadır. 

Biyokimya Profesörü Isaac Asimov, “Geliştirilmiş Kompüterlerin Yöneti- 


minde Yepyeni Bir Dünya” ve “Yepyeni Planet Sistemi” kurulacağını; ilerideki 


bilgi alış-verişlerinin ise “Planetler Arası Kurulabileceğini” resmetmiş ve çeşitli kitaplarında bu konuları, değişik yönlerinden ele alarak işlemişti. 

Astronomi Profesörü olan Carl Sagan ise “Uzay'da Yapılacak Bilgi Alış-Verişi ve Yolculukların”, kitabının kahramanı olarak gösterdiği “Haddan” adını verdiği, bir Sibernetikçi Bilgin tarafından, düzenlenebileceğini, ileri sürmüştü. 

Bütün bu örneklerin yanı sıra, “Matrix” adı ile yayına giren ve “Sibernetik Gelişmeleri” “vurdu-kırdı maceralarla karıştıran” filmi de görünce, “Öbürgünkü Sibernetik”in, (Peri masalları ya da polisiye maceralarla değil) ancak, bugüne kadar önümüze konulan “Bilimsel Veriler”den hareketle resmedilebileceği, kanaatine bir kez daha vardım. Bu kanaate uygun olarak da, kitabımı, bu duyuş ve düşüncelerle hazırlamaya giriştim. Halen yaşamakta olduğum 2003 yılı ortalarına kadar 

— “Sibernetik Gelişmelerle” ilgili olarak benim saptayabildiğim ilginç durumları; 

— Bu gelişmeye ilişkin “Bilimsel ve Politik Tartışma ve Çatışmaları”; 

— Teknolojik Üstünlüğe Erişmiş Ülkelerin, hukuki değil, fakat fiili (de facto) bir durum yaratarak, bu bilimsel gelişmeyi, yalnızca “Kendi Çıkarları İçin Kullanma Girişimleri”ni; 

— Bu güçlere karşı haklı bir savunma içine giren Diğer Ülkelerin, kendi teknik gelişimleri ölçülerinde ulaşabildikleri “Karşıt Teknolojik Buluş ve Aşamaları”nı; 

— “Sibernetik Küreselleşme” yanında “Sibernetik Kutuplaşma”nın, gitgide daha da büyük bir hızla ilerlemesini; 

— Astro-Fizik bulguların ise, yalnızca “Gezegenimiz” için değil, “Güneş Sistemimiz” hakkında da “Çok Kötümser Gelecekler” ileri sürmesini; 

— Bu arada, “Çevre”nin daha da kirlenmesi ve “Dünya Yüzeyi”nin, gitgide daha da çok çoraklaşmaya doğru gitmesini; 

— Çeşitli ülke Bilginlerinin, kişisel girişimleriyle “Gezegenimizi Kurtarma” yolundaki yetersiz ama ilginç buluş ve çabalarını; dikkate alarak 

— “Öbürgünkü Sibernetik”in, önümüze neler serebileceği hakkında belirli 


fikirleri kafamda sıralayıp değerlendirmeye çalışmıştım... 


İşte, bu bilgi birikimlerinin ve fikirlerin önderliğinde, bir “Bilimsel Hayal” (Scientifical Fiction) halinde bu kitap meydana geldi. 

Kitaptaki kahramanların yaşantılarını, bu bilimsel bulgu ve verilerin ışığı altında geliştirerek, kendime göre bir senaryo ( ya da yeni bir Space Odyssey) halinde sunmaya çalıştım. Hemen belirteyim ki, kitapta sözü edilen Fizik, Astro-Fizik, Elektronik ve Sibernetik bulgular ve gelişmeler ile Biyolojik, Fizyolojik deneylerin, hepsi doğrudur ve bilimsel bulgulara dayanmaktadır. 

Bu nedenle de bölümlerin başlarına, bilgin ve filozofların görüşlerinden kısa alıntılar yapılmıştır. 

Sibernetik Organizma yapımı konusundaki gelişmeler ise tarafımdan bir Bilimsel Kurgu içinde biraz geliştirilmiş ve kitaptaki kahramanlarla bütünleştirilmiştir. 

Sonuç ise, tamamen benim kişisel bir görüşümden ibarettir. 

Bu fikre katılır ya da katılmayabilirsiniz! Eğer katılacak olursanız, Dünyamızın kötü bir kader ile karşılaşması gibi bir durumun meydana gelmemesi için, tüm bilimsel uğraş ve çabalarınızı göstereceğinize ve sonucun değişmesinde çok büyük katkılar sağlayacağınıza inanıyorum. 


Benim yaptığım şey: kafesi açmak ve kuşu uçurmak olmuştur. 


İstanbul 2003 
Toygar Akman 


I. BÖLÜM 
Uzayda iki Sibernot 


“...Sibernetik-Organizma kelimelerinin kısaltılmasından oluşturulmuş bulunan “Siborg” kelimesi, 1960 yılından beri “Mekanik olarak gücü arttırılmış İnsan” anlamında kullanılmaktadır. İnsan beyninin, bir benzerini yapma konusundaki çalışmalar, çocukluk döneminde olmakla birlikte, gelişme yolu tamamen açıktır. Heyecanla dolu olan bu yolun, bazı yönleri, ürkütücü düşünceleri akla getirmektedir...” 


ASIMOV Isaac 
GUIDE TO SCIENCE 2 
THE BIOLOGICAL SCIENCE 1975. 


“Bir gün gelecek, karma karışık makinelerle geçici olarak birleşecek ve onları yalnızca kontrol etmekle kalmayıp, kendimiz bir Uzay Gemisi, bir Televizyon Şebekesi, bir Denizaltı olabilece$iz. 


CLARKE Arthur C. 
PROFILES OF THE FUTURE 1976. 


“..Başı gövdesinden kopartılmış ve osiloskopa bağlanmış olan bir sineğin önünden çeşitli nahoş kokular geçirildiği halde hiçbir etki görülmemişti. Ancak bu türün dişisinden alınmış ve cinsel çekiciliği olan bir koku geçirilince, osiloskop ekranında birdenbire dimdik yükselen bir çıkıntı görüldü...” 


SAGAN Carl 
THE DRAGON OF EDEN 1983. 


“..Siborg'un, daha da geliştirilmiş biçimi olan “Sibernot”, açık kabini, özgür davranışları ile ısısında büyük değişmeler olmaksızın ve bir “Uzay Gemisi” için, gerekli donanımı gerektirmeksizin Uzay içinde, çok ucuza gezi yapabilecektir...” 


RORVIC David 
AS MAN BECOMES MACHİNE 1975. 


“,..Sibernetikçilerin en büyük amacı, “İnsan Beyni” ile “Elektronik Makinenin” ortak yaşamından meydana gelecek olan “Sibernetik Organizma” kısaca “Siborg” adındaki Yeni Varlık Türü'nü yaratabilmek olmuştur. Siz, nasıl düşünecek ve nasıl değerlendireceksiniz? Bilemem! Ama ben, kafamızın içindeki şu “Beyin” ya da “Bilgi Bankasının, bir "Kompüter” ile birlikte “Ortak Bir Yaşam” kurarak, bir “Sibernot” olabilmesini ve böylece “Sonda Aygıtlarından daha yakın bilgi iletebilecek şekilde “Uzaya Açılabilmesi”ni hep hayal ettim” 


AKMAN Toygar 
SİBERNETİK ÇALIŞMALARI 2003. 


Karanlık ve sessiz Uzay'ın derinliklerinde, iki küçük uzay gemisi, büyük bir hızla akıyor ve yeni bir güneş sistemine doğru yaklaşıyordu. Disk biçiminde iki gök taşının kayması gibi. Ancak, henüz hiçbir gezegenin atmosferine çarpmadıkları için, ışık çıkartarak parıldamıyorlar, karanlığı hızla delip güneş sistemine yaklaşıyorlardı. 

Her iki uzay gemisinde de birer “Sibernot” vardı. “Uzay Gemileri”nin içine yerleştirilmiş bulunan elektronik, fotonik ve positronik sistemlerle tam bir “Uyum” ve “Ortak-Yaşam” içinde bulunan iki Sibernot! 

Ne kadar zamandır uzay yolculuğundaydılar? Saat, gün ve aylara dayalı “Zaman Kavramı”nı çoktan unutmuşlardı!.. Yeryüzünden ayrıldıkları ilk günlerde “Güneş Sistemi Zamanı”nı kullanmışlardı. Sistemin dışına çıktıklarında ise, “Sistemler Arası Zaman”ı kullanmaya başlamışlardı. Daha sonralarında “Galaksiler Arası Boyuta Dayalı Zaman” kavramına kendilerini alıştırmışlardı. 
Şimdi ise, yepyeni bir güneş sistemine girmekte olduklarından, bu “yeni sisteme göre kendiliğinden ayarlanacak olan”, “Yeni Sistem Zamanı”na ilişkin 


gün-ay ve saat sürelerini yaşamaya başlayacaklardı. 


Uzay gemileri arasındaki “Bilgi Alış-Verişi”ni sağlayan “Tele-Haberleşme Sistemi”, kendiliğinden açılmış, aynı anda da “Sibernot Alfa”nın ilettiği bilgi sembolleri “Sibernot Acyuta”ya gelmişti. 

-Beş gezegenli bu yeni güneş sistemi, iyice belirlendi Acyuta! En dıştaki beşinci gezegene dalışa geçeceğiz. Oradan bir sıçrama yaparak dördüncü gezegene ve yeni bir sıçrama ile de üçüncü gezegene yöneleceğiz. Aygıtların ilettiği verilere göre, ancak üçüncü gezegenin atmosferi var! 

-Tamam Alfa! Ben de aygıtlardan aynı bilgileri aldım! Beşinci gezegene dalış ve sıçrama açılarını saptadın mr? 

-Kaçış hızlarımız E.V. 1000001'i gösterir göstermez 3 açı 7 derecelik sapma ile beşinci gezegene yöneliyoruz! 

-Anlaşıldı! Tamam Alfa! 

Sibernot Disklerin her ikisinde de bulunan çok güçlü “Anti Manyetik Alan Sistemi” nedeniyle, uzay yolculuğu boyunca karşılaştıkları hiçbir Meteorid ya da Meteorlardan etkilenmemişlerdi. Disklere yaklaşan Meteoridler, “Anti Magnetik Alan”ların etkisi ile gemilerden hızla saparak uzaklaşmışlardı. Büyük Meteorlarla karşılaştıklarında ise, bu kez Diskler, aynı “Anti-Magnetik Alan” etkisiyle, Meteorun yanından saparak uzaklaşmışlardı. “Anti-Magnetik Alanlar Sistemi”, şu ana kadar kusursuz çalışmaktaydı. 

Disklerdeki “Elektro-Teleskoplar”, sisteme yaklaşmakla birlikle harekete geçmişler ve aradaki uzaklığı hesaplayarak “Hız Ölçüm Birimleri”ne iletmişler; diğer yandan da gezegenlerden algıladıkları “Foton'ları “İz Düşüm Aygıtları”na iletmişlerdi. Aygıtlardan gelen bilgiler, Alfa'yı do&rulamaktaydı. 
Karşılarında gitgide büyümekte olan bu “yeni güneş sistemi”nde, yalnızca üçüncü gezegende atmosferin varlığı belirleniyordu. Oksijen, Karbon, Helyum, Hidrojen ve Azot bulunduğu anlaşılıyordu. Sibernot Acyuta, “İz Düşüm Aysıtı”na gelen verileri tarayarak, gazların oranını saptamaya çalışıyordu. 
Tam bu sırada “Tele-Haberleşme Sistemi” yine açılmıştı. 

-Hazır mısın Acyuta? Yönelmeye geçiyoruz! 

-Tamam, Alfa hazırım! 

-E.V. 1000001 oldu! Haydi! 


-Tamam Alfa! 


Her iki “Sibernot Disk”, aynı anda, ufak bir açı ayarlaması ile uzun bir daire yayı çizmişler ve beşinci gezegene doğru yönelmişlerdi. Gezegene yaklaştıkları ölçüde “Hız Ölçüm Birimleri” gerekli ayarlamalara başlıyor, sıçrama anını belirlemeye girişiyordu. 

-Acyuta! Yeni güneş sistemine yaklaştığımıza göre, “Fotonik Sistem”in, “Akü Aynaları”nı açık duruma getirelim. Bol bol güneş ışınları alarak, sistemlerin akülerini dolduralım. Foton Alıcı Aynaları, güneşe doğru yönelt! 

-Tamam, Alfa yönelttim! Aküler, fotonlarla dolunca, sistem, nasılsa kendiliğinden kapanacaktır. Sen, şu üçüncü gezegendeki atmosferi iyice taradın mı? Oksijen, karbon, Helyum ve Azot oranlarını nasıl buluyorsun? 

-Şimdi o değerlendirmeyi yapıyordum. Ancak, henüz belirleyici bir sonuca varamadım. Bana öyle geliyor ki, kesin sonucu, şu beşinci gezegenden sıçrama yaptıktan sonra alabileceğiz. Daha açıkçası, dördüncü gezegeni terk ettikten sonra, analiz sonucu belli olabilecek! O zaman aysıtlarımız, üçüncü gezegen atmosferini, çok daha sıhhatli ve net bir biçimde belirleyebilecektir. 

İki Sibernot arasındaki “Bilgi İletimi”ni sağlayan “Tele Haberleşme Sistemi”, çok duyarlı bir biçimde kurulmuştu. Sibernot”lardan birinin, diğerini düşünmesi halinde, sistem kendiliğinden açılıyordu. Sibernot Acyuta'nın aklına Sibernot Alfa geldiğinde, beyin dalgalarından çıkan sinyaller, sisteme AL-FA SEMBOLLERİ'ni bir anda iletiveriyordu. Ya da Sibernot Alfa, aklına Sibernot Acyuta'yı getirdiği anda, aynı durum cereyan ediyordu. Onun beyninden çıkan sinyaller ACYUTA SEMBOLLERİ’ ni iletiyordu. Böylece de sistem, yeniden ve kendiliğinden açılıveriyordu. Sibernotlardan biri “-Dinlenmeye çekiliyorum!” sembollerini gönderip, devreyi kapatmadığı sürece, “Sibernotların Haberleşmesi” böylesine cereyan ediyordu. Ancak, “Tehlike” durumu olduğun- da, Sibernotlardan biri “Dinlenme” durumunda da olsa, sistem, kendiliğinden harekete geçiyor ve “Sibernotlar” arasındaki haberleşmeyi yeniden kuruyordu. Sibernotlardan biri dinlenmeye çekileceği zaman, disk biçimindeki uzay gemilerinden biri, diğerinin tam üstüne gelerek “Magnetik Bağlantı” kuruluyor ve böylece de “Birbirine Yapışık İki Disk” durumuna geçiliyordu. Bu durumda, dinlenmeye çekilen Sibernot, yönetimi, diğerine bırakmış oluyordu. 
“Magnetik Bağlantı” süresince yönetime başlayan Sibernot, her iki “Uzay Dis- 


ki”ni, yapışık kardeşler gibi yönetiyordu. 


Üçüncü Gezegen'in atmosferini incelemek için henüz çok erkendi. Önlerinde, gittikçe büyümekte olan beşinci gezegen görüldüğüne göre, şimdi yapılacak iş, bu gezegeni gözlemekti. Bu düşünceler içinde Sibernot Acyuta, “Petek Gözlerin, “Elektro-Teleskop”a bağlanması buyruğunu, Kompütere iletti. Sistem harekete geçmiş ve beşinci gezegenin çeşitli durumlarını Sibernot Acyuta'nın gözlemlerine sunmaya başlamıştı. Gezegen üzerindeki gazlar, öylesine yoğunlaşıp donmuşlardı ki, buzdan yusyuvarlak bir küre durumu meydana getirmişlerdi. 

-Alfa ile bir kutbundan, diğer kutbuna patenle kaysak, ayaklarımız bir yere takılmaz!.. 

diye düşünmüştü Acyuta. Aynı anda, “Haberleşme Sistemi” açılmış ve Alfa Sembollerinin iletimi ile birlikte, Sibernot Acyuta'nın bu düşünceleri de, Sibernot Alfa'ya gönderilmişti. Sinyalleri alan Sibernot Alfa, hemen devreye girmişti. 

-Beşinci Gezegen'de patenle kaymak düşüncelerini bir yana bırak oğlum! Üçüncü gezegende neler yapabileceğimizi, değerlendirmeye çalış! Hem, paten yapacak ayaklara da, artık sahip olmadığımızı unutma! 

-Do$ru!.. 

diye karşılık vermişti Acyuta. 

Öyle ya, onların ikisi de Sibernot'tu. Ne ayakları vardı ve ne de kolları!.. Elektronik makinelerle bütün bir sistem oluşturmuşlar ve “Ortak Yaşam” kurmuşlardı. İçine yerleştirildikleri "Uzay Gemileri”ni (Diskleri), yalnızca beyin güçleri ile yönetmekte idiler. Bu Disk'in içinde bulunan bütün elektronik, fotonik ve positronik sistemlerle tam bir “Uyum” içindeydiler ve uzunca bir süredir bu aygıtlarla “Ortak Bir Yaşam” sürdürmekteydiler. Acyuta, kendi kendine düşündü: 

-Bazen, nasıl da unutuyorum, artık bir “İnsan” olmadığımı ve yalnızca “Sibernot” olduğumu!.. 

Sibernot Acyuta, kendi kendine bunları düşünürken, Sibernot Alfa'nın ilettiği yeni bilgi sembolleri gelmişti. 

-Acyuta!.. Beşinci gezegenin yörüngesine girinceye kadar “Magnetik 


Alan Yaratıcı” motoru çalıştıralım! Tam yörüngeye girer girmez, “Anti- 


Magnetik Alan Yaratıcı”yı çalıştıralım!.. Kaçış hızımız, E.V. 1000111 olur olmaz, “Anti-Magnetik Alan Sıçraması” ile gezegenden fırlayalım!.. 

-Evet Alfa!.. E.V. 10000111'i gösterir göstermez, “Anti-Magnetik Alan Yaratılarak” beşinci gezegenin yörüngesinden fırlayaca8ız. Anlaşıldı, tamam!.. 

Sibernot Acyuta, bu karşılıkları ilettikten sonra, “Anti-Magnetik Alan Yaratıcı Aygıt”ın göstergelerini denetlemeye girişti. Yine kendi kendine düşünmeye koyulmuştu. 

Ne kadar ilginç bir buluşu idi bu, insanın?! 

İki yüz yıl öncesine kadar, bilginler, “Uzaya Açılabilmek” için, yalnızca “Yakıt” konusu üzerinde durmuşlardı.! Bu “Yakıt”ların ateş alması ile meydana getirilen “Tepki” ve “İtici Güç”ten yararlanılarak, Füzelerini, Uzaya fırlatabilmişlerdi. Yirmibirinci yüzyılın başlarında “Anti-Magnetik Alan Yaratma” konusu, ortaya atılmıştı. Uzaya gönderilecek olan bir Füze içinde, (Dünya'daki Magnetik Alana Karşı) “Anti-Magnetik Bir Alan” yaratılabilecek olursa, o Füzenin, büyük bir hızla Uzaya fırlayabileceğim ileri sürülmüştü. Ancak, bu kadar büyük bir “Anti-Magnetik Alan” nasıl yaratılabilecekti? 

Bu iddia, pervaneli motorlardan sonra, jet motorları gücüyle uçakları havaya kaldırmaktan çok daha önemli bir buluş idi! Ancak, koskoca Dünyanın, magnetik gücüne karşı koyabilecek bir “Anti-Magnetik Güç” nasıl sağlanabilirdi ki? 

Bilimsel Kurgu “Scientifical Fiction” yazarlarının, ön görüşleri sayesinde bu sorunu da çözümleyebilmişlerdi. Bu “Hayal-Bilim” yazarlarından biri, şu soruyu ortaya atmıştı: 

“-Mademki, her elektrik akımı olan yerde, bir “Magnetik Alan” vardır ve her magnetik alan bulunan yerde de “Elektronlar” vardır. O halde, bu elektronları, birbirlerini kovalayacak bir biçimde “Hızlandırarak”, çok güçlü bir “Anti-Magnetik Alan Yaratılabilir”! Bilginler bu öneriyi göz önüne aldıklarında, böylesine büyük bir “Anti-Magnetik Güç”e sahip olabilecek bir Füzenin, (üzerinde bulunduğu gezegenin çekim gücüne ters bir güce sahip olacağı için) o gezegenden hızla fırlayabileceğini, çok iyi değerlendiriyorlardı. Ancak, sözü edilen “Elektronların Birbirini Kovalaması”, şu hayal-bilim yazarının ileri 


sürdüğü gibi, bir sistem halinde kolayca kurulabilir miydi ki? Bilginlerin, bir 


süre sonra konuyu, daha büyük bir ciddiyetle ele almaya karar vermeleriyle, çalışmalara başlanılmıştı. O güne dek “Atom Parçalayıcı” olarak kullanılan “Siklotron”a benzer bir aygıt yapmışlar ve bu aygıt içinde elektronların, birbirlerini kovalamasını sağlayabilmişlerdi. Her biri negatif elektrikle yüklü “Elektronlar”, bu aygıt içinde birbirlerini iteceklerinden, hareket hızlandırıldığı ölçüde, birbirlerini, daha da büyük bir kuvvetle iteceklerdi! 

Teorik olarak, o aygıt içinde çok büyük bir “Anti-Magnetik Alan” oluşturabileceği anlaşılabiliyordu! Ancak, böyle bir “Anti- Magnetik Alan”, Füzenin, Dünya yüzeyinden fırlayabilmesini sağlayabilecek kadar bir güç meydana getirebilecek miydi? Araya başka itici tanecikler (örnek olarak pozitronlar sokulacak olursa) sistemin çalışması, daha da hızlandırılabilir miydi? Sorular arttığı ölçüde, bilginlerin heyecanları da yükseliyor ve çalışmalara, yeni bilginlerin katılımlarıyla daha da geniş bir bilimsel çaba ortaya çıkıyordu. 

Siklotronun içinde, elektronların hızlandırıcısı görevini yapacak olan aygıtın, pozitronların da hızla devreye girmesiyle, Siklotrondan fırlayacak bir biçimde dizayn edilmesi, sorunları oldukça çözümleyebilir bir duruma getirmişti. İlk deneylerde, “Elektron Kovalamaca Aygıtı”nı, Siklotronun tam ekseninden içeriye girebilecek bir “Disk” biçimde yerleştirmişlerdi. Elektronlar hızlandırıldığı ölçüde bu “Disk”in, “Magnetik Gücü” artacaktı. Siklotron içinde elektronlar hızla dönerken, pozitronların devreye sokulmasıyla, çok güçlü bir “Anti-Magnetik Alan” yaratılmıştı. Korkunç bir hızla dönen elektronların itici gücü, pozitronların olaya karışmasıyla daha da büyük bir anti-magnetik alan yaratmış ve Disk'in, büyük bir hızla Siklotrondan fırlayarak, laboratuvarı param parça etmesine neden olmuştu. Burada ilginç olan durum, bilginlerin, param parça olan laboratuvarın yıkıntıları içinde birbirlerini kucaklayarak kutlamaları olmuştu! “Anti -Magnetik Alan Yaratılması” başarılmıştı! İş, şimdi bu laboratuvar deneylerini geliştirmeye geliyordu. Çok daha büyük bir laboratuvar kurulmuş ve bilgin ve teknisyenler, çok daha büyük bir “Elektron Hızlandırıcı Disk” yapmışlar ve aynı biçimde Siklotron içine yerleştirmişlerdi. Bu kez, “Elektron Kovalamaca Aygıtı” çalışmaya başlar başlamaz, “Disk”, Siklotron içinde fırlayarak laboratuvarın damını delmiş ve iki teknisyenin de yara- 


lanmasına neden olmuştu. 


Bu acı deneyler, bilginleri, uygulamalarını açık havada kurulacak bir laboratuvar içinde yapmaya zorlamıştı. Bu kez, elektron kovalamaca aygıtını taşıyan “Disk”, bir Füzenin altına yerleştirilmişti. Hızlandırma işleminin arttırılması sonucunda, “Anti-Magnetik Alan” oluşur oluşmaz, Füze, birden fırlayı- vermişti. Bilginlerin, Füzede yön ayarlama sistemlerini çalıştırmalarına fırsat kalmadan, “Disk”, birden yan tarafa yönelmiş ve yakındaki bir ormana düşmüş ve yüzlerce genç ağacı, bir bıçak gibi kestikten sonra toprağa saplanmıştı! Neyse ki, bu kez yaralanma olayı olmamıştı! 

Her bir “Deney”i, daha da geliştirilmiş “Yeni Deneyler” izlemiş ve yıllar süren çabalar sonunda, “Füzelerin” ve hatta “Büyük Uzay Gemileri”nin, “Anti-Magnetik Alan Yaratılarak Hareket Ettirilmesi Sistemi”, en küçük ayrıntılarına dek planlanarak hazırlanabilmişti. Bilginler, bu “Anti-Magnetik Alan”ı yaratan “Elektronları Hızlandırıcı Aygıta”, bu görüşü yıllar önce ortaya atan Hayal-Bilim Yazarının adlandırdığı gibi “Elektron Kovalamaca Makinesi” adını vermişlerdi. Böylece de, o Science-Fiction yazarının dehasına duydukları, hayranlık ve saygıyı belirtmişlerdi. O tarihten bu yana, Uzaya gönderilen gemiler, “Tepki Prensibi” ile değil, “Anti-Magnetik Alan Yaratma Prensibi” ile çalıştırılmaya başlanmıştı. Uzay Gemilerinde, gerçi gene de “Ufak Tepki Motorları” bulunuyordu. Ancak, bu motorlar, küçük sapma ya da yön değiştirme işlemlerinde kullanılıyordu. “Anti-Magnetik Alan Yaratma Sisteminin en büyük yararı, Uzay boşluğunda karşılaşılan Meteorit ya da Meteorlardan, kolayca sıyrılabilmenin sağlanmış olmasıydı. İnsanoğlu, “Uzaya Açılma Konusu”nda, o güne dek ulaşamadığı büyük başarıyı elde edebilmiş olmanın hazzını ve gururunu yaşıyordu. Çeşitli Ülke yatırımcıları, milyarlarını, bu sanayi koluna yatırmak için adeta birbirleriyle yarış ediyorlardı!.. 

Küçük bir Uzay Gemisi durumunda olan “Sibernot Disklerin, herhansi bir gezegenin yörüngesinden sıçrayarak, başka bir gezegenin yörüngesine doğru atlama yapmaları gerektiğinde, Sibernotlar, hemen “Elektron Kovalamaca Aysıtını” çalıştırıyorlardı. Gezegen yüzeyinden hızla uzaklaşmak istediklerin- de ise, “Aygıtı” ters yönde çalıştırıyorlardı. Bu anda meydana gelen “Anti-Magnetik Alan Etkisi” ile “Sibernot Diskler”, mermi gibi fırlayarak gezegen yüzeyinden sıçrıyordu. Bu sıçrama ve atlamaların, kolaylıkla yapılabilmesi 


için, Uzay Gemileri de Sibernot Füzeler de hep “Disk” ya da “Tabak” biçi- 


minde yapılıyordu. Sibernot Acyuta, göstergeleri denetlerken, bütün bu bilimsel ve teknik gelişmeleri, bir film şeridi gibi hafızasından geçirivermişti. 
Kaçış hızları, şu anda E.V 1100011 durumunu gösteriyordu. Biraz sonra E.V. 
1100101 olmuştu. Bir süre daha geçmişti. Şimdi, E.V. 1100111 olmuştu. Acyuta, göstergeleri dikkatle izliyordu. Biraz sonra ise kaçış göstergesi E.V. 
1101011'e gelmişti. Tam E.V.1101111 olunca, Acyuta, “-Şalter açılsın!” komutunu aygıta iletmişti. Aynı anda da, arkadaşına 

-Tamam Alfa!.. Şalteri açtım! 

sinyallerini iletmişti. Bu mesajı takiben, arkadaşından 

-Denetledim!.. Tamam Acyuta!.. Aynı nano saniye içindeyiz! 

karşılığı gelmişti. 

Sibernot Acyuta, “Anti-Magnetik Alan Etkisi” ile hızlandıkları anda, hiç bir etki duymayacaklarını biliyordu. Sibernot olarak hazırlandıkları ilk aylar- da, “Güneş Sistemi” içinde yaptıkları deneylerde, “Hızlandırma Anı”nda, pek bir şey hissetmemişti. Ancak, büyük bir gezegen yörünsesinden sıçramak için “Anti-Magnetik Alan Yaratıcı Aygıtı” çalıştırdıklarında, beyin dalgalarında, “Karıncalanma” gibi bir şeyler duymuştu. Özellikle Jüpiter'den Satürn'e yapılan sıçrama anında ve yine Satürn'den Uranüs'e yapılan sıçrama anlarında, hep bu “Karıncalanma” olmuştu. O zaman durumu, Dünyadaki Uzay Merkezi'ne iletmişti. Tam iki saat sonra da, kendilerini “Sibernot” olarak yaratan Prof. Dr. Murat'ın Yeryüzünden gönderdiği sinyaller gelmişti. 

-Beyin dalgalarınızda, böyle karıncalar olması çok doğal! Çünkü bütün bir sistemin “Magnetik Alanı”, birden değişime uğruyor. Gerçi bizler, böyle anlarda beyin dalgalarınızın etkilenmemesi için, elektronik sistemlerinize gerekli “Uniselektörler”i yerleştirdik. Fakat bu “Uniselektörler”, etkiyi ne kadar azaltırlarsa azaltsınlar, beyin dalgalarınız, bu durumu yine de algılayacaktır. Ancak, endişe edecek bir şey yoktur! Çünkü “Tek Seçici” durumunda olan Uniselektörler, yeni magnetik alana uyumu, hemen sağlayacaktır! 

Sibernot Acyuta, “Hızlandırılmış Olarak Yörünseye Akış” boyunca, beşinci gezegeni gözlemeye devam ediyordu. Gri-Beyaz bir kartopu durumunda parlamakta olan gezegen, gitgide büyüyordu. Tostoparlaktı ve atmosferi yoktu. Çevresinde dolanan hiç bir Uydu da gözükmüyordu. Tam bu sırada Tele 


Haberleşme Sistemi açılmıştı. 


-Acyuta!.. Bu gezegende yapacağımız bir şey yok!.. İkinci çevre dönüşü ile birlikte sıçrama yapalım. İkinci dönüşte, gezegene daha çok yaklaşalım ve E.V.1011111 gösterir göstermez, “Anti-magnetik Alan Yaratıcıyı” ters yönde çalıştıralım! Bu soğuk ve tatsız gezegenden bir an önce fırlayıp ayrılalım! 

-Tamam Alfa!.. Tam E.V. 1011111'de, ters yönde çalıştırıcı şalterler açılacak ve sıçrama yapılacak!.. 

Gezegenden sıçrama anı yaklaşıyordu. E.V. 1011111 olur olmaz, Acyuta şalterin açılması komutunu vermişti. Birden aynı sarsıntı ve aynı “Karıncalanma”yı duydu. Beşinci gezegen yörüngesinden çok şiddetli bir sıçrama yapmışlardı. 

Karıncalanma azaldı...azaldı.. ve Sibernot Acyuta, o zaman gezegenden tamamen uzaklaşmış olduklarını kavradı. Biraz sonra Tele Haberleşme Sistemi açılmış ve yol arkadaşının sinyalleri gelmişti. 

-Dördüncü gezegene doğru yön ayarlamasına geçiyoruz!. 

Sibernot Acyuta, uzun süreden beri olayların içinde yaşadığı halde, inanmaz bir durumda imiş gibi, karşılık vermişti. 

-Gök taşının kayması gibi, atlayıp kayıverdik sanki! Değil mi Alfa? 

-Sanki değil, gerçek Acyuta!.. Şu anda dördüncü gezegene doğru gitmekteyiz! 

Tele Haberleşme Sisteminin kapanması ile birlikte Sibernot Acyuta yeniden düşüncelerine dalmıştı. 

-Ne kadar tuhaf!.. 

diye soruyordu kendi kendine... 

Yepyeni bir güneş sistemine daha dalış yapmışlardı. Hem de kendi güneş sistemlerinden kaç “Işık Ayı Ötede” olan yepyeni bir sistem daha, işte karşılarındaydı. Ve.. bu sistemin, beşinci gezegenini arkalarında bırakmış, dördüncü gezegenine doğru kayıyorlardı. Şu ana kadar Uzay Yolculuğundan başka bir yolculuk yapmadıkları halde, hala inanası gelmiyordu! Sanki kendi Güneş Sistemi içinde yolculuk yapıyorlarmış da, gezegenlerden birine dalış yapmışlar da, biraz sonra kendi gezegenleri “Dünya”ya döneceklermiş de... 
gibi.. duygulara kapılmaktan kendini alıkoyamıyordu bir türlü! 

Oysa, kendi gezegenlerinden, doğup büyüdükleri kendi “Dünyaları”ndan 


ne kadar uzaktaydılar! 


Elektro Teleskopunu, uzaklaşmakta oldukları beşinci gezegene çevirerek, zaman zaman da “zuum” yaparak gözledi. Evet!.. Yanlış değildi gördükleri! Bu gezegen, kendi Güneş Sistemi içindeki gezegenlerin hiç birisine benzemiyordu. Yeni bir güneş sistemi içindeydiler ve o sistemdeki gezegenlerden birinden diğerine doğru sıçramış, kayıyorlardı. Bir kez daha, 

-Ne kadar da tuhaf!.. 

diye düşündü. Sonra da, rüya görmediğini kavrayarak, 

-Kendi sistemimizden ve Dünyamızdan bu kadar uzaktayız ha!.. 

diye sürdürdü düşüncelerini. 

Gri-beyaz kartopu durumundaki beşinci gezegen, gitgide küçülüyor ve yeniden kendi yalnızlığı içine gömülüyordu! 

-Belki binlerce... belki de milyonlarca yıldır, ilk kez, bizim “Sibernot Disklerimiz”den başka bir ziyaretçi göremedi bu garip gezesen!.. Bizimki de zaten, yarım yamalak bir ziyaret! Ne yapalım arkadaş! Sen, böyle kendi sessizliğin içinde kalmak zorundasın! Alfa ile benim, seninle dostluk ilişkimiz bu kadarcık işte!.. 

biçiminde edebiyat yapmaya çalışıyordu ki, Tele Haberleşme Sistemi açılmış ve Sibernot Alfa'dan gelen bilgi sembolleri, serin dalgalar halinde çarpmıştı ona. 

-Kuzum Acyuta!.. Neler düşünüp duruyorsun öyle?.. 

-Hiiiç! 

diye karşılık verdi. Sonra da ekledi. 

-Şu beşinci Gezegen'in atmosfersiz ve uydusuz yapayalnız dolanıp duru- şu, bana biraz dokundu da!.. 

-Neyse ki, yaklaşmakta olduğumuz dördüncü gezegen yapayalnız değil! 
Hem, uyduları, hem de atmosferi var! Ancak, oryaya varıncaya kadar, bizim de bir hayli zamanımız var. Biraz C.D. seyrederek zamanı geçirmeye çalışa-Um! Gezegene yaklaşınca durumu daha açık olarak gözleyece$iz. 

Sibernot Alfa Tele Haberleşme Sistemini kapatmıştı. 

Acyuta, bu kez, “Elektro-Teleskop” sinyallerini, “Petek Gözler”e bağlayarak, dördüncü gezegeni incelemeye geçmişti. Gezegen'in yüzeyi, açık kır-MIZI, turuncu ve sarı karışımı renk armonisi içinde gözüküyordu. İki tane de 


Uydu'su vardı. Uydulardan biri, “Dünya'larının çevresinde dönen “Ay”dan 


biraz daha küçük olarak görünüyordu. Diğeri ise, ondan da ufaktı. Her iki uydunun yüzeyleri ise, kırmızıdan turuncuya çalıyordu. Dördüncü gezegende pek az (adeta sembolik durumda) atmosfer vardı. Atmosfer değil, adeta silik bir gaz bulutu gibi! Belki de bu bulutçuklar, gezegenin içinden fışkırmış volkanların, yüzeyde bıraktığı gazlardan başka bir şey değildi. Uyduların ikisinde de atmosfer yoktu. Çünkü yüzeylerindeki atmosferi tutabilecek çekim güçlerine, sahip olamayacak kadar küçüktüler. Bu nedenle çırılçıplaktılar. Sivri dağlar ve kayalıkların eteklerinde iri taşlar gözüküyordu. Yüzeylerinin düz olan kısımları ise, çeşitli büyüklükte krater hunileri ile süslenmişti. 

-Ne kadar ilginç! Çiçek bozuğu yüzlü, iki küçük kardeş gibi duruyorlar! 

diye düşündü. Volkanik patlamalar, izlerini aynen korumaktaydı. Acyuta bir kez daha inceledi. Aygıtlar, uydulardan hiç bir gaz eseri algılamamıştı. 
Anlaşılan oydu ki, bu güneş sisteminin oluşması sırasında uydularda ortaya çıkan gazlar ve gezegende meydana gelen incecik atmosferler, diğer gezegenlerin çekim etkileri ile uçup gitmişlerdi. Gezegen yüzeyindeki açık kırmızı ve turuncu renkleri, içerisinde oluşan volkanik patlamaların, zaman zaman dışa vurduğunu, bu nedenle de incecik bir gaz tabakası ortaya çıktığını belirliyordu. 

-Herhalde, üçüncü gezegenin çekim gücü, dördüncü gezegenin yüzeyinde “Hayatın Oluşması”na hiç fırsat tanımamış! 

diye düşündü. Fiziksel Evren'de (büyük balık küçük balıkları yutar örneğinde olduğu gibi) Çekim gücü büyük olan gök cisimleri, yakınlarında dolanan ve kendilerinden çok daha küçük olanlarının atmosferlerini çekip yutmakta ve onlara kendi yüzeylerinde “Canlı Varlık Oluşturabilme Hakkı” tanımamakta idiler. Acyuta, durumu arkadaşına iletebilmek için Tele Haberleşme Sistemini çalıştırmıştı. 

-Evet Acyuta!.. 

-Dördüncü gezegende de, uydularında da atmosfer yok Alfa! Algıladığım verilere göre, bu güneş sisteminin oluşması tarihinde, üçüncü gezegen, sahip olduğu büyük çekim gücünün etkisiyle, bu gezegenin ve uydularının atmosferlerini çekip yutmuş! 

-Tıpkı, kendi Dünyamızın, “Ay”ın atmosferini çekip yutmasını andırıyor! 


-Büyük balık küçük balığı yutar, örneğindeki gibi! 


-Ancak, burada büyük bir fark var! Büyük olan gezegen, küçük olan gezegeni yutmuyor!. Yalnızca atmosferini çekip alıyor! Unutma ki, küçük olanın da kendine göre bir intikam alma hakkı var! 

-Anlayamadım! Nasıl yani? 

-Atmosferi tamamen çekip yutulmuş olan “Ay”ımız, çevremizdeki dönüş evresi boyunca, kendi çekim gücü ile Dünyamız denizini yukarıya kaldırıp bırakarak “Gel-Git Dalgaları”na sebep olmuyor mu? 

-Doğru! Çok haklısın!.. 

-Senin saptadıklarını, benim aygıtlarım da aynen doğruladılar. Anlaşılıyor ki, bu gezegende de “Su” diye bir şey yok!.. Bu nedenle fazla oyalanma- dan, gerekli sıçramayı yaparak üçüncü gezegene yönelelim! Bu kez E.V. 
1111111 olunca Yörünge Sıçramasını yapalım. O zaman tam bir yay çizerek üçüncü gezegenin çekim alanına girebileceğiz!. 

-Tamam Alfa! 

Belirli an gelir gelmiş E.V. 1111111 olmuştu ve Disklerin her ikisi de, gezegen yörüngesinden fırlayıvermişlerdi 

Yine aynı sarsı.. aynı karıncalanma.. Ama bu kez, karıncalanmayı, daha da büyük şiddette duymuştu. 

-Acaba bu karıncalanmayı Alfa da aynı şiddette duymuş mudur? 

diye düşünür düşünmez Tele Haberleşme açılıvermişti 

-Evet Acyuta! Ben de aynı şekilde duyup algılıyorum. Yörüngeyi tam ayarlayabilmek için çok güçlü bir sıçrama yaptık! Bu nedenle de sarsı büyük oldu. Dikkat edersen, karıncalanma artık azalıyor! 

Evet!.. Bende de azalma başladı! Uniselektörler anlaşılan çok iyi çalışıyor. 

Öyle olması gerekli!.. Bizi Sibernot olarak yeniden yaratanların, tüm ayrıntıları dikkate almaları ve en küçük bir hataya yer bırakmamaları zorunluydu. Başka türlü, bu göreve hazırlanamazdık! 

-Do$ru! 

diye kısaca karşılık verdi Acyuta. Elektro Teleskopu, bir süre yine Petek Gözlere bağlayarak ayrılmakta oldukları dördüncü gezegene doğru çevirdi. 
Çıplak gezegen iki yavrusu ile birlikte gitgide uzaklaşarak küçülüyor ve geride 


kendi yalnızlıklarıyla kalıyorlardı. Veda sahnesini fazla uzatmayarak, Elektro 


Teleskopunu ulaşacakları üçüncü gezegene çevirdi. Elektro Teleskoptaki ışık izdüşümleri, gezegenden mavi, yeşil ve sarı biçiminde renklerin yayınlanmakta olduğunu gösteriyordu. Bu izdüşümler, çok önemli şeyleri de belgeliyordu. 
Gezegen ise, kendi atmosferi içine saklanmış, bu iki ziyaretçinin, kendisine doğru yaklaşmasını bekliyor gibi idi! Her geçen an, gittikçe daha da büyüyor ve onlara daha da yaklaşıyordu. 

-Yörüngeye girince bir kaç tur atalım Acyuta! Bu gezegeni, iyice algılayabilmemiz için, her dönüş ile birlikte 001 kadar yavaşlayalım ve içe kayalim! 

-Anladım Alfa! 

Artık petek gözler, yalnızca üçüncü gezegeni gösteriyordu. Gitgide büyüyen ve renk ışıldaması da o ölçüde zenginleşerek büyülü bir duruma geçen “Atmosferli Üçüncü Gezegen”.. Evet, büyük görevlerini yerine getirmeye ça-Uşacakları “Atmosferli Gezegen”, işte tam karşılarında, onları bekliyordu. 
Atmosferine girdiklerinde nelerle karşılaşacaklardı? Yüzeye yaklaşınca neler göreceklerdi acaba? 

Gezegen'in yüzey yapısı, onların görevlerini yerine getirebilecek bir ortama ulaşabilmiş miydi? Şu anda, atmosferin altını gösterebilecek hiç bir bulsu edinememişlerdi. Yalnızca kalın bir atmosfer gözüküyordu. Gezegene yaklaşıp öbür yüzüne geçtiklerinde de atmosfer, aynı kalınlıkta mı olacaktı? Ancak, gezegenin o yüzü, kendi güneşine bakıyordu. Yapılan ölçümler, gezegenin kendi ekseni üzerinde çok yavaş bir dönüşümde bulunduğunu bildiriyordu. 
Belki, güneşe bakan yüzeyde atmosferi biraz daha inceliyor olabilirdi! Pekiyi de, gezegenin (kendi zamanına göre aylarca sürebilecek ) çok yavaş dönüş hareketi nedeniyle, yüzeyindeki fiziksel, biyolojik ve kimyasal oluşumlar, ne gibi gelişimlere varabilmişti? 

Sıçrama hızına uygun olarak gezegene yaklaştıkça, Acyuta, yalnızca “Büyük Görevleri”ni düşünüyordu. Büyük görevlerini., ve., kendilerini, bu göreve hazırlayanları.. 

Hafızası, çok gerilere doğru kayıyor ve onu yıllar öncesine doğru götürü- 


yordu.. Yıllar öncesine.. ve.. o korkunç Ağustos ayına... 


I. BÖLÜM 


Karıncalara Emri Kim Verdi? 


“Karınca devletinde, kafa ya da ruh nerede gizlidir? Hiç münakaşa edilmeyen emirler, nereden çıkar? Karıncalıkta düzen, öteki böcek guruplarından daha emniyetli ve daha takdire şayandır. Ve karıncaların hayatı, genel olarak, daha karışık, daha sergüzeşt dolu olduğu için, bu düzen, üstteki guruplardan zordur. Karıncalık hücreleri, altmış trilyondan daha fazla bulunan bizim bedenlerimizin tersine olarak hücreleri toplanmış, aynı dağınık ve dışta kalmış, fakat dıştaki istiklallerine rağmen, aynı merkezin, kanununa uyan, tek bir fert olarak göz önüne alınmalıdır.” 


MAETERLINCK Mourice 
KARINCALARIN HAYATI 1936. 


“Karıncaların gücü, sayılarından, oldukça uzun ömürlerinden -ki bu dengeli bir koloni hayatı kurmalarını sağlamaktadır- ve geniş coğrafi dağılışından ileri gelmektedir. Dünyadaki bütün hayvanları bir araya getirecek olsanız, yine de karınca sayısı, onlarınkinden fazla olur.” 


MORLEY Derek Wragle 
KARINCALARIN DÜNYASI 1966 


“Karıncalar, büyük ve karmaşık bireyler meydana getirmek yerine, büyük ve karmaşık topluluklar oluşturmuşlardır. Ve bu topluluklar, kendilerini meydana getiren tek tek bir bireylerden daha zeki görünmektedir...” 


ASIMOV Isaac 
EXTRATERRESTRIAL CIVILICATIONS 
(DÜNYA DIŞI UYGARLIKLAR) 1979. 


Sibernot Acyuta, bir an, o “Kaza”nın olduğu günü düşündü. Dünya tarihi ile 2091 yılının Ağustos ayı idi. Ağustos ayı, o yıl, çok başka geçiyordu! Gökyüzü, kapkara bulutlarla kaplıydı! Çekirge saldırıları başladığından bu yana, Gökyüzü hep böyle karanlık bulutlarla kaplanıp kalmıştı. Ne korkunç bir saldırı olmuştu! Televizyonlar, Radyolar, Gazeteler ve İnternet Haber İletim Sistemleri, hala o haberleri, tekrar tekrar iletmeye devam ediyorlardı. 

Bir sabah, Afrika'nın ortasından kalkan çekirge sürüsü, önce Kuzey Afrika tarlalarına hücuma geçmişti. Sudanlılar, Mısırlılar, Libyalılar, Cezayirliler, Faslılar ve Tunuslular, hiç bir önlem almalarına fırsat kalmadan, birbirlerinin arkasından kara bulutlar halinde gelen, korkunç bir çekirge saldırısına uyanmışlardı. Ülkelerine kara bir yağmur gibi yağan çekirgelere karşı, tarlalarını kendi kişisel ve ilkel aygıtlarıyla savunmaya girişmişlerdi. Kimileri sopalarla, kimileri kürek ve balık ağlarıyla savaşmaya çalışıyor, kimileri de tarlalarını yakarak, çekirge felaketini yok etmeye uğraşıyordu. Afrikana Devleti Bilginler Konseyi, hemen toplanıp, kararlar almasına rağmen, kuzey ülkelerinin tarlaları, çoktaaan çorak steplere dönüşmüştü! 

Dünya insanları, ancak o zaman ne denli bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını anlamışlardı. Çünkü olayın ikinci günü, çekirge sürüsü, iki ana kola ayrılmıştı. Bir kol, Suriye, Irak, İran, Afganistan, Pakistan'dan, Hindistan ve Çin'e doğru uzanırken, diğer kol, Afrika'nın kuzey batı ucundan İspanya ve Portekiz'e, Fransa, İtalya Almanya üzerinden Kuzey Avrupa'ya doğru bir “Felaket Bulutu” halinde uzanmaya başlamıştı... 

Avrasya Devletleri Bilginler Konseyi, gerçi, bu savaşa karşı daha erken savunmada bulunabilme ve daha etkin silahlarla karşı koyabilme imkânını elde edebilmişti. Yüzlerce uçak ve helikopterlerle, böcekleri yok edici gazlar, çekirge bulutların üstüne sıkılmış, çekirgelerin yoğun olarak yaklaştıkları bölgelerin tam sınırlarında, yukarılarda (ve tam üstlerinde patlayan) yangın bombaları fırlatılıp patlatılmıştı. Ama öyle hemen sonuç alınamamıştı. Tam on gün sürmüştü bu “Çekirge Savaşı”. Tarlaların yakınında özel “Çekirge Yakma Pistleri” yapılmıştı. Çuvallarla toplanan çekirgeler oralarda yakılıyordu. Hırsını alamayan bazıları ise, yerdeki çekirgeleri küfrederek ayakları ile ezip çiğniyorlardı. Ancak on günlük savaşın bilançosu, çok ağırdı. Avrasya Ül- 


kelerinin besin tarlaları, kurumuş otların kapladığı tundralara dönmüştü! 


O yıl, Afrikana ve Avrasya Ülkeleri, aç kalacaklardı!.. Bu açlıkları kısmen giderebilmek için, ambarlarında bulunan buğday, arpa ve çavdar, pirinç ve fasulye ve mercimek stoklarını, dağıtılan karnelerde yazılı miktar kadar kullanabileceklerdi. Bu ülkelerdeki halkların tamamı, “zorunlu bir oruç dönemi”ne girmişlerdi. Konunun önemi nedeni ile “Bilginler Ortak Konseyi” toplantıya çağırılmış ve Amerikana ve Okyanusya kıtalarının ne kadar yardım yapabilecekleri hemen karara bağlanmış ve binyüz otuz kadar büyük tonajda gemi, bir hafta içinde tahıl ile yüklenerek, bu ülkelere ulaştırılmak üzere yola çıkarılmıştı. 

İşte tam bu sırada, Güney Amerika ortalarından, “Kapkara Bulutlar Halinde” havalanan çekirge sürüleri, kuzey ülkelerine doğru saldırıya başlamışlardı!.. 

Ne biçim şey idi bu?.. Neden, çekirgeler, Dünyanın dört bir yanından, böylesine büyük bir saldırıya geçmişlerdi?.. Hangi etken, onları, böyle bir saldırıya yönlendiriyordu? 

Halk ise, panik içinde sağa sola koşuyor, herkes evine tahıl, un ve makarna stok etmeye uğraşıyordu. Bu nedenle de, televizyon ve radyo haberlerinde her gün, hücuma uğrayan ve talan edilen market ve dükkânların görüntüleri yer alıyordu. Emniyet güçleri ile talancılar arasında büyük çatışmalar cereyan ediyor ve sonuçta pek çok ölü ortada kalıyordu. “Bilginler Ortak Konseyi”, bu büyük felaket karşısında Afrikana, Avrasya, Amerikana ve Okyanusya Kıtaları Bilim Konseylerini, alacakları kararlarda tamamen serbest bırakmışlardı. 

Amerikalılar, her zamanki tutumlarını sergilemişler ve “İnsan Hakları” konusunda ileri sürülen hiç bir görüş ya da eleştiriye aldırış etmeksizin, çekirge sürülerinin üstünde “Titreşimli Atom Bombası” kullanılmasına karar vermişlerdi. Onlar bu kararları alırken, korkunç bir çekirge sürüsü, Brezilya ve Arjantin tarlalarını yok ettikten sonra, Venezüella, Paraguay ve Kolombi- ya'ya varmıştı. Aynı şekilde ikinci bir kol, Panama, Kosta Rika, Nikaragua ve Guatemala'ya doğru uzanırken, üçüncü bir kol da Karaib denizlerinden Haiti ve Küba'ya ve oradan da Meksika ile Amerika'ya doğru yönelmişti bile!.. 


Amerikalılar, kesin kararlıydılar. Titreşimli Atom Bombaları, Meksika Körfezi 


üstünde çeşitli bölgelerde ve Atlas Okyanusunda Bahama Adaları üstünde uysun yerlerde patlatılacaktı. 

Bütün bilgi iletim, araçları bu durumu kamuoylarına iletmişler ve bu bölgede yaşayan tüm halklar kuzeye çağrılmış, hem de güneydeki bütün araçların, tren, uçak araba, otobüs ve gemilerin, alabildikleri göçmenlerle birlikte hızla kuzeye yol almaları bildirilmişti. Bu bildiri hemen etkisini göstermiş ve “Çağın Göç Olayı” başlamıştı. Amerikalılar, hem çekirge sürüsünün hem de atom bombasının felaketinden kurtulabilmek için, elde edebildikleri bütün imkânlarla kuzeye doğru kaçıyorlardı. Tabii onlarla birlikte güney Amerikalılar da kuzeyin yolunu tutmuşlardı. 

Tam bir haftadır, güneyden kuzeye doğru insan ve çeşitli araba seli akıp duruyordu. İmkânları olmayanlar ise bisiklet, el arabası, motosiklet ne varsa onlarla birlikte eğer, o imkânları da yoksa yaya olarak düşe kalka kuzeye do$ru yürüyorlardı. 

Aradan bir hafta geçmemişti ki, çekirge bulutları, bir karabasan gibi Meksika Körfezi üstünde görülmüştü. Amerikalı pilotlar, hazırladıkları programa uygun olarak havalanıyor ve yüzlerce uçak, çekirge sürülerinin içine dalarak zehirli gazları püskürtüyorlardı. Pilotlar, bir süre sonra içine girdikleri kapkara bulutun ne kadar büyük bir tehlike yarattığının farkına varıyorlar ama bu korkunç sürünün içinden çıkamıyorlardı. Jet motorlarına giren çekirgeler ise, uçakların bozulması ve düşmesine neden oluyordu. Bu arada bir kaç uçak ise havada çarpışmaları sonunda düşüp parçalanmışlardı. Aşağıdaki halkın, beklediği tek şey, kesin vuruşu yapacak olan bombanın patlatılmasıydı. 
İlaç püskürten uçakların üslerine dönmesiyle birlikte “Atom Bombaları” yüklü olanlar havalanmıştı. Plan belli idi. Bombalar havada üçgen biçiminde çok geniş bir alan kurularak, aynı anda patlatılacaktı. Ve., patlatıldılar!.. 

“Titreşimli Atom Bombaları”, İkinci Dünya Savaşında, Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atılanlarından çok farklı bir yapıdaydılar. Bu bombalar, Üçüncü Dünya Savaşında kullanılan Nötron Bombalarına da hiç benzemiyorlardı. Çünkü “Titreşimli Atom Bombaları”, patlatıldıkları yerdeki Atmosferi, “Titreşimlerle Parçalıyorlar”dı. Titreşimler çevreye yayıldıkça, 


atmosferde bulunan çeşitli gazların partiküllerini de paramparça ediyor, kı- 


saca “Atmosfer İçinde Deprem” yaratıyorlardı. Böyle bir deprem içinde hiçbir canlının hayatta kalabilme şansı yoktu. 

Titreşimli bombaların, çok daha etkili olabilmeleri için, yüzlerce kilometre aralıklarla ve üçgen biçiminde saptanan noktalarda, aynı anda patlatılmaları gerekiyordu. Bu nedenle, bomba taşıyan uçaklar üçerli gruplar halinde havalanmışlardı. Meksika Körfezine hareket eden uçaklar, aralarındaki belirli mesafe ve yüksekliği ayarlayarak, önceden planlanan yere yönelmişlerdi. İkinci üçlü grup uçaklar Bahama adaları üstünde, diğer üçlü grup ise Atlas Okyanusunda üçgenin üçüncü köşesini oluşturacak yere uçmuşlardı. Üçgenin içi binlerce kilometre karelik büyük bir alanı kaplamaktaydı. Bombayı yapan bilginlerden Dr. Saga Kurt, üçgen biçimindeki patlamanın korkunç etkisini, şu kısa örnek ile açıklamıştı: 

-Bir insanın ensesine ve iki yanağına, aynı anda yüzlerce tokadın, birden atıldığını düşünün! O insan nasıl bir durumda olacaksa, üçgen içinde kalan her çeşit canlı da işte o durumda olacaktır! 

Bundan daha korkunç bir durum ise, “Titreşim Dalgaları”nın, üçgen içinde çarpışmasından sonra oluşturduğu “Fırtınalı Anafor” idi. Binlerce kilometre karelik alanı kaplayan “Dev Anafor”un yarattığı, “Atmosfer Boşluğu” içinde, “Dev Bir Hortum” oluşturacak ve içine aldığı her şeyi silip süpürerek yok edecekti. 

Evet, bombalar patlatılmıştı! Binlerce kilometre karelik alan içinde kalan çekirgelerin hepsi, titreşimlerin etkisiyle bir anda ölmüşler ve “Kapkara Dev Bir Hortum” içinden yeryüzü kara parçalarına ve okyanusa savrulmuşlar; bir kısmı ise yoğun bir yumak ya da kocaman kalın bir halı gibi düşmüşlerdi. 

Ancak, iş bununla bitmemişti! Meydana gelen “Atmosfer Boşluğu”, dev fırtınaları da beraberinde getirmişti. Bir anda gökten, kovalarla boşaltılır gibi yağmur boşalmış; seller, kent ve kasabaları basmıştı! Siklonlar birbirini izlemiş, denizdeki kocaman gemiler, bir ceviz kabuğu gibi bulundukları yerlerden havalandırılıp, kilometrelerce öteye fırlatılmıştı. Yalnız ağaçlar değil, evler ve apartmanlar bile yerlerinden sökülmüş ve yamyassı edilmişti. Patlatılan “üçgen” içinde kalan bir canlının kurtulabilmesi, tek kelime ile mucizeydi. 
Bombaların patlatılması ile birlikte “Atmosferdeki Denge Durumu”da bozul- 


muştu! Siklonlar, Kasırgalar, Fırtınalar durmaksızın sürüyor. Ekvatordan Ku- 


tuplara kadar, dev bulutlar gitgide koyulaşarak akıp duruyordu. Hiç kimse, Ağustos ayı içinde yaşadığını iddia edemezdi. Çünkü kapkara bulutların arasından bir aydan beri, bir mum ışığı kadar olsun, güneş ışınları yeryüzüne çarpmamıştı. Tüm Dünya insanları, “Çekirge Savaşı”nın faturasını, çok ağır olarak ödüyorlardı. Gerçi kasırgalar gitgide azalıyordu. Ama o kapkara bulutlar yok mu? İşte o bulutlar, insanları bir karabasan gibi sarıyordu. 

Acyuta, Ağustos ayının son gününü hatırlıyordu. Prof. Manzini ile yaylı sazlar kuarteti oluşturmuşlar ve güpegündüz olduğu halde elektrik ışığı altında, seçtikleri parçaları çalışıp prova etmişlerdi. Hele, çello çalan o zarif kızın hareketleri! Viyola çalan genç çocuğun ise kendisinden beklenmeyen başarılı uysulaması!.. Prof. Manzini ile Acyuta'nın dikkatlerinden kaçmamıştı. Müziğin sihirli etkisi boyunca, karabasanı unutmuşlardı. Bir kaç saat sonra da izin istemişti Acyuta. Prof. Manzini'n dairesinden çıktıktan sonra, koltuğunda tuttuğu keman kutusuyla asansörlere doğru yanaşmıştı. Üç asansör yanyana çalışıyordu. Yanlarına yaklaşarak “çağır” düğmesine basacağı anda, arkasında bir patırtı duymuştu. Başını çevirdiğinde iki işçinin, tekerlekli bir araba üstünde büyük bir buzdolabını, gülüşüp şakalaşarak asansörlerin bulunduğu yere doğru itelemekte olduklarını görmüştü. İşçiler, “sen götüreceksin, ben götürece-Sim” biçiminde şakalarıyla arabayı çekiştirip duruyorlardı. Bir tanesi, hızla çekince, tekerlekler onun bulunduğu yere doğru kaymış ve koca buzdolabı onu da önüne katarak, asansör kapısına çarpmıştı. Kapı bir anda fırlamış ve Acyuta, ne olduğunu kavrayamadan dev buzdolabı ile birlikte asansör boşlu-Suna uçtuğunu görmüştü! Hepsi bu kadar!.. Sonra da gözlerini, bir hastane odasında açmıştı 

-Beni duyabiliyor musun yavrum?.. 

Ne kadar da uzaktan geliyordu sesler!.. Gözlerini açtığında, çevresindeki her şeyin bembeyaz olduğunu görmüştü! 

-Karlar ülkesinde miyim yoksa? diye düşünürken, aynı yumuşak sesi bir kez daha ve usulcacık duymuştu. 

-Beni duyabiliyor musun? 

Konuşmak istemiş, konuşamamıştı. Çeneleri kilitlenmiş gibiydi. Ağzını açamıyordu. “Evet!” anlamına başını sallamakla yetinmişti. 


-Çok şükür!.. Kurtulacaksın yavrum!.. Merak etme! 


Bir daha gözlerini kapatmıştı Acyuta. Yeniden derinlere dalıvermişti. 
Aradan ne kadar süre geçtiğini bilemiyordu. Aynı yumuşak sesi, bu kez daha da yakınında duymuştu. 

-Beni duyabiliyor musun yavrum? Eğer duyuyorsan, gözlerini açmaya çaliş! 

Göz kapaklarında tonlarca ağırlık vardı sanki! Büyük bir zorlama ile açtısında, kendisini, yine karlar ülkesinde görmüştü. Birde kahverengi-gri sık sık iplikler! Biraz daha açtı gözlerini. Kahverengi-gri iplikler şimdi, daha da şekillenmişti. Yüzüne çok yaklaşmış bir insanın sakallarıydı onlar! Son bir gayretle, iyice açmıştı gözlerini. Sonra da sakalın yukarısına doğru çevirmişti. 

Beyaz gömlek giymiş, kendisine tebessümle bakan (ve kendisini yeniden yaratacak olan) insanı, ilk kez böyle görmüştü... 

-Geçmiş olsun! 

Teşekkür edecek gücü yoktu Acyuta'nın. Yine başını sallayarak ve göz kapaklarını indirerek, karşılık vermeye çalışmıştı. Sanki “Teşekkür ederim” der gibi. Sonra da, odada başka beyaz gömleklilerin de bulunduğunu görmüştü. Hepsi, tebessümle dolu olarak ona bakıyorlar ve aralarında fısıltı halinde bir şeyler konuşuyorlardı. Çok küçük bir sesle konuştuklarından, neler söylediklerini kavrayamamıştı. 

-Çok büyük bir kaza geçirdin yavrum! 

Kımıldamak istemişti Acyuta. Ama ayaklarını kıpırdatamadığını anlamıştı. Kolları ise, yatağa yapışmış gibiydi. Kalkamıyordu bir türlü! Korku, üzüntü ve panik, bir anda tüm benliğini sarmıştı. Ağlamaya başlamıştı Acyuta. Ama yeteri kadar güçle hıçkıramadan bir ağlamaktı bu! Kelimeleri güçlükle bularak konuşmaya çalışmıştı. 

-Ne oldu bana?.. Neredeyim ben? 

-Hastanedesin yavrum! Korkma!.. Güvenilir ellerdesin!.. Kendini yorma!.. 

Bu yumuşacık sese hemen ısınıvermişti. Gözleri yaşlarla dolu kurtarıcısına bakmıştı. O kurtarıcısı, bir süre sonra onu, bambaşka biçimde yeniden yaratacaktı! 

-Su!.. diye seslenebilmişti. Bardak yerine bir pamuğu ıslatarak, bir kaç 


kez dudaklarına sürmüşlerdi. Pamuk içindeki damlacıkları, emerek içine 


çekmeye çalışmıştı. Kıpırdanmak istiyor, fakat hiç bir hareket yapamıyordu! 
Sağa dönmek istedi, olmadı! Sola dönmek istedi, başaramadı!.. Ayakları, bacakları, kolları ve elleri, yok olmuştu sanki! Korku içinde başını biraz yana çevirince, her iki koluna da bağlanmış olan kan ve serum şişelerini görmüştü. 
Daha birçok aygıtın, kabloları da sarmıştı her yanını. Odada bulunan aygıtların hemen hepsinin, ayrı birer ekranları vardı ve beyaz gömlekliler, sık sık bu ekranlara bakarak aralarında fısıldaşıyorlardı. Konuşmaya başlayınca, hepsi birden dikkat kesilmişlerdi! Bir daha konuşmak ve soru sormak için çabalamaya çalışmıştı. Ama gücü yetmiyordu. Gitgide daha da azalmaya başlamıştı. 
Yeniden derinliklere doğru kayıyordu. 

Bir daha çok derinlere gitmişti. Ancak, hala da karlar ülkesinde dolaşıyor gibi hissediyordu kendini. Yere basmadan yürüyor, sanki uçuyordu! Her taraf bembeyazdı ve yine o yumuşacık ses, kulağının içinde yankılanıyordu! 

-Gözlerini açmaya çalış yavrum! 

Evet!.. Yine o sıcacık sesti ve ona hayatta olduğunu kanıtlıyordu. Gözlerini açmadan kendini toparlamaya çalışmıştı. Saçlarına bir elin, yavaşça dokunduğunu hissetmiş, hafifçe gözlerini aralayabilmişti. Yarı bulanık biçimde, yine kahverengi-gri sakalları görmüştü. 

-Gözlerini aç yavrum! Bunu yapabilecek bir güçtesin. Yeter ki denemeye çalış! 

Bu seslenme, ona güç vermiş gibi olmuş ve büyük bir gayretle gözlerini açabilmişti. Ancak, şaşkınlığını henüz atamamış ve bir daha sormuştu. 

-Neresi burası?.. 

diye ters yüz kelimelerle soru sormaya çalışmıştı. Tebessümle dolu sakallı yüz, ona doğru eğilmiş ve yavaşça, 

-Neuro-Elektronik Merkez Hastanesi! 

karşılığını vermişti. 

-0000... iiiilginç... Merkez.. Hastanesi mi?.. 

Kelimeler güçlükle dökülürken, hafızası hızla çalışmış ve bu çok ünlü ve ilginç Hastanenin çalışmaları hakkındaki bilgileri, sıralamaya girişmişti. “Neuro-Elektronik Merkez Hastanesi”, Dünyanın bir numaralı “Elektronik Protez Montaj Hastanesi” idi. Burada, çeşitli sakatlara ve hastalara, elektronik, kol, 


bacak, böbrek ve kalp ya da fotonik göz ve benzeri şeyler takılmaktaydı. Bir- 


den asansör kapısının önündeki sahneyi yeniden yaşıyor gibi olmuştu. Buzdolabı hızla kendisine çarpıyor ve birlikte asansör boşluğuna uçuyorlardı. Tekrar kendini toparladı ve hemen ayaklarını ve kollarını hareket ettirmek isteği duydu. Ancak, bacakları da, kolları da ve hatta elleri de hiç bir hareket göstermiyordu. Korku içinde sormuştu. 

-Bacaklarım mı kırıldı? 

Sakallı yüz, bu kez üzüntülü bir biçimde karşılık vermişti. 

-Yalnızca bacakların değil!.. 

O an daha büyük endişeyle sormuştu. 

-Kollarıma da mı bir şeyler oldu? 

-Yavrum!.. Seni getirdiklerinde, buzdolabının altında kalıp ezilen bacakların, yamyassı olmuştu. Kangren olmaması için ikisini de kesmek zorunda kaldık. Kolların ise buzdolabı ile duvar arasında sıkışarak aşağıya kadar sürtündüğünden paramparça olmuştu. Onları da dirseklerine kadar kesmek zorunda kaldık! 

Gülümseye çalışıp espri yapmaya gayret etmişti Acyuta 

-Demek ki, artık yarım adam oldum! 

Bu kez sakallı, tebessümünü daha da arttırarak karşılık vermişti. 

-Daha da eksik!.. Çeyrek adam, diyebilirsin! 

-Efendim!.. 

-Bak yavrum!.. Şu anda, karaciğer görevini bir elektronik aygıt yapıyor. 
Safra kesesini de elektro-positronik aygıta bağladık. Midenin beşte ikisini aldık! Kalbin ise şimdilik sağlam çalışıyor. Şansın varmış ki, başına bir şey olmamış! 

-Şans mı?.. Siz, buna şans mı diyorsunuz? Benden ne kalmış ki?.. 

-Çok şükür en güçlü tarafın kaldı yavrum!.. En önemli ve değerli organın Beynini, yaşatıp koruyabilmek için, bir haftadır gece-gündüz demeden ne kadar çalıştığımızı tahmin edebiliyor musun? Benim yanımda duran şu arkadaşlarımla bir hafta boyunca başucundan ayrılmadık. Hepimiz bu odada seninle birlikte uyuduk, kalktık, çalışıp durduk ve sonuçta seninle birlikte uyandık yavrum. 


-Haftalar mı? 


-Tam üç hafta ve dört gündür, senin üzerinde çalışıyoruz. Çok şükür ki beynin sapasağlam! 

Ağlamaklı bir sesle karşılık vermişti Acyuta 

-Neye yarar ki? 

-Çok şeye yarar! Belki de, Dünya insan türünün, geleceğini, sizin beyinleriniz kurtaracak! 

Acyuta, bu sözlerden, önce hiçbir şey anlayamamıştı. Sonra kavramaya çalışmış ve karşısında duran ve kendisine tebessümle bakan sakallıya sormuştu. 

-Bizim beynimiz mi? Biz derken, benden başkası da mı var?.. Lütfen söyler misiniz, burası hastanenin hangi bölümü? 

-Biyo-Sibernetik Bölümü! Ben de bu bölümün başkanıyım Yavrum! Bilmiyorum, sorularına istediğin karşılıkları bulabildin mi? 

-Anlamaya çalışıyorum. Kavrayabildiğim kadar, beni Biyonik Bir Adam yapmayı planlıyorsunuz! 

-Ondan da ötesi yavrum!.. Seni, Sibernetik bir Organizma, kısaca bir Siborg olarak yetiştirip hazırlamak istiyoruz. Tabii, eğer sen razı olursan! 

O sırada odada bulunan beyaz gömlekliler, tebessümle dolu bu sakallı yüze, saysı ile eğilerek bir şeyler söylüyor ve elektronik aygıtları göstererek 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de sorular soruyorlardı. Konuşmaları sırasında bir kısmının “-Hocam” şeklinde, bir kısmının ise “-Sayın Profesör” biçiminde seslendiklerini duyunca Acyuta birden cesaretlenmiş ve hemen atak yapmıştı. 

-Adınızı söylemediniz efendim!. 

Hafif bir kahkaha atmıştı sakallı. Sonra da aynı yumuşak ses tonu ile tane tane, 

-0oo.. .Affedersin!.. Unuttum! Burada, herkes beni Dr. Murat olarak tanır. Sen, istersen kısaca Murat diyebilirsin! 

Bu sıcak ve dostça sesleniş, sakallı Dr. Murat'ı, Acyuta'ya sanki daha da bağlamıştı... Sakallı Profesör, kendisine biraz daha yaklaşınca, kulağına fısıldar gibi 

-Siborg olmamı istiyor musunuz efendim! 

diye büyük bir inanç aynı zamanda da sığınma duygularıyla sormuştu. 


Karşılığı ise çok daha kesin ve inandırıcı bir sesle gelmişti. 


-Eğer sen razı olursan! Ve de bu biçimde yaşamayı sürdürmek istemez- sen! 

Sonra da yatağının kenarına ilişmiş ve ciddi bir ses tonu ile 

-Bak yavrum! Dünyamızda olağanüstü şeyler cereyan ediyor. Bunu tam anlamı ile değerlendiremiyoruz. Ancak, Dünya İnsan Türü'nün büyük bir tehlike içinde olduğunu görüyoruz. Çekirgelerin hücumunu hatırlıyorsun değil mi? Sen kazaya uğramadan bir ay önce başlamıştı. 

-Nasıl hatırlamam efendim? Ne kadar korkunç bir olaydı o!.. 

-Şimdi, daha korkunçları cereyan ediyor. Karıncalar. 

-Karıncalar mı? 

-Evet!.. Yanlış duymadın. Karıncalar!.. Ne var ne yoksa yiyip bitiriyorlar. Denenmedik ilaç kalmadı!.. Her yere giriyorlar! Tohumları, toprak altında bulup parçalıyorlar!.. Bütün ambarların, siloların çevrelerini büyük su kanalları ile çevirdik! Bu kez, kanatlı karıncalar havadan geliyorlar!.. Binaların üstleri, kapılar, pencereler her taraf tel kafeslerle çevrildi. Senin anlayaca-Sın, iki aya yakın süredir cibinlik altında yaşıyor gibiyiz! 

-Nasıl iş bu efendim? 

-Evet, biz de aynı şeyi soruyoruz. Nasıl iş bu diye. Ama unutma ki karıncalar Yeryüzünün en organize topluluklarıdır ve sayıları o kadar çoktur ki, adam başı tam bir milyon tane!.. Bilmem, durumun önemini yeteri kadar belirtebildim mi? 

Acyuta şaşkınlıkla dinlerken, Dr. Murat konuşmasını yine tane tane sürdürüyordu. 

-Biliyorsun, karıncalık devletinde kişilik diye bir şey yoktur! Karıncalar, otomatik bir sistem içinde toplu olarak çalışır ve toplu olarak yaşarlar. Aralarında iş bölümü vardır ve karınca toplumunda fedakârlık esastır. Karıncalar iki yarık arasını geçebilmek için birbirleriyle kenetlenerek bir köprü kurabilirler ya da yükseğe uzanabilmek için birbirleri üzerine tutunup bağlanarak bir merdiven kurabilirler! Tüm amaçları kendi toplumlarının kışı geçirebilmeleri için gerekli gıdaları toplayıp depolamak ve “Türlerinin Devamını Sağlamak”tır. Ama şimdi çok başka bir şey yapmaktalar... Tüm Dünya gıda ürünlerini yok etme girişimindeler! Onları, böyle bir harekete iten, etken nedir? 


“Karıncalara bu emri kim verdi?..” Bilemiyoruz!.. 


Anlatılanları hayret ve korku içinde dinleyen Acyuta, birden kendini toparlayıp sormuştu. 

-Ben, Siborg olursam, Dünya İnsanlarının geleceğinin kurtarılmasına nasıl bir katkıda bulunacağım? 

Dr. Murat'ın gözlerinden sevinç ışıkları parlamıştı. 

-Kabul edeceksin demek!.. Eğer razı olursan, seni bir Siborg'tan da öte, bir Sibernot olarak yeniden yarataca$ız. Beynini, Uzay Yolculuğu yapabilecek bir Füze ya da Disk'e yerleştirecek ve elektronik-positronik aygıtlarla bir ortak yaşam sağlayacağız. Senin gibi kazaya uğramış fizikçi bir pilot var. Onun durumu, senden de kötü. Ama Sibernot olmayı kabul etti. Bir aydan beri, beyninden ilettiği sinyallerle, elektronik aygıtlar arasında bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Gelişmeler son derecede umut verici. Çalışmalar bu tempoda giderse Sibernot Alfa, bir aya kadar, Uzaya açılmaya hazır olacak. 

-Sibernot Alfa mı? 

-Evet!.. Bu adı Bilginler Konseyi uygun buldu. Biliyorsun, eski Yunan alfabesi Alfa ile başlar. Arap alfabesi de Elif ile. Atom fizikçileri, Atom içinde bulunan ilk partiküle Alfa adını vermişlerdi. Bilginler Konseyi, bu adın, fizikçi pilota daha çok yakışacağını kabul ettiler ve öyle uygun buldular. Biz de, sistemler arasındaki komut zincirini, “Alfa'dan gelecek sinyaller” ve “Alfa'ya iletilecek sinyaller” biçiminde programlıyoruz. Kendisi bu konuya o kadar ısındı ki, konuşmaya “-Ben Sibernot Alfa” diye başlıyor. 

-Sibernot olmayı kabul etti ve sizler de “İnsan-Makine Ortak Yaşamını” kurmaya başladınız demek!.. 

-Evet yavrum'...Çünkü kaybedecek bir tek günümüz bile yok! Sen de kabul ettiğine göre, senin için de aynı bilimsel işlemlere başlayacağız. Ne kadar kısa sürede bitirebilirsek, başarı şansımız o kadar artmış olacak! Yarının Dünyasının nasıl olacağını, artık kestiremez olduk. Bu nedenle Sibernotların, bir an önce uzaya açılmaları ve “Geliştirilmiş İnsan Türü Tohumları” ile diğer “Geliştirilmiş Çeşitli Tohumları”, uzak gezegenlerdeki uygun ortamlara serpmeleri zorunlu!.. Anlatmaya çalıştığım gibi, Dünya yüzeyinde olağanüstü olaylar cereyan ediyor ve olaylar bitmek bilmiyor. Kısaca, Dünyanın sonuna yaklaşıyoruz gibi bir duygu ile doluyuz. Belki, Bilginler Konseyi, bu tehlikeli 


durumdan bir çıkış yolu bulabilecektir. Çeşitli bilim dallarından yüzlerce bil- 


gin, bu konuda çok ciddi çalışmalar içindeler. Ama, ya çıkış yolu bulamazsak!.. İnsan Türünün yok olmaması için neler yapılması gerektiğini de düşünmemiz zorunlu! Bunlardan bir tanesi de, çok uzak gezegenlerdeki uygun ortamlara, “İnsan Türünü Yaşatıp Geliştirecek Olan Tohumları” serpmektir! 
Bunda başarıya ulaşacak olursak, insan türünün devamını sağlamış olacağız. 
Bu büyük görevi de ancak siz yerine getirmiş olacaksınız! 

Acyuta'nın yalnızca gözleri ve kulakları değil tüm akıl yapısı, Dr. Murat'ın anlattıkları üzerinde odaklanmıştı. Çekirgelerin saldırılarını yapılan korkunç savaşı çok iyi biliyordu. Ancak, bir türlü değerlendiremedi$i şey, karıncaların bu ilginç davranışlarıydı!.. Acaba, insanlar Dünya'yı bu kadar kirlettikleri için mi çekirgeler ve karıncalar isyan etmişlerdi?! Okyanusları madeni yağlarla bozdukları, havadaki ozonu yok ettikleri için mi bu olağan üstü olaylar meydana gelmişti?.. 

Hatıralarına öylesine dalmıştı ki, kendini tutamamış, durmaksızın tekrarlıyordu. 

-Karıncalara bu emri kim verdi? Ne çeşit bir “Etki” ya da “Bilgi İletimi” onları bu duruma itti? Bu harekete yöneltti? Demek ki Alfa, bu yüzden öncülüğü kabul etti! 

Tam bu sırada Tele Haberleşme Sistemi kendiliğinden açılıvermişti. 

-Acyuta!.. Ya hatıralarının içinden beni çıkart! Ya da Haberleşme sistemini kapat!.. 

İşte, böylesine mekanik bir yapı içindeydi Alfa! Oysa kendisi de aynı biçimde programlanmış olduğu halde, onun yanında çok duygusal kalıyordu. 
Yeniden Dr. Murat'ın söylediklerini hatırladı. 

-Seni, duygusal algıları da değerlendirebilecek bir biçimde programlayacağız yavrum. Biliyoruz, o asansör kazasından önce, sen çok iyi keman ve piyano çalan bir sanatçı idin. Elektronik öğrenimin yanında, sanatçı kişiliğin daha ağır basıyordu. Parmakların ezildiği ve bel kemiğin kırıldığı için sanatçığını, hiçbir biçimde uygulayamayacaktın. Ama bu durum, senin duygusallı-Sını ortadan kaldıramazdı. Bu nedenle de, arkadaşlarımla ben, seni “Duygusal Algıları da Olabilen Bir Sibernot” biçiminde programlamaya çalışıyoruz. 


Başarıya ulaşacağımıza da inanıyorum. 


Dr. Murat'ın tebessümle dolu yüzünü ve inandırıcı ses tonuyla konuşmasını bir kez daha canlandırmıştı. 

-Senin adının da Acyuta olarak kabul edilmesi için, Bilginler Konseyine özellikle ricada bulundum. Acaba biliyor musun? Acyuta adı, eski Hinduların Tanrısı Krişna'nın “Yanılmama, Hata Yapmama” sıfatlarından geliyor. Acyuta adı, kulağa da hoş geliyor ve bu adın kendisinde de duygusal bir şey seziliyor. 
Elektronik Donanımın, seni hatalardan koruyacak bir şekilde progsramlanmaktadır. Ancak, senin de sinyalleri algılamanda “Herhangi Bir Hata Yapmadan Bilgi İletiminde Bulunman” gerekmektedir. Belki karşılaşacağınız olaylarda duygusal durumlar ortaya çıkabilir. İşte o zaman, senin bu yanın, “Bilgi İletiminde” gerekli katkıyı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Diger arkadaşın için, böyle bir durum söz konusu değildir. O tamamen matematik ve mekanik bir değerlendirme içinde olacaktır. Kim bilir, belki de böylece birbirinizin eksikliklerini tamamlayacaksınız! 

Acyuta bir kez daha hatırladı hastane odasını. Yatakta kımıldamadan yatışını. Kollarına bağlı kan ve serum şişelerini ve son kez dudaklarından çıkan kelimelerle konuştuğu anları! 

-Size inanıyorum efendim!. Sibernot olmayı kabul ediyorum!.. Acyuta adını da gerçekten çok beğendim! Mademki bedenim artık kalmayacak, eski adım da, o bedenim ile birlikte geride kalsın! Elektronik aysıtlarla yeni bir yaşam türüne gireceğime göre, bu yeni varlığımın, yeni bir ada sahip olmasını da çok doğal buluyorum!.. İnanın, Acyuta kelimesi, bir musiki gibi geliyor kulaklarıma. Biliyorum, bu, kulaklarımla algılamalarımın son anları oluyor. Belki de ameliyatım esnasında madensel bir kaç ses duyacağım. İşte hepsi o kadar! 
Acaba yol arkadaşım olacak diğer Sibernot, beni nasıl karşılayacak?.. Kendisi ile hiç karşılaşmadığım için doğrusu ya, onu çok merak ediyorum. 

-O, fizikçi bir pilottu yavrum. Sana daha önce söylemiştim. Senden üçdört yaş büyük! Uçağı apartmana bindirmeden önce son ana kadar, mekanik ayarlamalar yapmaktan ve uçağını kurtarmak için tüm bilgi ve tekniğini kullanmaktan geri kalmamıştı. Ancak, tekerleklerin bir anda açılması, uçağının apartmanın çatısına çarpmasına neden olmuştu. Ağır yaralı bir halde hasta- 


neye getirildiği zaman, o kadar soğukkanlı idi ki, “-Tekerlekler o anda açıl- 


mamalıydı!. Bunda mekanik bir hata var!” diye tutturmuştu. Bedeninin paramparça olduğunu düşünmüyordu bile!.. 

Acyuta bunları hatırlayınca, 

-Ne kadar soğukkanlı şu Alfa! Kendisine de ne kadar hakim!.. 

diye düşünüyordu ki, Tele Haberleşme Sistemi, yine kendiliğinden açılmıştı. 

-Teşekkür ederim Acyuta. Ancak tekrar rica ediyorum, hatıralarında beni bu kadar anacaksan, lütfen şu şalteri kapat! Çünkü beni andığın sürece Tele Haberleşme otomatik olarak açılıyor ve ben de seninle birlikte o anları aynen yaşıyorum! 

-Haklısın Alfa! Ancak, benim prosramlanmamda, “Duygusal Algılanma”ya da yer verildiği için olsa gerek, hatıralarıma sık sık gidip geliyorum. 
Belki de bu durum, program yapımdan ileri geliyor. 

-Belki!.. 

-ESer, senin dikkatini dağıtıyorsam, bu hatıralara dalış anında, hemen şalteri kapatacağım. Ancak, o zaman da sık sık şalteri açıp kapamam gerekecek! 

-Tam üçüncü gezegenin yörüngesine gireceğimiz şu anda, birbirimize kesik kesik bilgi iletiminde bulunmamız doğru olmaz.!.- Ne yapalım!. Seni, hatıralarından uzaklaştırmak mümkün olamayacağına göre, beni andığın sürece, olayları birlikte yaşayaca$ız!.. 

Tele Haberleşme Sistemi kapanmıştı. Acyuta'nın ise, aklından çıkmayan soru tekrarlanıp duruyordu. 

“-Karıncalara emri kim verdi?” “-Hangi Etki ya da Bilgi İletimi, onları 


bu yepyeni davranışa yöneltti?” 


II. BÖLÜM 


İnsan - Makine Ortak Yaşamı 


“..Bugün, Beden ve Akıl hastalıklarının her ikisinde de kullanılmak üzere kendisi bir “Yapay Beyin” olan bir Kompüter yapılmıştır. Bu aygıt, yakın zamanda, objektif bir psiko-analiz yapabilecek bir biçimde, doğrudan doğruya Beyin'e bağlanabilecektir... ” 


RORVIC David 
AS MAN BECOMES MACHİNE 1975. 


“..İnsan ile Makinenin birleştirilmesine doğru ilk adımlar atılmıştır. 
Bu adımlar, yalnız başına yaşayan “Deli Bir Adam”ın değil, iyi eğitilmiş, binlerce Mühendisin, Biyolosun, Matematikçinin, Operatörün, Kimyacının, Ruh Doktorunun ve Bilgi İşlem Uzmanının, attığı adımlardır...” 


TOFFLER Alvin 
FUTURE SHOCK 1974. 


“..ESer bir gün Mars toprakları üzerinde bir “Hürriyet Heykeli” dikilecek olursa, üzerinde şu sözler yazılı olacaktır: -Bana, Atom Mühendislerinizi, Kimya Mühendislerinizi, Biyoloji Uzmanlarınızı, Matematikçilerinizi veriniz...” 


CLARKE Arthur C. 
PROFILES OF THE FUTURE 1973. 


Üçüncü gezegenin yörüngesine doğru hareketlerini ayarlamaya başlamışlardı. Yörüngeye girdikten sonra yüzeye çok yaklaşacakları için, gerekli “Yönelme Ayarlamaları”nın yapılması gerekliydi Acyuta, bu konuda aygıtlara 


komut vermeden Alfa'nın sinyalleri gelmişti. 


-Acyuta!.. Ayarlama ve Uyum için Sibernetik Sistemlere komut vermeyi unutma!.. 

-Merak etme Alfa!.. Bu konuda Dünya yüzeyindeki çalışmalar süresince o kadar çok hata yaptım ve o kadar çok uyarıldım ki, artık “Hatalara Sapmaz” duruma geldim. 

-Bu durumları ben de geçirdiğim için çok iyi biliyorum. Yalnızca bir hatırlatmada bulunmak istedim!. 

-Teşekkür ederim! 

Sibernot Acyuta Tele Haberleşme Sistemini kapatırken, bütün bu “Uyarı” ve “Hatırlatmaları”, bir kez daha canlandırmıştı. Ne kadar çok hata yapmıştı “İnsan-Makine Ortak Yaşamı Kurulması” aşamasında! “Dörtlü Sibernetik Sistem” ile “Karşılıklı Bilgi Alış-Verişi-Ayarlama-Kontrol ve Yönetim” çalışmalarında, hata üstüne hata yapmıştı. Fakat Prof. Murat ve asistanlarının aylarca süren sabırlı çalışmaları sonunda “Hatalara Sapmama”yı öğrenmişti. Bir sabah erkenden Prof. Murat gelerek uyandırmıştı onu. 

-Bugün, “İnsan-Makine Ortak Yaşamı” konusunda, seninle ilk deneylere başlayacağız. Bu “Ortak Yaşam”, bir mantarın bir ağaç ile simbiyozu gibi olacaktır. Ya da bir böceğin, bir bitki ile “Ortak Yaşam” sürdürmesi gibi. İnsanın, dış çevre ile ilişkilerinde en çok kullandıkları organları kolları ve elleridir, biliyorsun! 

Asansör boşluğuna uçma kazası sonunda, senin bu iki organın da görevlerini yapamaz duruma geldiği için, biz önce, bu organların yerini alacak olan elektronik aysıtları, bir protez biçiminde hazırladık. Bu aygıtlar, “Beyin Merkezlerinden İletilecek Akımlara” göre “Uyum Sağlayıp Karşılık Akımları Gönderecek” yetenektedirler. Bu konuda çok duyarlı bir aygıt olan “Dörtlü Sibernetik Sistem”, büyük bir “Uyum Görevi” üstlenecek ve sende bulunan milyarlarca sayıdaki “Nöronlar” ile kendi “Elektronik Devre ve Kanalları” arasında, tam bir bağlantı sağlayacaktır. Bu bağlantı ne kadar hatasız olursa, “Karşılıklı Bilgi İletimi ve Yönetim” de o derecede sıhhatli olacaktır. Bugün başlayacağımız deney, bu bakımdan bizim ve senin için çok önemlidir! 

Uykulu gözlerini açarak, şaşkın bakışlarını Prof. Murat ve çevresindeki uzmanlara çevirmiş, ancak başını kımıldamadığını fark etmişti. Güçlükle, 


-Affedin ama efendim, söylediklerinizden hiç bir şey anlayamadım!.. 


Dr. Murat, yüzünden hiç eksilmeyen ılık tebessümü ile Acyuta'nın yatağına doğru eğilmiş ve yine tane tane, 

-Başını kımıldatamadığın için, sakın endişe etme. Çalışmalarımız ilerledikçe, bu hareketlere hiç bir ihtiyacın olmayacağını; yalnızca düşünüp elektronik aygıtlara komut vermenin yeterli olduğunu; göreceksin! Yeter ki “Karşılıklı Bilgi İletimi”nin “Hatasız Kurulmasını sağlayabilelim! O konuda da merak etme!.. Başlangıçta hataların olacaktır. Ancak zamanla bu “Hataların yerini “Doğru Yönetim” alacaktır. Zaten “Dörtlü Sibernetik Sistemin” esası da işte “Hatalara Sapmaktan Kurtulmak”tan başka bir şey değildir! 

Bu sözler Acyuta'yı, yeniden başını kımıldatmaya zorlar gibi bir etki yapmış, fakat bütün çabalarına rağmen, hiçbir yöne çeviremediğini anlamıştı. 
Gözlerini yana ve yukarıya kaldırarak, bir şeyler görebilmeye çalışmıştı. Ancak, hiç bir insan, aynaya bakmaksızın yüzünü ve başını görememişti ki! Aklına ayna gelir gelmez, hemen Prof. Murat'ın sözünü kesmişti. 

-Bir ayna tutabilir misiniz bana? Lütfen!.. Başımı ve yüzümü görmek istiyorum! 

-Şimdi bir ayna getirterek istediğini yapacağım. Yalnız merak etmemen için hemen belirtmek istiyorum. Seni bayılttıktan sonra, bütün saçlarını kestik. Evet! Saç tıraşını ustura ile tamamladık. Beyin merkezlerinin belirli yerlerinden “Animal Elektrik Akımları”nı iletecek olan elektrotları yerleştirdik. 
Şu anda kafatasında, bir iğnenin ucu genişliğinde açılmış, yüzlerce delik var! 
Bu deliklerden içeriye sokulmuş bir biçimde de elektrotlar!.. Bu elektrotlar da, başının üstünde kocaman madensel bir yarım kürenin içine, incecik kablolar, silikonlar ve çiplerle bağlanmış durumda! Başının üstünde böylesine kocaman ve karma karışık aygıtları göreceksin! 

Bir kez daha heyecanla karşısında sakin sakin açıklama yapan doktorunun konuşmasını kesmişti. 

-Lütfen efendim!.. Bir ayna istiyorum!.. 

Prof. Murat'ın bir işareti üzerine, asistanlarından biri getirdiği aynayı, Acyuta'nın yüzünün tam karşısına getirmişti. Acyuta, gözlerini aynaya çevirir çevirmez, hayret çığlığı atmıştı. 


“Aaaaaaa!.. 


Aynada gördüğü yüzü, kendi yüzü idi. Ama, yüzün devamı olan kafa, kendi kafası değildi!.. Kocaman, yuvarlak çelik bir kazan içine sokulmuş, dazlak bir kafa! 

Bu dazlak kafanın her tarafından incecik çelik çubuklar saplanılmış!.. 
Sanki bir kirpiyi alıp kafasına yerleştirmişler! Kirpinin dikenlerine bağladıkları ince çubukları da daha incecik teller ile kazanın içinde bulunan yanıp sönen bir takım aygıtlara bağlamışlar!.. Alnından ensesine kadar dolanan çelik bir çember de ayrı!.. Daha fazla bakmaya dayanamamış ve gözlerini yana kaydırmıştı. 

-Bu kafa, benim kafam mı?!.. 

diye yalvarırcasına sormuştu. Sonra da kendini tutamayıp ağlamaya başlamıştı. Ağlarken konuşmaya çalışmış, konuşmak istedikçe de ağlaması artmıştı! 

-Bu... ne...biçim., kafa ..böyle?.. Zaten.. Ben'de... “Beden” diye ..bir şey... kaldı mı ki?!.. Ne diye... yaşat...maya...çalışıyorsunuz ..beni?.. Kalbura dönmüş kafamın içindeki beynimin, size ne yararı olabilecek ki?.. 

Acyuta bunları hıçkırarak söylerken, asistanlardan biri Prof. Murat'a doğru eğilmiş ve Acyuta'nın kafasındaki aygıtlardan birini, parmağı ile işaret ederek, 

-Duygusal alıcı merkezler ne kadar güçlü! Dalgaların akış biçimine ve hızına bakın efendim! 

diye fısıldarcasına konuşmuştu. Fakat, hayret!.. Acyuta, bu fısıldamayı bile, o kadar net bir şekilde duymuştu ki.. Bu heyecanla, ağlamasını durduru- vermişti. Sonra da bağırarak konuşmaya başlamıştı. 

-Duyuyorum her şeyi!.. En küçük fısıltıyı bile!.. Ne biçim bir duruma geçtim ben?.. Kafamı mı büyüttünüz?.. Yoksa içindeki beynimi mi?.. 

Eğer elleri olsaydı, hiç kuşku yok ki, birden kafasının üstündeki çelik küreyi tutup bağlantılarından koparır ve yere çalardı!.. Bir an bunu duymuş, sonra yeniden sakinleşmiş ve durumunu kabul etmekten başka, hiçbir şey yapabilme gücünde olmadığını kavramıştı. Karşısındakiler, asansör kazasını yapmamışlardı ki!.. Kazadan sonra onu kurtarmak için çabalamışlar, ancak 


böyle bir duruma getirebilmişlerdi! 


Prof. Murat'ın gözleriyle yaptığı bir işaret sonunda, asistanlarından biri, Acyuta'nın yanına yaklaşmış ve kafasının içine sokulduğu çelikten yarım kürenin üstündeki düğmelerden birini oynatmaya başlamıştı. Bu kez, fısıltılar yok olmuş ve Acyuta hiç bir sesi duyamaz olmuştu! Prof. Murat'ın dudakları- nın kımıldadığını görüyor, fakat sesini duyamıyordu! Birden panik içinde kalmış ve bağırmıştı 

-Duyamıyorum artık!.. Hiçbir şeyi.. kimseyi duyamıyorum!.. 

Prof. Murat'ın, yeni bir işareti üzerine, aynı asistan, çelik küre üzerindeki düğmelerden biri ile yeniden oynamış ve o andan itibaren, Acyuta yeniden duyma yeteneğine kavuşmuştu. Bu kez de sevinçle, 

-Duyuyorum efendim!.. Şimdi, çok iyi duyuyorum!.. Ne olur, bir daha bu durumu bozmayın! Lütfen, asistanınıza söyleyin!.. 

Asistan gülerek başucundan ayrılmıştı. Prof. Murat ise aynı tebessümleriyle karşısında kımıldamadan duruyordu. Sonra usulcacık, Acyuta'nın yatağına ilişmişti. 

-Bak yavrum!.. Şu anda “Beyin Merkezciklerinin” büyük bir bölümü ile bağlantı kurabildiğimiz bu “Dörtlü Sibernetik Sistem Aygıtı”, biraz önce yaşadığın deneyde gördüğün gibi çok duyarlıdır! Ve akımları, amplifiye ederek aktarabilme gücüne sahiptir. Onun, akımları böylesine yükselterek iletebilme gücü, senin beyninden çıkacak olan bilgi ya da buyrukların, birçok elektronik sistemin harekete geçmesini sağlayacaktır. Bugün ilk deneye başlayacağımızı söylemiştim. İşte, ilk deney başarı ile sonuçlandı. Ufacık bir aygıtın, beynine gelen ya da beyninden çıkan akımları yükseltebilme gücünü, açıkça gördün. 
Şimdi, aynı deneyin devamı durumunda olan yeni deneye geçeceğiz. Senin beyninden çıkan akımlarla, “Makinelerin İstenilen Şekilde Hareket Ettirilmesi”ni ve “Hatalara Sapmaksızın Bilgi İletebilme”yi deneyeceğiz. “Dörtlü Sibernetik Sistem”, senin beyninden çıkan akımcıkları, “Dört Tür Buyruk” biçiminde değerlendirip uygulattıracaktır. Bu “Dört Tür Buyruk” ise “Evet - Hayır - Ve - Veya” biçiminde olacaktır. 

Tam burada Acyuta kendini tutamamış ve hemen söze karışmıştı. 

-Ben, çok iyi bildiğiniz gibi elektronik eğitimi gördüm efendim. Elektro- 


nik makinelerin, İngilizce “Yes - No - And - Or” sistemi ile çalışmalarını bili- 


rim. Yalnızca bu sistemin, beyin dalgalarıyla çalıştırılarak yönlendirilmesini hiç bir zaman aklıma getirmemiştim. 

-Bütün Elektronik Sistemler, Kompüterler, Positronik ya da Fotonik Beyinler, hepsi, “İnsan Beyninin Çalışma Sistemi” dikkate alınarak yapılabilmiştir. Unutma ki, “İnsan Beyni” dediğimiz bu “Bilgi İletim ve Yönetim Makinesi”nin, “Çeşitli Durumlara Göre, Anında Değişik Kararlar Verme ve Yeni Buyruklar İletme Gücü”nde, bugüne dek hiç bir makine yapılamamıştır!... 

Bu kez, saf saf sormuştu Acyuta, 

-Öyle ise neden beyin merkezciklerimi, elektronik aygıtlara bağlıyorsunuz? Akımları, yükseltebilme gücü olduklarından mı? 

-Yalnızca ondan değil!.. Yapay Beyinler, İnsan Beyninden çok daha büyük bir hızla değerlendirme ve kontrol yaparlar. Ve., hepsinden önemlisi, bir kez öğrenip programlandılar mı bir daha “Hataya Sapmazlar”! Gerçi, demin de belirttiğim gibi, “İnsan Beyni” kadar, çeşitli durumlara karşı “Anında Karar Verme” yetenekleri yoktur. Fakat onlara ne kadar çok şey ve çeşitli durumlar öğretilebilirse, o durumların hepsini, dipdiri tutarak hafızalarında saklarlar. Programlama durumuna uygun olarak hareket ettikleri için de kesinlikle “Hata” yapmazlar. Biz ise burada “Senin Beynin” ile Elektronik Aygıtlar” arasında, yeni bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Bu yeni sistem : “Yeni Durumlara Göre Kendiliğinden Programlanarak Uygulamaya Geçme Sistemi”dir. Şu ana kadar yaptığımız deneyler, başarılı olduğumuzu göstermektedir. 

-Demek ki, şimdi ben, beynimden çıkan elektrik akımlarıyla, elektronik aygıtların harekete geçmesini ve bazı uygulamalarda bulunmasını sağlayabileceğim! Öyle mi? 

Bu kez Prof. Murat, iki elini de yana doğru açmış ve çok belirgin bir biçimde gülerek karşılık vermişti. 

-ESer, “Hatalara Sapmamayı” başarabilirsen! 

Acyuta, kendinden emin insanlara özgü bir davranış içine girerek yarı da kızgınlıkla sormuştu. 

-Niye hata yapacakmışım?.. 

Prof. Murat ise gülmesini bozmaksızın karşılık vermişti; 


-Görece$iz! 


Sonra da, bir öğrenciye yavaş yavaş ders verir gibi sürdürmeye başlamıştı konuşmasını. 

-Beynimiz ile Sinir Sistemimiz arasındaki “Bilgi İletimini Sağlayan” ve her biri ayrı bir “Bilgi Birimi” olan, on milyar nörondan oluşan bir “Bilgi İletim ve Uygulama Ağı” ile hareketlerimizi yapmakta, düşünmekte, fikir üretmekte, keşif ve icatlar yapmakta ve tüm yaşantımızı sürdürebilmekteyiz. Nöronlar, uzantıları olan “Sinaps'larla, yani karşılıkları olarak birbirleriyle temasları(kontak)larıyla, “Bilgi”leri, birbirlerine iletmektedir. Animal Elektrik Akımları, işte bu temas anında, en doğru ve en kısa yoldan iletilerek istenilen uca, terminale varmakta ve hareket meydana getirilmektedir. Biz de bugün seninle, yalnızca “El” ve “Kol” görevlerini yerine getirecek olan “Aygıtlarla, Beyin Dalgaların” arasında “İletim ve Uyum Sağlama” deneyine başlayacağız. 
Önce, çok basit bir kaç hareketi deneyeceğiz. Uzaya açılacağınız Disk içinde, senin el ve kol organlarının yapacağı bir kaç hareket, şimdi “Aygıtlara Buyruk İletmek” yoluyla sağlanacaktır. Bu bir kaç basit işlemler ise şunlardır : “Kalkış Buyruğu Vermek”, “Anti-Magnetik Alan Yaratıcı Motorları Çalıştırmak”, “Tepki Motorlarını Çalıştırmak”, “Yön Ayarlaması Yapmak”, “Hız Ayarlaması Yapmak” ve benzerleri gibi.. “Dörtlü Sibernetik Sistem”, senin beynindeki “Hareket ve Kontrol Merkezcikleri”ne bağlanmış, senin buyruklarını beklemektedir. Sistemin, senden alıp ileteceği akımlar ise, yerde bulunan Uzay Gemisi'nin, ilgili aygıtlarına bağlanmıştır. Yalnız merak etme sakın! Sen, şu anda vereceğin o buyruklarla, Uzay Gemisini hareket ettirecek değilsin! Çünkü o aygıtlar henüz Uzay Diskine monte edilmedi. Yandaki odada duruyorlar. 
Eğer sen hatasız bir buyruk verecek olursan, o aygıt, yerde çalışmaya başlayacaktır. Nasıl? Hazır mısın?.. Hemen başlayabilir miyiz? 

Acyuta, bir kez daha kendinden emin bir insan olarak karşılık vermişti 

-Hazırım efendim!,.. Buyurun!.. Ne yapacağımı söyleyin! Ne tür bir buyruk iletmemi istiyorsunuz? 

-Çok basit! Sen, yalnızca şu buyruğu ileteceksin! Anti-Magnetik Alan Yaratıcı Motor! 0000001 hızıyla çalışmaya başla!.. İşte hepsi bu kadar! Tamam mı? Yalnızca bu buyruğu ileteceksin! 


-Anladım efendim!.. Tamam!.. Şimdi o buyruğu iletiyorum! 


Acyuta, tam o buyruğu iletmek için düşünmeye başlayacaktı ki, o anda Prof. Murat'ın yanında bulunan sarışın asistan, yere doğru eğilmiş ve önünde bulunan aygıtın düğmesini çevirmeye hazırlanmıştı. Diğer asistanların kendisine Suzan diye seslendikleri bu asistan, zaten o bölümün en güzel kızı olarak dikkatini çekmişti. Eğilir eğilmez, beyaz önlüğü biraz havaya kalmış ve düzgün bacakları, çarpıcı bir biçimde gözükmüştü. Acyuta, içinden “-Şu Suzan'ın bacakları da sütun gibi!” düşüncesini geçirir geçirmez, bütün asistanlar, aygıtlardan birinin ekranındaki hareketlere bakmışlar ve kahkahalarla gülmeye başlamışlardı. 

Prof. Murat da katıla katıla gülüyordu. Odanın her yanından fışkıran bu kahkaha yanında asistan Suzan başını öne eğmiş ve biraz mahcup olmuş bir tavırla elleriyle yüzünü kapatmıştı. Ama bir süre sonra o da gülmeye başlamıştı. Acyuta, şaşkınlık içinde çekinerek sormuştu 

-Ne oldu?.. Yanlış bir şey mi söyledim?.. Ama daha istediğiniz şekilde düşünmeye bile fırsat bulamadan, siz kahkaha atmaya başladınız! Neye gülüyorsunuz? 

Prof. Murat kasıklarını tutarak karşılık vermeye çalışmıştı. 

-Düşündün oğlum!.. Düşündün!.. Hem de çok güzel düşündün!.. Gerçekten de bizim Suzan'ın bacakları da güzeldir, kendisi de!.. 

Cümlesini tamamlayamamış, bir kahkaha daha atmıştı. Yüzü kızarmış olan asistan da gülüyor, kahkaha atmamak için kendisini zor tutuyordu. Acyuta, o anda kavrayabilmişti durumu. Kendi kendine, 

-Tuh be!.. Nasıl akıl edemedim şu “Dörtlü Sibernetik” midir nedir? Her ne karın ağrısı ise!.. Beynimden çıkan bütün dalgaları, amplifiye ederek ilettiğini!? Ama, asistan Suzan'ın bacakları da .... 

diye düşünmeye başlar başlamaz, bütün odayı kaplayan yeni bir kahkaha kopmuştu. Asistan Suzan da artık kendini bırakmış, kahkahalarla gülüyordu. Diğer asistanların kahkahaları ise dalga dalga yükseliyor, bitmek bilmiyordu. Biraz sonsa Asistan Suzan, Acyuta'nın yatağına yaklaşmış ve mahcup bir ifadeyle ona bakarak 

-Değerli Sibernotumuzun, iltifatlarına çok teşekkür ederim! demişti. 

İşte böyle başlamıştı ilk deney!. “Hatalar”, “Ayıplar” ve “Kahkahalar”la 


dolu olarak!.. Ne kadar da utanmıştı Acyuta!. 


Tam bu sırada Tele Haberleşme Sistemi, açılmış ve Alfa'nın ilettiği sinyaller gelmişti. 

-Acyuta!.. Dördüncü gezegen ile üçüncü gezegen arasında 38 derece 15 
saniyede parlak bir gök cismi görüyorum. Tam da bizim, yörünge yönelmemize karşı bir elips çiziyor! Hızı da çok fazla!.. Elektro-Teleskopunu, petek gözlere bağlayıp iyice bir incele!.. Aldığım verileri Anti-Magnetik alan aygıtına ilettim! Hiç bir karşılık vermedi! 

Bu bilgilere Acyuta da şaşırmış, bir anda hatıralarından sıyrılıvermişti! 

-Tamam Alfa!.. Anlaşıldı!.. Şimdi incelemeye geçiyorum!.. 

sinyallerini göndermiş ve hemen değerlendirme aysıtına, Elektro-Teleskopu izleme komutunu vermişti. Sonra da gerekli açısal ayarlamayı yapmış ve gök cismini görmüştü! Alfa yanılmamıştı! Tam onların akmakta oldukları yöne doğru 38 derecelik bir açı ile elips çizerek yaklaşıyordu. Bu hızla gidecek olurlarsa, bir süre sonra, kafa kafaya karşılaşmış olacaklardı! Anti-Magnetik Alan Yaratıcı, neye hiç bir hareket göstermiyordu ki?!.. Sakın bir kuyruklu yıldız olmasın?.. Ama onun beraberinde sürüklediği çeşitli donmuş gazlardan oluşan parlak kuyrukları olurdu! Ne kadar tuhaf!.. Aysıtların hiç birisi, “Çekim Gücü” hakkında hiçbir bilgi iletmiyorlardı!.. “Kütlesini”, “Hacmini”, “Yoğunluğunu”, “Hızını” ve “Yönünü” bildiriyorlardı da “Çekim Gücü”nü bildirmiyorlardı! Belki de aralarındaki uzaklık fazla olduğu için gerekli ölçüm yapamamışlardı. Ama bu kadar duyarlı aygıtlarda hiç öyle şeyler olabilir miydi ki? Gök cismi, parlak biçimde gözüktüğüne göre, ışın yayınlıyor demekti! Işın yayınlaması ise bu gök cisminin negatif elektrikle yüklü fotonlara büyük ölçüde sahip olduğunu gösteriyordu. O zaman, çevresinde bir “Elektro-Magnetik Alan Yaratması” gerekmez miydi? Böyle bir durumu ise Anti-Magnetik Alan Yaratıcı aygıt, hemen saptardı. Yoksa bu gök cismine, yaklaşmakta olduğu sistemin güneşinin ışınları çarptığı için mi bu kadar parlak gözüküyordu? 

Acyuta, bu durumu hala değerlendirememişti. Elektro-Teleskopu bu kez zuum yaptırarak petek gözlere bağladı ve gök cismine yöneltti. Değişen bir şey yoktu! Ufacık parlak bir nokta gibi karşısında duruyordu. Arkasında ise, silik soluk bulutumsu bir şeyler görür gibi olmuştu. Hemen Tele Haberleşme 


Sistemini açtı. 


-Alfa!., yanılmıyorsam, bu bir Nötron yüklü Komet!.. Astro- Fizikte çok az rastlanan bir durumla karşı karşıyayız! “Nötron Yıldızı” olur ama, “Nötron Komet” ile ilk kez karşı karşıya seliyoruz!.. Bu nedenle, çevresinde bir “Elektro-Magnetik Alan” yaratmıyor! Böyle bir çekim gücü olmadığı için de, bizim Anti- Magnetik Alan Yaratıcı Aygıtlar, hiç bir şey saptayamadılar! 

Alfanın cevabı ise, kısa ve kesin olmuştu. 

-Gözlemlerine devam et!.. Ben, bir “Hata” olup olmadığını kontrol edeceğim. 

Tele Haberleşme kapanmıştı. Acyuta gözlemlerini sürdürürken, “Hata” kelimesinin itmesiyle, yeniden anılarına kayıvermişti. Beyaz önlüğü ile sarışın güzel asistan Suzan, karşısında duruyor ve büyük bir sabırla onu çalıştırıyordu. Asistan Suzan'ın, Psiko-Sibernetik Bölümü Başasistanı olduğunu öğrenmiş ve hayranlık duygularına saygı da eklenmişti. Ne kadar da sabırla çalıştırıyordu onu! 

-İleteceğiniz “Buyruk” ya da “Sinyal”den başka hiçbir şey düşünmeyeceksiniz ve aklınızı, yalnızca o konuya odaklayacaksınız!.. Kısaca beyninizi, buna göre şartlayacaksınız! Güzel bulduğunuz beni de bacaklarımı da aklınızdan çıkartınız! Burada önemli olan, sizin, kendinizi kontrol ederek, belirli noktaya odaklanıp “Buyrukları İletmektir”!.. Sizin için önemli olan yalnızca bu durumdur. Nasıl, anlaştık mı?.. 

Acyuta, o zaman kendi kendine söylenip durmuştu.''-Nereden saldılar başıma bu güzel asistanı?.. Prof. Murat'ın yaptığı da iş mi yani?.. Çalıştırmak için, başka bir erkek asistanı görevlendiremez miydi?” diye. Sonra da gözlerini bir kez daha güzel asistana çevirmişti. 

-Tamam!.. Hazırım!.. Gözlerimi kapalı olarak tutarsam “Buyrukları” daha iyi verebileceğime inanıyorum. Bir daha deneyelim!.. 

-Pekala!.. Haydi bakalım!.. Küçük “Tepki Motorlarına” buyruklarını iletiyorsun. Vereceğin komut, çok kısa olacak! “Sol Tepki Motoru”! Bir saniye onbeş nano saniye ateşleme yap ve dur!”. İşte hepsi bu kadar!.. Tamam mı? 

Tamam başlıyorum! “Haydi Sol Tepki Motoru..” 

-Daha buyruklarını tamamlamadan, sarışın güzel devreye girmişti. 

-Olmadı!.. Olmadı!.. “Haydi” kelimesini nereden çıkardın?. Makinenin 


hafızasında start için böyle bir kelime yok!.. O senden sadece ileteceğin “Sa- 


niye”, “Piko Saniye” ya da “Nano Saniye” süreleri ile “Ateşleme Yap” ve “Dur” buyruklarını bekliyor! Onun dışında kendinden ekleyeceğin kelimeleri kabul etmez. Sen, bazı kelimelerle buyrukları karıştırırsan, kesinlikle çalışmaz!.. 

Sıkıntı içinde karşılık vermişti. 

-Anladım!.. Anladım!.. Pekâlâ, yeniden başlayalım! 

O gün, kaç kez denemişlerdi “ufacık bir komut verme işini”!? Onbeş mi? 
Yirmi mi? Otuz mu? Elli mi?., kesinlikle hatırlamıyordu. Ama sonunda başarıya ulaştığını biliyordu. Belki de bu başarıya ulaşmasında en büyük yardımcı, gözlerini kapalı tutması olmuştu!.. Beyin merkezciklerinden iletilen buyrukların aygıta ulaştığını, motorun çalışma sesini duyar duymaz anlamıştı. Sanki üstünden tonlarca ağırlık kalkmış gibi olmuş, çok rahatlamış ve yüzünü sevinç çizgileri kaplamıştı. 

-Bravo!.. Gördün mü nasıl başardın?.. 

Acyuta, ne kadar sevinmişti başarmış olduğuna!.. Asistan Suzan'ın bu heyecanla yanağına kondurduğu buseden de büyük bir haz duymuştu. Çıplak bir kafanın duyabileceği haz ne kadarsa, işte o kadar!., teşekkürle dolu olarak bakmıştı güzel asistana. 

-Demek ki başardım!.. O halde diğer komutlara da geçebiliriz. Haydi!.. 
Başlayalım mı? 

Acyuta'nın bu sorularına bu kez asistan Suzan karşılık vermişti. 

-Hem de nasıl?! “Hatalara Sapmamayı” kesinlikle kavradın. Hocamız da yakından gözledi! 

Prof. Murat'ın gözlerinden, sanki sevinç parıltıları yayılıyordu. Sevinçten ve başarıya ulaşmakta olduklarının mutluluğundan, gözlerinin ikisi de dolu dolu olmuştu. 

-Çok az kaldı yavrum!.. Çok az kaldı!.. Pek yakında, en önemli görevi 


üstlenebilecek tek insanlar sizler olacaksınız. 


IV. BÖLÜM 


Nötron Kometi Değil, Nötron Yıldızı 


“..Çok yoğun ve milyonlarca ısı değerinde sub-atomik partiküllerin çarpışmaları sonunda, hiç bir partiküle dönüşemeyen Nötron durumundaki partiküllerin kapladığı bir yıldız durumunun, meydana geldiği ve bu yıldızların, çok yüksek bir ısıya sahip olacakları Amerikalı fizikçi J. Robert Oppenheimar tarafından 1939 yılında bulunmuştu. 
O tarihten bu yana bu yıldızlara Nötron Yıldızı, adı verilmektedir..” 


ASIMOV Isaac 
GUIDE TO SCIENCE 
THE PHYSICAL SCIENCES 1972. 


“..Güneşin kütlesinden iki kez büyük, fakat Beyaz bir Cüceden çok daha ufak olan yıldızlar vardır. Bu yıldızlar, Elektronlarla olduğundan çok daha fazla bir şiddette Protonlarla da birbirlerini uzaklaştırma etkisi sonunda yalnızca Nötronlardan oluştuğundan, bunlara Nötron Yıldızları denilmektedir. .” 


HAWKING W. Stephan 
A BRIEF HISTORY OF TIME 
(ZAMANIN HAYAT HİKÂYESİ) 1988. 


Acyuta, bir yandan “Hafıza Deposu”ndan fışkıran bu olayları yaşarken, bir yandan da gökte parıldayan cismi incelemeyi sürdürüyordu. Ancak, itiraf etmeliydi ki, hatıralarına kaydığı ölçüde, gök cismini incelemede gerekti titizliği gösterememişti!. Bunun farkına vararak aklını toparladı ve aygıtlardan 


gelen verileri, bir daha değerlendirmeye girişti. Elektro Teleskopa daha geniş 


bir Zuum yaptırarak Petek Gözlere iletti. Gök cismi, önceleri flu idi. Şimdi, daha da belirgin olmaya başlamıştı ve mercimek tanesi kadar büyütülmüştü. 
Hayret!.. Işıklı kuyruğu kısacık idi!.. Oysa Kometlerin kuyrukları çok uzun olurdu!.. Acaba ilk bulgularında yanılmış mıydı? Tam bu sırada Tele Haberleşme açılmış ve Alfa'nın sinyalleri gelmişti. 

-Acyuta!.. Yoğunluğu o kadar fazla ki aklım duracak!.. Bu kadar yoğunlukta hiçbir komet, hiçbir kuyruklu yıldız olamaz!.. Acaba, yörüngesinin elips akışı ölçüsünde “Hata”mı yaptık diye tekrar tekrar kontrol ettim. Hiç bir hata yok! ..Kütle ölçümü doğru!.. Hacim Ölçümü doğru!.. Pekiyi, bu Yoğunluk niye bu kadar fazla? Ben adeta yoruldum. Bir de sen yapıver bakalım. Ne bulacaksın? Senin aygıtlar, neler gösterecek? 

Acyuta, iletilen bilgilerden “-Acaba bir hata mı yaptık!” imasını sezinlemişti. Bir daha hata yapmamak için, topladığı bütün verileri “Geri Merkez”e ileterek değerlendirme yapması buyruğu'nu verdi! Onlar yanılabilirdi. 
Ama matematik ve fizik donanımlı “Geri Merkez”, böyle bir hata yapamazdı! 
Gerçekten Alfa'nın ilettiği gibi yoğunluk çok fazlaydı. Acyuta, ilk değerlendirmesinde yoğunluğu pek fazla dikkate almayarak bir değerlendirme yapmış “Nötron Kometi” diye, Astro-Fizik biliminde pek rastlanmayan, bir durumu ortaya atmıştı!.. Anti-Magnetik Alan Yaratıcısının hiçbir hareket yapmayışını, telaşla değerlendirmiş ve “Nötron Kometi” deyip işin içinden çıkmıştı. Ama, şimdi karşısında, hiç de yabana atılamayacak olan “Büyük Bir Yoğunluk” durumu vardı!.. Hiçbir kuyruklu yıldızda böylesine büyük bir yoğunluk olamazdı!.. Tam bu sırada “Geri Merkez” değerlendirmesini yapmış ve sonucu ekranda belirtmişti! 

Dikkat!.. Nötron Yıldızı!.. 

Bu sonuç, aynı anda her iki Sibernota da iletilmişti! 

-Acyuta! Dikkat!.. Nötron Yıldızı gittikçe büyüyor!.. Hızla da yaklaşıyor!.. 

Bu sinyaller üzerine, Acyuta, Elektro-Teleskopunu, bir kez daha Petek Gözlere bağladı. Işıl ışıl parıldayan Nötron Yıldızı şimdi nohut büyüklüğündeydi! Bu kadar kısa zamanda bu kadar büyük hız? Hem de bu yoğunluğa rağmen!.. Acyuta'nın kafası karmakarışık olmuştu. Kendi başına bir değer- 


lendirme yapmaktan kaçınıyor, “Geri Merkez”in ileteceği sonuçları bekliyor- 


du! Bir yandan da “Bilgi Bankası”ndan, bu duruma ilişkin, bilgileri tarıyordu. 
Kısa bir süre sonra bilgiler akmaya başlamıştı: 

Bu gök cismi, tam bir Nötron Yıldızı idi! Nötron Yıldızı konusu ilk kez, Rusya'da Odesa kentinde doğan ve ailesinin Amerika'ya göç etmesiyle orada yaşayıp Astro-Fizik eğitimi gören ünlü bilgin, Prof. George Gamow tarafından bulunup adlandırılmıştı. George Gamow, “Evrenin İlk Maddesi” olan “Kozmik Tohum”un, “Nötron Parçacıkları”ndan oluştuğunu ileri sürmüştü. Ona göre, Evrenin, bu ilk durumunda Nötronlar, parçalanarak proton, elektron, pozitron ve diğer parçacıklara dönüşmüştü. Aynı işlem parçalanma anında tam tersine de cereyan etmiş ve proton ve elektronlar birleşerek Nötronu oluşturmuşlardı! .. .Aynı konuda yine yirminci yüzyılda yaşayan başka bir bilgin Herbert Friedman da X ışını yayınlayan yıldızların, çok yoğun nötronlardan oluşan yıldızlar olduğunu belirtmişti. 

Acyuta, Bilgi Bankasından verileri aldıkça, ilk değerlendirmesindeki acele davranışlarının hatasını, daha iyi kavramaya başlamıştı! Yirminci yüzyıldan bu yana doğru, Astro-Fizik Biliminde çok ciddi bilimsel çalışmalar yapılmış ve bulgular elde edilmişti. Nötron yıldızları, “Evren'in İlk Oluşum” durumundaki yapılarını sürdürdüklerinden 10.000.000. santigrat derecedeki yüksek ısılarını, aynen korumaktaydılar! Parlak görünümleri bu yüzden ileri geliyordu. Küresel bir yapıda olan bu yıldızların çapları, “içerlerindeki nötronlar çok yoğun olduğu için” onbeş kilometre kadardı. Bu nedenle çok uzakta olmalarına rağmen, yakında imiş gibi görünebilirlerdi. Pozitif ve negatif bir magnetik alanları olmadı$ı için, son derecede güçlü idiler, ve kendilerinden yüz misli büyüklükte, bir Güneş'e rastladıklarında, bu güneşi delip geçebilirlerdi!... 

Bu bilgileri alır almaz, hemen Tele Haberleşmeyi açmıştı. 

-Alfa!.. Affedersin!.. Değerlendirme hatası yapmışım!. Bilgi Bankasından aldığım veriler, ne kadar büyük bir hata yaptığımı gösterdi!. Bu “Müthiş bir Nötron Yıldızı”!.. Bir felaketle karşılaşmamak için, hemen yörünge değiştirmeye geçelim!.. 

-Bizimkisi, şu anda portakal kadar büyüdü!.. Hemen Tepki Motorlarının son hızlarına kadar, Yörünge elipsinde 90 derecelik bir sıçrama yapalım! Yoksa işimiz bitik!.. Anlıyor musun? 


-Çok iyi anlıyorum Alfa. 


-Tam 0000111'de sapma yapaca$ız!.. Şu anda 0000001'deyiz.. Şimdi 000010 oldu!. Şimdi 0000011.. Şimdi ise 0000101... Şimdi tam 00001111.. 
Haydi!... 

Her iki Sibernot Diskin, Tepki Motorları, aynı anda çalışmış ve Sibernotlar, büyük bir hızla sıçrama yaparak 90 derecelik sapmaya geçmişlerdi. Acyuta Hemen Elektro-Teleskopunu Petek Gözlere bağlamıştı. Evet.. Portakal büyüklüğündeki gök cismi git gide küçülüyordu! Aralarındaki uzaklık arttıkça, huzur ve rahatları da o derece artıyordu. Bu arada bir kez daha Prof. Murat ile asistan Suzan'ın sözlerini hatırladı. “-Unutma! Uzayda, hatalı bir değerlendirme, büyük felaketlere neden olabilir!” Neyse ki “Bilgi Bankasından” yararlanarak zamanında farkına varmışlar ve bu büyük tehlikeyi atlatabilmişlerdi. Evet!. gördükleri yanlış değildi. Nötron Yıldızının gittikçe daha da küçülmesi, tehlikenin uzaklaşmakta olduğunu çok belirgin olarak görüntülüyordu. Uzaklık ölçümlerinden aldıkları veriler de onları rahatlatmaya yetiyordu. 
Acyuta, bütün bunlara rağmen, tüm dikkatini Elektro-Teleskopun Petek Gözlerine vermişti. Durmaksızın, “Hız” ve “Uzaklaşma” ölçümlerini tekrar tekrar kontrol ediyordu! Sanki bir yanlışlık olur da işler tam tersine dönerse diye!.. 
Bir süre sonra Petek Gözler, Nötron Yıldızını, mercek tanesi kadar ufak olarak göstermeye başlayınca, beyin dalgalarından derin bir 

-Oh be!.. 

sinyalleri yayınlanıvermişti. Bu memnunlukla Tele Haberleşmeyi açtı. 

-Alfa!.. Biliyor musun? Nötron Yıldızını, bu kadar yakından görebilen ilk Dünyalı insanlar bizleriz! 

Cevap sinyalleri ise, bir başka espri ile gelmişti. 

-İlk insanlar değil!.. İlk Sibernotlar!.. 

-Neyse canım!.. Bir tarafımız yine İnsan ya!.. Benim asıl anlatmak istediğim “Anti-Magnetik Alan Yaratıcı Aygıtlar”ın, bu konuda bize hiçbir bilgi iletememeleri oldu!.. 

-Nasıl iletebilirlerdi ki? Nötron yıldızının yarattığı, magnetik bir alan yok ki?.. 

-Canım efendim onu demek istemiyorum!.. Bu gök cisminin, bir Nötron 


Yıldızı olduğunu biz kendi çabamızla bulduk. Onu belirtmek istiyorum. 


Alfa, aynı mekanik yapısı ile sinyallerini kesik kesik aralıklarla göndermişti. Kendi çabamızla... değil! Bilgi... Bankasının... yardımıyla!.. 

-Anladım!.. Anladım!.. Ama ben demek istiyorum ki, bizim kendi aklımızın “Şüphesi”, bu elektronik aygıtlardan daha önce harekete geçti! 

-Unutma ki, eğer bu aygıtları, "Nötr Akımları da Algılayabilecek” bir yetenekte programlayabilmiş olsalardı, bizim aklımıza gelen “Şüphe”den çok önce, bu durumu da saptayıp bize bildirilerdi! 

-Sen kimden yanasın Alfa?.. İnsanlardan mı?.. Yoksa makinelerden mi? 

-Ben, “Bilimden” yanayım Acyuta!.. “Bilim”den!.. Haydi!.. Yeteri kadar gevezelik ettik!. Yörüngesine dalış yapacağımız şu üçüncü gezegen için, yeniden yön ayarlamasına başlayalım! Aklımızın üstünlüğünü, biraz daha tartışacak olursak, bu gezegenin yanından vınlayıp geçeceğiz!.. 

Alfa yörünge çevresinde yeni girecekleri elips için bilgileri iletirken, Acyuta aynı otomatik şekilde bir yandan ayarlamaları yapıyor, bir yandan da, kendisinden meydana gelen “Hatalı Durum”dan, Bilgi Bankasının yardımı ile nasıl kurtulduklarını düşünüyordu. İşte, bu anda aklı yine çok gerilere kayıvermişti. Prof. Murat, o her zamanki tebessüm dolu bakışlarıyla karşısındaydı. 

-Ola ki, “Hatalı Bir Değerlendirme” yaptınız. Ya da vardığınız sonucun “Dogruluğundan Endişe Ediyorsunuz”!.. O zaman, hemen “Bilgi Bankasını” harekete geçirin!.. Biz, Uzayda karşılaşabileceğiniz çeşitli durumlarla ilgili olan gerekli tüm bilgileri, bu “Banka”ya yükledik!.. İstediğiniz an, başvurup, hemen alabilirsiniz!. Artık, bizim yapabileceğimiz pek bir şey kalmadı!. İkinizi de yolculuğunuza ve büyük görevinizi yerine getirebilmeye hazırlamak için bütün programların sonucunu aldık! 

Çekine çekine, utanarak sormuştu Acyuta, 

-Bütün deneyleri başarabildik mi yani? Bu bizim için büyük mutluluk. 
Sizi kutlarım efendim! 

-Asıl ben, ikinize de kutluyorum. İkiniz de kendinizi “Bilime” ve “İnsanluğa” cömertçe teslim ettiniz. Bugüne kadar hiçbir insan, böyle bir fedakârlikta bulunmadı! 


Bu sözlerden gururlanıp azıcıkta şımaran Acyuta espri yapmak istemişti. 


-Bu sonuçlar karşılığı, sevimli ve güzel asistanınız, yanağıma yine bir öpücük kondurmak isteyecektir herhalde!.. Çalışmalarımızın ilk günlerinde beni tebrik etmek için yaptığı gibi!.. 

-Ancak, istese bile, artık onu yapamayacaktır!.. Hatta bir Uzay Diski olarak sizin madensel gövdenize bile öpücük konduramayacaktır. Çünkü şu anda “Atmosferli Gezegenlere Dalış Yaparken”, Disklerinizi sürtünmeden meydana gelen “Isıdan” koruyacak “Kabuklarınızı” monte ediyoruz! 

-Kabuklar mı? Üzerlerimize, yapay deri mi kaplıyorsunuz? 

-Deri değil yavrum!.. Kabuk!.. Hem de alt alta incecik fakat diskleri koruyacak şekilde güçlü olarak hazırlanmış kat-kat kabuk! Bu kabuklar atmosfer sürtünmesinde Disklerinizin, meydana gelecek olan şiddetli ısıdan, yanmasını önleyecek ve görevini yapar yapmaz da, ateşten bir levha ya da bir yorgan gibi, “Disk”inizin üstünden sıyrılıp ayrılacaktır. Bu arada siz, biraz fazla ısı hissedeceksiniz!.. Ama sakın meraklanmayın! Bu kabuklar, son katları kalıncaya dek, sürtünme anlarında sizi, yanmaktan koruyacaklardır! 

-Aman efendim!.. Yanacak bir yerimiz mi kaldı bizim? 

-En önemli yeriniz var!.. “Beyniniz”!.. Korunması gereken bu organınız, ayrı ayrı “Elektronik ve Positronik Aygıtlarla Bütünleşti”!.. Bu Uzay Disklerine, aygıtlarla birlikte yerleştirilerek “Ortak-Yaşam” içine girdiniz! Alfa da öyle tıpkı senin durumunda! Bu “Uzay Disklerinize” bir şey olacak olursa bu, “Sibernot” olarak sizin de sonunuz olur!.. Bu nedenle karşılaşacağınız her durumu en küçük ayrıntılarına dek hesaplayıp, önlemlerimizi almamız zorun- 
(uydu! 

-Kabuklar dediniz! Değil mi efendim? 

-Evet Acyuta, kabuklar!.. Birbirlerinin aralarını, onların kolayca sıyrılıp ayrılmasını sağlayacak, incecik soğutucu telcikler ve kanalcıklar ile kaplıyoruz. Aşağı yukarı onbeş tane, birbirinin üstüne yerleştirilmiş bu kabuklar, sürtünme sırasında soğutucu tellerin yardımıyla, ısının içeriye geçmesini koruyacak ve 1sı, belirli bir dereceye gelince, Disk'ten sıyrılıp yanacaktır. Bu süre içinde zaten, atmosferin altına geçmiş olacaksınız! Eğer sizler, Dünya ortamına uygun onbeş gezegene, bu “Programlanmış Tohumları” serpebilirseniz ve tohumların bir tek bölümü bile yerleşip büyüyebilirse, bizim için yeterli- 


dir. Görevimizi yapmış ve “İnsanlığın Geleceğini Kurtarmış Olacağız”!.. 


-Çok ilginç şeyler söylüyorsunuz efendim!.. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben, bir “Sibernot” durumuna dönüştüğüme, hala inanamıyorum!. 
Kendimi rüyada gibi sanıyorum! Düş görme gibi bir şey bu!.. Hani mümkün olsa, bir yerimi çimdikleyin de uyanayım diyecektim! 

-Merak etme Acyuta, Sibernot yapının her yönünü kaplamış olan ve son derecede duyarlı olan aygıtlardan gelen “Bilgi Sinyalleri”, sana durmaksızın çimdik atacaktır!. Bu arada çok önemli bir durumu, bir kez daha hatırlatıyorum!. Sakın ha, atmosferine dalacağınız gezegenin, yoğunluğunu, aygıtlarınızla iyice saptamadan eliptik yön ayarlamasını yapmaya kalkışmayın!.. Kabuk soğutucu aygıtlarınızı da tam zamanında çalıştırın. Yön ayarlamasını gere$i gibi yapmazsanız, kabuklarınızın büyük bir kısmını, bir anda kaybedebilirsiniz!.. Bu durum ise, sizin başka gezegenleri ziyaret edebilme şansınızı ortadan kaldırır!.. Tabii sizlerle birlikte bunca emekler de boşa gitmiş olur!.. 

Acyuta üzüntü ve sıkıntıyla hatırladı. Prof. Murat'ın bu uyarılarına rağmen, yolculuklarının başlangıcında bir hata yapmışlar ve üç gezegeni olan bir güneş sisteminin, ilk gezegenine dalış yaparken, “Yoğunluk Derecesi”ni hesaplamadan yalnızca atmosferdeki gazların oranlarını ölçmüşlerdi. Aygıtlardan gelen bilgiler, atmosferde Oksijen ve Karbon olduğunu bildirince, heyecanlanıp hemen gezegenin atmosferine girmişlerdi. Oysa tam o sırada “Fotonik Sistem” ölçümlerini yapmış ve yoğunluğun çok fazla olduğunu bildirmişti. 
Ama bu bilgiyi dikkate almakta çok geç kaldıkları ve büyük bir hızla daldıkları için, atmosfer sürtünmesi sonunda, kabuklardan üçü, çok şiddetle ısıya dayanamayıp kabarmışlar ve sıyrılıp ayrılmışlardı! Kabukların soğutulması için gösterdikleri onca çabaya rağmen, ne yazık ki “Koruyucu Kabuklar”dan üçünü kaybetmişlerdi! Bu durumu hatırlayınca, yapılan uyarıların, ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha kavramıştı. 

-Çok haklısın Alfa! Yön Ayarlamasından önce yoğunluğu da hesaplamamamız gerekli! 

diye düşünmüştü ki, Tele Haberleşme açılmıştı. 

-Ne oldu?.. Ne var?.. 

-Bir şey yok Alfa!.. O ilk gezegenin atmosferine dalışta yaptığımız hatayı hatırladım da, uyarıların ne kadar yerinde yapılmış olduğunu bir daha kav- 


radım! 


-Evet!.. Telaşımız yüzünden kabuklarımızdan üçünü kaybetmiştik! Ama bu, bize iyi bir ders olmuştu! 

-Neyse ki, bizi yeniden yaratanlar, çok tedbirli davranmışlar ve bizi o kadar fazla kabukla örtmüşler!. Eğer, tek kabukla örtmüş olsalardı, ilk gezesendeki maceradan sonra, üstünden elbiseleri çıkartılmış insanlara dönecek, çırçıplak kalacaktık! Değil mi? 

-Hala, kendini bir “İnsan” gibi düşünüyorsun!.. Çıplak kalma durumu “Bedeni olan İnsanlar” için söz konusudur. Bizim onlardan yoksun olduğumuzu unutma! 

-Çok do$ru!.. Haklısın! 

Bu cevaptan sonra bilgi iletimini daha fazla sürdürmek istememiş Tele Haberleşmeyi kapatmıştı. Şimdi “Fotonik Sistem”den gelen verileri dikkate alarak “Yoğunluk Değerlendirmesi”ni izliyordu. “Elektro-Teleskop” ile son bir kez, dördüncü ve beşinci gezegenleri gözledi. “Petek Gözler”, beşinci gezegeni iğne topuzu büyüklüğünde, dördüncü gezegeni ise ceviz büyüklüğünde gösteriyordu. Üçüncü gezegen ise karşılarında, gitgide büyüyen bir futbol topu gibiydi! Aralarındaki uzaklık gitgide kısalıyordu. Pek yakında, beklenen elips yayını çizerek üçüncü gezegenin yörüngesine girmiş olacaklardı. Aynı anda Tele Haberleşme Sistemini çalıştırmıştı. 

-Evet Acyuta!.. 

-Petek Gözlerin ilettiği sinyalleri sen de aldın! Değil mi? 

-Evet... Gezegen çevresinde dolanan bir hayli Meteorit var... Yörünseye girsek bile Anti-Magnetik Alan Yaratıcıyı açık tutalım! Şu anda bile bize bir kaç Meteorid hızla yaklaşıyor!.. İzliyor musun? Ama hemen, yollarından hızla saptılar! 

-Şu anda, oldukça iri bir tane daha geliyor galiba!. 

-Meteorid'den çok büyük! Basbaya&ı bir Meteor bu!.. Çok da yakınlaştil.. 

-Hooop!.. Oda saptı gitti işte!.. 

-O sapmadı!.. Biz saptık ve ufak bir yörünge değişikliğine uğradık! Neyse ki, bu durumlarda yönetimi bize bırakmamışlar!.. Yoksa işimiz bitikti!.. 


-Galiba bu konuda da çok haklısın! 


-Tekrar ediyorum Acyuta!.. Yörüngeye girince bir kaç tur atacağız! Her dönüş ile birlikte 0000001 kadar içeriye kayalım. Fotonik Sistem, atmosfer yoğunluğu hakkındaki kesin değerlendirmesini, yörünge uçuşumuz boyunca yaparak, sonuçları verecektir!.. Aldığımız verilere göre dalış hızımızı ayarlarız!.. 

-Kabukları soğutucu aygıtları da çalıştırmayı unutmaksızın değil mi? 

Tele Haberleşme kapanmıştı... Petek Gözlerdeki görüntü sinyalleri, üçüncü gezegene daha da yaklaşmış olduklarını gösteriyordu. Mavi-Yeşil-Gri-Sarı karışımı renk izdüşümleri veriyordu. Atmosferin kalınlığını ve yoğunluk derecesini saptayıp değerlendirecek olan aygıtlar, durmaksızın yeni kayıtlar iletiyordu. Hala, kesin bir durum değerlendirmesi yapmamıştı! Kendi kendine “Anlaşılan, yörüngeye tam girmeye başlayacağımız ana kadar, kesin değerlendirmeyi alamayaca$ız!” diye düşünmüştü.! Petek Gözler, aynı anda iri bir meteorun daha yaklaşmakta olduğunu gösteriyordu. Neyse ki, yörünge yayı çok üstlerinde kalıyordu! Aygıtların bir ayarlama yapmasına gerek kalmadan üst bir yörüngeden dolanıp uzaklaşmıştı. Aynı çocuksu davranışta bulunarak 

-Hooop!.. O da geçti gitti işte!.. Neyse ki Nötron Yıldızı değil!.. 

diye düşündü. Sonra da Tele Haberleşme Sisteminin açık olup olmadığını kontrol etti. Yine kendi kendine “-İyi ki açık değilmiş! Yoksa Alfa, yine, çocukluğa başlama!, diye tuttururdu, diye düşünür düşünmez, Alfa ile ilgili sinyaller görevini yapmış ve Tele Haberleşme kendiliğinden açılmıştı. Düşünceleri aynen yansıdığı için Alfa hemen algılamış ve karşılığı da yapıştırmıştı -Ne yapalım!.. Çocukluk heyecanlarını kaybetmemişsin! sinyallerini alan Acyuta, hiç bir karşılık vermeksizin aygıtları denetlemeyi sürdürmeye çalıştı. Meteor ve Meteoritlerin yaklaşıp hızla uzaklaşmalarını da izlemekten vazgeçti. Aygıtlar o kadar muntazam çalışıyor ve görevlerini o kadar hatasız yerine getiriyorlardı ki, endişe edecek hiç bir durum yoktu. Bütün gözlem aysıtlarını üçüncü gezegen üzerinde odaklamıştı. Çok güçlü olan Elektro-Teleskopa rağmen, hala da aynı büyüklükte gözüküyordu. Daha fazla yaklaşmadan, gereği gibi inceleyemeyeceğini kavramıştı. 

Çok tuhaf duygulara girmişti yine!. Şu anda, üçüncü gezegen kendilerinden çok uzakta olduğu için, ufacık Sibernot yapılarını, gezegenden çok da- 


ha güçlü hissediyordu. İsterlerse gezegenin altından ya da üstünden dalışa 


geçebilirlerdi. Ya da, hiç uğramadan, bir sıçrayış ile başka bir gezegene yönelebilirler ya da bu güneş sisteminin dışına atlayabilirlerdi: Oysa bir kaç gün sonra, gezegene yaklaşıp yörüngesine girdiklerinde bu yetki ve büyüklük duysusu kaybolacak, koskoca gezegende ufacık bir varlık olarak, ne kadar küçük kaldıklarını kavrayacaklardı. Zaten, bütün gök cisimleri, Evren içindeki konumlarına göre, ayrı bir değer ve anlam kazanmıyorlar mıydı? Uzay varlıkları, kendilerine yaklaştıkça, büyüklükleri ölçüsünde ihtişam ve heyecan yaratıyorlardı. O zaman, belirli bir görevi yerine getirmek için Uzaya açılmış olan Sibernotlar, ne kadar zavallı, ne kadar küçük ve ne kadar da güçsüz kalıyorlardı!.. Acaba, bir süre sonra ulaşacakları bu gezegen, kendi Dünyalarına benzeyecek miydi?.. Orada ne tür bir “Doğal Yapı” bulacaklardı?.. Elektro-Teleskoptan Petek Gözlere iletilen, mavi-yeşil-gri-sarı renk izdüşümleri, aygıtlar tarafından taranıp değerlendiriliyordu. Gelen yeni bilgilere göre de de-Serlendirme gelişiyordu. Evet!.. Anlaşılıyordu ki, üçüncü gezegenin bir atmosferi vardı. Oksijen, Azot ve Karbon da vardı. Ancak oranları, henüz kesin olarak belirlenememişti. Prof. Murat ve arkadaşları, bütün aygıtların, son derecede duyarlı olarak çalışmalarında büyük bir titizlik göstermişler ve her bir aygıtın çalışmasını tekrar tekrar denemişlerdi. Kesin sonuca ulaştıktan sonra Disk içine monte etmişlerdi. 

Prof. Murat, ne yapıyordu acaba?! 

Ne kadar uzun bir zamandan beri, kendisiyle bütün haberleşme bağlantıları kesilmişti! Uzay yolculuğunun en acıklı yönü de bu idi zaten! Bir süre “Bilgi Alış-Verişleri”, kısa süre aralıklarla süre gidiyordu. Daha sonraları ise, bu süre “saatler” aralığı ile sürdürülmeye çalışılmıştı. Kendi Güneş Sistemlerinden çıkıncaya kadar bu Bilgi İletimi, böylesine aralıklarla devam edebilmişti. Önce sinyaller hafiflemiş, daha sonra ise tamamen kaybolmuştu!.. İki Sibernot, uzayda kendilerinden başka haberleşecek hiçbir varlık bulamamışlardı!.. Uzay yalnızlı$ı, buydu işte!.. Neyse ki, iki arkadaştılar! Durmaksızın haberleşiyorlar ve aygıtlarında depolanmış bilgi C.D.'leriyle, yalnızlıklarını kısmen de olsa giderebiliyorlardı. 

Kim bilir Prof. Murat, onları, ne kadar büyük bir heyecan ve merakla beklemekteydi?! Çalışmalarını nasıl sürdürüyordu? Asistan arkadaşlarıyla bir- 


likte, acaba onlar Dünya yüzeyinde, şimdi neler yapmaktaydılar? Yaşantıları 


ne durumdaydı? Prof. Murattı her aklına getirişinde, onun çeşitli uyarılarını da hemen hatırlıyordu. 

-Acyuta! Bir gezegenin yörüngesine gireceğiniz zaman, hemen onun “Atmosferini düşünmeyin!.. Ondan önce düşünmeniz gereken şey, o gezegenin “Manyetosferi”dir. 

-Manyetosfer mi? 

-Evet!., ilk kez 1958 yılında Fizik Bilgini Van Allen bu durumu saptamış ve Dünyamızın çevresini kaplayan Atmosferin üstünde “Elektrikli Maddelerden Oluşmuş” bir tabakanın onu sarmalamış olduğunu saptamıştı. Bu tabakanın kalınlığı, 700 km'den başlıyor ve 65.000 km'ye kadar varıyordu. Bilmem, bu sayılar, sana, belirtmeye çalıştığım tabakanın, ne kadar kalın ve o ölçüde de güçlü olduğunu anlatabiliyor mu?.. Anti-Magnetik Alan Yaratıcı Aygıtlarınızın, bir diğer önemi de işte bu Manyetosfer konusunda ortaya çıkmaktadır! 

-İlk kez öğreniyorum ben, Dünyamızın çevresinin böylesine kalın bir elektrik tabakasıyla sarılı olduğunu. Ben, Atmosferin yükseldikçe inceleşen, Stratosfer tabakası ve İyonosfer tabakalarını bilirdim. Ama böylesine bir elektrikli tabakadan hiç haberim yoktu!.. 

-Bu tabaka, “Atom Parçacıklarından”, özellikle Elektron ve Protondan meydana gelmiştir. Bu parçacıklar, tamamen iyonize olmuş durumdadırlar ve Dünyamız çevresinde serbestçe dolaşmaktadırlar. Bunu özellikle belirtmemin nedeni, Uzay yolculuğunuzda karşılaşacağınız gezegenlerin de, böylesine tabakaları olduğunu, kesinlikle aklınızdan çıkarmamanız içindir! Yörüngeye daldığınız zaman, Atmosfere girinceye kadar Anti-Magnetik Alan Yaratıcıyı, kesinlikle çalıştırmayınız! Eğer çalıştıracak olursanız, o gezegeni kuşatmış olan Manyetosfer, bu Anti-Magnetik Alan'dan büyük ölçüde etkilenecektir. 
Öylesine ki, fırtına gibi birbirlerinin üstüne yığılan iyonize parçacıklar, o gezegenin çevresinde büyük bir “Anafor” yapacaktır. Bu Anafor, o gezegenin Atmosferine etki yapacağı gibi, sizin Atmosfere dalışınızda da büyük tehlikeler meydana getirebilecektir. 

-Tamam efendim!.. İyice belledim!.. Hangi gezegene varmış olursak olalım, o gezegenin yörüngesine girer girmez Anti-Magnetik Alan Yaratıcı motorun çalışmasını durduracağız. Atmosferine girinceye kadar da çalıştırmaya- 


cağız! 


-Aferin Acyuta!.. Bunu, çok iyi bellediğine ne kadar memnun oldum, bilemezsin! 

-Bu durumu Alfa'ya da bildirdiniz değil mi? 

-Hiç bildirmez olur muyum? Zaten, sizin ikinize de aynı programlar uysulandı. Aynı eğitimden geçirildiniz! 

Tam bu sırada Tele Haberleşme yeniden açılmıştı. 

-Hayrola Acyuta!.. Yine aklından neler geçiriyorsun?.. Neler esti de, yine beni andın?.. 

-Manyetosfer konusu aklıma geldi de!.. Prof. Murat'ın uyarılarını hatırladım. Atmosferin içine girinceye kadar Anti-Magnetik Alan Yaratıcıları kesinlikle çalıştırmayın!., deyişi, hatıralarımın arasından bir an canlandı da!.. 


-Senin uyarılarına da teşekkürler ederim! 


V. BÖLÜM 
Uzayda Uyku 


“Rüyalar, bilinçaltı çatışmaların, bilinç dışı mekanizmalarla çeşitli sembollerle anlatımıdır...” 


FREUD Sigmund 
DİE TROUMDEUTUNG 1900. 


“Rüyalardan öğrendiğimiz şeylere, ancak daha derin gözlemlerle ulaştığımız gerçeklerle doğrulandıkları ve desteklendikleri zaman, bağlı kalacağız..." 


ADLER Alfred 
İNSAN TABİATINI TANIMA 1966. 


Acyuta, bu gezegene dalacakları için, eliptik yönelim yanı sıra Koordinat durumlarını da incelemeye başlamıştı. Ekranlardaki verilere göre, HBK Koordinatlarından KPS Koordinatlarına geçiyorlardı. Yeni Koordinatlar, HBK Koordinatlarına göre daha dar ve daha uzun bir “Zaman Birimi” yapısında gözüküyordu. Aygıtlar, yeni koordinatlara uygun bir biçimde, bu güneş sisteminin, içinde yer aldığı diğer güneş sistemleriyle birlikte Galaktik ilişkisinin, “Beş Boyutlu Uzay-Zaman ve Hız Birimleri”ni ayarlamışlardı. Kendi Dünyalarındaki “Zaman ve Hız İlişkisi Ölçümlerinden” oldukça farklıydı!.. Ama, bu durumu pek fazla önemsemeye gerek yoktu!.. Mademki, bu Koordinat eksenleri içinde ve bu “Beş Boyutlu Uzay-Zaman-Hız Birimleri” doğrultusunda hareket etmekteydiler, o zaman bu Koordinatlara uygun “Zaman”ı yaşayacak- 


lardı. Denetlemelerini tekrarlamak istedi. Ancak, beyin damarlarında, bir 


gariplik, yorgunluk sezer gibi olmuştu. Hemen farkına vardı. Epey zamandır uyumamıştı. Oysa Prof. Murat, sıkı sıkı tembih etmişti. 

-Belirli bir çalışma süresinden sonra “uyumayı” sakın aksatmayın! 

-İyi ama efendim!.. Biz yalnızca “Beyin” olarak kaldık!.. Bedenimiz yok ki, yatağa girip uzanalım!.. 

-Beden kadar “Beyin”in de dinlenmesi ve uyuması zorunludur. “Beden”den farkı şudur : “Beyin”in, yatağa girip uzanması gerekmez!. Yalnızca dış çevre ile bilgi alış-verişini kesmesi yeterlidir. O zaman hemen uykuya girer! 

-Hemen uykuya mı girer? Ama efendim!.. “Beyin”, kendi kendine çalışan bir sistem değil mi? Çalışması durur mu? Hani bir fabrikanın paydos etmesi gibi! 

-Beyin, her durumda çalışmasını sürdürür!.. Fakat dış çevre ile ilişkisi kapatıldığı anda, yalnızca iç dalgaları, kendi çevresi içinde dolanıp durur! Bu da, “Beynin Dinlenmesini” ve “Uykuya Girmesini” sağlar! Bu konuda yıllar önce bir hasta üzerinde yapılan deney, “Beyin”in, dış çevre ile bütün ilişkisi kesildiği anda “Uykuya Çekildisini”, çok ilginç bir biçimde göstermiştir. Dilsiz bir adamın, iki gözü de körmüş. Kulaklarından biri işittiği halde, diğeri duymazmış. Bu adamı hastaneye getirdiklerinde, dış çevre ile yalnızca hafif duyan kulağı ile ilişki kurabildiğinin farkına varan doktorlardan biri, hastanın o işiten kulağını kapatınca, hemen uykuya girdiğini görmüş!.. Bu deneyi bir kaç kez tekrarlamış ve hep aynı sonucu almış!. O tarihten bu yana Neuro Psikiyatri ve Psikoloji Bilimlerinde “Beyin”in, dış çevre ile bilgi alış-verişi kesildiği anda, dinlenmeye ya da uykuya çekildiği, kesinlik kazanmıştır. Bu nedenle biz de, sizlerin dinlenmeye çekilebilmeniz için gerekli ayarlamaları hazırladık. İstediğiniz anda, yönetimi, diğer arkadaşınıza bırakarak, dinlenmeye çekilebileceksiniz. Yönetimi, kendi Sibernot Diskinizdeki “Geri Merkeze” de devredebilirsiniz. Ama, ikinizden birinin yönetimi bırakmaması, sizler için daha yararlı olacaktır!.. 

Bütün bu konuşmaları, bir kez daha aklından geçiren Acyuta Tele Haberleşme Sistemini açtı. 

-Evet Acyuta! 


-Dinlenmeye çekilmek istiyorum Alfa!.. Yönetimi alır mısın? 


-Hayhay!.. Senin için çok iyi olur. Sen uyandıktan sonra ben de azıcık kestiririm. Ne zaman uyanmak istiyorsun? 

-Ben uyandırma aygıtı ayarlıyorum! Haydi, şimdilik hoşça kal!.. 

-İyi uykular!.. Tatlı rüyalar! 

Acyuta, Disk içindeki aygıtlarla beyni arasındaki çeşitli bilgi iletimini sağlayan aygıtların, birer birer kapatılması ve saptadığı süreden sonra açılması için gerekli ayarlamayı yaptı. Sonra da “Uyandırma Birimi”ne gerekli talimatı iletti. Önce “Petek Gözler”, bilgi alış-verişini kapatmıştı. Acyuta, her tarafın kapkara kesildiğini sandı. Sonra da “Bilgi Birimlerini Taşıyan Elektron Akışı” durmuştu. Hiçbir şey algılayamıyordu Acyuta! Ses iletim ve algılama aygıtı da kapanınca, yıldızlar evreninin silindiğini ve bir yerlere doğru akmakta olduğunu görür gibi olmuştu... 

Koşuyordu Acyuta!.. Durmaksızın, nefes nefese koşuyordu!.. Bacaklarındaki gücün kesildiğini hissediyor, yine de koşmaya devam ediyordu... Kendisi ile birlikte karışık durumda koşanlar da vardı.... Önlerindeki yuvarlak bir şeye doğru koşuyorlardı... Yaklaştı, yaklaştı ve adalelerinin bütün gücü ile tekmeyi savurdu... Yuvarlak şey, futbol topu olmuştu şimdi... Yükseliyor.. 
yükseliyor, ve mermi gibi hızla gidiyordu... Binlerce kişinin alkış seslerini duyuyordu.... Hem de ayağa kalkmış alkışlıyorlardı... Acyuta kibarca eğiliyor ve saysı dolu selamla karşılık veriyordu bu alkışlara. Sonra arkasını dönüyor ve önünde duran sehpadan, sağ eliyle işaret sopasını alıyordu... Sehpanın üstünde duran büyük kitabın sayfalarını çeviriyor... Bir süre iki elini havaya kaldırarak durduktan sonra hızla yere indiriyordu... 

Da dada........doooo. 

Dedede......diiiiii. 

Beethoven'in Beşinci Senfonisini ustaca çaldırıyordu. Bütün orkestra üyelerinin gözleri, bir notalarına bir de Acyuta'ya bakarak mekik dokuyor ve bütün sazlar tam bir uyum içinde ses veriyordu... 

Kolları... kolları... Acyuta'nın kolları, bütün senfoniyi, akışına önderlik eder bir biçimde sürüklüyordu...Bazen ufak bir dirsek hareketi.. İşaret parmağının hafiften havaya kalkışı ile birinci kemanların.. arkasından ikinci kemanların girişi... Sonra iki kolunu birden hışımla aşağıya indiriyordu.. Bıçakla 


kesilmiş gibi kesiliveriyordu sesler... Sağ kolu hafiften yukarı kalkıyor... par- 


makları ucunda tuttuğu sopaya havada ufak daireler çizdirerek flütlere komut vermeye başlıyordu.. Sol kolu havada tam bir daire yaparak yere iniyor... çellolara katılma buyruğunu iletiyordu... 

Koca salonda çıt çıkmıyordu... 

Herkes, saygı ile, onun yönettiği orkestradan Beethoven'in Beşinci Senfonisinin yepyeni bir yorumunu dinliyordu... Bugüne dek, hiçbir orkestra şefi, böylesine yorumlamamıştı bu senfoniyi!... 

İki kolunu yana doğru açıyor... dirseklerinden güç alıp kolan vurur gibi kendine doğru çekerek, bütün enstrümanlara “Forte!” komutunu iletiyordu... 
Bütün orkestra üyeleri coşku içindeydi... Sanki Beşinci Senfoni, sahneden, dinleyicilere dolu dolu fırlayarak salona taşıyor... bütün çevreyi dolandıktan sonra yeniden sahneye dönüyordu... 

Acyuta, birden bütün binanın sallanmaya başladığını hissetmişti. 

Ne oluyordu?! 

Kendisiyle birlikte bütün orkestra üyeleri şaşkına dönmüştü... 

Sallantı ile birlikte çok derinden uğultular geliyordu... 

Salondakiler haykırarak ayağa kalkmışlardı.. Sağa solu koşuşmalar oluyor... Herkes bir yöne doğru kaçmaya çalışıyordu. Salonun tam ortasına asılı duran kristal büyük avize hızla sallanıyor ve binanın duvarları çatır çatır çatyordu... 

Bağırış, çağırış ve feryatlar arasında koca avize şangır diye yere düşmüş ve altında kalan seyircilerin üstünde parçalanmıştı. O bölümde oturan dinleyiciler, sıraların üstünde kıvrılıp kalmışlardı... Kapılara koşanlar ise birbirlerinin üstüne yığılmışlardı... Arkadan gelenler, onların süslü kıyafetli bedenlerine basarak dışarı çıkmak istiyorlardı... 

Orkestra üyeleri de kaçışmaya başlamıştı... Kimi şaşkınlıkla sazını da birlikte götürmek istiyor, kontrbasçı, kocaman sazı ile sıkışıp kaldığı kapıdan çıkabilmek için çırpınıyordu... 

Salonda ve sahnede çığlıklar yükselirken, dipten gelen uğultu da artma- ya başlamıştı... Seyircilerin bir kısmı çığlıklar içinde haykırarak imdat isterken, bir kısmı inleyerek dua ediyordu... 

Dipten gelen uğultu ise artıyor ve artıyordu.. 


Birden... 


Haaart diye müthiş bir sesle, salonun ortasından fışkıran dev bir kaya parçası, binayı, bir kâğıt yırtar gibi, ortadan ikiye bölerek un ufak etmeye başlamıştı... 

Acyuta, şimdi yukarılardan seyrediyordu.. Önlerindeki toprak, ortadan ikiye bölünmüş ve arada kalan dinleyicilerin çoğunu yutmuştu... Sağ kalanlar ise, tamamen yıkılmış olan salonun, içini hızla istilaya başlayan dev dalgalar arasında kayboluyorlardı... 

Bütün insanlar, başlarını yukarıya kaldırmış, Acyuta'ya bakıyorlar ve kollarını ona doğru uzatarak yardım istiyorlardı... Acyuta, yukarıdan kollarını onlara uzatmaya çalışıyordu... Kolları.. Uzuyor. uzuyor.. uzuyor., fakat dev dalgalar arasında boğuşmakta olanlara yetişemiyordu... 

Yeniden çok yukarılara doğru yükselmeye başlamıştı... Şimdi de Orkestra üyelerinin bir kısmının kolları, yalvaran bakışlarla ona doğru uzanıyor, ancak hiç birşey yapılamıyor Acyuta... Sağa doğru uçuyor.. olmuyor.. Sola doğru uçuyor.. olmuyor!.. Kimseye en küçük bir yardımda bulunamıyordu... Artık, yalnızca dev dalgaların içinde kendisine doğru uzanmış kolları seçebiliyordu.. Hepsi o kadar.. 

Hiç bir şey yapamamanın hüznü ile kalbi parçalanıyor.. içi hüzünle doluyordu... 

Din.. ..dan....don. 

Küçük sesler bir daha çınlamıştı. 

Din....dan....don. 

Karabasanın birden kaybolduğunu ve Yıldızlar Evreninin karşısında durduğunu görmüştü!. 

Neredeydi?... Dünyadaki insanlara ne olmuştu?.. Konser salonunun yıkıntılarından kurtulanlar olmuş muydu? .. Niye, kendisine bir şey olmamıştı?! 
-Günaydın Acyuta! 

Günaydın mı? Neyin günaydını?.. Zavallı insanlar!.. 

-Oğlum!., hala uyanmadın mı? Günaydın diyoruz!.. 

Birden kendini toparlamıştı. 

-Aaaah Alfa!.. Sen misin?.. 


-Ya kim olacaktı?.. 


-Alfa!.. Çok korkunç bir rüya gördüm!.. Çok ..çok korkunç!.. İnanır mısın? hala da etkisini yaşıyorum!.. 

-Belli!.. Uyandırma sinyalleri, bir kaç kez uyarıda bulunduğu halde, bir türlü kendine gelemedin! 

-000ooh!... Çok şükür rüya imiş!.. Ayhhh!.. Ne kadar korktum bilsen!.. 
Anlatamam!.. Aman Yarabbi!.. Ne korkunç bir olaylardı öyle!.. 

-Neyse ki rüya imiş!.. Haydi!.. Geçmiş olsun!.. 

-Alfa!.. Öylesine korkunçtu ki, anlatamam!.. Dünyamızda çok büyük bir deprem oluyordu!.. Dünyamız, birden, sanki ortasından ikiye ayrılmış gibiydi!.. Bütün insanların yarılmış toprak arasında yutulduklarını ya da dev dalgalar arasında boğulup yok olduklarını görüyor ve kendilerine hiç bir yardımda bulunamıyordum!.. Aman Yarabbi!.. Çok şükür rüya imiş!.. 

-Ben de senin uyanmanı bekliyordum. Meteorlardan geçerken Anti-Magnetik Alan Sapmaları yüzünden 001 açı 3 derece ve 2 saniye kadar bir kayma yapmışız! KPS Koordinat Birimlerine göre 1000011'de yeni yön ayarlaması yapacağız. Tamam mı? 

-Anlaşıldı!.. Tamam Alfa! 

Gerçi “-Tamam!” demişti ..ama ..aklı yine hep, rüyasında gördüklerindeydi! 

Ne kadar süre geçti pek bilemiyordu. Ama, hala da etkisinden kurtulamadığının farkındaydı!.. Kendi kendine durmaksızın “-Neyse ki rüya imiş!.. 
diye düşünüp teselli buluyordu. Tele Haberleşme Sistemi yine açılmıştı. 
-Evet Alfa!.. 
-Açısal ayarlama anına yaklaşıyoruz! Ayarlama birimlerini hazırladın mı? 
-Tamam!! Hazır! 
-Şu anda EV. 10000000 mi? 
-Evet! Tam EV. 10000000! 
-Şu anda EV. 10000001. 
-Evet!.. EV. 10000001. 
-Şimdi EV . 10000010. 
-Evet!.. EV . 10000010. 
-Şimdi EV . 10000011!.. Sapıyoruz haydi!.. 


-Tamam Alfa! Saptık Tam da açısal değerde! 


-Evwvet! Çok güzel!.. Tastamam açısal değere uygun sapma yaptık!. Bu yönlendirme, bizi, bir süre sonra tam üçüncü gezegenin yörüngesine sokacaktır. Şimdi sıra ben de! Ben de azıcık kestireceğim!.. Yönetimi alır mısın? 

-Tamam Alfa! 

-Benim için temenni et!.. İnşallah, senin gördüğün rüyalardan görmem!.. 

-Sana iyi uykular ve çok güzel rüyalar diliyorum! 

-Teşekkür ederim!. Ben, uyandırıcıyı ayarladım! Fevkalade bir şey olursa, hemen uyandırmaktan çekinme! Olur mu? 

-Merak etme!.. Tamam! 

Tele Haberleşme kapanmıştı. Alfa uyanıncaya kadar da açılmayacaktı. 

Bir kez daha rüyasında gördüklerini hatırladı! “-Aman Yarabbi! Ne kadar da korkunçtu!” diye tekrar tekrar heyecan ve üzüntülerini belirtiyor, bir yanda da kendini avutmaya çalışıyordu. 
Aklına, Dünyadaki dostları gelmişti! Geride bıraktıkları dostlukları, arkadaşlıkları ve sevgi ve saygı ile dolu, daima mütebessim Prof. Murat'ı, Sesinin tonu, inandırıcı konuşması ve kendilerini, bu önemli göreve hazırlama konusundaki insanüstü çalışmaları... Sonra da sanki önemli hiçbir şey yapmamış gibi, alçak gönüllü konuşmaları... 

En önemli görevin Alfa ile birlikte ona düştüğü yolundaki ısrarlı sözleri.. 
Dünya İnsanı Türünün, geleceğinin, yalnızca iki Sibernot olarak onlara kaldığı yolundaki, içten konuşmaları... Bir baba gibi.. sıcacık bir dost gibi.. .belki de onlardan çok daha yakın... 


Ne yapıyordu acaba, şu anda Prof. Murat?.. 


VI. BÖLÜM 


Sibernetik Sistemle 
Programlanan Spermler 


“..Yapay Dölleme laboratuvarında, şişeleme sırasında kanına biraz alkol karıştığı için, bu tüpten çıkan bebek, böyle oldu!..” 


HUXLEY Aldous 
BRAVE NEW WORLD 
(CESUR DÜNYA) 1945. 


“..Her insan yumurtası ya da spermi, uygun koşullarda insan olabilme potansiyeline sahiptir..“ 


SAGAN Carl 
DRAGON OF EDEN 
(CENNETİN EJDERLERİ) 1977 


Prof. Murat'ı ne zaman aklına getirse, aralarında geçen konuşmalar, bir film şeridi gibi kayardı, hafıza bölümünden görüşme sona erdiğinde, ne kadar büyük bir “Bilgi” edinmiş olduğunu kavrar ve bundan büyük bir mutluluk duyardı. Üçüncü gezegene yaklaşmakta olduklarından, “Serpecekleri Tohumlar”la ilgili görüşmeleri aynı canlılığı ile aklına gelmişti. 

O ana kadar kendisine iletilen bilgilerden, başka gezegenlere “ İnsan Tohumlarının Serpilmesi” konusunun, bilim evreninde yıllarca tartışıldığını öğrenmişti. Ama “Hayat Dolu Tohumlar”ın, “Muhafaza Edilebilmeleri” ve bir 


“Gezegenden Başka Bir Gezegene Gönderilmeleri”, nasıl mümkün olabilirdi? 


Acyuta ile Alfa, bunu nasıl başarabileceklerdi?.. Utana, sıkıla sormuştu Prof. 
Murat'a. 

Aynı sakin konuşmayı sanki bir kez daha duyar gibiydi. 

-Bak yavrum!.. Ünlü bilgin Richter, 1865 yılında, ortaya ilginç bir görüş atmış ve “Hayatı Oluşturan Son Derece Küçük Sporların”, yani “Kozmozoanların” sonsuzdan beri var olduklarını ve “Bir Gezegen'den Başka Gezene Geçmekte Olduklarını” ileri sürmüştü. Aradan elli-altmış yıl geçtikten sonra, bir başka Fizik ve Kimya Bilgini olan ve 1903 yılında da Nobel Ödülünü alan İsveçli Svante Arrhenius tarafından, konu, yepyeni ve bilimsel bir biçimde ele alınmıştı. Arrhenius, “Canlı Varlıkların”, çok küçük “Sporlar Halinde”, yıldızlar arası Uzay'da sonsuz tarihten beri var olduklarını ve çeşitli elektro- magnetik dalgaların etkileri, özellikle “Işık Basıncı” ile çeşitli gezegenlere ulaşabildiklerini ileri sürmüştü. Arrhenius, bu “Sporlar”ın, uygun bir ortamı buldukları anda gelişmeye başladıklarını, sonuçta da “Organismal Varlıklar”ın ortaya çıkabildiklerini iddia etmişti. 

Bu iddia üzerine Fizik, Astronomi ve Astro-Fizik Bilginleri arasında çok geniş bir tartışma açılmıştı. Genel eleştiri ise, böylesine ufacık bir “Spor Parçacı$ı”nın, Uzayda “canlılığını sürdüremeyeceği” üzerinde toplanmıştı. Bilginlere göre, bu “Sporlar”, Güneş ışınlarının etkisi ve uzaydaki dondurucu soğuk nedeniyle, “Filizlenme Güçlerini” kaybederek öleceklerdi. Bir gezegenden başka bir gezegene varsalar bile, “Ölü Sporlar”dan başka bir şey olmayacaklardı. Yirmi birinci yüzyıla gelinceye kadar, bu konu, daha fazla tartışılmaksızın öylece bırakılmıştı. 

Ancak bu arada, başka bir alanda çok ilginç bir bilimsel gelişme olmuş ve 1975 yılında İngiltere'de yapılan bir deney sonunda “Yapay Dölleme” yoluyla ilk kez “bir “Tüp Bebek” dünyaya gelmişti. Kısaca “Yapay Doğum” gerçekleştirilmişti. Biliyorsundur herhalde, “Tüp Bebek”in esası “Yapay Dölleme”dir! Yani, özel bir iğne ile kadının rahmindeki yumurtalık alınıp dışarıya çıkartılmakta ve bir süre kültür ortamında bekletilmektedir. Sonra da erkekten alınan sperm hücreleri bu ortama eklendikten sonra beklenir. Aşağı yukarı 48 saat içinde döllenme gerçekleşir. Bu döllenmiş hücre (zigot), embriyon olarak gelişmesine elverişli bir ortama yerleştirildikten sonra, hücre bölün- 


meleri dikkatle izlenmeye başlanır. Sekiz hücre içeren bir “Blastokist” duru- 


muna gelince de, annenin, döl yatağı ve döl yatağı boynundan içeriye sokularak döl yatağına konulur. Üç buçuk günlük bir süre sonra “Blastokist” serbestçe harekete başlarsa, “Yapay Döllenme” gerçekleşmiş olur!.. 

Buraya kadar sana anlattıklarımın en önemli kısmına şimdi geliyorum. 
“Tüp Bebek” içindeki varlığın, çeşitli teknik ve bilimsel öğretilerle şartlanması!.. 

-İnanın efendim!. Dinlerken, sözünüzü kesmemek için, nefes almaktan çekindim. 

-Tüp Bebeklerin şartlandırılması konusu, daha “Yapay Döllenme” ortaya atılmadan önce İngiliz yazarı Aldous Huxley tarafından 1945 yılında yazdığı “Cesur Dünya” adlı Bilimsel Kurgu kitabında ortaya atılmıştı. Bu kitabında Huxley, çeşitli tüpler içinde geliştirilmekte olan bebeklerin, kromozomlarının ve kan yapılarının ayarlanarak, planlanabileceğini; bu planlamaya uygun üstün varlıkların, doğacağını ileri sürmüştü. 

Bu arada, Columbia Üniversitesi Profesörlerinden Dr. Maxwell Maltz'ın ortaya attığı “Psiko-Sibernetik” 1976 yılından bu yana büyük bir gelişme göstermiş ve ilginç deneylere başlanılmıştı. Bu bilimin bir kolu olan Hipno-Sibernetik Biliminde çok ilginç deneyler yapılmış, Hipnotizma ile uyutulan deneklere, bu uyku anlarında yüzlerce ciltlik kitap bilgileri yükletilmişti. Denekler ise uyandıklarında, sanki o bilgileri yıllarca önce öğrenmiş gibi açıklamışlar ve hatta uyku anında kendilerine öğretilen deneyleri bile başarıyla uygulamışlardı. 

O tarihlerden yirmi birinci yüzyıl başına kadar pek çok Bilimsel Kurgu kitabı yayınlandığı için, gerçek bilimsel verilere dayalı olarak yazılanlar, bir kenara ayrılıyordu. Sonra da bu kitaplarda ileri sürülen fikirler üzerinde araştırmalar ve deneyler yapılıyordu.. Yirmibirinci yüzyılın ortalarına doğru, Dünyamızı büyük felaketlerin sarmakta olduğu görüldüğünden, Dünya Bilimler Konseyi, özellikle Richter ve Arrhenius'un iddialarını, Huxley ile Dr. Maltz'ın görüşlerini birlikte geliştirerek, “Elektronik Teknisyenleri, Sibernetik Bilginleri, Nörolog ve Beyin Cerrahları ve Astro-Fizik bilginlerinden Oluşan” büyük bir çalışma grubu ile “Geniş ve Uygulamalı Bir Çalışmanın Başlatılması”na karar vermişti. Bu çalışmalar başarıya ulaşacak olursa, “Programlanmış Spermler”, 


“Hayat Yüklü Sporlar” ve diğer “Canlı Tohumlar”, başka bir gezegene gönde- 


rilebilecek ve orada “İnsan Türünün Devamı” sağlanabilecekti.!.. Bilmem anlatabiliyor muyum? 

-Heyecanla sizi dinliyorum efendim! 

-On yıllık bir çalışma sonunda Dünyamızın içinde yer aldığı Merkür Gezegenin, Güneşimize çok yakın olması nedeniyle “Tohumlar”ın kavrulup yanacakları görülmüştü. Venüs gezegeninde ise, böyle bir deneyi uygulayabilmek için daha milyonlarca yılın geçmesi gerekeceği, kanaatine varılmıştı. 
Mars'ta ise organizmayı geliştirebilecek hiçbir ortam saptanamamıştı. Güneş Sisteminin dışına doğru Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton, son derecede soğuk ya da zehirli gazlarla örtülü olduklarından, gerek bu gezegenlerde ve gerekse uydularında, uygulamaya geçmek düşünülmüyordu bile. Bu uydulardan Titan'a tohumların serpilmesi bir an düşünüldüyse de, bir kaç milyon yılık bir gelişim süresi içinde “Tohumların” canlıklarını koruyamayacakları anlaşılmıştı. 

Bu durum karşısında Güneş Sistemi dışına çıkmak ve “Uzak Gezegenlere Ulaşabilmek”ten başka yapılacak bir şey kalmamıştı!.. 

-Siz de bu durum karşısında, “Siborgların” ve “Sibernotların Yaratılması”na yöneldiniz değil mi efendim? 

-Çeşitli Siborglar yapılmış ve oldukça başarılı sonuçlar da alınmıştı. 
Evet!.. Çok haklısın!.. Sibernot konusu, ilk kez sizlerle birlikte ele alındı! 

-Ne kadar ilginç değil mi efendim!.. Bizlerin karşılaştığı felaket, bilimin geliştirilip uygulama aşamasında, en etkili rolü de beraberinde getirmiş! 

-Evecet!.. O nedenle tekrar tekrar söylüyorum ya!.. Sizin göreviniz çok önemli diye! Şu anda, ben, yaşadığımız şu Yeryüzünde, bundan daha saygın, bundan daha mukaddes hiçbir görev düşünemiyorum. 

-Bizi çok onurlandırıyorsunuz efendim!.. 

-Ben yalnızca gerçeği dile getiriyorum ve bunca yıllık çalışmalarımızın boşa çıkmamasını diliyorum. 

-Yani.. biz.. Uzaya açıldığımızda., bu “Döllenmiş Tohumları”., tarlaya serpilen tohumlar gibi mi Gezegen yüzeylerine serpece$iz?! 

Prof. Murat Acyuta'nın yüzüne derin derin bakmış ve bir iç geçirmesin- 


den sonra da 


-Başka şansımız yok yavrum!.. Ancak burada biraz değişik bir durum söz konusudur. Şöyle ki: yalnızca bu “Tohumları” gezegenin kupkuru yüzeylerine serpmeyeceksiniz!.. Atmosfer koşulları uygun olan gezegenlerin, sulak bölgelerine ve diğer tohumlarla birlikte serpeceksiniz. Özellikle Karbon ve Azot oranı yüksek olan gezegenlere önce, gerçek “Bakteri ve Bitki Tohumları”nı serpeceksiniz. Unutmayın! Sulak olan yerlere “Yosun Tohumları”nı ve suda yaşayan “Bitki Tohumları”nı ve “Bakteri Tohumları”nı serpeceksiniz!. 

-Onda sonra mı “Programlanmış Spermle Döllenmiş Tohumları” serpecegiz? 

-Evet! Aynen öyle!.. Bu tür “Döllenmiş Tohumlar”, milyonlarca erkeğin spermlerinden alınarak “Sibernetik Bilgi İletim Sistemleriyle Programlanmış” ve tam bir “Döllenmiş Hücre” (Zigot) durumuna getirilmiştir. Çok kısa tanımıyla “Bilgi Yüklü Zigot Tohumları”dır. Şu anda milyonlarca tohum, buzdolaplarında hareket gününüzü beklemektedir! 

-Tam anlamıyla kavrayamadım efendim. Biz bu tohumları, diğer tohumları serptikten hemen sonra aynı sulak yere mi serpeceğiz. 

-Evet!.. Çünkü ilk serptiğiniz tohumlar, program esaslarına uygun olarak hızla gelişip yeşermeye, ya da büyümeye başlayacaklardır. Daha sonra serpeceğiniz bu tohumlar ise, onların arasında “döl yatağı şartlarının oluşması” ile birlikte gelişip büyümeye başlayacaklardır. On yıldan beri yapılan çalışmalar bunun canlı örneklerini vermiştir. O bakımdan hiç endişe etmeyin! 

-Her konuşmanızda beni daha çok şaşırtıyorsunuz efendim! 

-Son yüzyıl içinde “Pozitro-Elektronik Teknoloji”de “Nükleik Asitler ve Genoloji Teknolojisi”nde ve de özellikle “Si-Borg Teknolojisinde çok büyük buluşlar yapıldı ve gerçekten de çok şaşırtıcı aşamalar oldu da ondan! 

-Biraz açıklarsanız çok sevineceğim. 

-Bak yavrum!.. Bugün, “Yapay Beyin”, “Suni Akıl” ya da “Sibernetik Sistemle Donatılmış Beyin” diye değerlendirmeye kalktığımız “Pozitro-Elektronik Akıllar” ya da “Fotonik Beyinler”, var ya!.. İşte bütün bu hızlı gelişmeler son yüzyıl içinde “Transistor Teknolojisinde” yapılan büyük gelişmelerle sağlanabildi. 

Bilgilerle Donatılmış “Hafıza” görevini yapacak olan öyle küçük aygıtlar 


yapıldı ki, “Mikroskobik Transistoroloji” adında yepyeni bir bilim dalı doğdu. 


Bu yeni bilim dalının uygulamaları sonunda, yalnızca “Sibernetik Bilgi İletim Aysıtları”nın çok daha küçültülmesi ile yetinilmedi! “Döllenmiş Hücre Zigotlar”a çeşitli “Bilgi ve Becerilerin” bir anda iletilebilmesi de mümkün oldu. Bir anlamda Aldous Huxley'in, kitabında “Hayal Ettiği” durum, gerçek oldu! 

-Hücre içine bilgiler gönderebilecek kadar mı? 

-“Nükleik Asitler” konusunda elde edilen başarılı sonuçlardan birisi de “Hücre”nin içinde bulunan “Gen”lerin parçalanarak “Yeni Genlere Dönüştürülmesi” aşamasına gelinmesiydi. İşte burada “Mikroskobik Transistoroloji”nin sağladığı “Bilgi İletimi” ile bu “Yeni Genlerin Prosramlanması”na da ulaşılabildi. 

-Genlerin, Bakterilerin ve Spermlerin istenilen şekilde bilgilendirilmesi mi? 

Şaka etmiyorsunuz değil mi?.. Yepyeni bir İnsan Türü'nün meydana gelmesi demek değil mi bu? 

-Evet!.. Tehlikeler içindeki Dünyamızdan kurtarılarak yaşayabilecek tek varlık türümüz! Uzay yolculuğunuzun başarıya ulaşmasının ve bu “Tohumlar”ın yaşatılmasının hepimiz için ne kadar önemli olduğunu, bilmem anlatabildim mi? 

Söylediklerimin şaka olmadığını, yirminci yüzyıl bilginleri gösterdiler. 
Bana soracak olursan, yirminci yüzyılın en büyük keşfi, “Proteinlerin, başlı başına birer “Bilgi Birimi” olduğunun, ortaya çıkarılmasıdır. 

-Proteinlerin her biri, bir “Bilgi Birimi”mi dediniz?.. 

-Evet Yavrum!.. Bilim Tarihi boyu, bilginler “Bilgi”nin nasıl oluştuğunu araştırmışlardı. Sibernetik Bilginleri, “Elektronik, Positronik ya da Fotonik” tanecikler şeklinde “Bilgi Birimlerini, en küçük boyutlara indirebiliyorlar; istedikleri işlemleri yaptırtabiliyorlar; ama, “Bilginin Kendisi”nin, nasıl bir şey olduğunu, anlayamıyorlardı!. Yirminci yüzyılın sonlarına doğru Sibernetikçilerin, Sitoloji Bilginleri ve Kimya Mühendisleri ile birlikte yaptıkları ortak ça-Uşma sonunda, “Protein”in, bir “Bilgi Birimi” olduğu saptanabilmişti! 

-Çok merak ettim!.. Proteinlerin, birer “Bilgi Birimi” oldukları nasıl saptanabildi? 

-Canlı varlıklardaki “Bilgi Alış-Verişi”ni inceleyen Sibernetikçiler, önce- 


leri Nöroloji ve Fizyoloji bilginleri ile ortak çalışmalara yönelmişlerdi. Bu ça- 


Uşmalar sonunda, sinir sistemimiz içinde akan “Animal Elektrik Akımları”nın, en küçük bilgi birimi olan “Nöron”ların birbirleriyle temasları “Sinaps”lar halinde bu bilgileri birbirlerine ileterek “Çeşitli Hareketleri” meydana getirdiklerini saptamışlardı. Bu konuyu seninle daha önce konuşmuştuk. 

-Evet efendim!. Çok iyi hatırlıyorum. 

-İşte bu bulgularla Elektronik Makinelerde, aynen sinir sisteminde olduğu gibi, “Elektronik Darbelerin Birbiri Peşi Sıra Akışları” ile cansız makinelerde de “Bilgi Alış-Verişi”ni sağlayabilmişlerdi! Fakat Canlı varlıklarda elektrik akımları halinde akan bu “Bilgi Birimleri” ya da “Ufacık Taneciklerin, ne olduğunu bir türlü kavrayamamışlardı. Bu kez, Biyoloji, Sitoloji Bilgin'leri ve Kimya Mühendisleriyle ortak bir çalışma kurdular. Biyoloji Bilginleri, yaptıkları ilginç deneyleri, Sibernetikçilerin dikkatlerine sunmuşlardı. Bu deneyler şunlardı: 

Bir Labirent içinde, öğrenime tabi tutulan iki grup fareden, bir kısmına protein enjekte ediyorlar, diğerlerine ise etmiyorlardı. Protein enjekte edilen farelerin, öğrenimde büyük bir başarı sağladıkları halde, diğerlerinin çok başarısız kaldıkları görülmüştü! Bir başka deney ise, solucanlar üzerinde yapılanlardı: Bazı solucanlar, “Işığa Karşı Duyarlı” bir duruma getirilecek bir biçimde şartlanıyordu. Bu solucanlar, ışığı görür görmez kaçıyorlardı. Sonra da, bu solucanları, parça parça edip, diğer solucanlara yediriyorlardı. Parçalanmış solucanları yiyen solucanların, (ışık konusunda hiç şartlanmamış oldukları halde) ışığa karşı aynı duyarlığı gösterdikleri saptanmıştı! Bu örnekleri dikkatle izleyen Sibernetik Bilgin ve Teknisyenleri, “Protein”in nasıl oluştuğunu, bu kez çeşitli deneylerle araştırmaya başladılar. Proteinlerin yapı taşları “Amino-Asitler” idi! Amino Asitlerin, “Peptit Bağlarıyla Polimerizasyonu” sonunda, proteinler meydana geliyordu! Şimdi bir an düşün yavrum! 

Bir Protein sentezine giren Amino Asitlerin sayısı tam 22 tanedir. Bu ne demektir biliyor musun? Her bir protein, sentez içinde bulunan “Amino Asitler”in her biri ile ayrı ayrı 22 tane değişik protein yapısı kurabilecektir!.. Bir diğer deyiş ile tam 22 tane ayrı “Bilgi Birimi”ni, kendinde saklayabilmektedir!.. 

-İnsanın aklının alası gelmiyor!.. Ama siz lütfen devam edin!.. Heyecan- 


dan kendimi tutamadım! 


-Unutma ki, insanın aklının almayacağı, bütün gelişmeler, hep bu “İnsan Aklı” bir diğer tanımlamayla “İnsan Beyninin Çalışmasıyla” olmuştur!.. 

-Çok haklısınız efendim!.. 

-Sibernetikçiler, bu durumu görünce, Sinir Sisteminde “Sinaps'larla İletilen Bilgilerin”, gerçekte “Protein Şifreleri”nden başka bir şey olmadığını anlamışlardı. Proteinlerin, “Hafıza Yapısı” üzerinde, çeşitli ülkelerde Kongreler ve Seminerler düzenleyerek, bu konudaki çalışmaların geliştirilmesi ve yeni deneyler sonucu sağlanacak yeni bulgularla, bilgilerin zenginleştirilmesi yoluna gittiler. Yapılan Seminerler, istenilen sonuçları vermiş ve sunulan bildirilerde, özellikle “Protein”in kendisinin değil, onu oluşturan RNA “Ribonükleik Asit” ve DNA “Desoksiribonükleik Asit” üzerinde durulması gerektiği belirtiliyordu. Bilginler aynı kanıya ve sonuca vararak, Amino Asitlerden, RNA'nın, bu “Bilgileri” DNA'dan aldığını; bu nedenle “Bilgi Şifresi” ya da “Bilgi Formülü”nün, doğrudan doğruya DNA içinde aranması gerektiğini; ısrarla belirttiler!. 

O tarihten bu yana, yapılan çeşitli araştırmalar ve deneyler sonunda da, bizim “Bilgi” adını verdiğimiz şeyin, DNA içinde oluştuğu; Proteinin de bu “Bilgi”yi, bir “Hafıza Deposu” gibi sakladığı; anlaşılmış oldu. 

-Çeşitli bilim dallarıyla ilgili, bu kadar ayrıntılı bilgiyi nasıl edinebildiniz? Doğrusu sormaya çekiniyorum! 

-Hiç çekinme,!.. Benim dedem, o çalışmalar içindeymiş. Sonra da babam, Sibernetik ile araştırmalarını bu konuya yönlendirmişti. Eh!.. Ben de onların izinden giderek bir şeyler yapabilmeye çalışıyorum. 

-Ne kadar güzel!.. Dedenizin ve babanızın yolundan giderek, böylesine büyük bir bilimsel çabaya kaptırmışsınız kendinizi! 

-Ne yapalım! Tüccarın oğlu tüccar olurmuş!.. Sanayicinin oğlu da sanayici! Bilim çilesi duyanların oğulları da, aynı çabayı ve zevkli çileyi sürdürmeye devam ediyorlar işte!.. 

-Bir şey söylememe izin verir misiniz? 

-Buyur rica ederim!.. 

-Sizi tanımış olmaktan dolayı, büyük bir mutluluk duyuyorum, inanın!.. 

-Asıl mutluluk duyan bizleriz yavrum!.. Hele görevinizi başarıyla sonuç- 


landıracak olursanız, “Gelecekteki İnsan Türü”, sizden yalnızca mutlulukla 


değil, büyük bir gurur ile de söz edecektir!.. Siz de buna inanın!.. Ve sakın ha unutmayın! 

-Unutmayacağımıza emin olabilirsiniz!.. Aman ne olur, konumuzdan uzaklaşmayalım!.. Heyecanla sizi dinliyorum! 

-Eveecet!... Nükleik Asitlerden ve Proteinlerden söz ediyorduk değil mi? 
Yirmibirinci yüzyıla girince, “Genlerin Parçalanması” ve “Proteinlere Yeni Bilgilerin Yükletilmesi” konusunda çok büyük gelişmeler kaydedildi! Böylece, daha “Çocuk Doğmadan”, onun gelişmesine en büyük katkıyı sağlayacak olan “Bilgilerin”, “Şartlanmış RNA ve DNA ile Yüklü Proteinler”de verilebilmesi aşamasına gelindi. Fakat nedense Yirmibirinci yüzyılımızın başlarında, birçok aile, doğacak çocuklarına böyle “Bilgi İle Yüklü Proteinlerin Verilmesi”ne razı olmadı! Bu aileler, doğacak çocuklarının kendi özelliklerini taşımalarından başka bir şey düşünmüyorlardı! Ancak, yüzyılımızın ilk çeyreğine gelindiğinde, Dünyamızın gitgide karanlık günlere doğru girmeye başlaması karşısında, binlerce aile, doğacak çocuklarına, “Bilgi Yüklemesi Yapılmasını” kabul ettiklerini, bildirmeye başladılar! Böylece de Programlanmış Genler” ve “Programlanmış Spermler” konusunda, derinliğine çalışmalara yönelebilmek imkânı doğmuş oldu! Bütün bu aileler, doğacak çocuklarının, “İleride Dünyanın Kurtarılması”nda en büyük rolü oynayabileceklerine inanmışlardı. Böylesine bir inanç olmasaydı, bizler de çalışmalarımızı bu kadar büyük bir hızla geliştiremezdik! 

-Yani, şimdi bizden Uzaklardaki gezegenlere serpmemizi istediğiniz tohumlar, bu tür “Programlanmış Genler” ve de “Programlanmış Spermler” mi? 

-Evet!.. Tastamam öyle!.. Uygun ortamlara serpilmesini istediğimiz “Tohumlar”, işte bu tür “Programlanmış Tohumlar”dır! Ancak, bu “Programlama” onları koruyabilecek ve çevrelerindeki ortam, “Uygun Bir Duruma Geldiğinde”, “Gelişme ve Büyüme” kendiliğinden meydana gelecektir! 

-Bir şey daha diyeyim!.. İnanın, şimdi daha da çok şaşırdım!.. 

-Bilim Konseyi, yıllardır bu konudaki çalışmaları titizlikle izliyor ve hızlandırılması için ne yapılması gerekiyorsa esirgemiyordu! Yıllar öncesi “Uzak Gezegenlere İnsanların Ulaşması” amacı ile yapılmakta olan çalışmalar, şimdi “Bir An Önce Uzaktaki Gezesenlere Tohumların Ekilerek İnsan Türünün De- 


vamının Sağlanması” durumuna dönüştü!... Kısaca, “Başka Gezegenlerdeki 


Uysarlıklarla İlişki Kurabilme” düşüncesinin yerini, “Başka Gezegenlerde İnsan Türünü Yaşatabilme” aldı! Bilmiyorum, bütün bu bilimsel çalışmaları, böylece gereği gibi özetleyebildim mi? 

-Şimdi çok daha iyi anlıyorum. Ancak, kafamı kurcalayan bir soru var!.. 
Ya, o çok uzak gezegenlere vardığımızda, tıpkı bizlere benzeyen varlıklarla karşılaşırsak, ne yapacağız!.. 

-Bu çok mutlu bir olay!.. Ancak, siz yine, o gezgene de “Tohumları” serpeceksiniz!.. Böylece de çok daha başka önemli işi yapmış ve bizim kültürümüz ile onların kültürlerinin birleştirilmesini sağlamış olacaksınız! 

-Bizim kültürümüz mü?.. Ufacık “Tohumlar, bütün bu “Kültür Hazinemizi” beraberlerinde mi taşıyorlar? 

-Anlaşılan, biraz önce anlattıklarıma yeteri kadar önem vermedin! Bu tohumların hepsi “Programlı Tohumlar”! Şu anda bile o “Tohumlar”ın, değişik ortama uyumda bulunabilecek “Genlerin Programlanması ve Eğitilmesi” ile uğraşmaktayız! Şu anda yüzlerde teknisyen ve uzman, bilginlerin yönetiminde bu konu üstünde çalışmaktalar! 

-Bu yüzlerce uzman, kaç tane tohumu eğitiyor. 

-Kaç tane mi?.. Milyonlar kere milyonlarcası ve belki de daha fazlasıyla!.. Sizlerin, Sibernot Disklerinize yerleştireceğimiz, on binlerce tüpün içinde milyonlarca değişik tohumlar bulunacak. Her bir “Tohum Türü”nü ayrı bö- 
(ümlere yerleştireceğiz. Yukarıda da söylediğim gibi, bu tohumları, belirli sıraları izleyerek serpeceksiniz!.. Unutmayın sakın!. 

-Hiç merak etmeyin efendim. Unutmam mümkün değil! 

-Hangi gezegenin atmosferinde, Azot oranı Oksijene nazaran fazla ise, oraya hemen “Bitki Tohumları”nı serpeceksiniz!.. Bu tohumlar, açılıp büyüyerek, o gezegendeki Karbonu kendilerine çekecekler ve oksijen yayınlayacaklardır. Çektikleri Karbonu ise, çok iyi bildiğiniz gibi, bir enerji kaynağı olarak kendi gövdelerindeki üretim işinde kullanacaklardır. Bitkiler, ne kadar çok olursa ve ne kadar hızlı büyürlerse, o gezegenin yüzeyindeki Karbon oranı da azalacak ve Oksijen de çoğalacaktır. 

-Pekiyi efendim!.. Ya, varacağımız o uzak gezegenlerde “Bitkisel Ha- 


yat” başlamış ise!.. Yine de “Bitki Tohumları”nı serpecek miyiz? Zaten bitki- 


sel yaşama girmiş olan bir gezegene, bizim bitki tohumlarımızın ekilmesi gerekli mi? 

-O gezegenlerdeki “Bitkisel Yaşam”ın nasıl gelişmiş olabileceğini bilebilmeniz çok güç! İnsan Türünün orada yaşayabilmesi için, onun yaşantısını, nefes almasını ve yiyeceğini sağlayacak olan beraberinizde götüreceğiniz “Çeşitli Bitki ve Hayvan Tohumları”dır. Kesinlikle ilk önce onları serpeceksi-NİZ. 

-Tamamen anladım efendim... Gezegendeki bitkisel hayat, bir orman gibi gelişmiş olsa dahi, yine “Bitkisel Tohumları” serpece$iz. 

-Ulaşacağınız gezegenlerde (eğer varsa) bitkisel hayatın, ne tür bir gelişme içinde olabileceklerini, bilemeyiz. Hele Karbon Dioksit alışları ve Oksijen verişlerinin oranı hakkında, hiç bir bilgiye sahip değiliz ki!.. Aralarındaki oranın biraz değişik olması, “İnsan Türü”nün gelişmesine çok büyük etki yapabilir!. 

Tele Haberleşme Sisteminin açılmasıyla, Acyuta, hatıralarından sıyrılmış ve gelecek sinyalleri beklemeye başlamıştı. Gerçekten de Alfa, kaptan pilotluk görevini, büyük bir titizlikle yerine getiriyordu. Üçüncü gezegenin yörüngesine girmişler ve çevre dönüşüne geçmişlerdi. 

-Gezegenin, kendi Güneşine bakan yüzüne dönüyoruz Acyuta!.. Bütün sistemlerle, bu yüzeyi iyice tarayalım! Atmosferinde delikler bulabilirsek, oralara yönelelim! 

-Anlaşıldı!.. Tamam!.. 

Karanlık yüzünden aydınlık yüzüne geçiş ile birlikte, üçüncü gezegen sanki daha sevimli bir hale gelmişti. Atmosfer renkleri, daha da belirlenmiş, açık mavi ve yeşil renkler daha da canlı olarak gözükmüştü. Daha doğrusu, algıladığı sinyaller, bu renklere ilişkin bilgi sembollerini iletmişti! Acyuta, Elektro-Teleskopun, bütün kanallarını, Petek Gözlere bağlamıştı. Aynı anda gezegenin çeşitli yörelerini görebilirdi. Ekvator bölgesinde bir açıklık algılar gibi, olmuştu. Aynı anda, Tele Haberleşmeden Alfa'nın ilettiği semboller gelmişti. 

-Gezegenin ekvator bölgesinde bir açıklık var gibi! 


-Şimdi, ben de aynı durumu algıladım! 


-İkinci dönüşte, tam ekvator üzerinden geçecek bir biçimde 0000111 kadar bir sapma yapalım! 

-Tamam Alfa! 

İkinci yörünge turlarını tamamlamışlar ve tam ekvator üstüne yaklaşmışlardı. Bu bölgede bir değil, bir kaç tane ve koskocaman açıklık bölgeleri vardı ve gezegenin yüzeyi kolayca gözlenebiliyordu. Acyuta bu deliklerden birine Elektro-Teleskopunu odakladı. Hayretler içinde kalmıştı. 

-Alfa!.. Gezegende yeşil bitki örtüsü algıladım!. 

-Dahası da var!.. Burada bitkisel hayat çok gelişmiş! Su, ırmak ve göller... Hayır... hayır! Okyanuslar var! 

-Evet!.. Ben de algılıyorum! Üçüncü turu beklemeye gerek yok!.. Soğutucu Motorları aç!.. Hemen 0000001 kadar içeriye dalmaya geçelim! Hazır mısın? 

-Soğutucu motorları açtım. Hazırım. 


-Dalıyoruz!.. Şimdi!.. 


VII. BÖLÜM 


Yeni Âdem Baba'lar ve Havva Anne'ler 


“..Ve Allah, insanı kendi suretinde yarattı, onu Allah'ın suretinde yarattı; onları erkek ve dişi olarak yarattı.” 


TEVRAT 
TEKVİN Bab 1. 27. 


“..Biz İnsanı, kuru çamurdan biçim verilmiş kara balçıktan yarattık..” 


KURANI KERİM 
SURE 15. HİCR SURESİ 26. 


“..Onun yaratılışını tamamlayıp Ruhumdan ona üfürdüğüm zaman, yere kapanarak ona secde edin.." 


KURANI KERİM 
SURE 15 HİCR SURESİ 30. 


Hatıralarından kopamayan Acyuta, hem aysıtları denetliyor, hem de Alfa ile bilgi alışverişini sürdürüyor hem de Dr. Murat ile yaptıkları ilginç ziyareti yeniden yaşıyordu. 

Bir gün, Dr. Murat her zamanki sakin haliyle yanına yaklaşmış ve yatağının kenarına ilişmiş, sonra da ılık bakışlarını ona çevirmişti. 

-Bugün seninle ilginç bir ziyaret yapacağız. Seni oraya götürecek Ambulans ve özel tekerlekli yatağın hazırlandı. 


-Böyle bir ziyaretten bugüne kadar hiç söz etmemiştiniz! 


-Zamanı gelmemişti de ondan! Şimdi tam zamanı!.. Hani geçen gün konuştuğumuz “Programlanmış Genler”, “Progsramlanmış Hücreler” ve “Programlanmış Spermler ve Döller” konusu vardı ya!.. 

-Evet!.. 

-İşte, o konuda bilimsel çabaların nerelere kadar ulaşabilmiş olduğunu, sana canlı örnekleriyle göstermek istiyorum! Sanıyorum ki, o zaman sen, “Uzaya Tohum Ekme” yolundaki amaçlarımızı, daha iyi değerlendirebileceksin!.. Hem, sana bir durumu hemen ileteyim. Ziyaret edeceklerimiz, seninle tanışmayı, günlerdir heyecanla bekliyorlar. 

Hiç bir karşılık verememişti Acyuta. Kapı açılmış, içeriye asansör gibi aşağıya inip yukarıya kalkan kürek gibi kolları ve tekerlekleriyle kayarak yürüyen bir robot girmişti. Son derece üstün yetenekli olan bu robot, Prof. Murat'ın bir işareti üzerine, karyolaya yaklaşmış ve kürek gibi kollarını yatağın altına yavaş yavaş kaydırırken, biraz yukarıda bulunan ve “tutucu ek kollar görevini yapan” çelikten uzantılar, Acyuta'nın başını ve ona bağlı olan elektronik aygıtların hepsini kavramıştı. Hiç bir acı vermeksizin onu, yatağı ve bağlı olduğu aysıtlarıyla birlikte yavaşça havaya kaldırmıştı. Sonra kendine doğru çekmiş ve “özel bir yatar koltuk” durumundaki asansörlü koltuğuna yerleştirmişti. Bu işi tamamladıktan sonra, yine Prof. Murat'ın bir işareti üzerine, yavaşça kayarak kapıya doğru yönelmişti. 

Öyle konuşan bir robot değildi! Ancak, programlanan görevini, en küçük bir hata yapmaksızın yerine getiriyordu. Küçük asansörlü yatar koltuğuyla birlikte, kayar gibi giden Acyuta, ilk kez hastanenin içini ve bölümlerini görüyordu. Biraz sonra dış kapıya yaklaştıklarını görmüştü. Kapı yavaşça açılmıştı. 
Kapının tam önünde bulunan ve arkaya doğru park etmiş olan ambulansın açık olan kapısı, binanın kapısıyla birleşmiş gibiydi. Ambulansın içinde yüzlerini maske gibi kapatmış tel kafesli kocaman kasklarıyla görevliler duruyordu. 
Acyuta'yı taşıyan Robot, aynı yavaşlıkla kayarak ambulansın içine girmiş ve görevlilerin yardımıyla ambulansa sıkıca bağlanmıştı. Prof. Murat da ambulansın içine girmiş ve Acyuta'nın tam karşısındaki tabure gibi olan yere oturmuştu. Görevliler oturmamıştı. Asansörlü Robotun, ambulansın hareket halinde iken sarsılıp kaykılmaması için her yanından onu sıkıca tutuyorlardı. 


Ambulansın pencerelerinin her tarafı tel kafeslerle örtülmüştü. Arabanın sü- 


rücüsü, gelip yerine oturmuş ve Prof. Murat'ın işareti üzerine, içeriye girdikleri arabanın yandan sürmeli arka kapısını sıkıca kapatmış ve arabayı hareket ettirmişti. 

Ambulansın tel kafesli geniş penceresinden dışarıya bakan Acyuta hayretini gizleyememişti. 

-Aylardan beri ilk kez sokağa çıkıyorum! Hem de bu durumda! 

Prof. Murat yalnızca, göz kapaklarını indirerek “-Evet” anlamında başını eğmiş, hiç bir şey söylememişti. Acyuta'nın hayreti ise, gitgide daha da artıyordu. Sokakta yürüyen çok az insan vardı. Ve.. hepsi de sanki Uzay Elbisesi siymiş gibiydiler. Caddede öbek öbek yığınlar vardı. Yine uzay elbiseli temizlik görevlileri ellerindeki süpürgelerle, süpürdüklerini bu yığınlara doğru sürüyorlardı. Bir diğer uzay elbiseli görevliler ise ellerindeki hortumlu alev makinelerini, bu öbeklerin üzerine tutarak yakıyorlardı! Acyuta'nın hayretten gözleri sanki yuvalarından çıkacakmış gibi açılmıştı. Durumu gören Prof. Murat 

-Karıncalar, çekirgeler ve diğer böcekler!.. Yakılıp yok ediliyorlar! 

demişti. O kadar! Hiç bir karşılık verememişti Acyuta! Yalnızca sokaklara ve bomboş caddelere bakmıştı. Sanki başka bir ülkede, yabancı bir şehirde yaşıyormuş gibi! Ambulans çok yavaş hareket ettiği için, çevreyi kolayca seyredebiliyordu.. İnsanlar tel kafesli döner kapılı dolaplardan dönerek dükkânlara ve evlere giriyorlar ve aynı şekilde çıkıyorlardı. Binaların bütün pencereleri, bütün balkonları hep tel kafeslerle örtülmüştü!.. Bütün şehir, sanki cibinlik altına girmiş gibiydi! Kaç caddeden geçtiler, kaç sokağa saptılar? Hatırlamıyordu. Bir süre sonra kocaman bir yapının önünde durmuşlardı. 
Ambulansın içeriye gireceği kapı da tel kafesle örtülüydü. Ambulans önüne gelir gelmez tel kafesli kapı havaya kalktı ve ambulans girer girmez yeniden kapandı. Kapının içinde bekleyen görevliler dış kapıyı kapatır kapatmaz hemen yerleri hortumlu makinelerle ilaçlayıp elektrikli süpürgeyle temizlemişlerdi. Temizleme işi bitirildikten sonra ambulansın arka kapısı açılmıştı. Prof. 
Murat ayağa kalkmıştı. 

-İşte geldik! 

dedikten sonra görevlilere eliyle bir işaret yapmıştı. Görevliler, Asan- 


sörlü robotun, ambulansla bağlantılarını çözünce, Robot bulunduğu yerden 


180 derece dönerek hareket yönünü arka kapıya doğru çevirmişti. Dr. Murat, 
arabadan binaya geçer geçmez o da kayarak gelmiş ve onu takibe başlamıştı. 
Dr. Murat ile kucağında Acyuta'yı taşıyan Robot, koridora girince, beyaz önlüklü birkaç kişi koşarak gelmiş ve Prof. Murat'ın elini saygı ile sıkmışlardı. 
Acyuta”ya da güler yüzleriyle bakarak hepsi ayrı ayrı 

-Hoş geldiniz!.. 

demişlerdi. Birlikte iki koridoru geçtikten sonra, çift kapılı bir yere gelmişlerdi. Kapının birinden geçtikten sonra arkalarında kapandıktan sonra ikinci kapı açılmıştı. Anlaşılan, arkadaki kapı kapanmadan, ikinci kapı açılmıyordu. 

Bir an şaşırıvermişti Acyuta! Kendisini, bir sera içine girmiş sanmıştı!.. 
Sıcak bir rutubet havası.. yeşil bitkiler .. renk renk çiçekler.. Ortada da yerlere serpilmiş bir çok elektronik aygıtlar, toplar, oyuncak elektronik bebekler, kitaplar, defterler.. Kitapların bir kısmı açılıp saçılmış, bir kısmı düzgün sıralanmış raflarda duruyor. İki tane kocaman televizyona paralel bağlı kompüter, ne olduğunu bilemediği çeşitli ekranlı aygıtlar.. ve.. bütün bu karışıkklar ve düzgünlükler arasında yaşları beş ile yedi arasında, onlara güleç bir yüzle bakan, biri siyah saçlı erkek, diğeri ise sarı saçlı kız.. iki küçük çocuk!.. 
Acyuta'nın tam karşında, sıcacık gülümseme ve sevgi ile saygı ile dolu bakışlarıyla durmaktaydılar. 

Asansörlü robot da onları görünce durmuş ve olduğu yerde kalmıştı. 
Prof. Murat Robotun arkasından gelip, iki adım öne çıkınca çocuklar sevinç çığlıkları atmıştı 

-Baba!.. Baba!.. 

İkisi de birden koşup Prof. Murat'ın açmış olduğu kollarına sıçramışlar ve boynuna sarılmışlardı. O ise kollarıyla ikisini de sarmalayıp kucaklamış ve havaya kaldırmıştı. İki çocuk ağaca asılır gibi sarılıp omuzuna yakın duruma gelmişler, sımsıkı sarıldıkları boynunu bırakmıyor, öpücükler konduruyorlardı. 
Acyuta'nın gözleri dolu dolu olmuştu. 

-Demek ki Dr. Murat'ın iki çocuğu varmış!.. 

Bunu aklıdan geçirir geçirmez sarı saçları alnına bir bukle gibi dökülmüş olan kız, Acyuta'ya bakarak, sanki kafasının içinden geçenleri bir anda oku- 


muş gibi 


-Bizi, yepyeni bir biçimde Dünyaya getiren babamızdır o!. deyivermişti! 

Acyuta, ne diyeceğini bilmez bir durumda şaşırıp kalmıştı. Küçük kızın bir tek cümlesi, pek çok şeyi, bir anda açıklıyor gibiydi! 

Çocuklar, omuzundan aşağıya inince Dr. Murat onları Acyuta'ya yaklaştırdı. Bu kez erkek çocuk 

-Merhaba!.. Hoş geldiniz. Benim adım, Yeni Âdem! Uzun zamandan beri bu günü bekliyorduk! 

diyerek ikinci kez şaşkınlığa uğratmıştı. Sarışın kız ise gülücüklerle dolu 

-Merhaba!.. Benim adım da Eva! Havva annemizden esinlenerek bu adı koymuşlar!.. Kimileri Havva diye sesleniyor! Kimileri ise İv diye. Ben hepsini de kabul ediyorum. Ne yapalım!.. Bilginler Konseyi, bu adları uygun bulmuşlar! Senin adının da Acyuta olduğunu ve nasıl prosramlanmakta olduğunu biliyoruz!.. Nasıl2.. Tanışmamızda noksan bir şey kalmadı değil mi?! 

Bu, ne kadar kesin ve bilgi dolu konuşmaydı!.. Acyuta, şaşkınlığını üzerinden atamadan, bu kez Yeni Âdem konuşmaya başlamıştı. 

-Biz ikimiz de yapay ortamda hazırlanan programlama tohumlarındanız! 
Kendi döl yatağımızda Dünya'ya geldik!.. İkimiz de altı yaşındayız!.. Ben biraz büyük gösteriyorum ama Eva'nın Telepati yeteneği var. O yetenek ben de yok!. Ancak, şimdi bana 7.879.564 sayısından 452.759 sayısını çıkart!. diyecek olursanız, size hemen 7.426.805 kalacağını söyleyebilirim. Ya da senin soracağın herhangi bir çarpma bölme işlemini kafamızdan yapabiliriz... Çünkü, bizi programlayanlar, daha doğrusu var olmamızı sağlayanlar, daha bizler “Döllenmiş Hücre” yani “Zigot” durumundayken, çeşitli bilgi iletim dalgalarıyla bizi böyle eğitmişler!.. Herhalde Evrenin, ana yapısının matematik ve fizik üzerine kurulu olduğunu gördükleri için, bizi, Matematik, Fizik, Astronomi ve Biyoloji Bilimlerinin ana bilgileriyle donatmışlar. Biz daha bir yaşımızda emeklerken, kafamızdan hesaplar yapabiliyorduk! 

Acyuta'nın gözlerinin hayretle açıldığını görünce de, 

-İçgüdüsel güçlerimiz yanında, “Programlanmış Güdüler” diyeceğimiz ayrı yeteneklerimiz var. Çok hayret ediyorsun değil mi?.. Altı yaşında çocuklar, nasıl olur da bu kadar çok şey bilebilirler diye!.. 

-Evet!.. Öyle! 


diye güçlükle karşılık verebilmişti. Bu kez sapsarı saçlı küçük kız, o küçücük çocuk sesi tonuyla konuşmaya başlamıştı. 

-Seni, günlerdir bekliyorduk Acyuta!.. Üstlenmiş olduğun görevin, ne kadar önemli olduğunu, kesin kes kavrayabilmen için, bizleri görmeniz gerekiyordu. Geçen hafta ziyaretçimiz Alfa olmuştu!.. Onunla da aşağı yukarı bunları konuştuk! Evet!.. Ben de altı yaşındayım. Ama beni hazırladıkları prosrama uygun olarak Heisenberg'in “Belirsizlik Prensibi”nin formüllerini, şu anda sana yazıp tartışmayı başlatabilirim. Gerçi Biyolojik gelişmem, henüz istenilen düzeye varmadığı için, cinsel duygular hakkında sana bir şey diyemem! Ama önümüzde duran şu Elektronik Aygıtın, elektronik devre sistemlerini, bir anda çözümleyebilirim. 

-Elektronik Sistemin çözümlenmesi mi?.. 

Acyuta, şaşkınlığını, hayranlıkla dolu olarak belirtmişti. Bu kadar küçürcük çocuklar, koskoca ve karma karışık ve de son derece sofistike olan elektronik sistemi, bir anda çözümleyebileceklerini dile getiriyorlardı! Akıl alacak bir şey değildi bu! 

Bu sırada küçük kız, alnına düşen buklelerini eliyle başının arkasına doğru atarak Prof. Murat'ın beline incecik kollarını dolamış, başını da ona kaldırmıştı. 

-Bize inanması için, neler göstermemizi istiyorsun baba!.. 

Prof. Murat küçük kızı kucaklayarak yanağına bir öpücük kondurmuş ve kulağına eğilerek ona usul usul bir şeyler söylemişti.. Acyuta, neler söylediğini duyamamıştı. Ama “-Onun sizin kadar bilgili olmayıp, cahil kaldığı için kusuruna bakmayın!” anlamında bir şeyler fısıldadığını tahmin ediyordu Dr. Murat kucağında Eva ile birlikte Acyuta'ya biraz daha yaklaşmıştı. 

-Biyolojik yapıları küçük, ancak akıl yapıları çok büyük olan bu sevimli varlıklar, bana “-Baba” diye sesleniyorlar! Bu seslenmeye iki yıl önce başladılar!.. O tarihten bu yana o kadar mutluyum ki anlatamam! Birlikte verdikleri ilk karar, bu olmuş!.. Böylesine deha sahibi, iki evlada birden sahip olmak, ne kadar büyük bir gurur, anlatamam! Onların ikisi de sanki benim birer parçam gibiler! Onların, bendeki yerleri o kadar büyük kil.. Ama merak etme sakın! Senin de çok başka bir yerin var Acyuta!.. 


-Bunu, bilebiliyorum efendim!.. 


Neyse ki, bu sözleri söyleyebilmişti Acyuta. Oysa şaşkınlığı, aptallık kertesine varmıştı. Güçlükle aklını toparlamaya çalışarak, merak etti$i şeyi sor-MUŞtU. 

-Elektronik Aygıtın, sistemlerini, ne zaman incelemeye başladınız? 

Sarı saçlı küçük kız, çok tatlı bir kahkaha atmıştı. 

-İncelemedik! Programa uygun olarak, var olmadan önce, bu konuda gerekli bilgiyle donatılmıştık! Aygıtın işleyiş sistemini, “Programlanmış Güdülerimiz”de kavrayabiliyoruz. Aygıtı açıp, içine bakınca da.. “Çeşitli Bilgi İletim Kanallarını”, “Bilgi Birimlerinin Akışını”, “Terminallerin İşlevlerini”. Hepsini çözümlemeye başlıyoruz. En büyük heyecan kaynağımız, bu işlemler! 

-Bütün bunları. Programlanmış Güdülerinizde mi bilebiliyorsunuz? 

Acyuta'nın bu sorusuna cevap vermek için bu kez Yeni Âdem iki adım atarak ona doğru yaklaşmıştı. 

-Mozart”ın çocukluğunu.. Beethoven'in küçüklüğünü., nasıl düşünürsen, bizleri öyle düşün Acyuta!.. Onlar, nasıl küçücük yaşta, ufacık tek seslerden, “büyük bir armoni kurabilmişler” ve böylece de “büyük senfonilerini verebilmiş” iseler, biz de öyleyiz! Onlar nasıl, hafızalarında topladıkları seslerden, çeşitli melodiler, büyük orkestra eserleri, konçertolar meydana getirebilmişler ise, biz de kafamızdaki bilgilerden, büyük kompozisyonlar yapabiliriz. Yaşımızın çok küçük olmasına rağmen, büyük eserler meydana çıkarabiliriz. Şurada gördüğün kitapların çoğu, son yıllarda hazırlanmış, ilginç doktora tezleri. Biz onların hepsini okuduk! Eleştirilecek yanlarını bulduk. Yanlışlıkları düzelterek Kompütere ilettik! Şimdi de, düzelttiğimiz yanlışlıklar işinden, yepyeni düzenlemeler yapmaya çalışıyoruz. Belki de inanmayacaksın! Ama, en çok sevdiğimiz uğraşı alanımız da bu!.. 

Sonra da başını Prof. Murat'a doğru çevirmişti. 

-Baba!.. Kusura bakma ama bu tezlerin içinde öyleleri var ki, nasıl kabul etmişler nasıl doktora unvanı vermişler? Doğrusu kavrayamadık!.. Bir kısmını, saçma sapan görüşleri nedeniyle hırsımızdan parçalayıp yere fırlattık!.. 
Yerdeki dağınıklık o yüzden. Lütfen affet!.. 

Prof. Murat, bu sözlere hiç bir karşılık vermemiş ve sevimli esmer yav- 


runun da yanağına bir buse kondurmuştu. 


Acyuta ise, bütün bu anlatılanları, gereği kadar kavrayamamış olduğundan, bakışlarını Prof. Murat'a çevirmişti. Sanki ona, “-Lütfen!.. Siz, benim anlayabileceğim bir şekilde açıklar mısınız?” dercesine bakmıştı. Durumu hemen kavrayan Dr. Murat kendileri küçük, ama akılları büyük olan iki küçük sevimli yavrunun ellerinden tutmuştu. 

-Bu iki sevimli deha, burada doğdular!.. Bunu, Bilim Konseyi Üyelerinden, uzman bilginlerden başka Alfa ve şimdi de sen öğrenmiş oluyorsunuz! 
Onlarla birlikte yüzlerce döl yatağı programlandırılmıştı. Programlanmış Gametler, burada geliştirilmeye çalışılmıştı. Çekirge taarruzu ve Karıncaların hücumu sırasında bir kısmı korunamadı.. Bir kısmı ise kurudu!. 

-Kurudu mu? 

-Evet!.. Kelimenin tam anlamı ile kurudu!.. Hatalı uygulama nedeniyle, bir kısmı fazla su ve vitaminle boğuldu. Bir kısmı ise bakıcıların dikkatsizli-Sinden, ve dikkatsiz programlama uygulamalarından kurudu!.. Bu iki yavrucuk, büyük bir şans eseri, uygun ortamları hasara uğramadığı için, gelişip büyüyerek Dünya'mıza geldiler ve bize en büyük mutluğu getirdiler. Bir süre sonra hatalarımızın farkına vardık. Gametleri, doğrudan doğruya programlamaya kalkışmak yerine, yapay döl yatağını da prosramlamamız gerektiğini kavradık! Gamet, bu döl yatağı içinde gelişip büyürken, yapay döl yatağının da, onun küçücük beynine iletilecek akımcıklarla bilgi iletiminin kurulması- nın, daha sıhhatli olacağını kavradık. 

-Pekiyi ama efendim! Bu “Gamet” ya da “Zigot”lar, hazırlanan kendi döl yatakları içinde nasıl korunabildi? 

-Tohumların hepsi, belirli bir sıvı içinde koruyucu ile örtülmüş durumdadır. Yapay dölleme olacağı zaman, “Gametler”, kendiliğinden “Döl Yatağı” içine akarlar. Döllenmeyi sağlarlar. Ondan sonra da “Döl Yatakları” içinde büyümeyle birlikte yapay programlama ve besleme işlemleri başlar! 

-Büyüme mi? Yapay döl yatağı içinde büyüme nasıl oluyor? 

-Bu yapay döl yatakları, Sibernetik bilginlerinin katkılarıyla çok titiz bir uğraşı sonunda, mikrometrik hücreler halinde hazırlandı! Siz, tohumları, Uzayda atmosferleri uygun olan gezegenlerdeki su yataklarına serpti$iniz zaman, “Yeni Programlama İşlemleri” işte bu mikrometrik dalgacıklarla baş- 


layacaktır. “Döl Yatağı”, uygun ortamı bulunca, kendiliğinden büyümeye ve 


“Gameti” de kendisine verilen bilgilerle beslemeye ve donatmaya başlayacaktır. 

-Tam anlamıyla kavrayamadım efendim. 

-Bu durumu, kolayca kavrayabilmen için şu örneği vereyim. Biliyorsun, yirminci yüzyıl sonlarına doğru Japon Elektronik Bilginleri, ışın tanecikleri “Fotonlar”la çalışan elektronik makineler yapmışlardı. Elinizle aygıtın üstünü kapatınca, aygıt çalışmıyordu! Ancak, elinizi çeker çekmez, aygıta çarpan, güneş ışınları ya da elektrik lambasından çıkan ışın tanecikleri, aygıtın çalışmasını sağlıyordu. İşte, biz de bu durumdan esinlenerek, “Yapay Dölleme” ile birlikte “Bilgi Şartlaması”nı harekete geçirebilecek sistemi kurabildik. Bilmiyorum, bu örnek ile durumu açıklayabildim mi? 

-Şimdi daha iyi kavrayabildim. 

-Sana daha önceki konuşmalarımızın birinde, İngiliz “Bilimsel Kurgu” yazarı Aldous Huxley'in “Cesur Dünya” adlı kitabından söz etmiştim. Bu kitaptaki fikirlerden esinlenen birçok fizyoloji bilgini, Sibernetikçilerle ortak çalışmaya yönelerek “Döl Yatağı İçindeki Varlığın Programlanabilmesi” konusunda çok çeşitli çalışmalara girmişlerdi. Yirmibirinci yüzyılda ise, bu konu çok daha ciddi bir biçimde ele alındığı ve çok geniş bir çalışma alanına yayıldığı için, sonuca ulaşabildik. 

Bu anda Eva minicik parmaklarını avuç yaparak Prof. Murat'ın dudaklarına götürüp kapatmaya ve konuşmasını durdurmaya çalışmıştı. Sonra gülümseyerek, 

-Acyuta, görevinin ne kadar önemli olduğunu biliyor, değil mi baba? 

diye sormuştu. 

-Evet yavrum!.. 

karşılığını alınca da Acyuta'ya dönmüştü. 

-Acyuta!.. Sen, bizden daha güçlü olacaksın!. Geçen hafta tanıştığımız Alfa da öyle! Ona söylediklerimi, şimdi sana da tekrarlayacağım! Biz, Sibernetik Sistemle daha doğmadan önce “Yaratıcı Güç ün Programlaması yanı sıra”, “Ek Programlama” ile programlandık! Ancak, hiç bir görev üstlenmedik! 
Sizin ise çok önemli bir göreviniz olacak! Bizim gibi varlıkların, diğer “Tüp Kardeşlerimin” tohumlarını, çeşitli gezegenlere götürmek ve orada yaşamala- 


rını sağlamak! Sizin, her an kendisi ile görüşüp danışabileceğiniz yol arkada- 


şınız ve geniş bilgilerle donatılmış Kompüterleriniz olacak. Siz Sibernetik Makineyle bütünleşmiş olarak Uzay'da gezegenden gezegene dolaşacağınız halde, bizim, “bu sera ortamından” dışarıya çıkma şansımız yok!.. Ne olur, kardeşlerimizin tohumlarını, sağlık ve huzur içinde yaşayacakları gezegen yüzeylerine serpin!.. Olmaz mı?.. 

Küçücük kızın gözleri dolu dolu olmuştu. Acyuta ise, dokunsalar ağlayacak durumdaydı. Kendileri küçücük, ama akılları çok büyük olan bu varlık, onlardan nasıl bir istekte bulunuyordu? Ve ne kadar da içten söylüyordu!.. 

Tam bu anda Tele Haberleşme Sistemi açılmış, Acyuta'yı, bir anda hatıralarından koparıvermişti. 

-Dalışa geçiyoruz Acyuta!.. Gezeninin atmosferi, oldukça kalın!.. Sürtünmeye hazırlıklı ol!.. 

-Anlaşıldı!.. Tamam Alfa!.. 

İki Diskin, gezegen atmosferine sürtünmesiyle meydana gelen ses ve 1S1 dalgaları, beyninde titreşimlerle yankılanırken, kabuklar da görevini yapıyor ve Diskleri koruyordu. Bütün sistemler muntazam çalışıyordu. Endişelenecek hiçbir şey yoktu. Diskin Kabukları aklına gelince yine hatıralarına kayıverdi! 
Bir yandan denetlemelerini yapıyor, bir yandan da o “ilginç sera”daki konuşmaları bir daha yaşıyordu. 

Yeni Âdem, ışıl ışıl bakışlarıyla karşısındaydı. Ufacık adımlarını atarak yaklaşmış ve dikkatle bakmaya başlamıştı.. Gözlerinin parlaklığından, ne kadar büyük bir zekâ ile yüklü olduğunu anlamıştı. Ancak, bu ışıl ışıl gözlerin, böylesine küçücük bir çocuğun yüzünün içinden parlamakta oluşunu, kavrayamıyordu!.. Yeni Âdem'in, öylesine tatlı bir çocuk sesi vardı ki, bu ses sahibinin, koskoca bir elektronik sistemi çözümleyecek bir güçte olmasına, hele hele, doktora tezlerindeki bilimsel hatalardan söz edebilmesine, bir türlü inanamıyordu! Yeni Âdem, minicik parmaklarını saçlarının arasından geçirdikten sonra başını kaldırmış ve Acyuta'ya, yerdeki elektronik aysıtlardan birini göstermişti. 

-Acyuta!.. Eva ile ben, bu makinedeki hataları çöze çöze, çok ilginç bir sonuca ulaştık. Bir elektronik sistem, “hatalı akışlarını, kendi içinde yok edip, yerlerine doğru olanı yerleştirebilme” biçiminde de programlanabilir. 


Bu durumda, o sistemin, “dışarıdan hiç bir yardım görmeksizin”, kendini 


onarması, mümkün olabilir! Bu, bir baklına şuna benzetilebilir: Nasıl bedenimizde bir çizik olduğu anda, oradan akan kan, “Yaratıcı Güç'ün Programlama Esaslarına Uygun Olarak” hemen pıhtılaşmaya başlıyor ve orada kabuk yapıyorsa... ve bir süre sonra da, içeride yırtılan küçücük damar onarıldıktan sonra, o insanda bir kaşınma duygusu meydana geliyor ve o kabuğu kaşıya kaşıya kopartarak oradan atıyorsa, aynı sistem elektronik makinelerde de kurulabilirl... 

Neler söylüyordu Allah'ım bu küçücük çocuk!?.. Anlatılanları, sadece şaşkınlıkla değil, saygı ile de dinlemeye başlamıştı. Yeni Âdem, o küçücük fakat tatlı sesi ile devam ediyordu. 

-Ama ne mutlu ki, senin, böyle uğraşılarla kaybedilecek zamanın olmayacak! Sibernot Alfa ile sen, bütün bu işlemleri, bağlı olduğunuz elektronik donanımınıza yaptırırken, ana amacınıza ulaşabilmek için, bütün bunların üstünde “Denetim Görevinizi” sürdüreceksiniz!.. Eva ile ben, ikinizi de hem çok seviyor hem de çalışmalarınızı gıpta ile izliyoruz. Kaç kez birbirimize sormuştuk. Keşke bizler de onlar gibi birer Sibernot olabilseydik diye!.. Ama bizim yapılarımız çok başka!.. Hem sizinkiler gibi değil!.. 

-Evet!.. Bizim yapılarımız, sizinkilerin dörtte biri kadar!.. 

-Onu demek istemedim!.. Bizim yaşlarımız çok küçük! Sibernot olabilecek bir durumda değiliz! 

Tam bu anda Prof. Murat araya girmiş ve her sıkışık anlarda yaptığı gibi, yine yardıma koşmuş ve Yeni Âdem'i tutup kucağına almıştı. 

-Ya ben!.. Sizlerle ne kadar gurur duyuyorum!.. Buna hiç değinmediniz!.. Sizleri ne kadar kıskanıyorum!.. Sizlerdeki bilgi birikimi ve bilgi uygulama gücü yanında, ben ne kadar zayıf kalıyorum!.. 

Bunu sözleri söyler söylemez Eva da kollarını açıp Prof. Murat'a sarılmıştı. 

-Aman babaaaa!... Senin bilgilerin ve çabaların olmasaydı, biz nasıl var olabilirdik?.. Bu çabalarını, lütfen bir kenara atma!.. 

Prof. Murat, Eva'yı da kucaklayıp kaldırmış, ikisi de kollarında Acyuta'ya dönmüştü. 

-Hiç kimse benim kadar güçlü olamaz!.. Çünkü bu iki dâhiyi ben, iki za- 


yıf kollarımda taşıyabiliyorum!.. Bak!.. 


Bu ne kadar güzel bir sahneydi? Acyuta hayranlıkla bakıyor, onlar ise kahkahalarla gülüyorlardı. Biraz sonra Prof. Murat onları kollarından indirmiş ve salonun ortasına kadar ellerinden tutarak götürmüştü. 

-Haydi bakalım!.. Şu toplarla ne kadar oynayabiliyorsunuz? Görelim!.. 
Ben şuraya geçip, kaleci olacağım. Bakalım bana gol atabilecek misiniz?.. 

Çocuklar karşısına geçerken o da elleriyle iki kutuyu birbirinden aralayarak kale gibi yapmıştı. Sonra da topu yedi sekiz metre ileriye koymuştu. 

-İlk atışı hanginiz yapacak?.. 

Ne kadar tuhaf bir sahneydi o an!.. İki küçük deha sahibi varlık, bir anda çocuksu davranışlara geçivermişlerdi. Çığlıklar atarak topa vuruyorlardı. 
Prof. Murat, bazı şutları yakalıyor, bazılarını ise kaçırıyordu. Ya da tutamamış gibi bir durum alıyordu. O zaman çocuklar nasıl çığlıklar atıyor ve 

-Goool!.. İşte gol ..goool!.. 

diye zıplayarak sevinçle bağırıyorlardı. Biraz önce, önlerindeki elektronik aygıtın bilgi iletim sistemini kolayca çözümleyebilen ve doktora tezlerini eleştiren iki deha gitmiş, yerlerine iki tane sevimli çocuk gelmişti! Acyuta, aynı günde üçüncü kez şaşkınlığa uğradığını hatırlıyordu. Bir ara Prof. Murat, topa çok şiddetle vurmuş ve onu seranın uzağındaki bir yere, çiçeklerin arasına şutlamıştı. Yeni Âdem ile Eva, birbirlerini iteleyerek nasıl koşmuşlardı o yöne doğru? İkisi de bir an önce oraya vararak topu kapmak ve babalarına gol atmak heyecanı içinde çığlıklar içinde koşuşuyorlardı. Bu arada Prof. Murat, Acyuta'nın yanına yaklaşmış ve 

-Görüyorsun ya!.. Onlar, psikolojik yönden tamamen çocuk! Eğer onların bu yönünü dikkate almazsak, onlara çok kötülük etmiş oluruz. Çocuksu davranışlarını ve çocuksu heyecanlarını yaşamak, onların da en doğal haklaril.. 

diye fısıldayıvermişti! 

Ayrılma anları ise ne kadar duygu dolu olmuştu. Yeni Âdem ile Eva, minicik kollarıyla Acyuta'yı kucaklamış olan Robotu sarmalamaya çalışmışlardı. 
Hele Eva'nın gözlerindeki yaşlar, yanaklarından aşağıya ip gibi süzülüyordu. 

-Acyuta! Ne olur kardeşlerimizin tohumlarını uygun ortamlara bırakın!.. 


Onları, kuruyup ölecekleri yerlere serpmeyin!.. 


derken hıçkırıyordu. Yeni Âdem ise daha erkeksi bir havaya bürünme çabasındaydı. 

-Sizlerin birer Sibernot olarak, yalnızca kardeşlerimizin değil, tüm Dünya İnsanlarının geleceğinin, başarınıza bağlı olduğunu, unutmayacağınızı biliyoruz. Ben de Eva da buna bütün kalbimizle inanıyoruz... Unutma Acyuta!.. 
Bu sözleri aynen Alfa'ya da söyledim. Yolunuz açık olsun. Yüce Allah, sizleri korusun!.. 

Yavaş yavaş seranın kapısına yanaşmışlardı. Kapının açılmasıyla birlikte beyaz gömlekli bakıcılar ve uzmanlar hemen çevrelerine dolanmışlardı. Acyuta, kendisini taşıyan Asansörlü Robot'un kapıdan çıkarken yaptığı yarım dönüş nedeniyle iki sevimli varlığı son kez görebilmişti. Eğer yapabilecek gücü olsaydı, ayağa kalkar ikisini de kucaklayıp sımsıkı bağrına basardı! Ama nerdeeeee!.. Bağlı olduğu koltuktan kımıldayamazdı bile, yalnızca gözlerini, onlara çevirerek acıyla gülümseye çalışmış, kapılar kapanırken kendini tutamamış ve boşalmaya başlamıştı. 

-Tanrım!.. Bu büyük görevi, niye biz iki zavallıya verdin? Başka bir şey söyleyemiyor. Bu kelimeleri tekrar ederek ağlıyordu. Robot, birinci kapıyı geçer geçmez kapanmış ve ikinci kapı açılmıştı. Şimdi önlerinde biraz önce geçtikleri koridor vardı. Prof. Murat da onun yanında yürüyordu. Beyaz gömlekliler, saygıdan olsa gerek, biraz daha geriden onları takip ediyorlardı. 
Prof. Murat başını yana çevirmiş, kimse fark etmeksizin gözyaşlarını silmeye çalışmıştı. Ancak, Acyuta'nın gözünden kaçmamıştı bu an!.. O sakin mizaçlı, güler yüzlü sevimli sakallı Dr. Murat, sessizce ağlıyordu. Koyu gri sakallarından aşağıya akan yaşlar, durumu açıkça gösteriyordu. Acyuta ise bu durumu görünce kendi kendine 

-İnsanın bir günde üst üste karşılaştığı üç şaşkınlık yetmez miydi? Dördüncüye ne gerek vardı? 

diye düşünmüş sonra da bu haline gülmüştü. Böyle bir günde nasıl oldu da, kendi kendime böyle bir espri yapabildim!.. diye. 

Kapıda bekleyen Ambulans, aynı şekilde arka arkaya park etmiş duruyordu. Robotun, Dr. Murat ile birlikte içeriye girmesiyle dış kapılar kapanmış ve kafalarında tel kafesli kasklarıyla görevliler aynı şekilde içeriye girip, Ro- 


bot'un kımıldamadan durabilmesi için gerekli bağlama işlerini tamamlamış- 


lardı. Ambulansın kapıları kapanmış ve hareket etmişlerdi. Acyuta, bu ziyaretleriyle birlikte bir gerçeğin de iyice farkına varmıştı. Eğer, böyle bir ziyaret yapmamış olsalardı, Dünya'nın nasıl bir durumda olduğunu bilemeyecekti! 
Dr. Murat, aynı şekilde tabureye oturmuş, sessizce yola bakıyordu. Onun oturuş biçiminden ve tavrından, bir şeyler söylemek için kendini zorlamaya çalıştığını anlamıştı. Ondan önce davranarak 

-Bu duygu dolu ziyaret çok yararlı oldu efendim! Yalnızca Dünyamızın ne duruma geldiğini değil, görevimizin de ne derecede önemli olduğunu kavrayabilmeme çok yardımcı oldu! İki küçük Deha ile tanışabilmiş olmak ise belirtilemeyek kadar büyük bir mutluluğum oldu!.. Acaba, bizim serpece$ğimiz tohumlardan da böyle.... 

sözlerini tamamlayamadan Dr. Murat başını ondan yana çevirmişti. 

-Sana çok önemli bir şeyi söyleyeyim mi? Eğer başarılı olabilirsek ve eğer sizler uygun atmosferleri olan gezegene bu tohumları serpecek olursanız, bu iki küçük dehadan daha fazla programlanmış insanlar meydana gelebilecek! 

demişti. Acyuta ise beşinci kez yaşadığı şaşkınlığı hemen dışa vurmuştu 

-Gerçekten mi efendim!.. 

-Soğutucu Motorları çalıştır Acyuta!.. Atmosfer yoğunluğu tahminimden de fazla çıktı. 

Tele Haberleşmeden gelen sinyaller, onu yeniden hatıralarından sıyırı- vermişti. Dalışa geçmeleriyle birlikte, Disk Kabuklarının ısınmaya başladığı anlaşılıyordu. Soğutucu Motorları durmaksızın çalışıyor ve kabuklara donmuş sazları püskürtüyorlardı. Fotonik Sistemlerden gelen sinyaller ise, gezegendeki atmosfer yoğunluğunun Dünya atmosferinden biraz daha fazla olduğunu gösteriyordu. 

-Gezegenin yüzeyini seçebiliyoruz Alfa!.. Dağlar, tepeler belirmeye başladı. 

-Tamam!.. Hızlandırıcıyı E.V. 1111101'de tut! Anti-Magnetik Alan Çalıştırıcıyı “Normal Uyum”a getir! Atmosferin alt tabakalarına doğru 001 kadar içeri kayalım! 

-Anlaşıldı!.. Tamam! 


-Şimdi 001 kadar daha kayıyoruz! Haydi!.. 


-Tamam Alfa! 

İki Sibernot Disk, atmosfer içinden kayarak yüzeye daha yaklaşmışlardı. 
Dağlar ve tepelerin yanı sıra “Yeşil Örtü” de seçilmeye başlanmıştı. Yalnız, bu “Yeşil Örtü” çok değişik bir yapı gösteriyordu! Birbirleri arasında bir hayli uzaklıklar bulunan öbek öbek yeşil bir “Bitki Örtüsü” oluşmuştu. Aralarında ise dağlar, tepeler ve kum çölleri bulunuyordu. Soğutucu Motorlar hala çalşmasını sürdürüyor ve ısı düşürme işini belirli derecede tutmaya çalışıyordu. 
Acyuta algıladıklarını, hemen Alfa'ya iletti! 

-Bitki örtüsü, çok ilginç bir yapıda! 

-Onlar, “Bitki Örtüsü” değil Acyuta'...Kocaman dev ağalar.. Yalnız, yapıları çok ilginç!.. Ağaçların alt dalları, çevresini kuşatmış! Üst kısımlar ise, kule gibi yukarıya doğru uzanmış! Hem de ne kadar yüksek!.. 

-Dünyamızdaki üçgen biçimindeki çamları andırıyor! Ancak, bizim çamlarımızı, tepelerinden çekip uzatabilirsek, bu ağaçlara benzetebiliriz. 

-Çok önemli bir noktaya değindin Acyuta!.. Bu ağaçları, böylesine yukarıya doğru yükselten bir neden olmalı! Sanki kendi güneşlerinden gelen ışınları, bir anda yakalamak istercesine böylesine sivrilerek yükselmişler. Ya da yukarlardaki başka bir şeyi yakalamak ister gibi!.. Belki de başka bir nedeni 


vardır! Ancak, şu anda, bunu gereği kadar değerlendiremeyece$iz. 


VIII. BÖLÜM 


Üçüncü Gezegenin Yüzeyi 


“..Ey öğrenciler!.. Evren'de altı Öge vardır. Bunlar da Toprak, Su, Ateş, Hava, Esir (Evreni Kuşatan Elektro-Magnetik Dalga) ve Bilgi'dir..” 


BUDDHA Siddharta Gautama 
ANGUTTARA - NİKAYA IlI İ.Ö.563-483. 


Acyuta, “Petek Gözler” ile Üçüncü Gezegenin yüzeyini tarıyor, “Hareket Halinde Bulunan” herhangi bir canlı varlık olup olmadığını araştırıyordu. 
Alfa'dan yeni bir sinyal daha gelmişti. 

-Yeniden 001 kadar daha kayalım Acyuta! Hızımızı da E.V. 1000100'e indirelim! 

-Tamam Alfa!.. Hız E.V. 1000100!.. 

-İlginç bir durum görürsek, yavaşlayıp o bölge üstünde duracağız! Anti-Magnetik Alan yaratıcı Motoru, buna göre hazırla! 

-Ayarlandı Alfa!.. Tamam!.. 

-Bu öbek öbek yeşilin önünde, büyük bir deniz adeta Okyanus görülüyor. 
Yalnız, bu yeşil öbekler, Okyanusun bütün çevresini kaplamamış! 

-Ben de aynı durumu gözledim! 

-Önümüzdeki yeşil örtünün tam üstüne yaklaşalım.!.. Bu dev ağaçları yakından inceleyelim. 


-Tamam'! 


İki Sibernot Disk, hızlarını azaltarak, “Yeşil Örtü” üzerine yaklaşıyorlardı. Büyük bir kum çölü, sıra sıra dağlar ve tepelerin ardından Okyanus başlıyordu. Okyanus'un tepe etekleri ile birleştiği yerlerde ise, öbek öbek yeşil örtüler vardı. Göstergeler, şu anda disklerinin gezegenin yüzeyinden üç kilometrelik bir yükseklikte uçmakta olduklarını gösteriyordu. Hızlarını, iyice azaltmışlardı. 

-Acyuta!.. İlk yaklaştığımız öbek çevresinde, tam bir çevre dönüşü yapa-Um. Yine 001 kadar daha alçalalım! Bu dev ağaçlar, bana çok ilginç görünmeye başladı!.. 

-Tamam!.. Çevre dönüşü yapacağız! 

Hızlarını iyice azaltmışlar ve tam yeşil öbek üstüne gelmişlerdi. Acyuta, birden gördüklerine inanamadı! Dev ağaçların tepe noktaları, sanki kendilerine doğru döner gibi olmuştu!.. 

-Alfa!.. Ağaçların tepe noktaları, bize doğru yöneldi! 

-Evet görüyorum!.. Daha da ilginç bir durum var! Şu tepe noktalarını Elektro-Teleskopu odaklayarak incele!.. Dünyamızdaki “Radar Reflektörleri”ni andırır bir şey algılayacaksın!. 

Acyuta, Elektro-Teleskopu, “Petek Gözlere” bağlamış ve dev ağaçlardan birinin tam tepesine odaklamıştı. Evet!.. Alfanın belirttiği gibi, tepe noktasında “Radar Reflektörü”ne benzer bir yapı vardı! Hem de bir değil, bir kaç tane! Reflektörden daha çok “Vantuz” gibiydiler. Disklerin geliş yönüne doğru yönelmişler, onları bekliyor gibiydiler! Acyuta, tehlikeli bir durum sezinler gibi olmuştu. Ne demişti Prof. Murat onlara: 

-Tehlikeli bir durumda hemen “Fazerleri” çalıştırmaktan çekinmeyin! 
Bir anlık gecikmeniz, sonra bütün çabalarımızın sonu olur! Bunu, sakın aklınızdan çıkarmayın!.. Bu kadar emek boşa gider ve de “Dünya İnsanlarının Geleceği” noktalanmış olur! 

-Yeni bir çevre dönüşüne geçelim mi?.. 

-Çok iyi olacak!.. Durumu daha iyi saptayabiliriz! 

Alçalarak çevre dönüşlerine geçiş ile birlikte, dev ağaçların, tepe noktalarındaki “Reflektör” ya da “Vantuz”ların, tamamen kendilerine doğru yöneldi$i, artık kesinlikle belli olmuştu. Çünkü bütün ağaçlar, tepe noktalarıyla 


onları izlercesine Sibernot Disklerin geliş yönüne doğru eğilmişlerdi. Tepe 


noktalarındaki reflektörler de tamamen onlara doğru dönmüştü. Aynı dönüş hareketini, biraz daha alçalarak bir kez daha yaptılar. Ağaç Tepelerindeki Reflektörler de onlarla birlikte bir çember çizerek dönmüştü. 

-Bu dev ağaçları biraz daha inceleyelim Acyuta!.. Tam tepelerinde duralım ve onlara tepelerinden yüz metre uzaklığa gelinceye kadar yaklaşalım! 
Acyuta, tehlikeyi iyice hissediyordu. Hemen uyarıda bulundu. 

-Fazerleri açalım Alfa!.. 

-Sen biraz yana çekil! Benden de biraz uzakta dur. Petek Gözleri, tepe noktalarından ayırma!. Ben tam tepelerinde duracak ve yavaş yavaş alçalmaya başlayacağım. Gerektiği anda Fazerleri hemen kullan!.. 

-Yana çekiliyorum Alfa!.. Aman, çok dikkatli ol!.. 

Acyuta biraz yana çekilmişti. Sonra da yandan aşağıya doğru alçalmaya başlamıştı. Alfa ise, dev ağaçların tam tepesinde duruyor ve yavaş hareketlerle aşağıya doğru iniyordu. Dev ağaçların bir kısmı Acyutamn hareketini izlemiş ve dallarını ona doğru çevirmişlerdi. Bir kısmı ise tepelerinde duran Alfa'ya doğru dimdik durumdaydılar! Acyuta, tepe noktalarını odakladı$ı halde, tepelerin, Petek Gözlerden kaçmaya başladığını görmüştü. Bir daha ayarlama yaptı!.. Hayret yine gözlerden kaçıyor ve yükseliyorlardı. Bir anda hareketlerinin farkına varmıştı. 

Alfa dikkat!.. Tepelerinde durduğun ağaçlar sana doğru yükseliyorlar! .. 

-Ben de algıladım!.. Şimdi biraz daha yükselecesim. 

Alfa, bu bilgileri ilettikten sonra, yeniden yüz metre kadar yükselmişti. 
Acyuta Petek Gözlerden durumu izliyordu. Dev ağaçların yukarıya doğru uzanması bir süre durmuştu. Ancak, Petek Gözler, görüntünün yine kaymaya başladığını bildirmişti. Hem de, bu kez çok hızlı bir biçimde! Acyuta hemen, 

-Alfa dikkat!.. Bu kez çok hızla yükseliyorlar! 

sinyallerini iletmişti. Aynı anda Alfa, birden beş yüz metre yukarıya fırlamıştı! Fakat hayret, Alfa'nın Petek Gözleri, durumu algılayamamıştı! 

-Neyse ki, Anti-Magnetik Alan Yaratıcı Motor, çok sıkı çalışıyor!.. Sen, gözlemeye devam et!.. Şimdi yukarıdan üstlerine bir kaç madensel parça ile bir iki tahta parçası bırakacağım! Bakalım, ne gibi reaksiyon gösterecekler!.. 

Alfa'nın, bu deney yapma isteğini algılayınca, Prof. Murat'ın, tam yol- 


culuğa çıkacakları gün yaptığı uyarıyı hatırladı. 


-Varacağınız gezegenlerde, insana benzer varlıklarla karşılaşabilişiniz! 
Aranızdaki ilk bilgi alış verişi, ancak “Geometri” yolu ile kurulabilecektir. Bu nedenle Sibernot Disklerinize üçgen, dörtgen, daire, dik dörtgen.. vb. bazı şekiller ve üç boyutlu metal ve tahtadan cisimler yerleştirdik. Bilgi Alış-Verişi kurmak istediğiniz varlıklara, önce bu şekilleri paraşütle bırakır ve onların, ne gibi davranışlar göstereceğini beklersiniz! demişti. Bu konuşmaları hatırlayınca -Herhalde Alfa da onlardan bırakacak! diye düşündü. Nitekim. Tam o anda Alfa'nın Diskinden atılan şekilli cisimler paraşütle aşağıya doğru inmeye başlamıştı. Şimdi, dev ağacın tepe noktaları bu cisimlere doğru yönelmeye seçmişti! Hatta o ana kadar Acyuta'nın Diskine eğilmiş olanlar da dikleşip bu cisimlere yönelmişti. Tepelerindeki Reflektör ya da “Vantuzlar”ın hepsi aşa-Sıya inen cisimlerin, iniş yolları üzerinde dikilmişti. 

Cisimlerin ağaçların üstüne gelmesine on, onbeş metre kalmıştı ki, ağaçlar birden boyunlarını uzatmışlar ve vantuzlarıyla bu cisimleri yakalamışlardı. Paraşütü yakalayan vantuz, onu bir anda paramparça etmişti. Metal ve geometrik şekildeki cisimleri yakalayanlar ise, bu cisimleri gövdelerine doğru çekiyorlardı. Biraz sonra yakalananların hepsi kaybolmuştu! Nereye gitmişler? 
Ne olmuşlardı? Anlayamamıştı Acyuta! Diğer yanda Alfa, yukarıdan tahtadan yapılmış daha büyükçe yeni cisimleri atmaya başlamıştı. Yeni paraşütlerin yaklaştığını sezinleyen dev kollar, şimdi onları yakalamaya geçmişlerdi. İnanılmaz bir olay cereyan ediyordu. Vantuzların yakaladığı tahtadan cisimler bir anda paramparça oluvermişti!.. Acyuta heyecan dolu bilgilerini arkadaşına iletivermişti. 

-Alfa!.. Güçlerini gördün mü?.. Vantuzları, senin ağaçtan cisimlerini un ufak etti!.. ilginç olan durum, parçalanan ahşapların, daha yere düşmeden başka bir vantuzlu kol tarafından kapılmasıydı!.. Dev ağaçlar, çevrelerinde dolanan ne varsa, yakalayıp paramparça ettikten sonra yutuyorlardı. Alfa'nın bu konudaki görüşleri ise daha da aydınlatıcıydı. 

-Bu dev ağaçların güçlerini yeteri kadar öğrendik. Bu ağaçlar, burada kaldıkça başka varlıkların yaşayabilmesi imkansız!. Çevrelerinde ne varsa yutup, her şeyi kurutmuşlar!.. 


-Su başlarını da öbek öbek tutmuşlar!.. Yaşayabilene aşkolsun! 


-Haklısın Acyuta! Şimdi de yavaş yavaş tepelere ve eteklerine yönelelim! Bu ağaçlar hakkında neler yapabileceğimizi sonra planlarız! Algıladığım bilgilere göre, bu dev ağaçları burada yok edemezsek, serpeceğimiz tohumlar, bu gezegende büyüyüp gelişemez. Yazık olur! 

-Anladım Alfa!.. Tepelere doğru yöneliyoruz. Ancak, niye, bu dev ağaçların hepsini yok edelim dedin?.. Bu gezegenin, doğal örtüsü değil mi bunlar?.. 

-Onların, “Bitki Örtüsü” olduklarını sanmıyorum!.. 

Tepelere yönelmişler ve belirli hızla üzerlerinde uçmaya başlamışlardı. 
Hiç bir yeşil örtüsü olmayan, açık kahverensi sıra sıra tepeler. Okyanus arkalarında kalmış kilometrelerce gittikleri halde, görüntü hiç değişmemişti. Acyuta, tam, 

-Bu gezegende hiç dağ yok mu? 

diye düşünecekti ki, biraz uzakta birden büyük bir dağ silsilesini görmüşlerdi. Hemen yükselmeye başladılar. 

-Bizim Dünyamızdaki Everest'ten daha da yüksek bu dağlar. Ancak, üzerlerinde kar bulunduğuna dair, hala hiç bir bilgi alamadık! 

-Ben, şimdi bazı sinyaller aldım!.. Ancak izdüşümler, beyaza değil, maviye çalıyor!.. 

-Tamam!.. Ben de algıladım! Bakalım, dağların arkasında nasıl bir oluşum var!. Dağlar o kadar yüksek ki tepe uçları bulutlara değiyor. Ama, kar rengi beyaz değil!.. Hayret! 

Kilometrelerce uçtukları halde aynı manzara devam ediyordu. Sarp dağlar, gezegenin ortasında sanki “Dağlardan Doğal Bir Kale” oluşturmuştu! Fakat aralarına girebilmek için hiç bir açıklık yer, bir vadi görülmüyordu. 

-Yükselelim Acyuta! Kenarlarından bir yer bulup giremeyece$iz! Yükselelim ve ortalarındaki yere balıklama dalalım! Aaaa! Bak!.. Buraları da o dev ağaçlar sarmış! 

-Tamam!.. Yükseliyoruz Alfa!. 

Dağların yanından yükselmeye başlamışlardı. Kayıt aygıtları, gerçekten Dünyalarındaki Everest'ten çok daha yukarılara yükselmekte olduğunu göste- 


riyordu. 


Önlerinde yoğun bir buluttan başka bir şey yoktu. Radarlar dağın sona erdiğini bildirmişti. Bir süre bulutların üstünden uçtular. Aygıtlar aşağıda dağların arasında boşluk bir alan olduğunu bildirince, Alfa 

-Haydi Acyuta! Sarp dağların ortasındaki şu çanak içine dalıyoruz! 

sinyallerini göndermişti. Dalışlarından bir süre sonra bulutlar incelmeye başlamış, kısa bir süre sonra da tamamen kaybolmuşlardı.. Gerçekten de çok iyi bir benzetme yapmıştı alfa! Bir “Çanak” içine giriyorlardı. Kocaman dev bir çanaktı bu! Bulutlardan çıkar çıkmaz, Alfa'nın yeni sinyalleri gelmişti. 

-Aşağıda yeşil bitki örtüsü var! 

-Evet!.. Ben de algıladım! 

Buluttan çıkar çıkmaz Acyuta, bir yandan da sarp dağların, görebildiği kadar üst kısımlarını incelemeye çalışmıştı. Mavi kar örtüsü iyice belli oluyordu. Sanki dağların üst kısmını bu renge boyamışlar gibi! Mavi örtü aşağılara inildikçe rengini daha da açıyor, sonra da gri-yeşil bir renge bürünüyordu. Hiç kuşku yok ki, bu gezegendeki “kar”, bildikleri “kar” durumunda değildi. Griyeşil renkli yapının içinde ise pembe renkli çiçekler seçiliyordu. 

-Alfa!.. Eteklerde çiçekler var!.. Renkleri de pembe! 

-Evet Acyuta! Ancak, oraları dağların etekleri değil!. Etekler, çok daha aşağıda!. 

Yavaş yavaş eteklere inmeye başlamışlardı. Aşağılara doğru indikçe, yeşil bitki örtüsü, daha da belirgin olmaya başlamıştı. Ancak bu yeşil örtü, daha çok “Mavi-Yeşil Karması” bir örtü gibiydi. Kocaman “Çanağın” içini, işte böyle bir renkteki bitki örtüsü kaplamıştı. Acyuta, Petek Gözlerden, bu bitki örtüsünün arasında yer yer, “incecik suyolları” saptamıştı. Birden Alfa'nın uyarısı gelmişti. 

-Sağ tarafımızdaki dağın eteğini dikkatle gözle! Bir uygarlık belirtisi var! 
Taşları üst üste yığmışlar!.. Ev gibi bir şey yapmışlar! Burada gerçek canlılar var! 

-Çok ilginç!.. Evet, evet!.. Hareket eden bir şey gördüm! Taşların önünü iyice gözle Alfa! Dünyamızdaki tavşana benzer bir canlı varlık var ve hareket 


ediyor! 


Yalnız arka ayakları çok büyük!. Ön ayakları ise ufacık!.. Hani Kanguru desem, o da değil!. Kanguru ile Tavşan arası yapıda bir canlı varlık!. Rengi de Gri-Yeşil! 

-Gördüm!.. Şimdi ayağa kalktı bize bakıyor! Korkmuyor ama endişeli gibi! 

Biraz daha yaklaşalım!.. Ah!.. Hemen kaçtı!.. Bir süre burada bekleyelim!, belki yine çıkar. Bu taşları böyle üst üste koyup baraka yapmaya kalkan varlık, herhalde bunlar! Beyin yapıları ne kadar gelişmiş acaba? Bütün elektronik donanımı açarak değerlendirme yapmasını isteyelim. 

-Ben de şu mavi-yeşil bitki örtüsünü çok ilginç buldum! 

-Bak.. bak!.. Yeniden ortaya çıktı!. Ön ayak yapısına bak!.. 

Parmak görevini yapan tırnakları öyle upuzun değil!.. Sanki daha becerili işler yapabilecek bir biçimde ve daha çok parmağa benzer bir biçimde yaratılmış! Arka ayak parmakları ise kocaman kalın tırnaklı. Herhalde dağa kolayca tırmanmasını sağlıyor. Ön ayakları da taşları üst üste koyup baraka yapmak gibi daha becerili işlere yarıyor. Ne dersin! 

-Ne diyeyim Alfa!.. Sen, aygıtların verecekleri bilgileri, çok daha ayrıntılarıyla kavramışsın! Bak! Yanında bir tane daha var. 

O da ayağa kalktı. Birlikte bize bakıyorlar. Onların da karınları mavi!.. 
Ne yapmayı düşünüyorsun? 

-Bilemiyorum!.. Ancak bu barakamsı şeyi yapabildiklerine göre, korunma ve barınma ihtiyaçları duyuyorlar!.. Çevreyi biraz daha dolanalım!. Baka-Um, aynı türde barakamsı taş yığınlarına rastlayabilecek miyiz! 

Aynı yükseklikte yavaş yavaş tüm çevreyi dolanmaya geçmişlerdi. Altlarında ise mavi-yeşil bitki örtüsü, kocaman bir halı gibi serili duruyordu. 

-Bak Acyuta!.. Burada da bir kaç tane o barakamsı şeylerden var!. 

sinyallerini gönderince, Petek Gözleri, oraya odaklamıştı. Taşlar, üst üste konmuş, tepesine de çatı gibi bir şeyler yapılmıştı. Bu barakanın çevresinden de yine Kanguru-Tavşan karışımı canlılar çıkmışlardı. Onlar da önce ayağa kalkarak bakışmışlar, sonra da kaçışıvermişilerdi. Acyuta, Petek Göz- 


lerden, bu barakamsı şeylerin yanında, mağara gibi bir şey algılamıştı. 


-Mağaraya dikkat ettin mi?.. Doğal bir doku değil bu! Akıllı varlıklar tarafından yapılmış! Mağaranın kapısı da ne kadar dikkatle aralanmış!.. Hayret!. 

-Mağaranın önüne bak, önüne!.. Kemik dolu!.. İskelet bunlar!.. 

-Bu mağaranın, içinde ya da önünde, ilginç olaylar cereyan etmişe benziyor!.. Dikkat et!.. Bak!.. Kanguru-Tavşan bozması canlı varlıklar, mağaraya doğru yaklaşıyor. Ön ayak parmakları ne kadar da becerikli çalışıyor. Mağarayı tırnaklarıyla kazıyor ve elleriyle de düzenliyor!.. Demek ki mağarayı bunlar açmış! 

-Sanmıyorum!.. Dikkat ettin mi? Mağarayı kazarlarken, bir yandan da devamlı bize bakıyorlardı. Sanki bunları, burada başka akıllı varlıklar çalıştırmış. İskelet yığınlarına baksana! Üçgen biçiminde kemikler var!.. Bunların yapılarından da büyük! Göğüs kafeslerine benziyor! Bak.. bak!.. Üçgenlerinden birinin kenarları esrilmiş!.. Kafatasına benzer bir kemik görüyorum!.. 
Evet!.. Bu mağarayı açmak isteyenler, işte şu kemik yığınlarını gördüğümüz yaratıklardan başkası olmasa gerek! 

-Anlaşılan, şu Kanguru-Tavşan karışımı hayvanları da bu işte kullanmışlar! Kemikler ne kadar dağılmış! Şu iskeletlerin sahibi varlıkları, tam anlamıyla bir türlü canlandıramıyoruz. Ancak, üçgen biçimindeki kemikler, adaleli olduklarını gösteriyor! 

-Bir tahmin yapayım mı Acyuta?.. 

-Evet!.. 

-Sanıyorum ki, bu “büyük çanak” içinde meydana gelen akıllı varlıklar, bu çanağı delerek, gezegenin, dağların arkasındaki tarafına geçmek istemişler! Ancak, niye burada bu kadar iskelet var onu anlayamıyorum! 

-Şu mağarayı, fazerlerle biraz delelim mi? Bakalım, nereye açılıyor! 

-Fena fikir değil!.. Sen delmeye başla!. Ben de çanağın içini biraz daha dolanayım. 

-Haberleşmeyi kapatma ve lütfen fazla uzaklaşma!.. 

-Hiç merak etme!.. 

İlk kez birbirlerinden ayrılıyorlardı. Prof. Murat onlara, Zorunlu olmadıkça birbirilerinizin yanından ayrılmayacaksınız!” demişti. Acyuta bunu ha- 


tırlatmak isterken, Alfa vınlayıp uzaklaşmıştı. Ma&arayı delme işine geçmek- 


ten başka işi kalmadığını düşünerek fazerleri açtı. Kanguru-Tavşan karışımı varlıklara bir zarar vermemek için, önce “Ses Dalgalarını” hızla iletti. Birden, mağaranın içinden sürü halinde çıkmışlar ve kaçışmaya başlamışlardı. İçeride hiç bir canlı varlığın kalmadığına kanaat getirince, fazerleri ateşledi. Diskin yanından üç ağızdan birden fırlayan fazer ışınları, mağaranın ağzını iki misli büyüklükte açmıştı. Acyuta, Fezerlerin, kendiliğinden şarj etmelerini sağlayabilmek için, ateşlemeyi ara ara yapıyor ve bekliyordu. Meydana gelen büyük ağız önümde, toprak taş ve kayalar birikmişti. Bu kez, “Soğutucu Motorlar”ın püskürtme ağızlarını, bu yığınların üzerine çevirdi. Motorların fışkırttığı, soğuk ve tazyikli hava, taş, toprak ve kayaları, ıslatarak çamur seli halinde mağaranın önünden aşağıya doğru akıtıyordu. Fazerlerin her ateşlenişin- de, mağaranın derinliği daha da artıyordu. Soğutucu motorlar çalışırken de Fazerleri, şarj ediyorlardı. Mağara, daha da derinleşmişti. Tam bu sırada Alfa, 

-Acyuta, bu çanağın geniş alanı bizim Dünyamızdaki, Almanya ya da Fransa kadar... Bu kadar gözlemek yeterli! Dönüşe geçtim. Biraz sonra yanındayım! 

-İyi ki hemen geldin!.. Öyle gereksiz yere ayrılmayalım. Dr. Murat'ın söylediklerini unutma! 

-Bütün çevrede şu barakalardan yüzlercesini gördüm. Hepsinin ortalarında da ufacık yol izleri var!. Bu yolların hepsi de, şu anda genişletmekte ya da uzatmakta olduğun mağaraya çıkıyor! Ne kadar garip değil mi? Ben, eski kanaatlerimi aynen koruyorum! Yerde kemiklerini gördüğümüz o adaleli varlıklar, bu dağın arkasına geçmek istemişler! Ama ne oldukları belli değil!.. 
Filim orada kopuyor!.. Tünel kazıcılığı ne durumda? 

-Fazerler, tüneli üç dört kilometre kadar uzattı!.. Fakat karşı taraf hala gözükmüyor! 

-Sen artık kenara çekil! Fazerlerin iyice şarj etsin!.. Ben atışa başlıyorum. 

Şimdi Alfa’nın fazerlerinden çıkan delici ateşleme ile mağaranın içi toz duman ve kayalarla dolmuştu. Soğutucu motorlar çalıştığı için çamur seli hepsini aşağıya boşaltıyordu. Biraz sonra taş toprak arasından iskelet parçala- 


rı da gelmeye başlamıştı. 


-Görüyor muşum Acyuta! Bu varlıklar mağaranın ne kadar derinliğine kadar ulaşabilmişler? Ancak, bir bu taraftan kazıya devam etmekle pek bir sonuca varamayaca$ız. Benim başka bir fikrim var! 

-Lütfen yine uzaklaşacağım deme!.. 

-Hayır!.. Onu bir kere yaptım. Bir daha yapmam!. Bak!.. Burası, bu gezegenin deniz seviyesinden dörtyüz metre kadar yükseklikte. Ben diyorum ki, şimdi beraberce yükselerek, dağın üstünden düz bir çizgi boyunca uçarak da-Sın öbür yanına geçelim. Oradan aşağıya doğru, deniz seviyesine dörtyüz metre kalıncaya kadar alçalalım ve tam oradan bu tarafa doğru fazerleri ateşleyelim. Hani Manş denizi içinden İngiltere ile Fransa'yı birbirine bağlayan tüp geçidi yapmak için, bir taraftan İngilizlerin, diğer taraftan da Fransızların denizin altını oyup, sonunda karşı karşıya gelmeleri gibi! Ne dersin? 

-Sen daima ilginç şeyler bulmakta hünerlisindir. Tamam!.. Haydi dediğin gibi yapalım! 

İki Sibernot Disk, Alfanın dediği biçimde yükselerek düz bir çizgi halinde uçmuşlar ve dağın öbür yüzünden, deniz seviyesine dörtyüz metreye kadar alçalmışlar, ancak o anda dağın öbür yüzünde ufak bir iki deliğe rastlamışlardı. Bu delikleri nişanlayarak, ikisi birden Fazerleri ateşlemeye geçeceklerdi ki, Acyuta, dev ağaçlardan birinin vantuzlarını, Alfanın Diskine yaklaştırmakta olduğunu görmüştü. Nasıl da çıkıvermişti ortaya bu dev ağacın vantuzları?! 

-Dikkat et Alfa!.. Dev ağacın vantuzları!.. 

sembolleri daha Alfa'ya ulaşmadan vantuzlardan biri Alfa'nın Diskine yapışıvermişti. Kocaman Diski aşağıya doğru çekmeye çalışıyordu. Alfa, ne olduğunu anlayamadan vantuzlu kolların sayısı altıyı bulmuştu. Ancak, tam o anda Acyuta fazerleri dev ağaca yönelterek ateşlemişti. Dev ağaç acı çığlıklar atarak vantuzlu kollarını geri çekerken kömür haline gelmiş, ancak Alfa'nın diskine yapışmış olan beş altı tane kopuk kolların vantuzları, öyle yapışıp kalmıştı!.. 

-Tam zamanında ateş ettin Acyuta!.. Teşekkür ederim. Ne kadar güçlü kollarmış onlar öyle?.. Az daha dev ağaç beni yutmaya kalkacaktı! 

-O vantuzlardan beş-altı tanesi, halen Diskine yapışmış duruyor. Soğutucu Motorun fışkırtıcılarını geriye doğru çevir de, şu çirkin yapışık sallantıla- 


rından kurtul! 


Alfa'nın soğutucu motorları fışkırtma işine başlayıp Diskin dışını, vantuzlardan kurtarıp temizlerken Alfa, söylenip duruyordu. 

-İşe bak Acyuta!.. Dev ağaç, bizim koskoca Diskimizi yok etmeye çalışıyor!.. 

Dur!.. Ona bir ders verelim!. Kim kimi yok edebilirmiş, görsün! 

-Seni neden merak ettiğimi, şimdi daha iyi anlıyorsun değil mi? 

-Haklısın Acyuta! Kesin olarak söz veriyorum!.. Bir daha, hiç bir şekilde seni yalnız bırakmayacağım! 

-Neyse!.. Bu olay ikimiz için de iyi bir ders oldu! Ancak, bu deliklerin karşısında emniyetle çalışabilmemiz için, çevredeki şu dev ağaçların tehdidinden nasıl korunacağız. 

-Yapacağımız tek bir şey var!.. Onları fazerlerle yok etmek! 

Her iki Sibernot Disk, sahile doğru yönelmişlerdi. Daha onlar yaklaşmadan dev ağaçların vantuzlu kolları, onları karşılama hazırlanmış gibi uzanıyorlardı. Alfa, 

-Acyuta! Çok daha garip şeyler oluyor!.. Baksana, vantuzlu kollarını birden denize doğru çevirdiler! Hemen yükselelim ve olacak olana bakalım! 

sinyallerini gönderir göndermez, hızla yükselmişlerdi. Gerçekten de ağaçlar, vantuzlu kollarını, şimdi denize doğru uzatmış, iki yana sallayıp duruyorlardı! 

-Alfa!.. Dikkat!.. Denizin içinden çıkan korkunç yaratığa bak!.. 

Denizin içinden, başı dinozorunkine benzeyen, tırtıllı sırtı ile timsahı andıran, uzun kuyruklarını, akrep gibi kafalarının hizasına kaldırmış iki yaratık çıkmıştı. Yine kocaman tırtıllı ayakları ve dev gibi pençeleriyle yere kuvvetle vurarak dev ağaçlara yaklaşıyorlardı. Ağaçlardan birini hedef olarak seçmiş olmalılardı ki, ona iyice yaklaşmış ve tam karşısında durmuşlardı. Kocaman tırnaklı pençelerini bir kaç kez toprağa yine şiddetle vurarak başlarını dev ağaçlara doğru uzatmışlardı iki dev yaratık, hedef olarak seçtikleri dev ağacın karşısında, pençelerini yere vurarak tehditte bulunma işlemini sürdürürlerken, yanda duran dev ağaçlardan birinin vantuzları, denizden çıkan yaratıklardan birine alttan uzanmış ve karnına yapışmıştı. Kendine doğru çekmeye çalışırken bu kez yaratık o ağaca doğru dönmüş ve bir kuyruk darbesi 


ile kendisine yapışan kolunu koparmıştı. Diğer yaratık ise hedef olarak seçtiği 


dev ağaca saldırmıştı. Kuvvetli pençeleri ile dalları koparıyor, kendisine uzanan vantuzlu kollara ise kuyruğunun ucundaki iğneyi kuvvetle saplıyordu. Dev ağaç savunmaya çekilirken, yaratık saldırısını sürdürüyor ve ağzının içinde sıralanmış sivri dişleriyle, dev ağacı kökünden ısırıp koparmak istiyordu. Savaşa diğer dev ağaçlar da katılmıştı. 

Ancak, deniz canavarının kuyrukları, vantuzlu kollar üzerinde kamçı gibi şaklıyor ve gövdelerine yapışmalarına izin vermiyordu. İkinci Deniz canavarı ise arkadaşına yapışan bir vantuzlu kolu ısırıp koparmış ve iki canavar hemen bu uzun kolu yemeğe girişmişlerdi. Anlaşılan bu kollar, onlar için son derece lezzetliydi. Yemek işi biter bitmez yeniden saldırıya geçmişlerdi. Ancak, bu kez dev ağaçlar birlikte karşı koymaya başlamışlardı. Denizden çıkan canavarlar ise yine aynı şekilde yavaş yaklaşıyor ve ağaca yaklaşınca da, dev pençelerini aynı şekilde pat pat toprağa vuruyor ve daha sonra da birlikte saldırıyı başlatıyorlardı. Dev ağacın vantuzlu uzun kollarından koparır koparmaz seriye çekiliyor ve o kolu yiyip bitirmeden yeni bir saldırıyı başlatmıyorlardı. 
Bu kez dev ağaçların hepsi vantuzlu kollarını sahile doğru uzatmışlardı. Deniz canavarları savaşa başlamadan uzanıp yapışıyorlar ve kendilerine doğru çekmeye çalışıyorlardı. Bu çekme işine diğer dev ağaçların vantuzlu kolları da katılmıştı. Çekme işi o kadar kuvvetli olmuştu ki, deniz canavarlarından birinin kolu kopmuştu. Kopan kol, o anda, diğer dev ağaçların vantuzlu kolları ile çekilip parçalandıktan sonra ağaçların gövdesine inmişti. Bir kolu kopan deniz canavarı, şimdi, savaşı güçlükle sürdürüyordu. Ancak, kamçı gibi salladığı kuyruğu ile dev ağacın vantuzlu kollarını koparmayı başarabiliyordu. Hatta bu durumda bile dev ağaçlardan birine çok büyük hasar verebilmişti. Arkadaşı ise dişlerini köküne geçirdiği dev ağacı olduğu gibi koparmış ve denize doğru sürüklemeye başlamıştı. Düşmanlarından birinin çekildiğini gören dev ağaçlar, bir ayağı kopuk deniz canavarına vantuzlarını yapıştırmışlar, çekiştirip duruyorlardı. 

Dev ağacı bütünüyle sürükleyen deniz canavarı suya dalıp gitmişti. İkinci canavar ise tek kolu ve kamçılı kuyruğu ile savaşı sürdürüyordu. Son bir kuyruk darbesiyle hasarlı dev ağacın, vantuzlu son iki kolunu birden kopartabilmişti. Ancak, bütün dev ağaçların vantuzlu kolları bedenine yapışmış oldu- 


ğundan kurtulamıyor, debelenip duruyordu. Vantuzlu kollar güçlerini göster- 


miş ve çeşitli yönden çekiştirme sonucu, derin yaralı deniz canavarının vücudu param parça olmuştu. Bir anda da dev ağaçların ana gövdeleri içinde kaybolmuştu!... Alfa, 

-Ne boğuşma ama?! İkiye bir savaş sona erdi!.. İki dev ağaç bitti, bir de deniz canavarı! Deniz canavarının parçası bile kalmadı biçiminde sinyallerini gönderince Acyuta karşılık vermişti. 

-Dikkat ettin mi Alfa? Deniz canavarlarının sırtına yapışan vantuzlar, o kadar etkili olmamıştı. Ama ayağına yapışanı, dev canavarı bir anda perişan etti! 

-Anlaşılan, dev ağaçların vantuzları çok kuvveti! Ya da çok zehirli! 

-İyi ki, senin Sibernot Diskin, yumuşak değil, çelikten!.. Yoksa halin bitikti! 

-Yerinde bir değerlendirme yaptın! Burada ne kadar ilginç bir denge durumu kurulmuş! Deniz canavarları ile dev ağaçlar arasında birbirlerini yok etme savaşı sürüyor! Diğer yanda, dev ağaçlar, sahile hiçbir varlığı yanaştırmıyor! Büyük çanak içinde yaşayan varlıklar, mağara deliğinden dışarıya çıkar çıkmaz, dev ağaçlar tarafından yok edilmişler. Mağarayı, bir tünel gibi açmamızı bunun için mi istedin? 

-Evet!.. Tohumları, büyük çanak içindeki sulak yerlere serpersek, orada çok emniyetli bir alanda gelişip büyüme olabilecektir. Nüfusları çoğalıp da çevreye açılmak istedikleri zaman, açacağımız tünel, onları deniz kenarına kadar getirecek! 

-Sonra da dev ağaçlarla ve deniz canavarlarıyla karşılaşacaklar! 

-Hayır Acyuta! Karşılaşmayacaklar! Gezegendeki yapıyı, biz düzenlemeye çalışacağız! Önce şu tünel açma işini bitirelim. Tünelin tam ağzında bulunan iki dev ağaç yok olduğuna göre, rahatça çalışabiliriz. Sen Fazerleri ateşlerken ben soğutucu motorla yıkama ve temizlik işini yaparım. Sonra ben fazerlerle ateşe başlarım. Sen de yıkama ve temizliğe başlarsın. Böylece Fazerler, kolayca şarj edilmiş olur. Tamam mr? 

-Tamam Alfa!.. Başlıyoruz haydi!.. 

Acyuta'nın fazerleri ateşlemesiyle birlikte Alfa da soğutucu motorlarıyla 


temizleme işlemine başlamıştı. Bir süre sonra da aynı işlemi, dönüşümlü ola- 


rak yapmaya başladılar. Aradan ne kadar zaman geçti bilemiyorlardı. Birden Acyuta, 

-Tünelin içini tamamen açtık. Radarlar, büyük çanağı algılıyor! 

bilgi sinyallerini iletmişti. Ölçme ve ayarlamaları doğru yaptıkları için, bu taraftan yaptıkları fazerle delme işi başarıya ulaşmış ve çok uzun bir tünel meydana getirmişlerdi. Bu anda Alfa'nın sinyalleri gelmişti 

-Çok büyük ve uzun bir tünel yaptık Acyuta!.. Haydi, sarp dağlardan yükselip tekrar büyük çanağa dönelim. Uygun sulak yerlere tohumları serpmeye başlayalım! 

-Tamam Alfa!. 

İki Sibernot Disk aynı anda yükselmişler, yeniden mavi kar örtüsüyle karşılaşmışlar ve sonra da bulutlara gelmişlerdi. Bulutların üstüne çıkınca da buraya geldikleri çizgi gibi uçuşu tersine yaparak, yeşil örtülü büyük çanağın olduğu bölgeye gelmişlerdi. İlk geldikleri bölgeye dönünce Acyuta garip bir duyguya kapılmıştı. Bu duygularını hemen Alfa'ya iletti. 

-Bilmem ki Alfa sana nasıl anlatacağım!.. Buraya, bu yeşillikle bezenmiş yere yeniden gelince, kendimi, sanki evimize dönmüş gibi hissettim! 

-Öyleyse, buraya serpeceğimiz tohumlar, bu uygun ortamda, Dünya İnsanının “Gelecek Yeni Yuvası”, huzur içinde gelişebileceği “Yeni Vatanı” ola- 


cak desene!.. 


IX. BÖLÜM 


Doğal Programlamayı 
Bozma İşlemi 


“..İlahi kudretin sonsuz dünyalar yaratmaya kadir iken, sınırlı bir dünya yaratmış olması fikri, bana garip görünüyor. Bu fikre güvenerek, Dünyamıza benzeyen sonsuz özel dünyaların var olabileceğini iddia ediyorum...” 

BRUNO Giordono 1600 


“..Yaratılışın en yakın delilinden anlaşıldığına göre Evrenin Ulu Mimarı, bize, şimdi sırf bir Matematikçi gibi görünüyor.” 


JEANS Sir James 
MYSTERİOUS UNIVERSE 
(Esrarlı Evren) 1930 


“Büyük Çanak” içinde yanyana uçuyorlardı. Alfa, çevreyi bir daha iyice taramalarını önermişti. Acyuta'ya çok garip gelen, bu gezegende acayip dev varlıklar olduğu halde, kuş türünden hiç bir canlıya rastlamamaları olmuştu. 

-Farkında mısın Alfa, bu gezegende hiç kuş görmedik?! 

-Tabii yok!.. Aygıtlar yukarılarda karbon ve amonyak oranının yüksek olduğunu belirttiler!. Böyle bir atmosferde kuş türü havada uçarken, nasıl nefes alıp verebilir ki?.. 

Bu cevap Acyuta da her şeyden önce bu Gezegen'de, oksijen oranını yükseltebilecek ağaçlarla, çok büyük bir ormanın yapılması gerektiğini hatır- 


latmıştı. 


-Bol oksijen üretecek, karbonu ve amonyağı yok edecek, iri yapraklı ağaç tohumlarından serpmeliyiz! Onların yanına da çeşitli bitki ve hayvan tohumlarını, ondan sonra da insan tohumlarını değil mi?.. 

-Evet!.. Tastamam dediğin gibi!. 

Büyük çanak içinde kilometrelerce yol boyunca, su bulunan yerlerde, toprağı işleyecek olan bakteri, kurtçuk, solucan ve çeşitli hayvan tohumlarını bırakmışlardı. İkici tura geçtiklerinde Alfa'dan 

-Haydi Acyuta!.. Şimdi de bizim kendi türümüzün devamını sağlayacak olan “Programlanmış İnsan Tohumları”nı serpelim! 

sinyallerini iletmişti. Acyuta bu tohumları serperken yine çok garip duygular içine girmişti. Kendi Dünyalarından, milyarlar kere milyarlar ve bir o kadar da milyarlar çarpımı kadar, (sol taraftaki sıfırları bir satırdan fazla olan) kilometrelerce uzakta “Dünya'dan Teleskoplarla bile güç seçilebilecek”, bu güneş sisteminin şu üçüncü gezegenine, “Programlanmış İnsan Tohumları”nı serpiyorlardı! Acaba bu “Tohumlar” istenilen şekilde gelişip büyüyebilecek miydi? “İnsan Türü”, bu gezegene nasıl bir uyum sağlayabilecekti? 
Gerçi Alfa, gezegenin “doğal yapısını değiştirmek ve yeniden düzenlemek” ten söz etmişti!. Ancak, bu düzenleme işi nasıl olacaktı? Acaba, istenilen şekilde başarılı olabilecekler miydi? Doğrusu ya Alfa, kaptan pilotluk görevini, kusursuzca yerine getiriyor ve tam yerinde en uygun kararları alıyordu. 

-Acyuta! Tam karşımızda kocaman bir göl var!.. Oraya vardığımızda, yosun tohumları ile suda yaşayan bakterileri serpece8iz. Göl balıklarının çeşitli türlerini de! 

-Acyuta!.. Sol tarafımızdaki küçük derenin iki yanına kavak ağacı tohumlarını serpece$iz!.. Biraz da estetik yapalım! Göl kenarına, gül, karanfil ve kasım patı tohumlarını serpelim. Sarp dağların eteklerine geliyoruz!.. Çam ve bodur çam tohumları oraya!.. Üstlerine de çalı tohumlarını... Unutma!.. 
Mavi karların aşağıya doğru akmasını bu çalı tohumları önleyecek!. 

-Acyuta!.. Kavak ağacı tohumları serptiğimiz yerlere, inek ve koyun tohumlarından da serpeceğiz. Onlar da İnsan Tohumları ile birlikte doğup büyüyecekler... Sanıyorum ki, bu büyük çanak ortamı, onların hepsinin doğup ge- 


lişmesini sağlayabilecektir. 


Alfa'nın bu uyarıları, onun yalnız başına çevreyi dolanırken çok iyi bir inceleme yaptığını gösteriyordu. Çanak içinde ne kadar süre uçtuklarını bilemiyor, yalnızca Alfa'nın belirttiği yerlere, belirli tohumların serpilmesi sinyallerini gönderiyordu. 

Alfa'dan “-Tamam” sinyalleri gelince, yükselmeye başladılar. Sarp dağlan aşıncaya kadar, Alfa'dan hiç bir sinyal gelmemişti. Tam sarp dağları geçip de büyük okyanus görülünce, Alfa'dan tane tane şu sinyaller gelmişti. 

-Acyuta! Sanıyorum ki, şu anda görevimizin., en., zor., yerine.. geldik!.. 

Şimdiye kadar, yalnızca “İnsan Türü” ve onunla birlikte gelişecek “Bitki ve Hayvan Türü” tohumlarını serptik. Fakat, bunlar tek başına yeterli değil!.. 
Eğer şimdi yapacaklarımızı yapamazsak, bütün bu tohumları, ölüme terk etmiş oluruz! İnsan Türünün, bu büyük çanak içinde doğup büyümesinden sonra., gelişip büyümesini de sağlamamız zorunlu! İnsan Türü gelişip büyümeye başlayınca, daha çocukluk dönemlerinde, açtığımız tünelden yürüyüp, büyük okyanusa doğru açılmak isteyecektir. Ancak, onları, bu tünelin ağzında yutmaya hazır dev ağaçlar, okyanusta da korkunç canavarlar bekleyecektir. İşte, burada bizi büyük bir görev bekliyor Acyuta! İnsan Türünü, gelecekte karşı karşıya gelecekleri büyük tehlikeden de korumak!.. 

Acyuta, hiç bir karşılık vermeden dinliyor, Alfa ise tane tane konuşmasını sürdürüyordu. 

-Acyuta!.. Senden bunu istememin çok zor olduğunu biliyorum.. Sen, Sibernot olarak programlanırken, “duygusal yapını” özellikle korudular! Bendekileri ise tamamen yok ettiler! Uzay yolculuğuna çıkmadan üç gün önce Prof. Murat benimle özel bir görüşme yaptı... Senin “Duygusal Algılama dururumun” özellikle korunduğunu bildirdi. Bu arada bende bu duygulara yer vermeyişinin “Kaptan Pilotluk Görevi”ni tam anlamı ile yerine getirebilmem için, zorunlu gördüklerini de belirtti. Prof. Murat bir şey daha söylemişti. İşte, şimdi onu sana iletiyorum. 

“Alfa!.. Zor bir karar alırken, Acyuta'nın duygusal yapısını bir yana atma!.. Onun duygusal yapılarına ters düşecek bir şey yapacağın zaman, konu- 


yu ona açıklamaya çalış!” 


-İşte Prof. Murat'ın, bu uyarılarını dikkate alarak, şimdi sana, neler yapmayı düşündüğümü açıklamak istiyorum! 

-Evet Alfa!.. Kaptan pilot sensin!.. Ve., ben de, şu ana kadar senin ilettiğin bilgileri, aynen yerine getirdiğimi sanıyorum! 

-Ancak!.. Şu anda ileteceklerim sana ters gelebilir!.. Bu gezegenin, okyanus çevresindeki ve okyanus içindeki doğal yapıyı, yok etmemiz gerektiğini bildireceğim! 

-İyi ama neden!.. 

-Petek Gözlerini şimdi sahile çevirirsen, nedenini çok iyi anlayacaksın!.. 

Acyuta petek gözleri sahile çevirdiği zaman, yepyeni ve ilginç bir durumla daha karşılaşmış olduklarını anlamıştı. Bütün dev ağaçlar büzülüp tortop olmuşlardı!. Aynı anda da denizden üstleri kirpi gibi dikenlerle kaplı ve elli santim boylarında yedi tane ilginç yaratık çıkmıştı. Bizim Dünyamızdaki “Deniz Kestanelerinin” devleşmiş durumlarına benziyorlardı. Ancak, çok hızlı hareket ediyorlar ve dikenleri arasında yumruktan daha büyükçe başları olduğu görülüyordu. Bunlar bir önceki deniz canavarlarından çok daha tehlikeli olmalıydılar ki, dev ağaçlar, korkularından büzülüp, tortop oluvermiş ve böylece kendilerini korumaya geçmişlerdi!.. Bu yedi tane dikenli yaratık, tortop olmuş dev ağaçlardan birinin çevresinde dolanmaya başlarken, Alfa'dan yeni bir uyarı gelmişti 

-Acyuta!.. Sahildeki kumlara bak!.. 

Sahildeki kumlar, altlarından itiliyormuşçasına, kabarmaya başlamıştı. 
Kumlar, öbek öbek kabarmış ve her bir tümsek yarım metre kadar yükselmişti. Biraz önce sahile çıkan dikenli yaratıklar, şimdi bu tümseklerin çevresine doğru dikenleriyle yuvarlanmışlardı. Tümseklerin tepesi açılmıştı. Ne çıkaca-Sını heyecanla bekliyorlardı. 

Tümseklerden biri açılmış ve içinden, yılan başına benzer mavi renkli bir baş çıkmıştı. Dikenli yaratıklar tam ona hücum edecekleri zaman, bu baş birden bire ok gibi fırlamış ve başının arkasındaki upuzun kuyruğu ile kocaman bir Piton yılanını andırır bir yaratık ortaya çıkmıştı. Ancak, bu yaratık, Dünyadaki yılanlar gibi sürünerek gitmiyor, her sıçrayışta sekiz-on metre ileriye fırlayarak yol alıyordu. Yere düşer düşmez uzun kuyruğu ile hemen çukur 


kazıyor ve üstüne tünemeye çalışıyordu. Dikenli yaratıkların kendine yaklaş- 


tığını görünce, çukur kazıcılığından vazgeçmiş ve hemen yeni bir sıçrama daha yapmıştı. Kumsal alanda halen, yukarıya doğru yükselmekte olan dört öbek daha vardı. Denizden çıkan dikenli yaratıklar ise yedi taneydi. Alfa'nın Tele Haberleşmeden sinyalleri gelmişti. 

-Durum dörde karşı yedi!.. Bakalım bu savaşın sonu nasıl olacak? 

Acyuta ise, petek gözleri daha geniş bir alanı alacak şekilde, ayarlamıştı. Şimdi hepsini birden gözleyebiliyordu. Dikenli deniz yaratıkları, zıplayıp fırlayıp giden koca kafalı Kum Yılanlarını yuvarlanarak kovalıyorlardı. Koca kafalı kum yılanları ise sıçrayıp düştükleri yere, uzun kuyruklarıyla hemen yuvarlak bir çukur kazıyor ve bu çukurun üstüne tünemiş bir durumda duruyorlardı. Bu kaçma ve kovalama oyunu yarım saattir, aynı şekilde devam ediyordu. Nihayet, dikenli deniz yaratıklarından biri, kum yılanlarından birine saldırırken bu çukurun içine düşmüştü. O anda kum yılanı beklenmeyen bir hızla, uzun kuyruğu ile çevredeki kumları çukurun üzerine yığıvermiş ve çukuru tamamen örtmüştü. Tam bu anda, iki dikenli deniz yaratığı, bu kum yılanının çevresinde yuvarlanmaya ve ona yaklaşmaya başlamışlardı. Ancak, her yaklaşmada, kum yılanı fırlayıp sekiz-on metre ileriye sıçrıyor ama üzerini örttüğü çukurun yanından ayrılmıyordu! Savaş sahnesi gitgide kızışıyordu. 
Kendi çukuruna düşürdüğü dikenli yaratığın, toprak içinden çırpınışlarını dikkatle izleyen koca kafalı kum yılanı, açtığı çukurun üstünü, uzun kuyruğu ile doldurduğu kumlarla örtmeye devam ediyordu. Bu sırada tümseklerden biri daha açılmış ve koca kafalı kum yılanlarından biri daha fırlayıp çıkmıştı. Ancak, tam düştüğü yere çukur kazma işine girişmişti ki tam yakınında olan dikenli deniz yaratığı, yeni bir sıçrama yapmasına fırsat bırakmadan, şut çekilmiş futbol topu gibi, hızla yuvarlanmış ve kocaman kafayı dişleri arasına almıştı. Koca kafalı yılan kıvranıyor, her kıvranışında da dikenli teller uzun kuyruğuna daha da batıyordu. Dikenli deniz yaratı$ı kendi ekseninde dönmeye başlamıştı Yılanın, kendisini sarmalamaya çalışan kuyruğu ise, her tarafından delik deşik olmuştu. Bir süre sonra, kum yılanı, kazdığı çukurun yanına upuzun uzanıvermişti. O zaman, diğer kum yılanlarını kovalamakta olan dikenli deniz yaratıkları, kovalama işini bırakmış kumun üzerinde upuzun yatan yılanın üstüne, “Dünya yüzeyindeki Akbabalar gibi” çullanmışlardı. Altı tane 


deniz yaratığı, dişlerini sapladıkları yılanı, kendi eksenlerinde döne döne sa- 


hile kadar taşımışlar ve orada parçalamışlardı. Koca koca parçaları bir anda yutup dikenli gövdelerinin içine sindirmişler ve sonra da karada bıraktıkları ve çukura gömülü arkadaşlarını unutmuş bir durumda, geldikleri gibi denize dönmüşlerdi. Koca kafalı deniz yılanları ise çukura gömülü dikenli deniz yaratığının üstündeki kumlu toprağa, kuyruklarıyla sert darbeler indirmeye başlamışlardı. Bütün yılanların kuyruklarıyla dövdükleri kumlu toprak, her darbeden sonra daha da alçalıyordu. Bu dövme işini sürdürdükten on onbeş dakika sonra durmuşlar ve bu kez, aynı kuyruklarını, yandan sert darbeler halinde vurarak kumlu topra$ı açmaya başlamışlardı! Biraz sonra çukur tamamen açılmış ve kumlar arasından tepsi gibi yamyassı olmuş dikenli deniz yaratığının ölüsü ortaya çıkmıştı. Ziyafet sırası koca kafalı kum yılanlarına gelmişti. 
Her biri başını, dikenli deniz yaratığının başının olduğu bölgeden içeriye doğru uzatarak bir parça koparıyordu. Parçayı koparan başını geriye çekiyor, di- geri aynı yere uzanıyordu. 

İlginç olan durum biri, dikenli deniz yaratığına doğru uzanırken, diğeri sırasını bekliyordu. Hangisi ölü gövdeden bir parça koparıp geri çekilirse, di-Ser kum yılanı hemen devreye giriyor ve başını ölüye uzatıyordu! 

Acyuta, bu olayı sessizce takip ederken Alfa'nın sinyalleri gelivermişti 

-Şu vahşeti görüyorsun değil mi? İşte bütün bu varlıkları yok etmemiz gerekiyor! 

-Nasıl yok ederiz?.. Buna ne hakkımız var?.. Milyonlarca canlı varlığı bir anda yok etmek!.. Bunu nasıl yaparız Alfa?.. 

-Prof. Murat çok haklı imiş Acyuta!.. Seninle bu konuyu görüşmemiz gerekli! Bak Acyuta!.. Doğa'da bir “Denge Durumu” vardır. Bu denge durumu, ancak, eşit güçler arasında korunabilmektedir. Sahilde dev ağaçlar ile deniz canavarları arasındaki savaşı gördün!.. İkisi de eşit güçte. Biri karaya çıkıp onu yemek istiyor. Diğeri de karaya çıkar çıkmaz vantuzları ile onu zehirleyip yutmak istiyor. Doğal yapı birine koparıcı dişler ve kamçı gibi koparıcı güçte bir kuyruk vermiş. Diğerine de korkunç bir silah vantuzları vermiş! Aynı şekilde, denizden çıkan kirpimsi yaratıklara zehirli oklar, koca kafalı yılanlara da kuvvetli kuyruklar ve sıçrama yeteneği vermiş. Oysa bu gezegene serptiğimiz 


“İnsan Tohumlarında” bu güçlerin ve savunma silahlarının hiç biri yok!.. 


-Aklı olacak ama!.. Bir Bilinci, Şuuru ve Sezgi yapısı olacak! Hem de Dünyamızdakilerden çok daha geliştirilmiş olarak! 

-İyi ama bu akıl, şuur ve sezgi, onlara fiziksel bir güç kazandırmayacak ki?.. Ta ki, aletlerden aysıtlar yapıncaya ve bu aygıtları geliştirinceye kadar! 
Çanak içindeki mağarada gördüğümüz üçgen biçimindeki iskeletleri hatırla!.. 
Bu iskeletler, üstelik onların adaleli olduklarını da belirtiyordu. Ama mağara- dan çıkar çıkmaz yok edilmişler. Biz kendilerini değil, ancak kemiklerini bulabildik!. Onların hepsini şu dev ağaçlar, bir anda parçalayıp yok etmişler. 

-Pek emin değilim! 

-Diyelim ki emin değilsin! O halde soruyorum! Buraya serpti$imiz tohumlardan çıkacak “İnsan Türü” varlıklarımızın, aynı akıbete uğrayıp yok olmalarını ister misin?.. Onların bana nasıl saldırdıklarını unuttun mu? Eğer sen, fazerlerini ateşlemeseydin, dev ağaç, bir anda benim çelikten diskimi, Sibernot yapımı, aşağıya çekip yutacaktı!.. 

-Fazerleri ateşlemem son derecede yerindeydi! Seni savunabilmek için, başka bir harekette bulunamazdım!. 

-İyi ya işte! Ben de aynı konu üzerinde durmak istiyorum!.. Biraz önce serptiğimiz tohumlardan çıkacak olan “İnsan Türü” yavrularımızı kim koruyacak?. Dev ağaçların saldırısından, hangi kuvvet onları savunacak? Ya da fazerlerini ateşleyecek? 

-Bizim kendi dünyamızda da “İnsan Türü”, aynı evrimi göstermemiş mi? 
Onlar da ne kadar zor doğal evren şartları içinde imişler. Fakat “Biyolojik Evrim”e uygun olarak gelişebilmişler. Buradaki “Biyolojik Varoluş”un da bir “Evrimi Var” Alfa! Buradaki “İnsan Türü” de aynı evrimi geçirecekler! 

-Ama biz, biraz önce bu “Evrim Düzenini” bozduk Acyuta! 

-Bozduk mu? Nasıl bozduk? 

-Mağarayı tünel haline getirmekle bozduk!.. Bu gezegendeki doğal yapı, evrim gösterecek varlıkları “büyük çanak” içinde meydana getirmişti. Korkunç ilkel yaratıkları da sarp dağların koruduğu bu çanağın, dışında tutmuştu. 
Oysa biz, bu tüneli açarak, doğal evrimi kökünden bozduk!.. O korkunç canavarlara, o tünelden içeri girmelerini sağladık! Böylece, getirip tohumlarını bıraktığımız ve büyümelerini bekleyeceğimiz yavrularımızı, yok etmeleri im- 


kanını hazırladık!.. 


-Niye açtık öyleyse?.. 

-Evrimlerini geliştirebilmelerini sağlamak için!.. Bak Acyuta! Tünelin ağzına; bizim Kanguru-Tavşan karması varlıklar gelmeye başladı!.. Merakla aşağıya doğru bakıyorlar. 

-Evet!.. Eveeeet!.. Tünelin içinden buraya kadar gelmişler! Nasıl da hayretle aşağıya doğru bakıyorlar! Fakat, o da ne?.. Dev ağacın vantuzları, oraya doğru uzanıyor!.. Dikkat Alfa!.. Yakaladı birini!.. Aşağıya çekiyor!.. 
Yuttu bile!.. 

Acyuta, bu bilgileri iletirken, hemen ayarlamasını yapmış ve fazerlerini ateşleyivermişti. Dev ağaç acıyla kıvranırken yakaladığı Kanguru-Tavşan bozuntusunu da bırakmıştı. Ama bıraktığı varlıkta en küçük bir canlılık belirtisi kalmamıştı. Bu sırada Alfa'nın ilettiği bilgiler yine tane tane gelmişti; 

-Acyuta!.. Sanıyorum ki, şu olay.. buradaki.. “Biyolojik Evrim”in, ne ..ölçüde bozulduğunu.. yeteri kadar belirtiyor!.. İlkel dev yaratıkları yok etmek zorundayız! Bunu, inanarak kabul etmeni istiyorum! Aksi halde, çok yakın bir gelecekte burada hiç bir canlı varlık kalmayacaktır! Buna inan!.. 

-Bana çok zor gelecek. Ama kabul ediyorum!.. Ne yapmamı istiyorsun? 

-Fazerlerimizle, önce okyanus kıyılarında ve tünelin başında bulunan bütün bu dev ağaçları tarayacağız! Hem de daha fazla gecikmeden!.. Hemen şimdi! 

-Pekiyi Alfa!.. İstediğin gibi olsun!.. 

İki Sibernot Disk, deniz kenarında öbek öbek yerleşmiş olan dev ağaçlara yönelmişlerdi. Acyuta ise, hâlâ içinde bulunduğu duygusal durumdan sıyrılamamıştı. Alfa ile yanyana uçuyorlardı! Alfa, hemen fazerleri ateşlemeye başlamıştı. Dev ağaçlar acı ile büzülüp kıvrılıyor ve kömür haline dönüşüyorlardı. Acyuta henüz fazerlerini ateşleyememişti! Kendi kendine bir iç hesaplaşma yapıyor.. ağlamak istiyordu! Ancak, ne ağlayabilecek gözleri, ve ne de o yaşları akıtabilecek göz yaşı bezleri vardı!.. Üçüncü dev ağaç kümesine yaklaşıyorlardı. Acyuta, hâlâ ne yapacağına bir türlü karar verememişti. Birden fazerlerini açtı. 

-Tanrım!.. Senin, bu gezegendeki programını bozuyoruz!.. Bizi affet!.. 

Fazerleri birbiri peşi sıra ateşliyor ve dev ağaçları, sıra ile yok ediyordu. 


Ancak iç hesaplaşması, henüz bitmediğinden, beyin dalgalarında garip bir 


karıncalanma hissediyordu. Alfa, arkadaşının diskindeki normal dışı hareketlerden ve titreşimlerden durumu algılamıştı!.. Acyuta'nın Diski, yönetimi kaybolmuş bir durumda titremeler halindeydi!.. 

-Acyuta!.. 

diye sert sinyallerini gönderdi. Cevap gelmeyince, daha sert uyarıya geçti. 

-Acyuta!.. Aklını başına topla!.. Kendine gel!.. Yoksa, ikimizi de yok edeceksin!.. 

Acyuta hiç bir karşılık vermiyor ve durmaksızın fazerleri ateşliyordu. 
Ancak Tele Haberleşme Sistemi açık olduğundan, bütün düşünceleri, Alfa'ya aynen iletiliyordu. 

-Kötüyüz biz!.. Kötü!.. Kendi Dünyamızı yok ettik! Şimdi de diğer gezegenleri! Tertemiz bir Dünyamız vardı!.. Yemyeşildi!.. Mahvettik hepsini!.. 
Yok ettik her şeyi!.. Çekirgeler, karıncalar bile isyan etti bize! Kendi Dünyamızı bombok ettik!.. Bombok!.. Orada yaşayamaz duruma geldik!.. Şimdi de başka gezegenleri yok ediyoruz! Zavallı başka gezegenleri... 

Bu arada durmaksızın fazerlerin ateşlemesini sürdürüyordu. Dev ağaçlara öylesine yaklaşmıştı ki!.. Alfa, bir daha uyarıda bulunmuştu. 

-Acyuta!.. Kendine gel!.. 

Acyuta, kendi düşüncelerine öyle kapılmıştı ki Alfa'yı duyamıyordu bile!.. Dev ağaçları yalayarak uçuyor ve durmaksızın ateş ediyordu! 

Alfa, daha fazla beklemeksizin Acyuta'nın diskinin yanından “takla atma” manevrası yaparak onun diskinin üstüne geçmiş, aynı anda magnetik alan yaratıcı motoru çalıştırmıştı. Motor çalışır çalışmaz, meydana getirdiği büyük magnetik güç ile Acyuta'nın Sibernot Diskini, bir anda kendine doğru çekmiş ve şraaakkk diye, kendi diskinin altına yapıştırmıştı. Bu sarsı ile birlikte Acyuta'nın fazerlerinin ateşlemesi de durmuştu. Alfa, Disklerin yönünü, çok yukarlara doğru çevirmişti. Şimdi yapışık ikizler gibi uçuyorlardı! Birbirine yapışık iki disk!.. Alfa, bir süre sonra Diskleri, Okyanus üzerine çevirmişti. 
Artık her iki dis-kin de yönetimi, Alfa'nın kontrolündeydi. Bir süre sonra Haberleşme kanalıyla sinyallerini göndermeye başladı. 

-Acyuta! 


Karşılık alamayınca, bir daha göndermişti. 


-Acyuta! Benim kader arkadaşım!.. Benim duygusal dostum!.. 

Haberleşme sisteminden, ne olduğunu anlayamadığı, bazı sinyaller algılamaya başlamıştı. Anlaşılan Acyuta bir şok geçirmişti ve yavaş yavaş kendine geliyordu. Alfa, bir daha aynı sinyalleri göndermişti. 


-Acyuta!.. Benim sevgili arkadaşım!.. 


-E..v..e..t! 

-Oh!.. Çok şükür!.. Geçti dostum geçti!.. Hiç bir şey kalmadı!.. İyisin değil mi? 

“E..vet!.. 


-Geçmiş olsun dostum!.. Geçmiş olsun benim tertemiz arkadaşım!.. İkimize de geçmiş olsun!.. 

-Teşekkür... ederim... Alfa!.. 

-İyisin değil mi?.. 

-Evet ..evet!.. 

-Bu gezegende işimiz bitti Acyuta! Biraz sonra çıkışa hazırlanacağız! 
Yalnız, ufak bir görevimiz kaldı. Şu okyanusa Pirhana tohumlarını; zıplayan kumluk bölgelere de “Sagettarius Serpentarius” (Yılan Akbabası) tohumlarını bırakacağız. O kadar! 

-Anlıyorum Alfa!.. Bu Pirhanalar, Dünyamızda kocaman balıkları bile yiyebilen küçük balıklar değil mi? 

-Evet Acyuta! Yılan Akbabaları da, yalnızca yılanları yiyerek yaşayan bir Akbaba türüdür. Göndereceğimiz bu tohumlarla burasını temizleyebileceğiz. 
Kenarlara da çeşitli hayvan, hatta kuş tohumlarını bile serpelim. Tohumlar geliştikçe burada yepyeni bir savaş başlayacak ve bu gezegene serptiklerimiz, korkunç yaratıkları yok edecek ve diğer canlı varlıkların da gelişmesini sağlayacaktır. 

Acyuta, otomat gibi bir duruma geçmişti. Alfa'nın söylediklerini aynen uyguluyordu. Okyanusa tohumların serpilmesi işi bitmişti. Şimdi de kumsal tarafa yönelmişlerdi. Bütün sahil boyuna ve dağ eteklerine gerekli tohumları bıraktılar. Alfa, 

-Tamam Acyuta!.. Bu kadar yeter!.. Bu gezegende görevimizi tamamla- 


dık. Gelişecek olan “İnsan Türü” tohumlarının da emniyetini sağladık. Artık, 


huzur içinde buradan ayrılabiliriz. Sevgili yavrularımıza, Ulu Tanrının yardımcı olmasını ve huzur ve sağlıkla gelişmelerini diliyorum. 

-Ben de Alfa!.. Ben de aynı iyi dileklerine aynen katılıyorum. 

-Hazırlan Acyuta!.. E.V. 1111001 olunca Anti-Magnetik Alan Yaratıcı motorları çalıştırarak burayı terk ediyoruz. Tamam mr? 

-Anladım!.. Tamam Alfa!.. 

-Haydi!.. 

Aynı anda, iki Sibernot Disk, gezegenden mermi gibi Uzaya boşluğuna 


fırlamıştı. 


X. BÖLÜM 


Uzay Boşluğunda Dolaşan 
İlginç Dalgacıklar 


“..Monad'lar, cismin entellekyası ya da ruhudur... Bunlar genel olarak yaratıklar, Evrenin canlı aynaları, ya da tasvirleridir. Maddenin en küçük parçası da bir canlı yaratıklar, hayvanlar entellekyalar, ruhlar dünyasıdır..” 


LEİBNİZ Gottfried Wilhelm 
MONADOLOJİ 63-66. 1714 


“..Zeka (ya da Akıl ya da Şuur)un var olabilmesi için, üç duyuya da yetenek gereklidir. Bunlardan birincisi: Zeka'nın (ya da Şuur)un, “Bilgi Yeteneği”dir. İkincisi: “Çevrenin Bilgisi”dir. Üçüncüsü de “Çevre” ile “Varlık” arasında süre gelen “Birbirlerini Etkileme Yasalarının Bilgisi”dir... ” 


FOSTER David 
THE INTELLIGENT UNIVERSE 1975 


Acyuta, “Uzay Boşluğu” içinde tek düze bu sıkıcı yolculuktan, bir parça olsun sıyrılabilmek için, kendi kendine bir yenilik arıyordu. Tele Haberleşmeyi açarak arkadaşına sordu. 

-Alfa! Sen sıkıntıdan kurtulmak için ne yaparsın? Yenilik ararsın değil mi? 


-Yine ne oldu?.. 


-Bir şey olmadı canım!.. Şu biteviye dümdüz yolculuk içinde, bir şeyler yapabilme isteği duydum da!.. Ne yapabilirim diye sordum? 

-Önce unutma!.. Yolculuğumuz dümdüz değil!.. Daima elips çizerek yol alıyoruz!. Sıkıntını gidermeye gelince: Şöyle bir şey yapalım!. Lazer takviyeli dinleme aygıtlarını, Uzayın belirli bir noktasına çevirerek sonsuza odaklayalim. 

-Eeee!.. Ne olacak ki? 

-Saptayabildiğimiz o nokta ile dinleme aygıtlarımız arasında, tam bir bağlantı sağlayabilirsek, o yıldız sisteminden, ya da gezegeninden “Zaman Boyutu” içinde “Uzaya Yayılan”, bazı dalgacıkları yakalayabiliriz, gibi geliyor! 

-Yakalarsak, ne gibi şeyler duyacağımızı umuyorsun? 

-Şu anda bilemiyorum. Belki, bir yıldız patlaması “Nova” dalgacıklarını algılayabiliriz. Ya da daha büyüsü bir “Süper Nova”yı!.. Belki de o “Yıldız Sisteminin Oluşum Anını” yansıtan ilginç “Anafor Fırtınası”nın dalgacıklarını!.. 
Sanıyorum, bunları algılayabilmek, bizi bir hayli oyalandırır! 

-Pekiyi Kaptan Pilot!.. Haydi bakalım! Kaptanlı$ını göster ve dinleyebileceğimiz o noktayı sapta!.. 

-Seçimi de bana bıraktın demek!.. O halde, ben de rastgele bir nokta 
söyleyeceğim! ABP Koordinatları doğrultusunda Disklerimizin solunda 3 açı, 5 
saniye, 7 salise, lazerli “Radyo-Teleskopları”mızı çevirelim!. Oldu mu? 

-Amma.. orası ayrıldığımız koordinatlar değil mi?.. Hem de şimdi çok uzakta kaldılar!.. 

-Ne yapalım!.. Seçimi bana bıraktın!. Ben de o anda aklıma bunlar geldiği için bunları söyledim! 

-Pekala Kaptan Pilot!.. İlettiklerini aynen uyguluyor ve “Radyo-Teleskopu” Lazer takviyeli olarak o noktaya odaklıyorum! 

-Ben de aygıtlarımla aynı noktaya yöneliyorum! Bekleyelim bakalım!.. 
Neler algılayabilece$iz?.. 

Acyuta ile Alfa, kararlaştırılan koordinat ölçümlerinde hareket ederek, Radyo Teleskoplarını odaklamışlar ve beklemeye başlamışlardı. Aradan bir 


süre geçtiği halde, hiç bir dalga, hiç bir sinyal gelmemişti. Bir süre daha 


seçmiş, yine hiç bir sinyal algılayamamışlardı. Bu kez Alfa'nın sembolleri geldi. 

-Acyuta... Radyo-Teleskopunun dinleme alanını biraz daraltalım. Deminki 3 açı,5 saniye 7 salise olan durumu yine lazer takviyeli olarak, 15 piko saniye kadar daraltalım!. Bakalım ne olacak! Eğer yine de bir şey algılayamazsak açıyı da değiştirir ya da daraltırız! Ne dersin? 

-Hele bu ölçümleri bir deneyelim bakalım!.. Ne algılayabilece$ğiz? 

İkisi de Alfa'nın bildirdiği bu yeni ölçümlere göre odaklanmışlar ve beklemeye başlamışlardı. 

Bir süre daha bu yeni daraltılmış ölçümler içinde beklemekte geçmişti. 
Ancak, yine de hiç bir sinyal algılayamamışlardı. Acyuta, bir süre daha aynı şekilde bekledikten sonra, sıkılmış bir şekilde Tele Haberleşmeyi açmıştı. 

-Alfa!.. Saptadığın nokta, yoksa Uzay'da boş bir nokta mı?.. Bu kadar zaman geçti!., hâlâ bir şey algılayamadık!.. 

-Biraz daha bekleyelim! Hem, Prof. Murat'ın söylediklerini sakın unutma!.. 

“Uzay'da Boş Olan Hiç Bir Nokta Yoktur” O boş alanda bile “Elektro-Magnetik” geniş bir alan vardır. Bak!.. Sana bir şey daha söyleyeyim. Bir gün Prof. Murat ile yaptığımız bilim ve felsefe karışımı sohbette, bana ne demişti, biliyor musun? 

-Nereden bileyim? Hiç söz etmedin ki!. 

-Aynen şöyle demişti : “-Bak Alfa!.. Avrupalı ve Amerikalı düşünürler, Evrenin Yapısı hakkında ilk görüşleri ortaya atanların, Eski Yunan Filozofları olduklarına inanıyorlardı. Çünkü üçbin yıl önce Eski Yunanda yaşayan düşünürler, Evrenin dört ana maddeden oluştuğunu; bunların da “Ateş-Toprak-Hava ve Su”dan ibaret olduğunu ileri sürmüşlerdi. Oysa onlardan üçyüz yıl önce Eski Hint'te yaşamış olan Büyük Düşünür Buddha: Evrenin altı ana cevherden oluştuğunu; bunların da “Ateş - Hava - Toprak -Su - Ether ve Bilgi”den başka bir şey olmadığını ileri sürmüştü. Buddha'nın belirttiği Evreni Kuşatan madde Ether, “Bugünkü Elektro-Magnetism”den başka bir şey değildi. Altıncı ve en önemli cevher “Bilgi” ise, yirminci yüzyıl ortalarında Sibernetik Bilginlerinin dikkatle ele alıp inceledikleri.. ve., bugün, sizlerin birer Sibernot ola- 


rak yeniden yaratılmasına uzanan iletim halkalarıdır...” Prof. Murat'ın bu 


sözleri, benim hiç aklımdan çıkmaz! O nedenle Uzay'da, boş hiçbir nokta olmadığını, sen de sakın aklından çıkarma!.. 

-Anlattıklarınla beni aydınlattın. Prof. Murat'ı da bir kez daha hatırlamama vesile oldun! 

-Acyuta! Hemen Görüntü Ekranını aç!.. 

Acyuta, “Görüntü Ekranı”nın açılması komutunu verince, ekranda incecik çizgilerin oluştuğu yolunda sinyaller algılamaya başlamıştı. Sevinçle arkadaşlarına duygularını hemen iletme ihtiyacı hissetmişti. 

-Haklıymışsın!.. Dalgacıklar, varlıklarını belirttiler!.. Hem de, seni hemen do$rularcasına! 

Ekran üzerinde kayan çizgiler, zaman zaman birbirinden açılıyordu.. 
Bazen da birbirinin üstüne yığılıyordu. Bir süre sonra uzaklaşıyor ve incecik bir duruma geçiyordu. Çizgilerin hareketi, durmamacasına sürüyordu. Bir süre de böyle geçmişti. Acyuta, yine sabırsızlanmaya başlamıştı. 

-Biz hep bu çizgi dansını mı izleyeceğiz?.. 

bilgilerini iletmişti ki “Radyo-Teleskop”tan bazı cızırtı sinyalleri gelmeye başlamıştı! Uğultu ile karışık cızırtılardı bunlar. 

-Tamam!.. Tamam! Bulduk işte!.. Dinle bak!., sesler geliyor. Bir yandan da ekrandaki görüntüleri kaybetme!. 

-Evet!.. Hem görüntü hem de ses olarak algılıyorum. Çoook ilginç çok!.. 
Havada bir topacın çıkardığı seslere benziyor! Büyük bir anafor gibi bu sesler! 
Dinleme aygıtlarına, seslerini azıcık kısmaları komutunu iletirsek, daha iyi algılayacağımızı sanıyorum. 

Her iki sibernot da, aygıtlarını kısmışlardı. Görüntü ekranında çizgilerin hareketi durmaksızın sürüyordu. Kısa bir süre sonra ise Radyo-Teleskop'tan gelen sesleri algılamaya başladığında bir an inanamamıştı!. Olamazdı böyle bir şey!.. Yoksa rüya mı görüyorlardı!.. Radyo-Teleskop'tan algıladıkları ses- 


ler, kendi Dünyalarında kullandıkları ve konuştukları “Dilin Sesleriydi”!.. 


Acyuta kendini tutamamıştı. 
-Alfa.. Alfa!.. :Sen de algılıyorsun değil mi? Akıl alacak şey değil!.. 


-Evet Acyuta!.. Evet!.. Hiç bir bilgi iletme!.. Algılamaya devam et! 


-Duramayacağım Alfa!.. Neler algılıyoruz kuzum Allah aşkına? Ne demek bunlar?.. Lütfen beni aydınlat!.. Patlayaca$ğım!. Aklım almıyor! 

-Lütfen bir şey sorma!.. Çok ilginç dalgacıklar algılıyoruz... Tele Haberleşmeyi açarak, bu dalgacıkları karıştırma!.. İzlemeye devam et!.. Durumu, sonra tartışırız. 

Acyuta, arkadaşı tarafından bir daha azarlanmamak için Tele Haberleşmeyi kapatmış ve bütün dikkatini, aygıtların ilettiği dalgacıklar üzerine toplamıştı. Dalgacıklar, aynı biçimde ssss ve tttt ya da jjjj seslerinin çıkardığı 


cızırdama ya da vınlama arasından gelmeye devam ediyordu. 


Sesler gittikçe uzaklaşmaya başlamıştı. Acyuta, aygıtlarına, dalga boylarım daha da açmaları komutunu iletmişti. Aygıtlardan boğuk sesler geliyor ve gitgide kayboluyordu. Ekrandaki çizgiler önce kısalıp uzamaya başlamış, gitgide silinmiş ve sonra da tamimiyle kaybolmuştu.! Acyuta Tele Haberleşmeyi açmamış, yalnızca aygıtları izliyordu.. Bu kez Alfa'nın ilettiği sinyallerle Haberleşme açılıvermişti. 

-Evet Acyuta!.. İlet bakalım şimdi!.. Neler ileteceksen! 


-Fırsat tanımadın ki!.. 


-Alınma canım!.. Öylesine ilginç bir fenomenle karşılaştık ki! Dikkatimi dağıtmak istemedim! Kusura bakma!.. 

-Fenomen yaaa!.. İşte ben de, bunu sana anlatmaya çalıştım!.. Ne ilginç ses dalgacıklarıydı onlar?.. 

-Ses dalgacıkları mı?.. 

-Ne yani?.. Algıladıklarımız, ses dalgacıkları değil miydi? Alay mı ediyorsun?.. 

-Hayır!.. Alay filan ettiğim yok!.. Yalnızca ses dalgacıkları olduğunu, sanmadığımı, anlatmak istiyorum. 

-Sanmıyor musun? 

-Evet Acyuta!.. Yayın kesilir kesilmez, ses kayıt bandını denetledim. 
Konuşma sesleri yok! Görüntü ekranı kayıt bandını izledim. Görüntüler, aynen çizgilerin hareketi halinde banda geçmiş. Fakat kayıt bandında, algıladığımız seslerin hiç biri yok! İstersen, bir de sen, kendi kayıt bandını denetle!.. 

Acyuta, bu uyarı üzerine, ses bandının harekete geçmesi sinyalini vermişti. Ses kayıt bandı dönüyordu! Ama ses olarak, yalnız uğultu ve vınlama sesleri geliyordu! Bu kez “Görüntü Ekranı” kayıt bandının devreye girmesi sinyalini iletti. Ekranda, çizgilerin hareketi tekrarlanıyordu! O kadar! Alfa'nın sinyalleri gelmişti. 

-İşte bu nedenle senin de denetleme yapmanı istedim. Ben algıladığım sesleri, şimdi aygıtlarıma ileteceğim. Sen de kendi bandına geçir. Sonra ikisini karşılaştıralım! 

-Banda geçirmeme hiç gerek yok!.. Şimdi hemen sana aklımda kalanların hepsini iletebilirim! 

-Hayır!.. Lütfen dediğimi yap!.. Bir durumu saptamak istiyorum. Ben de kendi aklımda kalanları banda ileteceğim. Sonra ikisini karşılaştıralım!.. Nasıl bir durumla karşılaşacağımızı merak ediyorum. Banda kaydettiklerimizi karşı-Uk olarak kelime kelime birbirimize söyleyerek karşılaştırma yapacağız! 
Tamam mı? 

-Anlıyorum!.. Tamam!.. Çok güzel!.. 

Acyuta, aklında kalanları banda geçirdikten sonra Tele Haberleşmeyi 


açmıştı. 


-Banda geçirdiğim ilk kelimeyi söylüyorum. Seninki de aynı ise ikinci kelimeyi sen söyleyeceksin. Aynı şekilde üçüncüyü ben ve sonra da dördüncüyü sen!. Böylece, birbirimize etkide bulunmadan neler duymuş olduğumuzu belirlemiş oluruz! Nasıl beğendin mi? 

-Çok güzel! Haydi ilk kelimeyi ilet!.. 

-İletiyorum! “Estirelim mi?” idi. 

-Evet!.. İkinci kelimeyi şimdi ben iletiyorum. “Estirelim” idi. 

-Tamam!. Üçüncü kelime ile dördüncü kelime şöyleydi “Hangi Boyuta” 

-Evet! Benim kaydettiğim beşinci kelime de şu idi : “İlk Boyuta” 

-Tastamam benimki de öyle! Ondan sonra iki kelime vardı. Ve şöyle bir şey idi: “Yine mi mezarlıklar”. 

-Evet!.. Bende de aynen öyle!. Sonradan da yine iki kelime geliyordu. 
Aynen şöyle: “Onlara acıyorum” ya da “Onlara acıyoruz”. Tamam mı? 

-Evet!. Benimki de öyle! Ondan sonra gelen yine iki kelime. Onlar da şu: “Bizi anıyorlar.” 

-Ev..vet! Bende de aynı!. Ondan sonraki üç kelime ise şöyle: “Anıyorlar bizi zavallılar.” 

-Tastamam bende de öyle! Ondan sonra gelenler ise şöyle: “Zavallı ölümlü zavallılar.” 

-O da doğru!. Benim kaydettiğim sonraki iki kelime ise “Yazık bilemiyorlar.” 

-Benimki de öyle! Bunu takiben de “”Ölümsüzlüğe doğumları yakın.” 
kelimeleri geliyor. 

-Benimki de tıpatıp aynı!. Benim son kaydettiğim kelime ise, konuşmanın başında kaydettiğimin aynı “Estirelim mi.” 

-Bu da tamam. Bendeki son kelime de şu “Estirelim.” İşte hepsi bu kadar!.. 

Bu konuşma sonunda iki arkadaş bir süre hiç bir bilgi iletiminde bulunmadılar. Sonunda yine Acyuta sorusunu yönetmişti. 

-Eveeeet!.. Denetlemeyi de yaptın. Haydi bildir bakalım!.. Ne gibi bir 


sonuca vardın?.. 


-İlk vardığım sonuç şu: Bu karşılıklı konuşma biçimindeki kelimeler, ses halinde banda geçmediğine göre, bize, “Ses” olarak değil “Anlam” halinde geldi! Yani biz, bunları “Anlam “ olarak algıladık! 

-Yani sence biz, görüntü ekranındaki çizgilerin titreşimlerine bakarak, böyle bir “Anlam”mı çıkardık? İyi güzel de, ikimiz birden, aynı anda “Aynı Anlamı” nasıl çıkartırız? İkimizden biri, pekala, “Başka bir anlam” çıkarabilirdi!. 

-Asıl konu da bu zaten!.. Vardığım ikinci sonuç ise şu: “Bu Anlamları”, içimizden biri, farkına varmaksızın böyle değerlendirdi ve diğerine iletti! Çok hassas olan dinleme “Aygıtlarımız” ve “Geri Merkezlerimiz”de ise bu tür bir algılama yeteneği olmadığı için, bu “Duygusal Alış-Veriş” ikimiz arasında cereyan etti!.. 

-Telepati mi demek istiyorsun!.. 

-Evet!.. 

-Pekiyi!.. Hangimiz iletici oluyor? 

-Sanırım sen Acyuta!.. Unutma ki senin duygusal yapın var!.. Benim ise yok. 

İşte vardığım üçüncü sonuç da bu!.. 

-Bitti mi? 

-Evet!.. 

-Şimdi ben değerlendirmelerimi açıklayabilirim. Değil mi? Biiir: Eğer Ben'de bir “Telepati Yeteneği” olsaydı, bu durum çoktan belli olurdu. Prof. 
Murat ile Küçük dahi çocukları ziyaretimizde, Eva ile karşılaşır karşılaşmaz, aklımdan geçenleri hemen algılayıp, karşılığını vermişti!.. Oysa bu kadar süredir beraberiz, bir kez olsun, benden “Telepatik Bir Mesaj” aldığını bildirdiğini duymadım!.. Görüntü ekranında çizgiler oluşacak şekilde bize, çok uzaklardan bilgiler geldi ise, senin “Telepati” dediğin şey, niye o çok uzaklardan “Çizgi halinde ulaşan bilgilerle birlikte” gelmiş olmasın ki?.. Bu da ikiii! Sen Fizikçisin!.. “Bilgi Dalgacıkları” ya da “Bilgi Alış-Veriş Dalgacıkları”, uzaktan “Bilginin Fiziksel Sembollerini İlettiğine Göre” aynı bilginin “Anlamlarını Niye İletmiş Olmasın” ki? Bu da etti Üüüüüüç! 

-Yani! : 


-Yanisi Şu: 


-Bu olayda ille de “Telepati” var diyorsan, o zaman bu “Telepati Çok Uzak Bir Gezegenden de Gelebilir”!., diyebilirsin!. 

-Böyle bir duruma, hiç yer vermiyorum Acyuta! 

-Neden? 

-Telepatinin meydana gelebilmesi için, iki insan beyninin varlığı gereklidir. Bu, ancak iki beyin arasında cereyan eden bir “Bilgi Alış-Verişi Olayıdır”. 

-İyi ya işte!.. Bütün bu algıladığımız sinyaller, uzayın çok uzak bir köşesinden yayın yapabilen “Çok Güçlü Bir Beyin” tarafından iletilmiş olamaz mı? 

-Diyelim ki oldu! Eeee, sonuç? 

-Sonuç ortada! O zaman olayın yapısı değişiyor!.. İkimize birden bilgi iletiminde bulunabilen “Çok Güçlü Bir Bilgi İletim Merkezi” ile karşı karşıyayız demektir! 

-Ancak algıladığımız kelimeleri unutmuş görünüyorsun!. Bize bir “Bilgi” değil “Duygusal Kelimeler” iletilmişti... Mezarlıklar.. Kendilerinin anıldıkları.. Ölümsüzlüğe doğum., gibi. 

-İşte benim de değinmek istediğim bu zaten!.. “Ölüm” ile birlikte, “Çok Güçlü İnsan Şuuru”, “ya da “İnsan Ruhu” böyle bir mesaj yollayamaz mı? Ya da çok başka bir durum söz konusu olamaz mı? Yaşamakta olan “Güçlü İki Neuro-Elektro-Beyin”, ikisi birlikte bu mesajı iletmiş olamazlar mı?.. Hem hatırla ki, iletilen mesaj “İki İnsan Arasında Cereyan Eden Bir Bilgi Alış-Verişi” idi! Konuyu, şimdi bir de bu yönü ile ele alarak değerlendir bakalım!.. 

Alfa hiç bir karşılık verememişti. Amma, Acyuta, içini boşaltmış olmanın rahatlığı içindeydi. Artık, arkadaşı, istediği kadar düşünebilirdi. Onu, düşünceleri ile yalnız bırakmak için “Tele-Haberleşme”yi kapattı. Ama yine de durmaksızın kendi kendine aynı soruyu sorup duruyordu: 


“-Ne biçim dalgacıklardı bunlar?” 


XI. BÖLÜM 
Uzay'da Eğilim 


“.,.Görünüş, Brahmanın bir parçasıdır. Bütün bu şekiller Brahmandandır. Brahmanın, ne olduğunu soruyorsun?.. Bu, her şeyin içi olan, senin kendi Atman'ındır..” 


CHANDOKYA UPANİŞHAD 
UPANİŞHAD'LAR İ.Ö. 1000-600 


“..Düz hareket devamlı olmadığı için, kendi üzerine dönmeye mecburdur. “Daire Hareketi” ile “Düz Hareket”, Fizik Evrenin, iki büyük şeklidir. “Daire Hareketi”, devamlı olmak hareketinde olması nedeniyle, en yüksek göğe “Protos Auranos”a aittir..” 

ARİSTOTELES İ.Ö. 384-322 


Aysıtlardan gelen bilgiler, uzun bir süre, Uzay'da yol alacaklarını gösteriyordu. Acyuta, bu uzun süreden yararlanarak, hafızasına bilgi depolamak istemişti. Prof. Murat ne demişti onlara? 

“Önünüzde o kadar çok boş zamanınız olacak ki, onu, en iyi bir biçimde değerlendirmeniz için Disklerinize Hologramlı Mikro C.D. ve D.C.D.'ler yerleştirdik. D.C.D.'ler Kompakt Disklerin en gelişmiş yeni bir şekli, “Dimensional Compact Disc” kelimelerinin baş harflerinden alınmış “Boyutlu C.D.”lerdir. Neyi seyretmek istiyorsanız “Boyutlu” olarak algılayacaksın. Antropoloji, Tarih, Sosyoloji, Edebiyat, Sanat, Müzik, Kimya, Biyoloji, Fizik, Ast- 


ro-Fizik ve Sibernetik vb. tüm bilim ve değişik sanat, alanlarında, çok zengin 


bir kaynak, yanınızda olacak! Bu kaynaklardan mümkün olduğu ölçüde yararlanmaya bakın!.. Edineceğiniz bilgiler, bizim size verdiklerimizden çok daha fazlasını verecek ve iyi bir “Beyin Jimnastiği” yaptıracaktır!” 

Prof. Murat'ın bu sözlerini hatırlayınca, Tele Haberleşmeyi açtı. Alfa, daha sinyali alır almaz ondan önce davranmıştı. 

-Evet!.. 

-Alfa!.. Zamanı değerlendirmek ve hafızama biraz bilgi depolamak istiyorum. Azıcık “Beyin Jimnastiği” yapacağım. Sen ne düşünüyorsun? 

Alfa, hemen espriyi yapıştırmıştı. 

-Sanki başka türlü jimnastik yapabilirmişsin gibi!.. iyi ya!.. Ben de bu süreden yararlanarak. D.C.D renkli tablolar bölümünden, ünlülerin eserlerini seyre dalarım. “Görme Merkezleri”min pasını silerim! 

Tele Haberleşme Sistemi kapanmıştı. Acyuta “Bilgi Bankasından Astro-Fizik bölümünü harekete geçirdi. Bilgi Bankası, konuları hem sinyaller halin- 


de gönderiyor, hem da ekranda görüntülüyordu. 


UZAYIN BOYUTSAL YAPISI 
ZAMAN KOORDİNATLARI 
UZAYDA HIZ VE ÇABUKLUK DEĞİŞİMİ 


Bu bölüme gelince Acyuta, başlıkların akışını durdurmuş ve “Uzayda Hız ve Çabukluk Değişimi” bölümündeki bilgileri istemişti. 

Ekran bir süre kararmış ve çok kısa aradan sonra yeniden aydınlanmıştı. 
Akan bilgiler, yine doğrudan doğruya beynine iletiliyor, diğer yandan “İç Petek Gözler” kanalıyla “Görüntü Algılaması” yapabilmesi için, ekranda yazılar ve ilgili şekiller belirleniyordu. Acyuta Bilgi Bankasının, bu kadar mükemmel oluşuna, bir kez daha hayranlık duymuştu. Neler yapmıştı şu insanoğlu?.. Ne aygıtlar icat etmişti?.. 


Bilgiler ekranda akmaya başlamıştı 


00000001 UZAYDA HIZ YE ÇABUKLUK DEĞİŞİMİ 
ÖZET BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM 

00000010, İLK ÖZET BİLGİ KLASİK ANLAMDA HIZ 
DİKKAT DİKKAT 


BU HIZ BULUNDUĞUNUZ GEZEGENDE GEÇERLİ 
BU HIZ UZAYDA GEÇERLİ DEĞİLDİR 


Acyuta, kendi kendine 
-Amma da ısrarla vurguluyor!.. Bilgi Bankası değil, sanki “Şartlama Makinesi” diye düşünmüştü. 


Bilgi verileri, akmaya devam ediyordu. 


0000011 KLASİK ANLAMDA HIZ 

BELİRLİ BİR GEZEGENİN ORTAMINDA O GEZEGENİN 
BİRİM ZAMANINDA ALINAN UZAKLIKTIR 
GEZEGENİN, BİRİM ZAMANINDA ALINAN UZAKLIĞIN 
KENDİ BİRİM ZAMANINA ORANIDIR 

BU HIZIN SAPTANMASINDA, GEZEGENİN ÇEKİM 
ORTAMININ DİKKATE ALINMASI ZORUNLUDUR 
DİKKAT 

KLASİK ANLAMDA HIZ, UZAYDA GEÇERSİZDİR 
0000100 KLASİK ANLAMDA İLK HIZ 

O GEZEGEN ORTAMINDA, HAREKETE GEÇME HIZIDIR 
DİKKAT 

UZAYDAKİ TÜM CİSİMLER, HAREKET HALİNDEDİR 
UZAYDAKİ CİSİMLER İÇİN, İLK HIZ DÜŞÜNÜLEMEZ 
KLASİK ANLAMDA İLK HIZ, UZAYDA GEÇERSİZDİR 


000101 KLASİK ANLAMDA ORTALAMA HIZ 
GEZEGEN ORTAMINDA HAREKET EDEN CİSMİN 
HIZININ, DEĞİŞKEN OLMASI HALİNDE ALINAN 
UZAKLIĞIN, O BİRİM ZAMANINA ORANIDIR 
DİKKAT 

UZAYDA HİÇBİR KOORDİNAT CİSMİN HIZI 
DURAĞAN DEĞİLDİR 

KLASİK ANLAMDA ORTALAMA HIZ 

UZAYDA GEÇERSİZDİR 


0000110 KLASİK ANLAMDA İVME (ÇABUKLUK DEĞİŞİMİ) 


BELİRLİ BİR BİRİM ZAMANINDAKİ HIZ DEĞİŞİMİDİR 
AYRINTILI OLARAK VEKTÖRLERLE GÖSTERİLİR 
DİKKAT DİKKAT GÖRÜNTÜ EKRANINA BAKINIZ 


Bu uyarı üzerine Acyuta, “Küçük Petek Gözler” kanalıyla Görüntü Ekranındaki şekilleri de algılamaya başlamıştı. Böylece, edindiği bilgileri vektör- 


lerin durumlarıyla pekiştirmeye çalışıyordu. Bilgiler akmaya devam ediyordu. 


VEKTÖRLERLE GÖSTERİLEN İVME'LER, GEZEGENDEN 
GÖZLEM YAPANLAR İÇİN RELATİVDİR 

DİKKAT HIZ (SPEED) İLE ÇABUKLUK (VELOCİTY) 
BİRBİRİNİN AYNI DEĞİLDİR 

KLASİİK ANLAMDA HIZ İLE ÇABUKLUK 

UZAYDA GEÇERSİZDİR 


ÇABUKLUK DEĞİŞMESİ UZAYDA GEÇERLİDİR 

0000111 KLASİK ANLAMDA AÇISAL HIZ 

MATEMATİK OLARAK DÜŞÜNÜLEN HIZDIR 

HAREKETLİ BİR CİSMİN YARIÇAP VEKTÖRÜ TARAFINDAN 
ÇİZİLEN AÇININ, ZAMANA GÖRE TÜREVİDİR 

AÇI DEĞİŞMEZ KALIRSA, BU AÇININ ZAMANA GÖRE 
ORANIDIR 


DİKKAT KLASİK ANLAMDA AÇISAL HIZ TEORİKTİR 

EVRENİ STATİK OLARAK DİKKATE ALDIĞI İÇİN TEORİKTİR 
EVRENİ DİNAMİK OLARAK ALDIĞI TAKTİRDE, UZAYDA DA 
GEÇERLİDİR 


Tam bu sırada Tele Haberleşme açıldığı için, Acyuta “Bilgi Akışı”nı durdurmuştu. 

-O kadar nefis tablolar ki bunlar? Senin de algılamanı isterim, Üç boyutlu olarak şaheser görünüyorlar! “Harikulade”, “Görkemli” vb. kelimelerin hiç birisiyle değerlendirmek mümkün değil!.. 


-Senin, resim sanatına bu kadar meraklı olduğunu bilmiyordum!.. 


-Sen, Sibernot olmadan önce, nasıl müzisyen elektronikçi idiysen, ben de amatör fotoğrafçı, ressam ve pilottum!.. 

-Öyle miiii? Bak!.. İnan buna çok sevindim! 

-Fazla sevinme!.. Çünkü, amatörce de olsa, artık o işleri yapacak durumda değiliz!.. 

-Affedersin!.. Seni üzmek için söylemedim! 

-Af dilemeni gerektirir bir durum yok Acyuta! İkimiz de durumlarımızı, çok iyi biliyoruz. Senin “Beyin Jimnastiğin” ne âlemde? 

-Uzay'da “Hız ve Çabukluk Değişimi” konusunda, eğitimimi geliştirmeye çalışıyorum. İnanır mısın Alfa?.. Astro-Fizik biliminde en fazla ilgi duyduğum, bu konudur. Bu “Bilgi Bandı”nı kaç kez tekrarladığımı açıklasam, herhalde şaşırırsın! 

-Yok canım!.. Niye şaşırayım? Sanırım, beş ya da altı kez tekrarlamış olmalısın! 

-Tam onbir kez!.. Bu onikinci oluyor!.. 

-Öyleyse bravo sana! 

-Komik mi buldun? 

-Tam tersine! Eğitim ve öğrenim çabana hayran kaldım! Anlaşıldı, yeteri kadar gevezelik ettim!.. Bu arada seni de “Beyin Jimnastiği”nden alıkoydum! 
Uzayda Hız ve Çabukluk Değişimi konularıyla seni baş başa bırakıyorum! 

Tele Haberleşme kapanmıştı. Acyuta, yeniden Bilgi Bankasından gelecek sinyallere yöneldi. Küçük Petek Gözleri detektörleri ve Geometrik Çizimleri izleyebilmek için Ekrana ayarladı. “Bilgi Bandı”nı çalıştırmadan önce, kendi kendine, 

-Onun, amatör bir fotoğrafçı ve resim sanatçısı olması ne kadar da hoş!.. Hem pilot, hem fizikçi ve hem de ressam!.. Hayret!.. 

diye düşündü. Sonra da “Band”a, kaldığı yerden çalışması sinyalini ilet- 


ti. “Bilgi Bankası”, iletimine yeniden başlamıştı. 


100100 İKİNCİ ÖZET BİLGİ 
SİBERNETİK AYAR HIZI 

DİKKAT DİKKAT UZAYDA GEÇERLİDİR 
DEĞİŞİK BOYUTTAKİ HIZLARIN BELİRLİ 


SAPMALARA KARŞILIK OLAN 
ÇABUKLUK DEĞİŞMELERİDİR 

SİBERNETİK AYAR HIZI ANCAK 

ELEKTRONİK POSİTRONİK VE FOTONOİK 
AYGITLARLA SAPTANIP AYARLANABİLİR 
SİBERNETİK AYAR HIZI UZAYDA GEÇERLİDİR 


1000101 ÜÇÜNCÜ ÖZET BİLGİ 

SİBERNETİK YÖRÜNGE HIZI 

DİKKAT DİKKAT UZAYDA GEÇERLİDİR 
YÖRÜNGEYE GİRMEKTE OLAN FÜZENİN (M) 
NOKTASINDA (T) ZAMANINA GÖRE 
VEKTÖR HAREKETİNİN AYARLANMASIDIR 
SİBERNETİK YÖRÜNGE HIZI, ANCAK 
ELEKTRONİK, POSİTRONİK VE FOTONİK 
AYGITLARLA SIHHATLE SAPTANABİLİR 
DİKKAT GÖRÜNTÜ EKRANINA BAKINIZ 


1000110 DÖRDÜNCÜ ÖZET BİLGİ 
SİBERNETİK UYUM HIZI 

DİKKAT DİKKAT UZAYDA GEÇERLİDİR 
ÇEŞİTLİ BOYUTTAKİ ÇABUKLUK DEĞİŞİMİNİN 
SAPTANIP AYARLANMASINDAN SONRA 
FÜZENİN YÖNELECEĞİ KOORDİNATLARIN 
ZAMAN VE UZAM BOYUTLARINA UYGUN 
OLARAK DÜZENLENMESİDİR 

SİBERNETİK UYUM HIZI, ANCAK ELEKTRONİK 
POSİTRONİK VE FOTONİK AYGITLARLA 
SAPTANIP UYUM SAĞLANABİLİR 

SİBERNETİK UYUM HIZI UZAYDA GEÇERLİDİR 


1000111 BEŞİNCİ ÖZET BİLGİ 
SİBERNETİK BOYUTSAL HIZ 

DİKKAT DİKKAT UZAYDA GEÇERLİDİR 
KOORDİNATLARIN ZAMAN VE HIZLARININ 
BEŞ BOYUTLU OLARAK SAPTANMASIDIR 


KOORDİNAT KONUMLAR (M1, M2, M3, M4) 
GÖZLEMCİ KONUMU (OM) KOORDİNAT HIZLARI 
(VI, V2, V3, V4 ) GÖZLEMCİ HIZI (OV) OLARAK 
BİR BÜTÜN HALİNDE SAPTANIR 

FÜZENİN HAREKETİ, KOORDİNATLI ZAMAN 
BİRİMİNE GÖRE DÜZENLENİR 

BEŞ BOYUTLU UZAY ZAMAN BİRİMİNİN 

İÇİNE GİRİLDİĞİ ANDA, YENİ HIZA UYGUN 

YENİ ZAMANLAR, KENDİLİĞİNDEN YARATILIR 
SİBERNETİK BOYUTSAL HIZ ANCAK FOTONİK 
ELEKTRONİK VE POSİTRONİK AYGITLARLA 
SAPTANABİLİR 

SİBERNETİK BOYUTSAL HIZ UZAYDA GEÇERLİDİR 


ÖZET BİLGİLER SONA ERMİŞTİR 
AYRINTILI BİLGİLER VE UYGULAMALAR HAZIRDIR 


Acyuta'nın en fazla ilgi duyduğu, “Beş Boyutlu Uzay-Zaman Birliği” bö- 


(ümü olduğu için, bu bölüme gelince bayağı keyiflenmişti. Çünkü şimdi “Bilgi 


Bankası”nın, “Uygulama Bölümü”nü açacak ve “Değişik Koordinatlar” arasın- 


da, kendi kendine “Uygulama Oyunları”na geçecekti. Elektronik, Fotonik ya 


da Positronik Aygıtlar, ona değişik koordinatlar verecekler, o da bu “Sanal 


Evren İçinde” çeşitli füze hareketleriyle “yeni zaman birimleri”ne atlamalar 


yapacaktı. Yeni Açısal Momentumları hemen saptayacak ve “Beş Boyutlu 


Uzay-Zaman”ı yaşayacaktı. 


Ancak, ekranda birden, 
TEHLİKE VAR 
BİLGİ BANKASI KAPATILMIŞTIR 


00000000000000000000000000000000000000000000000000 


sinyalleri gelince şaşırmıştı. Hemen, Tele Haberleşmeyi harekete geçir- 


di. Aynı anda, Alfa da açmıştı! İkisi de birbirlerine sinyal gönderiyorlardı. 


-Dikkat!.. 


-Ne oluyoruz! 

-Dikkatlerini, sinyallerden ve göstergelerden ayırma!.. Elektronik, Positronik ve Fotonik Sistemlerin hepsi birden “Tehlike Sinyali” göndermeye başladılar! Hepsi, aynı anda büyük bir “Tehlike” algıladılar!.. 

Gerçekten de aygıtların hepsi, aldıkları “Tehlike Sinyalini”, o anda “Geri Merkez”e iletmişler ve aynı anda da Sibernotları uyarmışlardı! “Geri Merkez” otomatik olarak harekete geçmiş ve bütün sistemleri kendisine bağlamıştı. Sibernotların yapacakları hiç bir şey yoktu!. “Geri Merkez”, ölçümleri- 


ni yapıyor ve durmaksızın uyarı sinyalleri gönderiyordu. 


TEHLİKE VAR 

P VE T S KOORDİNATLARI 9 AÇI 3 DERECE 5 SANİYE 
PİKO SANİYE 30 NANO SANİYE 

BİR KAYMA KAYDEDİLMİŞTİR 

P VE T S KOORDİNATLARI 9 AÇI 3 DERECE 5 SANİYE 
PİKO SANİYE 15 NANO SANİYE 

KAYMA DEVAM ETMEKTADİR 

KOORDİNATLAR TAMAM 

ÖLÇÜMLER DOĞRULANDI KARA DELİK 


Acyuta ile Alfa bu bilgileri alınca şok geçirmiş gibi olmuşlardı. Haberleşme sistemi içinden şaşkın sinyalleri göndermeye devam ediyorlardı. 
-Kara Delik ha!.. 


-Kara Delik mi? Aman Allahım!... 


XII. BÖLÜM 
Kara Delik 


“..Bir Kara Deliğin içine girilince, tamamen yok olmak, asla önlenemeyeceği gibi, belli bir zaman uzunluğu ötesinde geciktirilemez. 
Örneğin, güneşin kütlesinin iki katından biraz daha ağır, küçük bir Kara Delik için merkeze düşme zamanı, saniyenin yaklaşık yirmi milyonda biri gibi, akıl almaz derecede kısadır..” 


TAYLOR John 
BLACK HOLES 
(KARA DELİK) 1983 


“..Bu büzülmüş cismin üzerine düşen hiç bir cisim, artık buradan kurtulamaz. Dolayısıyla büzülmüş cisim, Uzay'da sonsuz derinlikte bir kuyu gibidir. Işık bile kaçamayacağından bu cisimler, kapkaradır. 
Bu nedenle bunlara Kara Delikler adı verilmiştir..” 


ASIMOV Isaac 
A CHOICE OF CATASTROPHES 
(İNSANLIĞIN GELECEĞİ) 1985 


“..Kara Deliklerin çekim gücü öylesine kuvvetlidir ki, bu çok büyük 


çekim gücü olan deliğin içine düşen bir Astronom, orada Tekille- 


yı 
. 


şir. 
HAWKING W. Stephan 


A BRIEF HISTORY OF TIME 
(ZAMANIN KISA TARİHİ) 1988 


Acyuta, aygıtlardan gelen “Kara Delik” sinyalini alınca, birden Prof. Murat'ın uyarılarını hatırladı. 

-Uzay'da sizin için en büyük tehlike “Kara Delikler”dir!.. En ufak bir hesaplama ya da gözlem hatası, sizin sonunuz olur!.. Aygıtlar, bu tehlikeyi bildirdikleri zaman, Disklerinizin yönetimine kesinlikle karışmayacaksınız! 
Çünkü, en küçük bir hata, Disklerinizi “Kara Delik”e doğru yöneltir ve siz de o “Delik” tarafından yutuluverirsiniz!.. 

-Efendim!? 

-Evet Acyuta!.. Bir anda yutuluverirsiniz!.. Bu nedenle biz, Disklerinizin Geri Merkezlerini, buna göre programlıyoruz. “Kara Delik” sinyalleri alınır alınmaz, “Geri Merkez”, yönetim sistemlerini, otomatik olarak size kapatacaktır. Ölçümlerini yapacak ve “Kaçış Değerlendirmesini” ayarlayacaktır. O hızlı hesaplama gücü ile süratle, “Kaçış Hareketlerini” ve “Uygun Yönelmeleri”, nano saniye olarak saptayacaktır. Sizin, bu kadar kısa bir zaman birimi içinde davranışta bulunmanız düşünülemeyeceğinden, böyle bir durumda, bütün yönetimin “Geri Merkez”e bırakılmasının uygun olacağına karar verdik! 
Bu çok duyarlı aygıtlarınız, yapacağı ölçüm ve ayarlamalar sonunda “Kaçış Yönü” ve “Kaçış Hızınızı” saptayıp uygulayabilecektir... 

Acyuta, bu konuda Prof. Murat'tan ayrıntılı bilgi istemiş ve yola çıkmadan önce, bir hayli bilgi edinmişti. Yolculuk süresince de iki kez Bilgi Bankasından edindiği bilgilerle, bu tehlikenin ne derecede güçlü olduğunu, yeteri kadar öğrenmişti. 

“Kara Delikler” Uzay'da, en güçlü teleskoplarla bile görülemezdi!. Fakat gözlenen bazı yıldızların, çok güçlü bir “Çekim Merkezi” tarafından çekiliyormuş gibi, hızlı dönüş hareketlerine başlamaları ve sonra da birden ortadan kaybolmaları, orada bir “Kara Delik” bulunduğunun göstergesiydi! Ancak, çok duyarlı Elektronik, Positronik ya da Fotonik Aygıtlar, bu “Çekme ve Kayma Durumları”nı saptayabilirlerdi. Yirminci yüzyılda bu konuda Seattle'da iki gün süren bir Kongre yapılmış ve o Kongre'de Princeton Üniversitesinden Astro-Fizik Profesörü Jeremiah Ostriker, yaptığı konuşmada: 

“..Ne kokusunu alabildiğimiz ne görebildiğimiz; ne de işitebildiğimiz bir özün, yalnızca tadını alabiliyoruz. İşte “Kara Delikler” konusunda, bizim bu- 


günkü çabalarımızın sonucu budur!..” demişti. 


Bir başka ünlü Astro-Fizik Profesörü İngiliz Bilgini Stephen Hawking ise, yirminci yüzyıl sonlarına doğru yazdığı ve bu konudaki bilimsel çabalarını içeren kitaplarında, 

“,.Kara Delik” bölgesi içine kapılan Füze ve Astronotların, bu delik içinde “Tekilleşme”ye doğru gideceklerini..” Israrla ileri sürmüştü. 

Bu görüşler ve yapılan çeşitli açıklamalar, Bilim Dünyasında, Tekilleşmenin ötesinde “Yeni Bir Evren”e açılma olup olmayacağı, büyük tartışmaları da beraberinde getirmişti.. Bu tartışmalar, Yirmibirinci yüzyılda da hâlâ da devam etmekteydi. 2020 yılına gelindiğinde Japon Bilgini Mitsubischi, 

“..Henüz Yıldızlar Arası Yolculuklara başlamadık. Başladığımız anda, bu konu, bizi fazlasıyla üzecek..” demişti. 

Oysa aynı yüzyıl içinde hazırlanmış olan bu iki Sibernot ile Uzayın çok uzak yörelerine, “Yıldızlar Arası Yolculuk” başlamış oluyordu. Ancak, “Kara Delikler” konusu, Dr. Ostriker'in dediği gibi tadını almaktan öteye gidememişti. Sibernetik Bilginlerinin Astro-Fizik Bilginleriyle ortak çalışmaları ve çok duyarlı aygıtlar ve sonda uyduları ile yapılan incelemeler sonunda, kendi Galaksimiz (Samanyolu) içinde pek çok “Kara Delik Bölgeleri” saptanmıştı. O halde, Uzay Yolculuklarında o bölgelerin “Magnetik Alanları”na kesinlikle yaklaşılmamalıydı. 

Konu, böylece çözümlenmiş olsaydı, çok iyi idi! Ancak, “Kara Delikler” bitip sona ermiyordu ki!.. Tam tersine, Galaksinin içinde, kendiliğinden oluşuyordu! 

Yıldızın ölümü ile birlikte, Önce ufak bir “Anafor” gibi başlıyor ve çevresindeki meteorit ve meteorları, uyduları, sonra da gezegenleri yutarak büyümeye başlıyordu!.. 

Büyüdüğü ölçüde de “Çekim Gücü Artıyor” ve öylesine kuvvetleniyordu ki.. ışık tanecikleri “Fotonlar”ın bile, kendi yüzeyinden fırlayarak Uzay içinde yol almasına imkan bırakmıyordu!.. Bu yüzden çevresi kapkaranlık bir delik durumunu alıyordu. “Kara Delik” adı bu nedenle uygun bulunmuştu. “Kara Delik”in çapı, Güneş'in çapının milyonlarca katına yaklaştığında, çevresinde dolanan her şeyi yutan “Korkunç Bir Dev” durumuna dönüşüyordu. Bu “Dev 


Anafor”un çevresinde dolanan bir “Yıldız Sistemi” olduğu anda, hemen bu 


anaforun, “Çekim Alanının Etkisi İçine” kayıyor ve döne döne “Kara Delik”in merkezine dalıp kaybolup gidiyordu!.. 

Bu arada Yirminci yüzyıl sonlarına doğru, 1974 yılında, bu konuda çok ilginç görüşler de ortaya atılmıştı. O yıl, New York'ta Manhattan'da yapılan Kongre'de, Fizikçi Lowell Wood tarafından sunulan bildiride: “Dev Anafor'un dönüş hareketinden meydana gelen “Dev Enerji”den sınırsız ölçüde yararlanılabileceği..” ileri sürülmüştü! Bilginler tarafından “-Çok Orijinal” olarak karşılanan bu görüşe göre: Dünya yüzeyinde belirli bir uzaklıkta dönmekte olan bir “Yapay Uydu”dan, bu “Kara Delikler”den biri dikkatle hesaplanarak, ona belirli bir süre sonra ulaşacak şekilde “Enerji Dönüşüm Mermileri” fırlatılacaktı. Bu mermiler, Dev Anafor'un belirli bir uzaklığında yörünge dolanımı yaparken, meydana gelen çekim etkisini, “Is? ya Dönüştürecek” ve oradan da “Mikro Dalgalar” halinde Dünya'ya gönderecekti. Mermilerden biri çekim gücünden kurtulamayıp “Kara Delik” içine gömülürken, ikinci mermi aynı şekilde çalışmasını sürdürecek ve bunu üçüncü, dördüncü ve diğer mermiler izleyecekti. Böylece Yeryüzüne iletilecek “Enerji”den sonsuz ölçüde yararlanılacaktı. 

Yirmibirinci yüzyıl başında, Sibernetikçiler, Lowell Wood'un görüşlerini, tam tersi bir biçimde ele aldılar. Füzelere “Anti-Magnetik Alan Yaratıcı” motorlar yerleştirerek “Kara Delik”e göndermeyi planladılar!.. Bu “Anti-Magnetik Alan Yaratıcı” motorlardan yararlanarak, “Kara Delik”e yaklaşmakta olan Füzelerin, onun etkisinden kurtulup kaçabilmesini düzenlediler. Ancak, bugüne dek, Uzaya fırlatılan hiç bir Füzenin başına böyle bir şey gelmemişti. Oysa şimdi, böyle bir olayla ilk kez Sibernot Alfa ile Sibernot Acyuta'nın Diskleri karşılaşmış oluyordu!.. Acaba, Disklerine yerleştirilmiş olan Aygıtlar, görevlerini, gereği gibi yerine getirebilecekler miydi?.. 

Prof. Murat, Aygıtların “Değerlendirme Güçleri”ne çok güvendiğini be-Lirtmişti. 

Fakat bugüne kadar hiçbir Füze ya da Disk, “Kara Delik” tehlikesiyle karşılaşmamıştı ki! Sistemler nasıl çalışacaktı? Hesaplamalar doğru olarak yapılabilecek miydi? Ve.. nano saniyeler içinde “Güçlü Magnetik Çekimden Ka- 


çış” düzenlenebilecek miydi? 


Astro-Fizik Bilginlerinin belirttiklerine göre, “Kara Delikler”, çok güçlü kütleleri olan Yıldızların ölümü ile meydana geliyordu. Bu yıldızlar, enerjilerini tükete tükete, ölümlerine yaklaşırken, “son kez nefes alırcasına”, ya bir “Nova” ya da “Süper Nova” halinde patladıktan sonra büzülmeye başlıyorlardı. İçerlerindeki enerji “Isı ve Işık” enerjisinden “ Magnetik Güç” durumuna dönüşüyor, bu arada, hacmi de ufaldığı için, kendi içine sıkışıyordu. Ölü bir yıldız durumunda olan bu parlak küreler, içerilerinde sıkışan “Magnetik Etki” ile birden “Güçlü Bir Anafor” durumuna geçerek, çevresindeki gök cisimlerini kendine doğru çekmeye başlıyordu. Çevresindekileri yuttukça, daha da büyük bir anafor oluşturan bu “Ölü Yıldız”, şimdi korkunç bir “Kara Delik” halinde, adeta bir “Evren Kuyusu” durumuna dönüşüyordu. 

Acyuta, bu bilgileri, ne kadar zaman içinde kafasından geçirdiğini bile- 


miyordu. Bu sırada, “Geri Merkez”, sinyallerini göndermeye başlamıştı. 


DATA KARA DELİK 

PROGRAM KAÇIŞ HAREKETİ 
KOORDİNATLAR PTS 

AÇISAL DEĞER 9 AÇI 3 DERCE 21 SANİYE 
PİKO SANİYE 30 NANO SANİYE 
UYGULAMA 9 AÇI 3 DERCE 22 SANİYE 
PİKO SANİYE 10 NANO SANİYE 

HAREKET (ANA) BÜTÜN ANTİ MAGNETİK GÜÇLER 
HAREKET (EK) BÜTÜN TEPKİ MOTORLARI 
KAÇIŞ YÖNÜ S X L KOORDİNATLARI 
KONTROL ÖLÇÜMLER DOĞRULANDI 


Acyuta, çekine çekine “Tele Haberleşme Sistemi”ni açmıştı. Durumu, bir kez de Alfa ile görüşüp tartışmak istemişti. 

-Evet Acyuta!. 

-Durumu, sen de aygıtların göstergelerinden ve ekrandan izliyorsun. De-Sil mi? 

-Evet!.. “Geri Merkez”, son derecede dikkatli ölçümler yapıyor. Dikkat ettin mi? Yeni bir Koordinat saptadı ve ona atlama kararı aldı!.. Ne kadar il- 


ginç!... 5.X.L. Koordinatlarına, uzun bir elips çizerek kaymak istiyor!.. 


-Bizden çok daha akıllı bir şekilde, bu ayarlamaları yapabilmesine inanamıyorum'! 

-Bu onun işi Acyuta!.. Bizden daha akıllı olarak değil! Programlanma biçimine uygun olarak, bizden daha dikkatli ve çabuk olarak kontrollerini yapıyor. O ölçüde de hızla "Doğru Kararı” veriyor! 

-Dikkat ettin mi? Kendi verdiği kararı bile kontrol ediyor!.. 

-Evet!... Demek ki, “Tehlike” durumlarında, yanlış bir karar vermemesi için, ayrıca kendi kararını da kontrol etmesi şeklinde programlamışlar onu. 
Prof. Murat ve arkadaşları, ne kadar titiz çalışmışlar?! Dileyelim ki, programlamalarında, bir hata yapmamış olsunlar!... 

-Prof. Murat'a, öyle bir güvenim var ki.. Ama ya asistanlarından biri, ufak bir hata yapmış ise! 

-O zaman, işimiz bitiktir Acyuta!.. Ama bu kadar ayrıntıyı hesaplayan bir çalışma gurubunun, en küçük bir hataya bile yer vermeyeceklerine inanıyorum. Bu nedenle, uyarılar gereği herhangi bir müdahalede bulunmayı, aklimdan bile geçirmiyorum!.. 

-Ben de öyle! 

-O zaman, beklemekten başka yapacak bir işimiz yok! 

-Bizim verebileceğimiz, en yerinde karar da bu zaten!. 

Bütün bu görüşmelere rağmen Acyuta, endişelerinden sıyrılamamıştı. 
Acaba, “Geri Merkez”, ölçümlerini doğru olarak yapabilecek miydi? Bu işin “Pardon”u ya da “Şakası” yoktu ki!.. Ölçümlere uygun olarak “Kaçış Hareketi”, başarılı olabilecek miydi? Ne tuhaf bir durumdu bu?.. Şu anda hiç bir şeye karışma güçleri yoktu! Bir an, asansör kapısındaki kazayı ve asansör boşluğuna düşme sahnesini hatırladı. Sonra da Siborg oluşunu!.. Ve., kendisi gibi Siborg olmayı kabul eden, başka bir Dünyalı ile birlikte Disklerini hareket ettirişlerini.. Uzaya birlikte açılışlarını.. Hiç bir Dünyalının Teleskopla bile göremedikleri, çok uzaktaki yıldızların gezegenlerine dalışları.. İnsan Türünün, geleceğini sağlayacak olan “Tohumları” serpişleri.. Şimdi ise., bir “Kara Delik” tarafından yutulup yok olmak tehlikesiyle karşı karşıya bulunuşları!.. 
Kendi kendine konuşur gibiydi. 

-Kader, insana, ne kadar garip bir yol çiziyor!.. Dünyada büyük bir ka- 


zaya uğruyoruz.. Ölüm tehlikesini güç atlatıyoruz... Sonra da bir “Sibernot” 


olup, “İnsanlığın Geleceğini Kurtarma” rolünü üstleniyoruz.! Bu rolümüzü tüm gücümüzle yerine getirmeye çalışırken, “Kara Delik” tarafından çekilip yutulmaya doğru sürükleniyoruz... İşe bak be!.. Dünya da, doğru dürüst ölmesini beceremedik!.. Şimdi Uzay'da yutulup yok edilece$ğiz! Nereden, nereye?.. Birbirlerini hiç tanımayan iki Dünyalı, ayrı ayrı kazaya uğruyorlar! 
Ölümden dönüyorlar da.. Kader onlara, Sibernot Acyuta ve Sibernot Alfa olarak, “Kara Delik” içinde yok olma, biçiminde bir son hazırlıyor! 

Diye düşünürken Alfa sinyallerinin iletimiyle Tele Haberleşme Sistemi yine kendiliğinden açılmıştı. 

-Ne o Acyuta?.. “Kader Arkadaşları” filmini mi çeviriyorsun?.. Beni andığına göre, başrolü hangimize verdiğini sorabilir miyim? 

-Filim Senaryosu hazırlamıyorum! Ama, biliyor musun?.. Kara Delik tarafından yutulmuş ilk dünyalı biz olaca$ız!., diye düşünüyorum . 

-Sen hiç tasalanma!.. “Geri Merkez”, bu büyük şerefi, şu “Kara Delik”e kesin kes vermeyecektir! 

-Belki İnanmayacaksın!.. Ama, şu “Kara Delik”in içini gerçekten çok merak ediyorum!.. Sakın yanlış anlama!.. “ölümden korkmuyorum” filan demek istemedim! Ancak, “Kara delikler” hakkında edindiğim bilgilere göre, “Kara Delik” tarafından yutulanlar “Tekilleşir”miş!.. Bu “Tekilleşme” ne kadar ilginç!.. 

-Benim de bu konuda biraz bilgim var!.. Fakat şu “Tekilleşme Durumu” ile neyi anlatmak istiyorsun? Onu kavrayamadım. 

-Demek istediğim şu : “Kara Delik” tarafından yutulanlar, “Tek Bir Varlık” durumuna dönüşürlermiş! Yani bir “Bütün” olurlarmış!.. 

-Biz zaten hepimiz, “Tek Bir Bütün” olan “Evren”in küçücük parçaları değil miyiz?.. Evren ile bütünleşmek için, ille de “Kara Delik” içine girip yok olmak mı lazım? 

-Bazı Bilginler, “Kara Delikler”in, Evrenin öbür yüzüne açılan bir “Pencere” olduğunu söylüyorlar da!.. 

-Sen, bu bilgileri, böyle bir “Kara Delik” içine girip de “Pencere”den “Evrenin Öbür Yüzüne” baktıktan sonra, Dünyamıza dönen, bir Bilginden mi 


edindin?! 


-Çok hoşsun Alfa!.. Şu kritik durumumuzda bile espri yapmaktan geri kalmıyorsun! 

Acyuta ile Alfa, bu haberleşmeyi sürdürürlerken, ufak bir sarsı geçirmişlerdi! Belli belirsiz bu sarsıyı algılayan Acyuta, Disklerinde yeni hareketlerin oluşmaya başladığını kavramıştı. Geri Merkez, edindiği bilgileri süratle değerlendirmiş ve saptadığı yöne doğru eliptik sıçrama hareketine geçmişti. 

-Geri Merkez, Hem Anti-Magnetik Alan Yaratıcı Motorları, hem de Tepki Motorlarını çalıştırdı Acyuta!.. İki motorun gücünden birden yararlanarak “Kaçış Yönü”ne sıçrama yapmaya çalışıyor! 

-Farkındayım Alfa!.. Ne kadar büyük bir elips çizerek açılıyor! Algılıyor musun? . Aygıtlardaki açısal hareketleri izle! Hemen kavrayacaksın! 


“Geri Merkez” ise, bilgi iletimini sürdürüyordu! 


DATA KARA DELİK 

PROGRAM YENİ YÖRÜNGE AYARLAMASI 
KOORDİNATLAR P T S 

UYGULAMA 9 AÇI 3 DERECE 22 SANİYE 

IS PİKO SANİYE 10 NANO SANİYE 

YENİ DEĞERLER 9 AÇI 5 DERECE 30 SANİYE 
PİKO SANİYE 15 NANO SANİYE 

HAREKET (ANA) 

BÜTÜN ANTİ -MAGNETİK ALANLAR 
HAREKET (EK) TEPKİ MOTORLARI DURDURULDU 
KAÇIŞ YÖNÜ S X L KOORDİNATLARI 
KONTROL ÖLÇÜMLER DOĞRULANDI 


-Acyuta!.. “Geri Merkez”, ilk kaçış hareketini tam zamanında yaptı. 
Dikkat et! Şimdi 2 derecelik yeni bir kayarak kaçış yönü ayarlıyor! 

-Evet ..evet!.. Bu nedenle “Tepki Motorlar”ın çok kısa bir süre çalıştırıp durdurdu. Ne kadar hassas ölçmeler yapıyor!.. Aman Geri Merkez!,. Ne olur hata yapma!.. 

-Rica etsen de, yalvarsan da, o yine kendi programına uygun hareketi 


yönlendirecektir! Bize, sonucu beklemekten başka bir şey kalmıyor! 


Görüntü ekranı üzerindeki sayılar, birbiri arkasından kayıp kayboluyor bu arada yenileri yerini alıyordu. Bu arada bazen, sayıların yerini harfler almaya başlamıştı. Bir an geliyor, ekrandaki sayı ve harflerin koşuşması duru- 


yor ve bildiri tablosu ortaya çıkıyordu. 


DATA KARA DELİK 

PROGRAM YÖNELME 

UYGULAMA 9 AÇI 7 DERECE 30 SANİYE 

PİKO SANİYE 30 NANO SANİYE 

ZAMANLAMA VE HIZ 11111100 E V 1111101 
HAREKET (ANA) BÜTÜN ANTİ-MAGNETİK ALANLAR 
HAREKET (EK) YAN TEPKİ MOTORLARI 

KAÇIŞ YÖNÜ S X L KOORDİNATLARI 

KONTROL ÖLÇÜMLER DOĞRULANDI 


-Vay canına!.. Amma da ustaca uyguluyor!.. Kurtulacağız Acyuta!.. İnan! 
Kurtulaca$ız!.. O açı içinde, tam o nano saniye içinde, böyle bir “Yörünge Kaçış Hızı”!.. Akıl alacak şey değil!.. Yüzlerce Uzay Mühendisi, bir araya gelseydi ve saatlerce kafa patlatsaydı, imkanı yok, böyle bir eğim, böyle bir hareket, yönelme ve hız ayarlaması yapamazlardı!. 

-Bu değerlendirmeyi, senin gibi Fizikçi bir Pilottan algılamak, beni ne kadar rahatlattı! Bilemezsin! 

Ekran üzerindeki sayıların, birbirini kovalaması devam ediyordu. Bazen, bir süre duruyor, sonra yeniden ve yeni bir hızla kaymaya seçiyordu. Bazen da yerlerini harfler alıyor, fakat yine bir anda yok olup yeniden sayılar kaymaya başlıyordu. Sanki “Geri Merkez”, “bu sayıları beğenmiyor da yerine yenileri gelsin!..” dercesine buyruklar yağdırıyordu. 

Sibernotların her ikisi de, yine birbiri peşi sıra aynı sarsıyı duymuşlardı. 

-Alfa!.. Sarsıyı.. 

-Duydum!.. Duydum!.. 

Anlaşılan “Geri Merkez” gerektiği anda, motorların hepsini çalıştırıp duruyor.. Sonra da yeni bir yönelme yapıyordu. Ekranda veriler yeniden belir- 


lenmişti. 


DATA KARA DELİK 

PROGRAM YENİ YÖRÜNGEYE SIÇRAMA 
KOORDİNATLAR PTS 

UYGULAMA 12 AÇI 9 DERECE 30 SANİYE 

PİKO SANİYE 00 NANO SANİYE 

ZAMANLAMA VE HIZ T 1111100 E V 1111110 
HAREKET (ANA) BÜTÜN ANTİ-MAGNETİK ALANLAR 
HAREKET (EK) BÜTÜN TEPKİ MOTORLARI 

KAÇIŞ YÖNÜ S X L KOORDİNATLARI 

KONTROL ÖLÇÜMLER DOĞRULANDI 


-Acyuta!.. Olacak iş değil!.. “Geri Merkez” açı değiştiriyor! Yavaş, yavaş kayarken, birden sıçramaya geçti!.. Şimdi ise.. ileteceği bilgiler yarım kalmıştı. Acyuta her Koordinat Değişimi anında yaşadı$ı o “Kayar Gibi Dalış Anı- nın Sarsısını” kuvvetle hissetmişti. Alfa'ya bir şeyler iletmek istiyor, ancak bu ilginç sarsının yarattığı “Kayma Sarhoşluğu”ndan kendini alamıyordu! Ne kadar sürmüştü bu “Tatlı Sarhoşluk”?.. Farkında bile değildi. Küçük Petek Gözler, ekranda kımıldamaksızın duran bilgileri, tekrar tekrar yanıp sönerek, 


kendisine ilettikten sonra aklı başına gelmişti. 


DATA YEMİ KOORDİNATLAR 

KONUM SXL 

ZAMANLAMA VE HIZ T 1111101 E V 1000001 
HAREKET (ANA) BÜTÜN ANTİ-MAGNETİK ALANLAR 
HARKETET (EK) TEPKİ MOTORLARI DURDURULDU 
KONTROL ÖLÇÜMLER DOĞRULANDI 

TEHLİKE DURUNU 00000000000000000000000 
GERİ MERKEZ 000000000000000000000000000 
SİSTEMLER BÜTÜN SİSTEMLER AÇIK 


Yazılarının belirmesine rağmen, Acyuta hâlâ kendine gelememişti. Ancak Alfa'nın ilettiği sinyalleri alınca aklı başına gelebildi. 
-Acyuta!.. Acyuta!.. Bitti!.. Geçmiş olsun!.. Atlattık!.. 


-Efendim!.. 


-Müthişmiş bizim şu “Geri Merkez”, müthiş!.. Yeni Koordinatlarımız hayırlı olsun! S.X.L. Koordinatlarına girdik!.. “Geri Merkez” görevini tamamladı ve yönetimi bize bıraktı! 

-Atlattık demek!.. Kara Delik'ten kurtulduk!.. Öyle mi? 


-Yepyeni bir Koordinat içine girdik!.. Yepyeni!.. 


XIII. BÖLÜM 


Koordinatlı Zaman Bildirimi 


“,. Genel olarak Uzayı dolduran ve Koordinatlara bağlı olan şeyi göstermek için, her şeyden önce Uzay-Zaman'ın veya Atalet Sistemi'nin, metrik özellikleri ile birlikte var olduğunu farz etmek lazımdır. Çünkü başka türlü “Uzayı Dolduran”ı tasvir etmenin hiç bir manası olamaz. Buna karşılık Genel Rölativite Teorisine göre, Uzay: “Kendisini dolduran Cisimler” karşısında bağımsız bir varlığa sahip değildir ve Koordinatlara tabidir..” 


EINSTEIN Albert 
RELATİVİTE TEORİSİ 1916 


“..Uzamı ölçmek için, bir aygıtımız olmasaydı, uzamı kuramayacaktık. Oysa her şeyi kendisine nispet ettiğimiz ve iç güdü ile kendisine bağlandığımız bu aygıt, kendi bedenimizdir. Dış nesneleri, kendi bedenimize göre yerleştiriyoruz ve tasarlayabildiğimiz yalnız, bu nesnelerin, uzama ait ilişkileri, bedenimizle olan ilişkileridir. Sanki bize Koordinat Eksenleri Sistemi işini gören, bedenimizdir..” 


POİNCARE Henri 
BİLİM VE METOD 1963 


Alfa, ısrarla Acyuta'ya bilgi iletiminde bulunmaya çalışıyordu. 
-Acyuta!.. Geri Merkez, Kara Delikten kurtulma yolunda yön ayarlamasını yaparken, bilmiyorum dikkat ettin mi, dijital sayılar arasında bir ara 


37.07.05 diye bir sayı dizisi gözükür gibi oldu ve hemen kayboldu. 


-Evet!.. Ben de öyle bir şeyler görür gibi oldum. Ama önemsemedim.. 

-Onun ne olduğunu biliyor musun?.. 

Bu uyarı üzerine Acyuta, Bilgi Bankasından, Yeni Koordinatlara Geçiş Anındaki, son Durum Tablosunun, bir kez verilmesi sinyalini gönderdi. Gerçekten de Alfa yanılmamıştı. Son “Durum Tablosu”nda Zamanla ve Hız belirtilirken 37.07.05 sayısı da bir an yanıp sönüvermişti.! Böylece de ortaya diji- 


tal sayılarla birlikte 


ZAMANLAMA VE HIZ 
T 1111101 E V 1000001 37 07 05 


sayısı da ortaya çıkmış oluyordu. Bu “0-1” biçimindeki dijital sayılardan 1111101'in başındaki “T” harfi “Time” yani “Koordinat Zamanını” gösteriyordu. 1000001 dijital sayılarının başındaki “E.V.” ise “Escape Velocity” yani “Kaçış Hızı”nı gösteriyordu. Pekiyi bu 37.07.05 “Asal Sayıları” burada ne arıyordu? Aygıtta bir yanlışlık olamazdı. Çünkü “Kara Delik”in manyetik etki alanından ne kadar üstün bir hareketle sıyrıldıklarını biliyordu. Tam bu sırada Alfa'nın ilettiği sinyaller gelmişti. 

-Karşılık vermediğine göre incelemeye giriştin!.. Neler buldun? 

-Aynı sayıları buldum! Bu sayılar, Dünya Zamanından tam 37 yıl, 7 ay ve 
5 gün uzakta olduğumuzu gösteriyor!.. Bir diğer deyiş ile Dünya'da yaşayanlar, şu an, bizden tam 37 yıl 7 ay ve 5 gün daha fazla yaşlandılar!.. Ne kadar ilginç değil mi? Biz, çeşitli “Koordinat Zamanları”nı yaşamakta oldugumuz için, bunun farkında bile olmadık!.. 

-Evet!.. Farkında bile olmadık! 

-Gerçekten çok ilginç!. 

diye aynen doğrulamıştı Acyuta. Ama yine de Dünya'dan ayrıldıklarından bu yana, bu kadar uzun bir zaman-geçmiş olabileceğini kabul edemiyordu! 
Tam bu anda Prof. Murat'ın bu konudaki açıklamalarını hatırladı. 

-“Koordinatlı Zaman Birimi”, eski Bilginlerin kullandıkları “Kum Saati”ni andırır. Uzay'da “Hız” ile alacağınız “Mesafeler”, “Koordinatlı Bir Yapı” içinde “Hızlarınız İle Orantılı Olarak, Yeni Bir Zaman Birimi” meydana getirecek- 


tir. Yirminci Yüzyılda yaşayan Bilginlerden Einstein, “Zaman”ın, bu uzanımı 


ile “Dördüncü Bir Boyut” oluşturduğunu; ve hız ölçüsünde “Zamanın kısalaca-Sını” belirtmişti. Belki inanmayacaksınız ama! Alfa ile sen, Uzayda hızla yol alırken, biz Dünyadaki insanlar, sizden çok fazla yaşlanmış olacağız! Siz, sahip olacağınız “Hız”larınızla, “Zaman”ı çok kısaltmış, adeta “Büzmüş” olacaksınız! Einstein'dan sonra Astro-Fizikte, Fizyoloji ve Biyoloji Bilimlerinde “İnsan”ın önemi ve “İnsan Bilinci”nin Evren içindeki yeri, bir kez daha dikkate alınmış ve onun Evren içinde yer kaplayan “Beşinci Bir Boyut” olduğu, anlaşıldığından, Bilginler tarafından yapılan değerlendirmeler, hep “Beş Boyutlu Yapı” içinde ele alınmıştır. Astro-Fizik Bilginleri, bu saptamadan sonra “Koordinatlı Zaman Birimi” esasını kabul etmişler ve her bir Koordinattan diğerine geçişte “Yeni Bir Zaman Yaşanaca8ı”nı saptamışlardır.” (Not: 2 sayfa Eksik) 

enleri” daha da büyük olduğundan, Disk içindeki Sibernotların bilinçlerinin kapsadığı “Zaman” (Dünya ölçümlerine göre çok daha geniş olan Zaman) şimdi o ölçüde kısalıyordu! Bu yapılarıyla Sibernotlar, Beş Boyutlu Uzay-Zaman Koordinatlarını sürdürüyorlardı. 

Acyuta, hatıralarının içinden yine Prof. Murat'ın sesini duyar gibi olmuştu. 

-Sizin Sibernot yapılarınızı, Beş Boyutlu Uzay-Zaman Süreklisine göre prosramlayaca$ız! Beden yapılarınız olmadığı için, “Hız” değişiminden o kadar fazla etkilenmeyeceksiniz. Sizin, “Sinir Sistemi Görevinizi”, Disklerinize yerleştireceğimiz, büyük elektronik donanımlı aygıtlar yapacaktır. Unutma sakın!. Sen de, yol arkadaşın da “İnsan” olarak, yalnızca “Beyin”den ibaretsiniz! Ancak, bu “Beyinleriniz”, Disklerinizin içindeki Elektronik, Positronik ve Fotonik donanımla, tam bir “uyum” içindedir. Sen, neyi düşünecek olursan, sistem, bu bilgileri “amplifiye” ederek değerlendirecek, hemen gerekli işlemler yerine getirilecektir! Beyninin yapmak istediği, her türlü “İşlem ve Eylem”, o anda yerine getirilecektir! Hız, Mesafe ve Zaman ölçümleri ise,. 
çok duyarlı aysıtlar tarafından aralıksız ve düzenli olarak yapılacak ve istedi-Siniz anda, sizin bilgilerinize sunulacaktır. Sizlere yalnızca “Denetim Görevi” kalıyor!.. Sen, nasıl yaparsan yap, nasıl edersen et, “Ana Görevi”ni yerine 


getir yavrum!.. 


Güneş Sistemi 


Sibernotların Uzayda yaşadıkları Koordinatlar 


Prof. Murat, konuşmalarını hep böyle “-Yavrum” diye bitirirdi. “Yavrum!..” 

Oysa, Acyuta, artık, bir “İnsan Yavrusu” durumunda olmadığını biliyordu. Kendi “Beyni” ile “Diskin Donanımı” ortak bir yaşam oluşturmuştu. Artık bir Sibernetik Organizma, kısaca “Siborg” idi. Hatta ondan da öte, bir “Sibernot”tu. Hiç bir işlemde bulunamazdı. Ama o işlemin yapılması için, yalnızca düşünmesi yeterliydi! Donanım aygıtlarının hepsine, buyruklarını iletir ve yapılanları denetleyebilirdi. Gerektiğinde “Düzeltme” ya da “Ayarlamalar”ın yapılması için yeni buyruklarını iletebilirdi. Her biri bir “Bilgi Sembolü Olan” sinyallerini göndererek, istenilen işlem ya da eylemi yapıp yapamadıklarını kontrol ederdi. Hoş, şimdiye kadar “Tohumların Serpilmesi” işlemleri dışında, donanım aygıtlarının hepsi, hiç bir düzeltme buyruğuna gerek kalmaksızın, tüm işlemleri, noksansız olarak sürdürmüştü. Ve.. Acyuta çok iyi biliyordu ki, kendisi de aygıtlar da bu “Ortak Yaşam”a iyice alışmışlardı! Aynı şekilde Alfa da kendisi gibi bir Sibernot'tu ve o da kendi donanımı ile tam bir “Ortak Yaşam” içindeydi. 

Alfa'yı anar anmaz, Tele Haberleşme yine açılıvermişti. 

-Evet Acyuta!.. 

-Önemli bir şey yok! Uyarın üzerine “Ekrandan” Uzay-Zaman Birimlerimizi inceledim. Evet, Dünya insanları, bizden 37 yıl 7 ay ve 5 gün daha fazla ihtiyarlamışlar!. 

-Şimdi, 37 yıl, 7 ay ve 9 gün oldu!., diye karşılık vermişti Alfa! Bu karşılık üzerine, Acyuta, hemen bir denetleme daha yaptı. Alfa'nın ilettiği bilgiler doğruydu. 

-Bu kadar büyük bir hızla yol aldığımızı düşünememiştim! 

-Düşünmen lazım! demiş ve hemen eklemişti Alfa, 

-Biz yalnızca düşünmek, buyruk vermek ve buyruklarımızı denetlemek için yeniden yaratılmadık mı? 

Alfa'nın, kısa ve kesin bilgiler iletmesine alışmıştı artık. Böylesine mekanik bir yapıdaydı yol arkadaşı. Bir keresinde, ondan C.D.'den Beethoven'i dinlemesini önerdiğinde, biraz sonra “-Dinledim”!. Matematik analizlerini iletiyorum! Cevabı gelmişti Acyuta, Hız Ölçme Birimlerinden gelen sinyaller- 


den, “Koordinat Değişiminin henüz sürmekte olduğunu algılamıştı.” Geri Mer- 


kez, kaçış yönü olarak saptadığı, Yeni Koordinatlar olan “S.X.L. Koordinatları” içine giriyordu. Aygıtlar, düzenli olarak çalışıyor ve “Koordinat Ekseni”ne uygun olarak “Zamanlama” ve “Hız” birimlerini veriyorlardı. 

Alfa'nın uyarılarına rağmen, Acyuta her koordinat değişiminde yaşadığı o garip sarhoşluk halini sürdürmeye devam ediyordu. Aygıtlardan gelen sinyalleri algılıyordu. Ama garip bir rahatlık içinde olduğunu da kavrıyordu. Ekrandaki görüntüleri, rüyada gibi izliyordu!.. “Geri Merkez”in saptadı$ı yeni ko- 


ordinatları, “Küçük Petek Gözleri” kanalıyla bir kez daha inceledi. Ekranda, 


KOORDİNATLAR S X L 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yazıları ve dijital sayıları çıkmış en sondaki asal sayılar, yine bir an yanıp kaybolmuştu.. Bu sayılar, Dünya insanlarının bir hafta daha yaşlanmış oldu-Sunu simgeliyordu!.. 

Acyuta bu “garip sarhoşluk halini”nin mi, yoksa “yeni koordinatlara dalma durumu”nun mu, bu kadar sürenin geçtiğini kavrayamamasına neden olduğuna bir türlü karar verememişti. Yalnız ortada gerçek bir durum vardı. O da Dünya insanları, şu anda kendilerinden 37 yıl, 7 ay ve 15 gün daha fazla olarak, yaşlanmışlardı!.. 

Durmaksızın kafasında hesaplamalar yapıyordu. 

Demek ki Dünya, Güneşin çevresinde 365x37 = 13.500, 7 ay daha var!. 
Oda eder 30 x 7 - 210. İkisini toplarsak eder 13.720 eder. 15 günü de bu sayıya eklersek toplam 13.735 sayısını buluruz. Heyecanla seslenmişti 

-Alfa!.. Alfa!.. Biliyor musun, bizim ayrılmamızdan şu ana kadar, Dünyamız, Güneşin çevresinde tam 13.735 kez dönmüş!.. Aklım almadı! 

-Bir an benim de aklımın alası gelmiyor. Ama, unutma ki!.. Uzay'da “Zamanlama ve Hız” yönlerinden sık sık “Yepyeni Koordinatlar” içine giriyoruz!. 

Aysıtlar bu sırada, “Beş Boyutlu Yeni Zaman Birimi”nin “Ayarlaması”nı yapıyorlardı. Acyuta yine kendi kendine, 

-Hayret!.. Bizim içinde bulunduğumuz koordinatlara göre , “Dünya Za- 


manı” ne kadar da hızla kayıyor?! 


diye düşündü. Sonra da, Prof. Murat'ın tebessümle dolu yüzünü ve tane tane söylediği sözleri hatırladı. 

-Koordinat Değişimini yaşadığınız an, “Dünya Zamanının Hızla Kayışı”na şaşıracaksın!.. Nasıl olur böyle şey? diye düşüneceksin. Onun için, sana şimdiden, “Koordinatlı Zaman Birimi” içinde “Beş Boyutlu Zamanı”nızı nasıl yaşayacağınızı, şu basit örnekle anlatmaya çalışayım. Biliyorsun!. Küçücük “Atom Evreni” içinde merkezde Nötron ve Protonlar vardır. Bu merkezin çevresinde dönen elektronlar, pozitronlar, anti-elektronlar, anti-pozitronlar, mezonlar, mu mezonlar ve daha birçok küçük parçacıklar vardır. Bütün bu parçacıklar, Atom Çekirdeğinin çevresinde fırtına gibi dolanmaktadırlar.. 
Şimdi sen, kendini, bir an bu “Atom Evreni” içine girecek kadar küçülmüş farz et!. Öylesine küçüleceksin ki.. o elektron ya da pozitronlardan her biri, birer gezegen gibi olacak! Sen, bu “Elektron ya da Pozitron Gezegenlerinden” birinin üzerinde olacak ve onun, “Atom Çekirdeği çevresinde dönüş zamanını yaşamaya başlayacaksın. Küçücük “Atom Evreni” içinde fırtına gibi dönen dönüş hareketini, sen, “Yıllar Boyu Süren Bir Zaman Birimi İçinde” yaşamış olacaksın. Kısa bir süre sonra, yeniden büyüyerek kendi Dünyamıza dönecek olursan, aradan çok kısa bir süre, “Bir kaç saniye” geçmiş olduğu için, bizim olduğumuz gibi kaldığımız halde, kendinin çok yaşlandığını ve yılların geçtiğini, hayretle görecektin! 

-Verdiğiniz bu örneğe rağmen, ben bu durumu yine de çok ilginç buluyorum efendim! İnanın, Uzaya açılıp da bu durumu yaşadığım anda bile, yine ilginç bulacağımı sanıyorum!.. Dünya'ya döndüğümüzde sizi çok yaşlı bir insan olarak bulmak, bana çok tuhaf geliyor! 

Bu sözler üzerine Prof. Murat hafifçe tebessüm etmişti. 

Eğer, hayatta kalabilmiş isek!.. 

diyerek karşılık vermişti,. Yastığını düzeltir gibi yaparak, yanaklarını hafifçe okşadıktan sonra da, 

-Haydi Yavrum!.. Sen, şimdi biraz uyumaya çalış!.. Yarın yapılacak çok işimiz var! Zamanımız da çok az kaldı!.. 

demiş ve usulca ayrılmıştı. Prof. Murat odadan dışarı çıktıktan sonra ne 


kadar düşünmüştü Acyuta! “-Ne demek istedi acaba!.”, “-Hayatta kalabilmiş 


olmakla neyi anlatmak istedi?”, “- Yoksa, hayatta kalabilecek kadar zamanla- 


rı kalmadı mı?..” Bir kez daha “Zaman Ölçüm Aygıtı”ndan son durumu aldı. 


KOORDİNATLAR S X L 
ZAMANLAMA VE HIZ T 1111001 E V 1111011 


Bu dijital sayılara göre, Dünya insanları dört gün daha yaşlanmışlardı!.. 

Bu sırada Tele Haberleşme Sistemi açılmıştı. 

-Evet Alfa!.. 

-Yeni Koordinatlara sıçrama ne kadar düzgün ve kesintisiz oldu! 

-Evet!.. Hissettim!.. 

-Hissettin mi?.. 

Acyuta, birden Alfa'nın, Sibernot olarak yeniden yaratılmasından bu yana, duygusal yapısının tamamen kaybolduğunu, unutmuştu. Birden hatırlayıverdi! 

-Algıladım, demek istedim!.. 

şeklinde düzeltmeye çalıştı. Alfa, her zamanki teknik yapısı içinde bilgi iletiyordu. 

-Bize iletilen önceki verilere göre, S.X.L. Koordinatlarının içinde oldukça yüksek bir elips açısı ile yükselmemiz gerekiyor! 

-Evet Alfa!.. Sanırım ki bu nedenle Aygıtlar, yine kendiliklerinden “Ayarlama İşlemleri”ne giriştiler! 

-Evet!.. Aynen öyle.. Bu nedenle durumu, bir de benden dinlemeni istedim. E.V. 1011111 ile birlikte, yeni bir “Açısal Sapma”ya yöneliyoruz!.. 

-Tamam Alfa!.. Ben de algıladım!. 

Haberleşme sistemi kapanmıştı. Böyleydi işte Alfa! Zamanında uyarı ya da bildirimlerini yapar, sonra da haberleşmeyi kapatırdı. Acyuta onu, on kez aramış olsa, o Acyuta'yı, bir kez arardı!.. Bütün yolculuk boyu bilgi iletimleri hep böyle cereyan etmişti.. Acyuta artık, doğal karşılıyordu bunu. Prof. Murat'ın belirttiği gibi, Alfa, tam bir Sibernetik ve otomatik sistem bütünlüğü içinde prosramlanmıştı. Gerekmediği anda Acyuta ile bilgi alış-verişine girmezdi. O durmaksızın, “İnsan-Makine Ortak Yaşam Sistemleri”ni incelerdi. 


Dinlenmeye çekileceği zaman, durumu bildirir ve “-Dinlenmeye çekiliyorum. 


Belirli süre sonra haberleşelim.” şeklinde iletimde bulunarak Tele Haberleşme Sistemini kapatırdı. 

Açısal sapmaya giriyorlardı. Ana Motor olan “Anti-Magnetik Alan Hızlandırıcı”sı çalışmaya başlamıştı. Motorun hemen yanına monte edilmiş olan “Küçük Tepki Motorları”nın ikisi, yön ayarlaması için çalışmaya başlamıştı. 
Acyuta, bu tepki motorlarından dışarıya fışkıran gazları izlemek için Petek Gözleri o yana doğru çevirmişti. Tepki motorunun çalışmasıyla dışarıya fırlayan gazlar, uzay soğukluğu içinde donmuş kristaller haline dönüşmüştü. 

-Bizim egzoz, yine kristallerini fışkırttı! 

diye düşündü Acyuta. “Tepki Motorlarına” egzoz adını takmıştı. Bu adlandırma çok hoşuna gittiği için, yol arkadaşına iletmişti. Ondan kısaca, 

-Yakıştırma fena sayılmaz! 

karşılığı gelmişti. Benzetme ve esprinin güzelliği hakkında bir şey söylememişti. Gerçi, artık, onlar insanlar gibi espriler karşısında gülemezlerdi. 
Çünkü gülebilecek ağızları yoktu! Yalnız “Çıplak Beyin” idiler. Beyinleri, kendilerine ulaşan sinyalleri algılar, “doğru olup olmadığını” denetlerdi! Ancak, Acyuta'nın aklına komik bir olay geldiği zaman, “Beyin Dalgaları” arasında “Hoşlanma” olarak değerlendirebileceği, bazı sinyaller almakta olduğunu biliyordu. Prof. Murat, gerçekten söylediğini yapmıştı. Acyuta'nın “Beynin”deki “Duygusal Algılayıcı Merkezcikler”, çalışmalarını sürdürüyordu.. Yeniden Prof. Murat'ı düşündü. Dünya'dan bu kadar yıl uzakta olduklarına göre, Prof. 
Murat da ne kadar yaşlanmış olmalıydı. Acyuta'yı, bir “Siborg” olarak yeniden yaratmaya başladıkları o tarihte, 34 yaşındaydı. Dünya zamanına göre, aradan bu kadar süre geçtiğine göre, o güzel sakalları, şimdi, bembeyaz olmuştu! Dünya'ya döndüklerinde daha yaşlı olacağı için, “İniş Pistinde”, onları “İhtiyar Bir Bilgin” olarak karşılayacaktı. 

-Eğer hayatta kalabilmiş ise!.. 

Acyuta, tam bunları düşünürken, Tele Haberleşme Sistemi açılmış ve Alfa'nın gönderdiği sinyaller gelmişti. 

-İlettiğin sinyalleri değerlendiremedim Acyuta!.. 

-Sen, tam Tele Haberleşmeyi açtığın anda Prof. Murat'ı düşünüyordum. 


Döndüğümüzde, kendisini ne durumda bulabileceğimizi, ne kadar yaşlı olaca- 


ğını canlandırmaya çalışıyordum. İşte sen, o sırada Tele Haberleşmeyi açtığın için, bu bilgileri aldın! 

-Acyuta!.. Biz şimdi Prof. Murat'ın yaşlılığını değil, bize verdiği görevi düşünelim!. Elektro-Teleskoptan, 15 açı, 7 derece, 3 saniye uzaklıktaki, “Küme Yıldızı” içinde, bir “Güneş Sistemi” algıladım. Bu Güneş Sistemi içinde, Dünyamıza benzer gezegenler bulabilirsek, “Tohumlar”ın bir kısmını, o gezegene serpebiliriz. 

Şimdi sen de gözlemlerini yap!. Sonucu ilet!.. Oraya eliptik yönelmeye geçelim!. 

Gene aynı biçimde kısa bilgi iletiminde bulunmuştu. Onun verdiği açısal değerlere göre kendi Elektro-Teleskopunu yöneltti Evet, o da bir “Gezegen Sistemi” algılamıştı. Kaptan Pilot Alfa, hiç kuşku yok ki, gerçekten de tam bir “Uzay Diski Pilotuydu”!.. 

-Tamam Alfa!.. Ben de algıladım!.. Yönelelim!.. 

karşılığını verirken kendi kendine düşünmesini de sürdürüyordu. 


“-Keşke ona da “Duygusal Alıcı Merkezlerinin Algılamasını Sağlasalardı”! 


XIV. BÖLÜM 
Terk Edilmiş Gezegen 


“..Yajnavalkya dedi ki: 

Ölüm seslenince Ateşe gider insan. 

Nefesi Rüzgâra, Gözleri Güneşe, Ruhu Ay'a, 
Duyuları, Gökyüzünün her tarafını kapsar. 
Bedeni Toprağa, Nefsi (Atman) Uzaya, 
Başındaki saçlar Bitkiye, 

Bedenindeki tüyler, bir Ağacın gövdesine, 
Uçuşurlar. 

Kan ve meni suya yerleşir. 

Acaba bu kişi ne olmuştur? 

Bitkiden gıdaya, gıdadan erkek menisine 
Oradan da ana rahmine 

Geçiyor..." 


BRHADARANYAKA UPANİŞHAD 
UPANİŞHADLAR İ. Ö. 1000-600 


Küme Yıldızının 15 açı, 7 derece ve 9 saniye yanında gözle dikleri, “Yeni Güneş Sistemi”ne yaklaşıyorlardı. Elektro-Teleskopları, Petek Gözlere bağlamışlar, bu yeni sistemi dikkatle inceliyorlardı. Yıldız, oldukça parlak gözüküyordu. Çevresinde de bir hayli gezegen bulunduğunu, aygıtlardan gelen sin- 


yallerden algılamışlardı. Yeteri kadar yaklaşamadıkları için, henüz kaç geze- 


gen olduğu belirlenememişti. Bu kadar çok gezegeni çevresinde dolandırdığına göre, bu parlak yıldız, çok güçlü bir Güneş olmalıydı! Aygıtlar, görüntü ekranında, bu yeni sistemin gezegenleriyle birlikte durumunu, tam anlamıyla henüz belirtememişlerdi. Silik, soluk bazı noktalar, gitgide şekillenmeye başyordu. Bu sırada Tele Haberleşme Sistemi açılmıştı. 

-Acyuta! Ne kadar ilginç bir “Güneş Sistemi”ne yaklaşmakta olduğumuzun farkında mısın?.. Bağ bozumuna uğramış asma kütükleri gibi!.. Bazı gezegenlerin, yörüngeleri, birbirine çok yakın!.. Bazılarının ise, birbirlerinden çok uzak!.. Neresinden dalış yapabileceğiz bu sisteme?.. 

-Kaptan Pilot sensin!.. O senin sorunun!.. 

-Uzay'da “bodoslamadan dalmak” diye bir şey olsaydı, hiçbir sorun yoktul.. Ama ne yapalım ki, “Magnetik Alanlardan Sekerek” ve de “Muntazam Elipsler Çizerek” yörüngelere girmek zorundayız. 

-Bu tür dalışların, bize, yepyeni bir hız kazandırdığını da unutma!. 

-Orası öyle de, bu sistemin, en dıştaki gezegenini hâlâ saptayamadık!. 
Hah!.. Tamam bulduk!. Fakat, yine de garip!.. İnan Acyuta, bir türlü tam olarak değerlendiremediğim bir şey var! Galiba bu “Güneş Sisteminde” bir şeyler olmuş!.. Çevresindeki gezegenlerin çizdiği eliptik yörüngelerden çok garip sonuçlar çıkıyor!.. Sanki, bu Sistemin çevresinde dolanan gezegenler birbirleriyle çarpışmış!.. Ya da dışarıdan gelerek çarpan kuyruklu yıldız, gezegenlerin yörüngelerini allak bullak etmiş!.. Ne biçim yörüngeler bunlar?.. Kimisi doğudan batıya doğru, kimisi de batıdan doğuya doğru eksen dönüşü yapıyor!.. Benim de aklım almıyor! 

Evet Alfa!.. Çok haklısın!.. Ben de algıladım! Gezegenlerin, kendi eksenlerindeki dönüşleri çok farklı!.. 

-Görüntü ekranındaki, yörünge hareketlerini izliyor musun? Gezegenlerin dizilişi de çok ilginç! Bizim kendi “Güneş Sistemimiz” için geçerli olan “Bode-Titius Yasası”, bu gezegenlere, kesinlikle uygulanamaz!.. 

-Bak Alfa!.. Bode-Titius Yasasını çok iyi biliyorum! 1772 yılında Alman Astronomi bilgini Johann Elert Bode, gezegenlerin, Güneşimize olan uzaklıkları hakkında ilginç bir görüş ortaya atmış. Bütün gezegenlerin, Güneşimiz ile sayısal bir ilişki içinde bulunduğunu iddia etmiş! Güneşimizin çevresinde dö- 


nen gezegenlerin, (Güneşe en yakın iki gezegenden sonra gelenlerin) bir ön- 


ceki gezegenin uzaklığının, 3 ile çarpımından elde edilen bir uzaklıkta bulunduğunu ileri sürmüş! Bu uzaklığın matematik formülleri de John Titius tarafından saptanmış. O tarihten beri de, gezegenlerin dizilişleri ve Güneşe olan uzaklıklarının hesaplanması, hep bu “Bode-Titius Yasası”na göre yapılmaktadır. Nasıl? Bildiklerim tamam değil mi? 

-Anlaşıldı!. Bilgi Bankası ile yakın ilişkin, sana pek çok şey belletmiş! Ancak, bu Güneş Sistemi'nin, ilginç başka bir yönü daha var! Çevresinde dolanan gezegenler, Weizsaecker'in, “Anafor Teorisi”ne uygun hareket göstermiyor!.. 

-Alfa!.. Ben, von Weizsaecker'in “Anafor Teorisi”ni de biliyorum!. 

-Aferin dedik ya!.. 

-Teşekkür ederim. 

-Ne biçim dönüş hareketleri bunlar? “Anafor” hareketine taban tabana ters düşüyor!.. Bildiğim “Anafor Teorisi”ne göre bütün gezegenlerin eksenlerinde ve güneş çevresinde aynı yöne doğru yörüngesel harekette bulunmaları gerekli!.. Oysa burada çok garip dönüş hareketleri var!.. Uuuuu!.. şu uydulara bak!.. Her gezegende beş-altı tane uydu var!. Hoppala!.. Acyuta!.. Uydudan küçük gezegenler var!.. Evet., evet!.. Anlaşılıyor!.. Bu “Güneş Sistemi”nde büyük bir trafik kazası olmuş! Başka türlü yorumlanamaz!. 

-Alfa!.. Ben iki tane de “Asteroit Halkası” algıladım! Yörüngeleri de garip. Yamyassı bir harekete zorlanmışlar sanki! Bizim Satürn'ün halkalarını andırıyor!. 

-Aysıtlar bile, kesin durumu belirleyemediler! Biraz daha yaklaşalım! 
Öylesine birbirine ters dönüş hareketleri var ki!.. Gezegenden gezegene sıçramayı nasıl yapabileceğimi düşünüyorum! Ufak bir yanlış hesap, bizi gezegenin ortasına yaklaştırırken, birden sistemin en dışına fırlatabilir!. 

-Aman Kaptan Pilot!.. Sakın hata yapayım deme!.. 

-Doğrusu ya Acyuta!.. Şu güneş sistemini, Dünyamızdaki kuralcı Astro-Fizik Bilginlerinin, görmüş olmasını dilerdim. Hani, katı kuralcı bazı bilginler vardır. İnatla “-Olmaz efendim! Yörüngesel hareketlerin bir düzeni vardır!..” 
diye iddiada bulunanlar. İşte o insanların, bu sistemi görmelerini isterdim. 


Kendi gözleriyle yakından incelemelerini arzulardım! 


-Alfa!.. Aygıtlara, şu güneşin yaşını hesaplatalım!.. Sakın Nova ya da Süper Nova durumuna gelmiş olmasın? 

-Bir Nova patlamasına gelmiş durumda olsaydı, Güneşe bu kadar yakın durumda gezegenler bulunmazdı. Oysa Güneşe yakın ne kadar çok gezegeni var!.. Onların da yörüngeleri, birbirine çok yakın! Sonra da yamyassı durumda meteoridler halkası! Biraz boşluktan sonra, yine birbirine yakın yörüngelerle dolanan gezegenler! Benim şaşkınlığımı doğal karşıla! Baksana!.. Bizim aygıtlar bile, şu ana kadar bu Güneş'in yaşını hesaplayamadılar! 

-Görüntü ekranında bir şeyler belirmeye başladı!.. Sanki senin uyarını bekliyormuş gibi. Ama, yazı ve sayılar silinip yeniden sıralanıyorlar!.. 

-Değerlendirmesinde kesin sonuca ulaşmaya çalışıyor. Bir yandan da kontrolünü sürdürüyor. Her bir yörüngeyi ayrı ayrı inceleyip, dalış yapabileceğimiz gezegen yörüngesini, zamanı ve durumunu, titizlikle saptamaya çalışıyor! 

-Bu kadar çok gezegen olur, yörüngeler de böylesine karışık olursa, elbette aygıtların hesaplaması da sürüp gider! 

Kısa bir bekleyişten sonra, aygıtlar, saptadıkları bulguları, ekranda vermeye başlamışlardı. 

Tam on dokuz tane gezegeni vardı bu Güneş Sisteminin. Güneşe en yakın durumda dört gezegen vardı. Sonra bir boşluk geliyordu. Ondan sonra da birbirlerine çok yakın yörünge çizen beş gezegen geliyordu. Belirli bir uzaklıktan sonra üç gezegen dolanıyordu. Bu gezegenlerden belirli bir uzaklıkta da altı tane gezegen vardı. Ama bunların aralarındaki uzaklık pek fazlaydı! Sistemin en dış kısmında ise en büyük iki gezegen bulunuyordu.. Meteorid halkaları ise beşli gezegen gurubu ile üçlü gezegen gurubu arasındaydı. Bu gezegenlerin yörüngesel hareketlerine göre Anti Magnetik Alan çalıştırıcılarını, “açıp kapayarak” çok kontrollü bir biçimde önce 19. Gezegene, oradan bir sıçramayla 
17. Gezegene, aynı sıçramalarla 14'cü ve 12'ci Gezegenlere dalmaları gerekiyordu. Diğer gezegenler ise Güneşlerine çok yakın bir yörünge çizdiklerinden, onları ziyaret etmeleri gereksizdi. 

Aygıtların gösterdiğine göre, 19. Gezegenin yörüngesi, çok ilginç bir yön izliyordu.. Tıpkı “Kuyruklu Yıldız” gibi.!.. Çok uzaktan gelerek bir elips çiz- 


dikten sonra, Güneşin çevresinde dolanan dört gezegene yaklaşıp, hemen ar- 


kalarından çevre dönüşü yaparak, güneşin de arkasından dolanıyor ve sonra yeniden uzun elips yolculuğuna başlıyordu!.. 

Tele Haberleşme Sistemi açılmıştı. 

-Acyuta!.. Hani vaktimiz olsa ve yapacak başka işimiz de bulunmasa, şu 
19. Gezegenin çevresinde dolanarak, bütün Güneş Sistemi'ni dolaşırdık. Anladığım kadarıyla, bu gezegenin yörüngesinde büyük bir kayma olmuş!.. Baksana!.. En dıştaki gezegen, Güneşine bu kadar yakından dolanacak biçimde bir yörünge çizebilir mi? 

-Ben de senin gibi düşünüyorum. Gerçekten de burada, senin çok güzel tanımladığın, büyük bir trafik kazası olmuş!.. 

-Sanıyorum ki, bu gezegen, daha önceleri, Güneşine yakın bir yörünge çiziyordu. Şimdi kesinlikle bilemeyeceğimiz bir olay ya da kaza sonucu, bu gezegenin yörüngesi de kavun gibi uzayarak yön ve biçim değiştirdi. Gezegen değil de sanki bir kuyruklu yıldız yörüngesi çiziyor! Bakalım yaklaşınca, neler olup bittiğini daha iyi kavrayaca8ız! 

-Gezegene yaklaşmak ve yüzeye gelmek mi istiyorsun? Ama bu gezegende Atmosfer görülmüyor!. 

-Evet Acyuta!.. Gezegenin tabak gibi gözükmesinden, atmosferi olmadığı açıkça belli oluyor. Yüzeye kayarak yaklaşırız. Bu gezegende göreceklerimiz, diğer gezegenler hakkında da bize bir fikir verebilir gibi geldi bana! 

-Yörüngesi boyunca, Güneşinin bu kadar yakınından geçen bir gezegende atmosfer diye bir şey kalır mı hiç? Güneşi, çoktan yutmuştur hepsini! Aygıtlar da atmosfer olmadığını belirtiyor. 

-Evet!.. Ben de saptadım. Hele, biraz daha yaklaşalım. O zaman dalış anını ve hızımızı ayarlarız. 

Yeni Güneş Sistemine, gittikçe yaklaşıyorlardı. Gerçekten bu en dıştaki gezegen Elektro-Teleskop kullanılmasına gerek kalmaksızın, “Petek Gözler” tarafından apaçık görülüyordu. Şu anda tam 03 derecelik bir açı ile karşılarındaydı. Ve gittikçe daha da büyüyordu. Tele Haberleşme yeniden açılmıştı. 

Acyuta! S X L Koordinatlarından W S Koordinatlarına doğru 89 açı 5 derece 03 saniye tamam mı? 


-Tamam Alfa!. 


-Zamanlama ve Hız T. 1110001.. E.V. 1100011 de tepki motorlarını açıyoruz! 

-Tamam Alfa!.. 

-Yaklaşıyoruz!. Hazırlan! 

-Evet!.. 

-Şimdi!.. Haydi!.. 

İki Sibernot Disk, aynı anda 19. Gezegenin yörüngesine doğru dalışa geçmişlerdi. Anti-Magnetik Alan Yaratıcı Motor ve tepki motorlarının çalışmasıyla, hızları bir anda biraz daha artmıştı. Acyuta, karşısındaki gezegeni, sanki kendilerine doğru büyüyerek geliyormuş gibi algılamıştı. . 

-Yörüngeye girinceye kadar Anti-Magnetik Alan Yaratıcılarını çalıştıralım! 

-Anlaşıldı! Tamam!. 

Acyuta Elektro-Teleskopu, Petek Gözlere bağlamış, gezegenin yüzeyini ayrıntılarıyla inceliyordu. Sıra sıra dağlar gözüküyordu. Sonra da büyük bir düzlük!.. 

Yeniden sıra dağlar başlıyor ve bir kaç kola ayrılarak uzuyordu. Dağların tam ayırım yerinin altında bir şey algılamıştı. İnanamadı!.. Elektro- Teleskoptaki görüntüyü, biraz daha büyüttü ve Tele Haberleşme Sistemini açtı. 

-Alfa!.. Dağların kollara ayrıldığı yeri gözler misin!.. 

-Hayret!.. Kent kalıntıları gibi bir şeyler var!.. Bir kısmı kumlarla örtülü gibi gözüküyor. Yörünge alçalması yapıyoruz Acyuta!.. Gezegen çevresinde dolanırken bakalım!.. Bu kalıntıları andırır bir şeyler daha bulabilecek miyiz? 

Atmosferi olmadığı için, bir yüzü karanlık, diğer yüzü ise apaydınlık görülüyordu. Tam karanlık kısma geçecekleri sırada, büyük bir çukur çevresinde, hem de çok daha belirgin olarak “Geometrik Bir Yapı” algılamışlardı!.. 
-Acyuta! Yol bunlar yol!.. Burada uygarlık izleri var! Karanlık yönden geçer geçmez 011 kadar daha yüzeye yaklaşalım. Bu gezegende uygarlıkla karşılaşacağız!. 

Gezegenin karanlık yüzünden, aydınlık yüzüne geçerken 011 kadar daha yüzeye yaklaşmışlardı. Aşağıdaki görüntü, şimdi daha belirgindi. Binaların yapısı ise, çok değişik bir mimari biçimdeydi! Hiç köşe görülmüyordu!.. Binaların üstleri bile yumurta gibi dönüyordu!..Pencereler de, kapılar da, hatta 


yolların yapımı da elips biçimindeydi!.. Ancak, bütün binaların alt kısımları, 


kumla örtülmüştü. Hemen hemen, binaların hepsi çatlamış ve yarıdan fazlası da yıkılmıştı!.. 

Acyuta ikinci dönüşte 0111 kadar daha yüzeye yaklaşalım. Anti-Magnetik Alan Yaratıcı Motorları çalıştıralım ve hızı 0000011'e kadar indirerek, bu kentin üzerinde çok yavaş uçalım! 

-Anlaşıldı Alfa!.. Kenti yakından izlemeye geçeceğiz! 

İkinci dönüşte yüzeye çok daha yaklaşmışlardı. Anti-Magnetik Alan Yaratıcı çok muntazam çalışıyor ve onları bir Helikopter gibi, kentin üzerinde uçuruyordu. Aşağıya yaklaştıkça, büyük çukurun çevresinde on binlerce, hatta belki de çok fazla sayıda yumurta biçiminde çatlamış ya da yıkılmış durumdaki binalar, iyice belirmeye başlamıştı. Sokaklar ise elips ya da çember biçimindeydi. Büyük alanların ortasında, kocaman anıt gibi dikilmiş kalın levhalar görülüyordu. Alfa, hemen bildirmişti. 

-Şu kalın levhalarda şekiller ya da çizimler görülüyor. Bir kısmı da kumla kaplanmış. İyice yaklaşalım ve tam karşılarında durup incelemeye başlayalım. 

-Alfa!.. O levhalardan, her büyük alanın ortasında var!.. Sol yanımızdaki alanda ise dev bir tane görüyorum. Bu levhalar, sanki Eski Roma İmparatorluğunun Yasalarını belirleyen “12 Levha Yasası” gibi duruyor. 

-Yalnız, burada 12'den çok daha fazla var!. Hepsini ayrı ayrı inceleyelim! Belki de bu levhalardan, gezegenin tarihsel geçmişi hakkında bir şeyler elde edebiliriz. 

Ne kadar garip bir gezegene geldik!.. 

-Ne o? Fizikçi Alfa, şimdi de Arkeolog Alfa mı oldu?.. 

-O levhalardaki şekiller eğer yazı ise, bizim okuyup çözümleyebilmemiz mümkün değil. Yakından filme alarak Positronik Beyin kanalı ile Bilgi Bankasına gönderelim! Karşılaştırmalı analiz isteyelim. Bakalım, ne gibi sonuçlar elde edeceğiz. Şimdi kentin, tam ortasındaki, senin belirttiğin kocaman levhanın karşısına geçelim ve eğer görülebilecek durumda ise bu şekillerin filmini alalım. 

Belirtilen levhanın önüne geldikleri halde, incecik kum yığınının örtmesi nedeniyle şekil ve çizimleri seçemediklerini fark ettiler. 

-Acyuta!... Soğutucu motorlar burada da işe yarayacak! Yalnız unutma!.. 


Bu kez, tüneldeki taşı toprağı dışarıya boşaltmayaca$ız. Onun için, makinele- 


re fazla güç verme! Yavaş yavaş çalıştıralım ve şu levhaya neler çizilmiş olduğunu öğrenmeye çalışalım. Ne kadar meraklanıyorum bilmezsin!,.. 

Her iki Sibernot Disk'ten fışkıran basınçlı soğuk gazlar, bir anda ortalığı toz ve dumana boğmuştu.. Ancak, gezegenin kütlesi çok büyük olduğu için toz ve gaz bulutu, bir anda yere çöküvermişti. Levhanın yüzü şimdi bütün yazı ve çizimleriyle karşılarındaydı! 

Ancak, levhaya kabartılı olarak yazılmış yazı, yazıdan daha çok dairesel bir şekle benziyordu. Hatta Acyuta, ilk görüşte bunun bir yazı olabileceğini pek sanmamıştı. Çünkü bu yazı ne soldan sağa; ne sağdan sola; ve ne de yukarıdan aşağıya yazılmıştı! Yazı, elips biçimindeki levhanın merkezinden başyordu. Aynı eliptik durumu sürdürerek döne döne yazılan yazılar, son eliptik çizgiye dek varıyordu. Yazının sonuna konulan “beş köşe yıldız” biçimindeki küçük şekil, yazının sona erdiğini bildiren “nokta” görevi yapıyordu Levhada- ki yazı, ilk anda bir çiçek deseni gibi duruyordu. Acyuta ise, bir an onu “anafor durumu”na benzetmişti. Ancak Alfa, dikkatli incelemesi sonunda, aradaki küçük beş köşe yıldızları ve yine arada yan yatırılmış “U” harflerini de dikkate alarak, bu yazının, elipsin merkezinden başladığına kanaat getirmişti. Ya da tam dışarıdan başlamış olabilirdi. Ama o zaman, cümlenin, elipsin tam ortasında bitebileceğini, yazıyı yazanın önceden tahmin edebilmesi oldukça güçtü. Bu durumları dikkate alarak kararını verdi. Positronik Beyinin “Şifre Çözücüsü”ne, yazıları elipsin merkezinden okuyarak Takiçiro Aygıtına iletmesi emrini verdi! Bu emirden sonra levhayı soğutucu motordan fışkıran basınçlı hava ile iyice temizleyerek filmlerini almaya başladılar. Birinci levha bu şekilde tamamlandıktan sonra ikincisine, sonra da üçüncüsüne geçtiler. Levhaların dizilişi de aynı kavun ya da elips biçimindeydi ve tam 33 taneydi. Kent kalıntıları, bu çukurun çevresinde toplanmış olduğuna göre, bu çukur, hiç kuşku yok ki önceleri kocaman bir göl ya da deniz idi. Yıkılmış kentin çevresindeki dağlar arasında da yine elips biçiminde küçük kentlerin kalıntıları vardı. Alfa, Tele Haberleşmeyi açmıştı. 

-Çok büyük bir uygarlık yaşamış bu gezegende! Tepedeki küçük kentler ile aşağıdaki büyük Kent arasında kıvrıla kıvrıla giden yolun büyüklüğüne ve 


genişliğine bak!.. Ne kadar da düzenli! 


-Hele tepeleri birbirlerine bağlayan köprüler!.. Hepsi de elips biçiminde!. Köprü ayakları bile dik sütunlar halinde değil!.. Bir kubbeyi tutar gibi elips biçiminde. Hayret! Bu gezegende yaşayan uygarlık, anlaşılan “köşe”den hiç hoşlanmıyormuş! 

-Ne kadar yazık ki, bu uygarlıktan hiçbir canlı varlık kalmamış! Belki de, gezegenin o müthiş yörünge değişikliği, bu uygarlığın sonu olmuş! Kim bilir ne büyük bir felaketle karşılaştılar!.. Yalnız dikkat ettin mi? Bu varlıkların, yaşadığını belirtir, hiçbir kemik kalıntısına rastlamadık! Sen, bir şeyler algılayabildin mi? 

-Evet Alfa! Ben de göremedim. Yoksa onlar, bu felaketin başlarına geleceğini sezinlediler de topluca gezegeni terk mi ettiler? 

-Olabilir!.. Büyük kentin çevresinde yine elips biçiminde alanlar görüyorum. Eğer onlar spor sahaları değil idiyseler, Füzelerinin fırlatma alanları olabilir. Ama orada *'füze rampaları”nı andırır da hiçbir şey yok! Kaç bilinmeyenli bir denklem bu böyle? 

-Şifre çözücü, Bilgi Bankasındaki “Dr. Takiçiro Çözüm Formülleri” ile karşılaştırma yapacak ya da bu yazıları doğrudan doğruya “Takiçiro Çözüm Aysıtı”na gönderecektir. Ne dersin? 

-Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bizim Positronik Şifre Çözücü, “Bilgi Bankası”ndan karşılaştırma yaparak, doğrudan çözümleyemez. Bence direk Takiçiro aygıtına gönderecektir. Ne kadar ilginç bir bilginmiş şu Dr. Takiçiro! 
Her harfin bir “Tınısı” olacağını, kelimelerin ise “Tınılardan oluşan bir Melodi” olduğu üzerinde durmuş. Sonra da bu küçük melodilerden “Cümle” dedi- 
8imiz “Tema”ları saptamış! 

Alfa ise endişelerini belirten sinyallerle karşılık vermişti. 

-Ancak., buradaki zorluk, her bir Harf'i ayırabilmek! Eliptik bir dönüş içinde birbirinin içine geçmiş çizgilerden bu “Harfleri” tek tek, nasıl ayıklayabilecek? 

Sonra da “Kelimeler”i saptayabilecek ve “Cümle”nin anlamını ortaya çıkarabilecek!.. Bu bana, biraz zor gibi geliyor. Ama bir işe yaramasaydı. 
Prof. Murat, bu aygıtı da bizimle bütünleşerek Diske monte etmezdi. Ben çektiğim filmleri aygıta iletiyorum. Sen de çektiklerini ilet!.. Bakalım ne so- 


nuç çıkacak? 


-Sen Dr. Takiçiro'nun dehasını kontrol etmek istiyorsun galiba!.. 

-Denemek değil! Sadece merak ediyorum! hâlâ da bu Bilgin'in “Şifre Çözüm Anahtarını” nasıl bulabilmiş olduğunu kavrayamıyorum. 

-Sana bir şey hatırlatayım mı Alfa?.. Biliyorsun, Doğu Ülkelerinin kullandıkları enstrümanlarda, batı ülkelerinde kullanılmayan “çeyrek sesler” vardır. Batı Ülkeleri, sesleri nasıl, “naturel, bemol ve diyez” olarak ayırmışlarsa, Doğu Ülkeleri o sesleri bir daha bölmüşlerdir. Bu bakımdan Dr. Takiçiro”nun Şifre Çözümünde bu “çeyrek seslerle” daha ayrıntılı gözüken bir durum, onun “Matematik Analizleriyle” çözülmüştür. 

-Afedersin! Senin sanatçı olduğunu nasıl unuttum?! Neyse aygıtlar çalışa dursun! Biz de gezegenden sıçramaya hazırlanalım. Önce tepki motorlarını çalıştıralım. T. 1111001'de E.V. 1000001 olunca Anti-Magnetik Alan Yaratıcı motorları çalıştıralım. Bu hızla vınlayarak 17. Gezegenin yörüngesine girmeye çalışalım! 

-Anlaşıldı Tamam Alfa!. T.1111001 ve E.V. 1000001'de fırlıyoruz. 

İki Sibernot Disk, yavaş yavaş yukarıya doğru yükseliyordu. Sonra Anti-Magnetik Alan Yaratıcı Motorların devreye girmesiyle, mermi gibi fırlamışlardı. Gezegenin karanlık yüzüne doğru yöneldikleri zaman, Alfa, Haberleşmeyi açmıştı. 

-İyi ama Acyuta! Bu gezegendeki varlıklar, burasını nasıl terk etmişler. 
Bir türlü aklım almıyor!.. 

Sinyallerini göndererek, hayretlerini, bir kez daha açıklamıştı. 

-Positronik Şifre Çözümleyici, durmaksızın çalışıyor. Sanıyorum ki biz 17. 
Gezegenin yörüngesine dalış yaptığımızda, gezegenin yüzeyine yaklaşmadan, aygıtlar, çalışmalarını tamamlamış olurlar! 

Gezegenin karanlık kısmını dolanmışlar ve yeniden aydınlık yüzeyine dönmüşlerdi. Tele Haberleşme Sistemi açılmış ve Alfa'nın gönderdiği, 

-Acyuta!.. T.1111100'de E.V. 1100011'de 3 açı 7 derece 5 saniye ile sıçrama yapacağız. Tam o anda ana şalteri açalım!. 

Sinyalleri gelmişti. Belirtilen an geldiğinde Acyuta, aygıtlara “-Şalteri aç!” komutunu iletmişti. Bulundukları gezegen yörüngesinden 17. numaralı gezegenin yörüngesine doğru “Yörünge Sıçraması” anında, Acyuta, beyin dal- 


galarındaki o karıncalanmayı yine hissetmişti. Kendi, kendine, 


-Ne yapalım!.. Bu karıncalanmaya artık alışmam lazım! diye düşündü. 
Sonra da Petek Gözleri 19. Gezegene doğru çevirdi. Bu gezegene, bir kez daha, veda edercesine bakmak istemişti. Beyin dalgalarından, acı ve hüzün veren sinyaller algılar gibi olmuştu! Terk edilmiş gezegen, arkalarında gitgide küçülerek kayboluyordu. 


XV. BÖLÜM 


Aoummkaa Pramu Zynnn 


" „Alemin, hareketi, “Kemali bulmak” için bir “Sevgi”den ibarettir. 
Bu hakikati, iyi anla..” 


MUHİDDİN-İ ARABİ 
FUSUS ÜL-HİKEM 1201 


..Bir Gü irz içi izlidir.. 
“..Bir Güneş, bir zerre içinde gizlidir..” 


MEVLANA Celaleddin Rumi 
MESNEVİ 1244 


Yeniden Uzay Boşluğu içine giriyorlardı. Hedefledikleri 17.gezegenin yörüngesine ulaşıncaya kadar, daha bir hayli zamanları vardı. Acaba, o gezegende nasıl bir durumla karşılaşacaklardı?.. Elektro-Teleskopu, Petek Gözlere bağlayarak 17 numaralı gezegeni incelemek istemişti. Ama tam o anda, görüntü ekranında, yazılar belirmeye başlamıştı. Aynı anda Alfa'dan 

-Acyuta dikkat!.. Positronik Şifre Çözücü, durumu bildiriyor. Hemen ekranı aç!.. 

Sinyalleri gelince, Acyuta hemen karşılık vermişti. 

-Hayret edeceksin ama Alfa!.. İnan, benim Şifre Çözücü de, hazır oldu-Sunu bildiriyor!.. Paralel Ekranları açalım!.. Fark olursa, kolayca saptayabiliriz. 

İki Sibernot da, bütün dikkatlerini görüntü ekranlarına vermişlerdi. Ek- 


randa yazılar, kelime kelime çıkıyordu. 


DATA ŞİFRE ÇÖZÜMÜ 

PROGRAM TAKİÇİRO 

KOORDİNATLAR ANA TEMA 

ANA TEMA HİNDULARIN OM - MANİ PADME OMM 
JAPONLARIN TAO HERŞEYDİR 

MÜSLÜMANLARIN BESMELESİ GİBİ 

DUA BAŞLANGICI AYNI ANDA YARATICININ TANIMI 
OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR 

AOUMMKAA 

DÖNEREK OLUŞTU AOUMMKA 

DÖNÜŞ İLE İÇİNDE VAROLDU AOUMM 

KAA 

HAREKET VARLIĞINI BİÇİMLEDİ AOUMM 

KAA 

YUMAK AÇILDI İNCE İNCE KAA 

KAAIYNNN 

AÇILIR KAPANIR YUMAKTIR KAAIYNN 

IYNN 

SAÇILIR YUMAK SERPİLİR DALGA DALGA 

IYNN AOUMMKAAIYNN AOUNMKAAIYNN BİLGİNİN KENDİSİ AOUMM 
YUMAĞI KAA 

AÇILIRKEN KAPANIR IYNN 

AOUMMKAA IYNN AOUMMKAA IYNN AOUMMKAA IYNN 


-Müthiş bir şey bu Acyuta! Müthiş!.. Evrenin Varoluşunu anlatıyor. Hem de, tam bir “Astro-Fizik Felsefesi” içinde. Adlandırmalar şiir gibi!.. Şuraya bak!.. “AOUMM”, “KAA” ve “IYNN”!.. Yani üç ayrı yapı!.. 

Sinyallerini göndererek, heyecanla devreye girmişti. Tanımlamaların etkisi Alfa'yı, sanki sarıp sarmalamıştı. Acyuta hemen karşılık verdi. 

-Üç ayrı yapı, ya da üç ayrı ses, birleştikleri zaman bir “Armoni” oluşturuyor! Yazıları durduralım Alfa!.. Bu üç “Hece”nin, ayrı ayrı melodisini dinlemek istiyorum. Positronik Şifre Çözücüden, Takiçiro melodilerini alalım!.. 


Aman ne olursun!.. Lütfen.. şimdi alalım!.. 


-Dur oğlum dur!.. Telaş etme!.. Daha birinci levhanın başlangıcındayız!.. 
Filimler de bizde!.. Azıcık sabırlı ol!.. Önce, şu “Evrenin Varoluşu” hakkındaki açıklamalarını bitirelim! Sonra istediğin gibi, bütün “Armoni”yi dinleriz. 

Positronik Şifre Çözücüyü, yeniden çalıştırmaya başladılar. Ekrandaki 


kelimeler, yine ayrı ayrı yazılar halinde çıkmaya başlamıştı. 


AOUMMKAA PRAMU ZYNNN 

DÖNEREK OLUŞTU AOUMMKAA 

UÇLARI MERKEZİNDE KAA 

MERKEZİ EN UÇTA PRAMU 

KAPLADIĞIN YERİN KENDİSİDİR ZYNNN 

AUOMMKAA PRAMU ZYNNN AOUMMKAA PRAMU ZYNN 


Tam buraya gelince Acyuta, yeniden Tele Haberleşmeyi açmıştı. 

-Alfa!.. Ne olur, şunun Armonisini dinleyelim! Ne olduğunu anlayamadığım bir duygu seli, sanki içimden akıyor ve bu “Armoniyi” dinlemeye doğru yöneltiyor beni! Sen, istersen buna “Sezgi” de, istersen “Kapris” de, “Huyu Tuttu” de!.. Ne dersen de!.. Ama, lütfen dinlememize izin ver!.. 

-İzin ver, ne demek Acyuta!? Mademki o kadar istiyorsun, görüntüleri hemen durduralım. Ekrandaki yazıları da Şifre Çözümünün Melodilerini Verecek, Takiçiro Aygıtına bağlayalım. Tamam mr? 

-Çok teşekkür ederim Alfa!.. Yalnız, senden bir ricam daha var!.. Bu “Armoniye” kendimi tamamen vererek dinlemek istiyorum. Magnetik bağlantı kurarak benim Diskimi, senin Diskinle birleştirir misin!.. 

-Hay hay Müzisyen bey!.. Ne yapalım,? Bir Müzisyenle birlikte arkadaşlık ettiğimize göre, böyle küçük ricalarını, seve seve kabul edeceğiz. Tamam!.. 
Disklerin, Magnetik bağlantısını yapıyorum. 

-Yalnız!.. Senin de dinlemeni istiyorum!.. Sakın yanlış yorumlama!.. 

-Doğal olarak ben de dinleyeceğim... Pekala!.. Haydi!.. Aç bakalım Dr. 
Takiçiro Aygıtının “Armoni Çözümünü”!.. Bakalım ne melodiler duyaca$ız!.. 
Acyuta, “Görüntü Ekranındaki Yazılar”ın, “Takiçiro Armoni Çözümü” ile birlikte iletilmesi komutunu, Aygıtlara iletmişti. Sonra da bütün dikkatini “Ses- 


leri Algılama Aygıtı”na vermişti!.. 


Hemen yanında olan ve kendi Disk'i ile Magnetik bağlantı kurmuş olan Alfa da aynı şekilde “Sesleri Algılama Aysıtını” açmıştı. Ancak bu konuya Acyuta kadar heyecan duymadığından ve şu anda her iki Disk'in de yönetimi kendisinde olduğundan, ses ayarını düzenlemiş ve kendisine çok hafif seslerle iletilmesi buyruğunu vermişti. Oysa Acyuta, heyecanla dolu olduğundan, tüm seslerin en yüksek ayarda iletilmesi buyruğunu vermişti Öylesine heyecanla doluydu ki, bu “Armoniyi”, bütün sesleri birden algılayan bir Orkestra Şefi gibi dinlemek istiyordu. Bütün ses kolonları, beynindeki ses algılama merkezlerine paralel bağlantı içindeydiler!. Takiçiro Aygıtı, şimdi işlemi değişik bir biçimde sunacaktı. 

Terk Edilmiş Gezegenin levhasındaki yazıların “ses titreşimleri”, positronik aygıtın amplifikatörü ile yükseltilecek ve her bir “kelimenin anlamı”nı, aynı anda taşıdığı “Armoni” ile birlikte gelecekti!. Yazılar, Ekranda görülürken, her bir kelimenin “Melodisi”, diğer kelimelerle birlikte bir “Armoni” halinde, beyin merkezine verilecekti. 

Takiçiro Şifre Çözüm Aygıtı, şimdi, algıladığı yazıların, çözümlerini “Ses 


Titreşimlerinden Oluşan Armoni” ile birlikte vermeye başlamıştı. 


AOUMMKAA 
DÖNEREK OLUŞTU AOUMMKAA 


Acyuta, vınlama gibi bir ses algılar gibi olmuştu. Bir Flütten çıkan vınlama sesi gibiydi. Ancak, bu vınlama yükseliyor.. yükseliyor.. melodik bir duruma dönüşüyor, sanki viyolaların eşliğinde oktav oktav artıyordu. Sonra da Kontrbaslar ve Fagotlar, devreye girmiş gibi geliyordu. Sesler yükseldikçe, yuvarlaktan elipse dönüşüyor gibi algılamaya başlamıştı!.. Sesler beynindeki ses merkezlerine yerleştikçe, o ana kadar “Nöronlar”da birikmiş olan “Bilgi” olarak ne varsa, sanki boşalıyormuş gibi geliyordu!.. Hafızasını oluşturan bütün “Bilgiler”, gitgide “Nöronlar”dan ayrılıyor, “Hiç” oluyordu “Hiç”!.. Sanki Nöronların birbirlerine “Bilgi İletmek” için yaptıkları “Temas” ya da “Sinaps” yok olmuştu!.. Hiç bir “Nöron”, diğeri ile “Kontak”ta geçmiyordu!.. Hepsi beyin boşluğu içinde birbirlerinden ayrılmışlar “Yeni Bir Bilgi Bekler” durum- 


daydılar!. 


Takiçiro Aysıtı, yazıların anlamlarını “Ses Titreşimleri Halinde” yavaş 


yavaş iletmeye devam ediyordu. 


UÇLARI TAM MERKEZİNDE PRA 


Acyuta'dan, çok derinden gelen bir 

-Aaahhh!... 

Algılamıştı Alfa! Aynı durumu, çok az bir ölçüde kendisi de yaşamakta olduğundan, ses aygıtını daha da kısmıştı hemen.. Bir yandan da yaklaşmakta oldukları 17. Gezegeni gözlemeye devam ediyordu. Küçük bir nohut tanesi gibi gözüküyordu gezegen. Alfa, hız ve açısal durumları bir kez daha denetledi ve yeniden “Ses Titreşimleri”ni algılamaya geçti. 

Acyuta ise, Evrendeki bütün partikül ve dalgacıkların, beyninin içine yı-Sılmakta olduğunu sanıyordu. Neler doluyordu, şu anda küçücük beyninin içine!.. “Işık Halinde”.. yok yok “Işık” değil, “Ses Halinde”!.. O da değil!.. “Saf Dalgacıklar Halinde”... Bütün “Yıldızlar Sistemi” akıyordu sanki!.. 

Takiçiro Çözüm Aygıtı, kelime Anlamlarının karşılığı olan Melodi'yi ver- 


meye devam ediyordu. 


MERKEZİ EN UÇTA PRAMU 


Acyuta, deminden beri beynine dolan, dalga ve taneciklerin, şimdi aynı hızla boşalmakta olduklarını hissediyordu. Beyninde maddesel olarak ne varsa, hepsi dışarıya akıyordu sanki! Bir kez daha derinden 

-Aaaah!.. 

Biçimimde sinyaller iletmişti. Alfa, aynı anda 17. Gezegene yön ayarlamasını sıhhatle yapabilmek için ses bandını tamamen kapatmış olduğundan Acyuta'nın ilettiği bu sinyalleri algılayamamıştı. Oysa aynı anda Acyuta'nın beyni, akan bir ırmak içindeymiş gibi dolup dolup boşalıyordu. Bir an elleriyle başını tutup, beynini sımsıkı sıkmak duygusu geçmişti. 

Ama ne boş bir istekti bu!.. Onların elleri yoktu ki!.. Kaldı ki, bugüne kadar hiç bir insan, kafasının içindeki “Bilgi Akışı”nı, Beynini sıkıp süzeme- 


mişti ki!.. 


Takiçiro Çözüm Aygıtı, şimdi son satırların anlamlarını, yine “Armoni” 


halinde vermeye geçmişti. 


KAPLADIĞIN YERİN KENDİSİDİR ZYNNN 


Tam bu anda, ses bandını yeniden açan Alfa, arkadaşı Acyuta'dan melo- 


di halinde akan sinyalleri almıştı. 


AUOMMKAA PRAMU ZYNNN AUOMMKAA PRAMU ZYNNN 


Aynı anda her iki Disk de titreşimlerle dolu bir sarsıntı içine girmişti. 

Disklerin her iki de titreşimlerle sarsılıyor.. sanki çatırdıyordu! Alfa, ne olduğunu anlayabilmek için Petek Gözleri, Disklerin üzerine çevirmişti. 

-Aman Yarabbi!.. 

Her iki Diskin de koruyucu ikinci kabukları, bir anda parçalanmış ve toz haline gelip kaybolmuştu. Hem de geride hiç bir parça bırakmaksızın! Bütün beyin merkezlerinin korku titreşimleriyle dolduğunu sandı. Biraz önce nohut tanesi kadar gördüğü 17. Gezegen, şimdi “Dev Bir Gezegen” halinde karşılarında duruyor ve her iki Diski de hızla kendine doğru çekiyordu. 

-Olacak şey değil!.. 

Bir yandan şaşkınlığından sıyrılmaya çalışıyor bir yandan da bu olayların neden böyle olduğunu değerlendirmeye çalışıyordu. Bir an, nasıl akıl ettiyse etmiş, Takiçiro Aygıtını kapatıvermişti. 

O anda titreşimler durmuştu!.. 

Neyse ki 17. Gezegenin de Atmosferi yoktu!.. Eğer olsaydı, atmosfer sürtünmesinden üçüncü kabuklarım da kaybedeceklerdi. Hemen yörünge ayarlamasına geçti. Fakat hâlâ aklı almıyordu. 

-Nasıl oldu da birden 17. Gezegeni karşılarında bulmuşlardı? O titreşimler neyin nesiydi? Koruyucu kabuklarının İkincisini, nasıl da silip götürmüştü?.. Ancak, gitgide kendine gelmekte olduğunun da farkındaydı. Hemen aklina arkadaşı geldi. Tele Haberleşme Sistemini açtı. 


-Acyuta!.. 


Acyuta, hâlâ bir boşlukta uçuyor gibiydi. Karşılık vermeyince Alfa, bir daha 

-Acyuta!.. 

Sinyallerini gönderdi. Acyuta ikinci uyarı sonunda biraz kendine gelir gibi olmuştu. 

-Ihh! 

Diye bir karşılık verebildi. Alfa ise, Israrla sinyalleri gönderiyordu. 

-Acyuta 17. Gezegenin yörüngesine girdik!.. Anlıyor musun? 

-Girdik mi?.. Nereye? Ne zaman? 

-Ne zaman mı?.. “Zaman Kayması” yaptık oğlum!.. Zaman kayması!.. 

-Efendim!.. Zaman Kayması mı? 

-Şu anda anlatabilmem imkânsız! Hele bir kendine gel!.. Ancak, o zaman kavrayabilirsin! Sana şu kadarını ileteyim!.. Olmayacak şeyler yaşadık Acyuta!.. 

Acyuta, yavaş yavaş kendini toparlamaya başlamıştı. Güçlükle 

-Neler oldu Alfa?.. 

Sinyallerini gönderebilmişti. Bu soruya Alfa iki kelimelik sinyalleriyle karşılık vermişti. 

-Neler olmadı ki?.. 

-Ama ben, hiç bir şey hatırlamıyorum!.. Kendimi.. bir an.. kaybetmiş., gibi.. oldum!.. Nasıl anlatsam bilmem ki?.. Beynimin içi boşalıp çözülüyor gibi oldum!.. Sanki bir Armoni içinde yüzüyor ya da uçuyor gibi kayboluyordum. 

-Evet oğlum!.. İşte o Armoni içinde, bizim Disklerin koruyucu kabuklarından İkincisi, çözülüp toz duman oldu gitti!.. 

-Atmosfer sürtünmesine mi uğradık? 

-Atmosfer mi? Oğlum!.. Uzay boşluğunda atmosfer ne arar?.. O senin, ille de dinlemek istediğin müziğin var ya!.. 19. Gezegendeki levha yazılarının armonisi.. 

-Evet!.. 

-İşte o “Armoni”, az daha bizi de atomlarımıza ayırarak toz edecekti!.. 


-Neler iletiyorsun Alfa?. Lütfen., yavaş yavaş anlat da kavrayabileyim!.. 


-O halde bütün dinleme aygıtlarını benim anlatacaklarıma odakla! Tamam mı? Takiçiro Çözüm aygıtının belirttiği AO-UMMKAA kelimesi var ya!.. 
İşte o söz, Hinduların “OMM” sözünden çok daha etkili, bir trans durumu yaratıyor! . Burada ilginç olan bir başka şey de PRAMU kelimesinin musikisi ya da armonisi!.. İnanır mısın, bu musiki bile eski Hinduların o çeyrek sesli musikisini andırıyordu!. Neyse ki ben, sesi kısmıştım da senin kadar etkilenmedim. Cümlenin sonundaki ZYNN kelimesinin Armonisi ise, öyle büyük bir etki yaratıyor ki.. titreşimleri sanki birden bir kaç misli artırıverdi. Birbiri peşi sıra akan, “Armoni” halindeki etkili melodilerin sesleri yükseldikçe etkileri de arttı!. Dalgalar gibi her tarafı sardı.. ve sanki bizim Diskleri de, olduğu gibi tutup 17. Gezegene fırlattı!.. 

-Neler anlatıyorsun Alfa? 

-Dur!.. Daha bitmedi!.. Bu ilginç ses titreşimlerin oluşturduğu “Armoni”, gitgide bir “Avreola” durumuna dönüşüyor!. Yani Fizik dili ile anlatmaya çalışayım. “Dalgacık ve Taneciklerin Çevrelediği Bir Hâle” yaratıyor. Bu “Hâle” içinde yükselen titreşimler, atom atom bütün partikülleri etkilemeye başlıyor. Moleküler yapılarını bozuyor! Adeta bütün partikülleri, birbirlerinden ayırıyor! Ses yükseldiği ve “Armoni” daha da güçlü bir duruma geldiğinde, titreşimlerin, “vurup dağıtma gücü” de o ölçüde artıyor. Sen, kendini, bu “Armoni”ye kaptırdığın için, neler olup bittiğinin farkında bile değildin! Neyse ki ben, tam o sırada sesi kısmıştım da, o kadar etkisi altına girmedim. Fakat bir anda Disklerimizin sarsılıp çatırdamaya başladığını kavrayınca, durumun, hiç de doğal olmadığını ve olağanüstü olayların içine doğru akmakta olduğumuzu fark ettim. Hele, her iki Diskin koruyucu kabuklarından İkincisinin, çözülüp darmadağın toz olduğunu görünce, hemen Takiçiro Aygıtını kapattım. Fakat hâlâ aklımın alamadığı bir şey var. Biraz önce nohut büyüklügünde gördüğüm ve bizden milyonlarca kilometre uzaklıkta olarak gözlediğim 
17. Gezegeni, dev gibi karşımda görüverdim! Evet, olacak şey değildi bu Acyuta!.. Olmayacak şeyi yaşamış ve bir Zaman Kaymasına uğramıştık! İşte yaşadığımız bütün olayın özeti bu!.. 

-Demek ki, 19. Gezegende yaşayan canlılar da bu şekilde gezegeni terk 


etmişler ya da yok olmayı tercih etmişler!.. Ne dersin?.. 


-Ben de öyle yorumluyorum Acyuta!.. Gezegenlerinin sonunun yaklaştı-Sını anlayınca, belki de bu “Armoni”yi koro halinde söyleyerek, bir anda yok olmuşlar!.. 

-Ya da “Zaman Kayması” içinde bir başka aleme göç etmişler!.. 

-Bir başka âlem neresi? Onu pek değerlendiremiyorum! Ancak, bildiğim bir şey var! O da şu: Etkili titreşimler sonunda koruyucu kabuklarımızdan İkincisini de kaybettik! Bir anda toz oldu gitti! Yaşadığım bir başka durum da şu: Biraz önce nohut büyüklüğünde gözlediğim 17. Gezegeni, bir anda dev gibi karşımda buldum!.. 

İşte şimdi onun yörüngesinde dolanmaktayız. 

-Tam bir “Zaman Kayması” değil mi?.. 

-Bir Fizikçi olarak, “Zaman Kaymasını” değerlendiremiyorum Acyuta! 
Evet! “Zaman Kayması” diye adlandırmak kolay!.. Ancak ortada bir gerçek de var!.. Eğer tam zamanında, yörünge ayarlamasını yapamamış olsaydım, şimdi Disklerimiz 17. Gezegene mermi gibi çakılmış ve biz de yok olmuş olacaktık! 
İşte o anda biz, gerçek “Zaman Kayması”nı gerçekleştirmiş ve öbür âleme göç etmiş olacaktık! İnanır mısın? 

-Hâlâ kavrayamıyorum!.. Bu “Zaman Kayması” nasıl, böylesine hızla cereyan ediverdi!.. Hangi Güç, bu kaymayı yarattı? 

-Belki de terk edilmiş gezegendeki o varlıklar, bu “Güç”ü ve “Etkisi”ni biliyorlardı. 

-Kim bilir!.. Belki!.. 


XVI. BÖLÜM 


Plazma Bulutları 


“,.Organik madde ile inorganik madde arasındaki, halen noksan olan bağlantı köprüsünü teşkil eden “canlı moleküller”, genler içinde saklı imişler gibi gözükmektedir. .” 


GAMOW George 
ONE.... TWO... .THREE.... INFINITY 
(BİR... İKİ... ÜÇ....SONSUZ) 1956 


Karanlık ve dondurucu Uzay içinde, hızla yol alıyorlardı. Elektro-Teleskopları bazen çok parlak, bazen da sönük bir durumda ışıyan yıldızlara yöneltiyorlar, çevrelerinde gezegenleri olup olmadığını araştırıyorlardı. Yıldızlardan gelen ışınları, renk izdüşümlü aygıtlardan inceliyorlardı. Aygıtlar, biraz sonra, çapı 100.000 km'den fazla olan bulutumsu bir gök cisminin varlı-Sını bildirmişlerdi. Acyuta, bu durumu algılar algılamaz Tele Haberleşmeyi açmıştı. 

-Alfa!.. Tam karşımızdaki Üçlü Yıldız Sisteminden 3 açı 15 derece uzakta, çapı 100.000 kilometreden fazla olan, bir gök cismi algılıyorum! 

Diye bilgi iletiminden biraz sonra karşılıklar gelmişti. 

-Tamam'!. Ben de gözledim! Hızını, yönünü ve yapısını inceliyorum. Aygıtlar, çok yoğun bir durumda proton ve elektron yanı sıra müon ve pion partiküllerinin de varlığını belirtiyorlar. Hepsi de tamamen iyonize durumda! 
Çok ilginç!.. Üçlü Yıldız Sistemine doğru yol alıyorlar. Hızı da oldukça yüksek! 


Saniye'de 10.000 kilometre hızla gidiyor. Evet.. evet!.. Ta kendisi!.. 


-Neyin ta kendisi? 

-Bu bir “Plazma Bulutu” Acyuta!.. O ilginç Bulutun, ta kendisi! 

-Eeee!.. 

-Eeesi şu! Oraya hiç yaklaşmamaya bakacağız! Biraz yakınından bile geçsek, “Anti-Magnetik Alan Yaratıcı Motorlarımız” hapı yutar! Tepki Motorları, Elektron Kovalamaca Sistemi, Analiz Aygıtları.. Elektronik Sistemler.. ne varsa, hepsi hurdaya döner! 

-Yok canım! 

-Bu “Plazma Bulutları”, çok güçlü Güneşler tarafından yayınlanıp Uzaya fırlatılan ve tamamen iyonize olmuş bir durumda bulunan elektron, proton, nötron, müon ve diğer partiküllerden oluşmuştur. Bulut biçiminde oluşan bu yapının, dağınık görünüşüne sakın aldanma! Çok güçlü bir manyetik alanları vardır! 

-Dünyamızın çevresindeki Manyetosfer gibi yani! 

-Dünyamız çevresindeki Manyetosferin, bir “Plazma Bulutu” yanında, lafı bile olmaz! Sen, bir “Plazma Bulutu”nun, manyetik alanının, ne kadar etkili olabileceğini hiç düşündün mü? 

-Yooo!.. Ama sen bu kadar üzerinde durduğuna göre çok güçlü olmalı! 

-Sana şu kadarını açıklamaya çalışayım: Eğer, bu büyüklükte bir “Plazma Bulutu”, Dünyamızın çevresini kaplamış olsaydı; ya da Dünyamız, böyle bir bulutun içinden geçseydi; Dünyamızın “Magnetik Alanı”, bir anda karma karışık olurdu! Kutupların çekiciliği, bir anda kaybolur.. hatta.. hatta “Dünyamızın Ekseni” bile yerinden oynardı! Bunun sonucu olarak da tüm gezegenler arasındaki “Yörünge Hareketleri” darmadağın olurdu! İş'te, uzakta böyle sessiz sedasız yol almakta olan bu “Plazma Bulutları”, böylesine büyük ve etkileyici bir “Manyetik Alan”a sahiptirler. Bilmem anlatabildim mi? 

-Vay canına!.. Bu kadar güçlü olabileceğini hiç düşünmemiştim! Ne kadar ilginç bilgiler ilettin! 

-Benim Fizikçi olduğumu, galiba unutmuş gibisin! Bu konu, öylesine önemlidir ki, “Plazma Fiziği” diye bir bilim dalı kurulmuştur. Anlaşılan bundan böyle, Bilgi Bankasından, “Plazma Bulutları” hakkında bilgi isteyeceksin! 

-Çok haklısın!.. Ancak, mademki Fizikçi Alfa bilgi iletiyor, canlı yayını 


tercih ederim! 


-Benim ileteceklerimden çok daha fazlasını, “Bilgi Bankası" kayıtlarında bulabilirsin! Anlıyorum ki, kendini zahmete sokmadan, bilgi edinmek istiyorsun! O halde sana, çok daha canlı bir örnek vereyim. Disklerimizi bu “Plazma Bulutu”na doğru yönlendirelim. Neler olacağını, yakından gözleyeceksin! 

-Hani sen Anti Magnetik Motorlar, Tepki Motorları ve diğer aygıtlar hapı yutar demiştin!.. 

-Hele sen bir yönelt bakalım!. 

-Bizi, göz göre göre tehlikeye atmayacaksın herhalde! 

-Öyle şey olur mu? Ben de seninle birlikte yöneleceğim. 

-Pekâlâ dediğini yapıyorum. Koordinatları ve açısal değerleri saptadım. 
Aysıtlara da komutları ilettim. Tamam! 

-Tamam mı? Emin misin? 

Alfa, boş yere bilgi iletmezdi. Bunda da bir şey olmalıydı. Yine de ısrar etti. 

-Tamam Alfa! Yönelme için komutlar tam zamanında verildi! 

-Öyle mi sanıyorsun?.. O halde Elektro-Teleskopunla izle bakalım!. Disk, senin buyrukların doğrultusunda mı yol alıyor!.. 

Acyuta, bunun üzerine Elektro-Teleskopunun Petek Gözlere bağlanması buyruğunu iletmişti. Petek Gözler Plazma Bulutunu göstermiyordu. Görüntü Ekranından bilgileri istedi. Onlar da başka bir yön gösteriyordu. Bu yön, Plazma Bulutunun uzaklaşmakta olduğu bir Güneş Sistemiydi!.. 

-Disklerimizin yönü değişmiş! 

-İşte bunu öğrenmen için, bu deneyi yaptırmak zorunda kaldım! 

-Pekiyi ama nasıl olur? 

-Unutma ki Sibernot Disklerimiz içinde, bizden çok daha dikkatli hesap yapan “Bilgi Küpü” durumunda Geri Merkezlerimiz var!. Onlar da bizimle birlikte “Plazma Bulutu”nu saptadılar ve derhal, en isabetli uzaklaşma yönünü ayarlayarak oraya yöneldiler. Hem de bize herhansi bir uyarıya gerek kalmadan!. 

-“Geri Merkez”i bir “Bilgi Küpü” olarak değerlendirmen çok hoşuma gitti. Demek ki o, benim aygıtlara ilettiğim buyruklarımın hatalı olduğunu anladı 


ve kendisine göre düzeltmeleri yaptı! 


-Evet Acyuta!.. Eğer, aynı buyrukları iletmeye devam edersen, “Kara Delik” olayında olduğu gibi, yine “Tehlike Var! Bütün sistemler kapatılmıştır!” diyerek hemen yönetimi eline alacaktır! 

-Sana bir şey ileteyim mi Alfa? Ben, bazen “Uzay Yolculuğu Yönetimi”nde, bu Sibernot Disklerimiz içinde yer alan bizi, lüzumsuz gibi görüyorum. Bu kadar güçlü “Bilgi Bankaları”, bu kadar “Duyarlı Aygıtları” ve bu kadar titiz “Kontrol ve Ayarlama Yapan Geri Merkezleri” olduktan sonra, bizi ne diye Sibernot yaptılar?.. 

-Bu aygıtlar, tüm fiziksel dalga ve tanecikleri algılayabilirler ve bizden çok çabuk ve çok daha sıhhatli değerlendirme yapabilirler. Ama onların, biz “Canlılarda” olan “Sezgi”leri yok! Tüm fiziksel dalgacık ve tanecikleri algılayabilirler!.. Ancak “Bizim Dışımızda” hiçbir “Biyolojik Varlığın Dalgacık ya da Taneciklerini Algılayamazlar”. Aksi halde bizimle bütünleşip “Siborg” olamazlardı!.. Biz, nasıl onlarla, bazı organlarımızdan yoksun kalarak “Ortak Yaşam” kuruyorsak, onlar da yalnız bizim beynimizden çıkan dalgacıklara uyum sağlayacak şekilde “Ortak Yaşam”a giriyorlar. Başka canlıların, vibrasyonlarıyla uyum sağlayamazlar! 

-Sen bütün bunları Prof. Murat'tan mı öğrendin? 

-Kısmen ondan!.. Kısmen de yaşadıklarımızdan. Daha doğrusu, yaşadıklarımız, Prof. Murat'ın anlattıklarını tamamen doğrulamış oldu. Bak şimdi sana çok önemli bir şeyi söyleyeceğim. Bizim, “Beden” yapımız kalmadığı ölçüde “Sezgi” yapımız kuwvetlendi!. Senin duygusal bir yapın olduğunu çok iyi biliyorum. Ancak, bende de bu “Sezgi” ışıkları parıldamaya başladı gibi!.. Bunu Hastanede ameliyat sonrası hissetmiştim. Şimdi daha da belirgin olarak duyuyorum! Yalnız bendeki bu “Sezgi” çok garip bir biçimde gelişti. Söyle anlatayım: Olayları “Sezemiyorum”!. Ancak, olay meydana geldiği anda, çok çabuk karar veriyorum. Eskiden bu kadar çabuk karar vermezdim. 

-Bu konuyu ben de sana açacaktım! Nedense bir türlü zamanını bulamamıştım. Şimdi sen açtığın için, rahatça belirtebilirim. Ben de Uzay Yolculu-Sumuzun başındaki “Çekingen Acyuta” değilim. Geçen süre içinde “Karar Verme” melekelerim gelişti sanki. Ama “Sezgilerim” hakkında pek bir şey diyemeyeceğim. 


-Sen onu bana Ssor!.. 


-Ne yani?.. Ben'de öyle kuvvetli bir “Sezgi” durumu gördün mü? 

-Gözledim!. O geçtiğimiz “Güneş Sistemi”nde, Üçüncü Gezegende “Dev Ağaçlar” olayında! 

-Dev Ağaçlar olayı mı? 

-Evet!.. Hani ben, dev ağaçlara üstten yaklaşırken, sen de yan taraftan onları inceliyordun. Ben, tam o anda dev ağacın “vantuzlarını” gözlüyordum Benim “Petek Gözler”, ağacın, vantuzlu kollarını uzattığını bildirmeden çok önce, sen “vantuzlu kolların uzandığını” bildirdin! Oysa, o anda benim “Petek Gözler”, ağacın, vantuzlu kollarını henüz uzatmadığını bildirmişti! 

-Ama nasıl olur Alfa!.. Ben, o dev ağacın, vantuzlu kolunu sana uzattığını “Petek Gözler” kanalı ile algılayarak sana uyarıda bulundum! 

-İşte, ilginç olan da bu zaten!.. Sen, dev ağacın, vantuzlarını uzatacağını sezinlediğin an, o durumu “Petek Gözlerinde”, olay daha meydana gelmeden algılayıp yaşamış oldun! Daha doğrusu “Sezinlemiş” oldun!.. 

-İnanamıyorum!.. 

-İster inan, ister inanma!.. Olay aynen böyle cereyan etti!.. Ben, o zaman, senin Sezgilerinin ne kadar kuvvetli olduğunu kavradım. Neyse, bu konudaki yeteneklerini, ileride daha da açık bir biçimde görebileceğimizi sanıyorum. 

-Ne olur Affet Alfa!.. Gerçi bana yapılan ameliyat sonunda “duygusal” yapımı koruduklarını biliyordum. Bunu Prof. Murat açıkça söylemişti. Ama böyle bir “Sezgi”ye sahip olduğumu şimdi senden öğreniyorum. 

-Yol boyunca birbirimizden öğreneceğimiz daha pek çok şey olacak. Artık “Plazma Bulutları” konusuna dönebilir miyiz?.. 

-Pekala!.. Tamam, “Sezgi” konusunu kapatıyorum. Ve.. “Plazma Bulutları” konusunda ileteceğin bilgileri bekliyorum. 

-Plazma Bulutunun manyetik alanının, ne derecede güçlü olduğunu, sana başka bir örnekle göstermek istiyorum. Şimdi, sonda aysıtlarından birini, Plazma Bulutunun tam merkezine nişan al! Tabii izleyeceği eliptik yolu da dikkatinden uzak tutma!.. 

-Evet!. Bütün bunları hesaplayarak nişan aldım. 

-Tamam!.. Şimdi gönder!. Sanıyorum ki, bu “Koordinat Zamanına” göre, 


aradan 9 saat 45 dakika sonra, senin “Sonda Aysıtın ”, “Plazma Bulutu”na 


varmış olacaktır! Neler olacağını, Ekranlardan birlikte izleriz!.. Biz şimdi yolumuza devam edelim ve.. Yeni Gezegen Sistemine yönelelim!. 

Acyuta, “Plazma Bulutu” hakkında daha kesin bir bilgi edinebilmek için, sonda aygıtlarından birini fırlatmıştı. Ancak, sonucu Dünya zamanının ölçülerine göre saatlerce sonra alacaklardı. Kendi kendine “-Bekleyelim! Bakalım ne olacak” diye düşündü. Sonra da arkadaşının belirttiği dev ağaçlardaki “sezgi olayı”nı! Çok tuhaf! Pekala, ağaç vantuzlu kollarını yukarıya kaldırdığı zaman görmüştü olayı ve hemen uyarıda bulunmuştu!. Oysa, arkadaşı olayı, daha önce “sezdiği”ni ileri sürüyordu!. Ancak, bu konuda ona başkaca bir şey sormaktan da çekiniyordu. Bu sırada Tele Haberleşme Sistemi açılmış ve Alfa'nın ilettiği sinyaller gelmişti. 

-Acyuta!.. Hızımızı biraz azaltalım!.. Tepki motorlarım, hafif fren yapacak bir durumda T. 1111001'de çalıştıralım! Hızı da E.V. 1011111'e kadar indirelim! Küme Yıldızına doğru 12 açı, 5 derece 4 saniye yönelelim!. 

-Anlaşıldı!.. Tamam Alfa!.. 

Acyuta, düşünmekten kendini alıkoyamıyordu! Kendisinde böylesine kuvvetli bir “Sezgi” oluşmuş, oysa o farkına bile varamamıştı!.. Ama durmaksızın kendi kendine bu konuyu tartışıp duruyordu.. 

Saatler böylesine akıp gitmişti. Tele Haberleşme açılınca, geçen zamanın farkına varabilmişti. 

-Acyuta!.. Sonda aygıtını fırlatmandan bu yana tam 9 saat geçti!.. Aygıtlardan sinyaller alıyor musun? 

-Evet!.. Düzenli olarak geliyor. Görüntü Ekranından da uzaklığının gittikçe azaldığı belirleniyor! 

-Bekle bakalım!.. Neler olacak?! 

Bu uyarı üzerine, Acyuta, bütün dikkatini görüntü ekranına yöneltmişti. 

Sonda aygıtı, mermi gibi bir hızla Plazma Bulutuna yaklaşıyor ve durmaksızın da sinyallerini gönderiyordu. Acyuta, Elektro-Teleskopunu zuum yaptırarak petek Gözlere bağlamıştı. Birden ekranda ufak bir şimşek çakması gibi bir şey olmuş ve sinyaller kesilivermişti! 

-Görüntüleri izledin mi? 


-Evet!.. Hem de Elektro-Teleskopa zuum yaptırarak! 


Bu anda ikinci bir küçük kıvılcım çakması olmuş ve görüntü ekranı da kararmıştı. Sanki bu durumu bekliyormuşçasına Alfa, sinyallerini göndermeye başlamıştı. 

-Tamam mı Acyuta!.. Plazma Bulutunun “Magnetik Gücü”nün ne olduğunu kavrayabildin mi?. Daha “sonda aygıtın”, ona yaklaşmadan, yüzlerce kilometre öteden tüm sistemlerini hurdaya çevirdi. İkinci şimşek gibi çakma ise aygıtın akıbetini gösteriyordu! 

-Yani!.. Senin deyiminle onu da toz duman etti!.. Öyle mi? 

-Evet!.. Aynen öyle!. 

-En güzel öğrenme sistemi, gözle görüleni imiş Alfa! Bu örnek, Plazma Bulutunun, “Magnetik Gücü” hakkında bana yeteri kadar bilgi verdi. Ancak, bir şey sormak istiyorum. Bu “Plazma Bulutları”, Evren içinde böyle hep başı boş mu dolanırlar?.. 

-Çok yerinde bir soru!. Bu konuda Fizikçiler ve Astro-Fizikçiler, değişik görüşler ileri sürmektedirler. Kimisine göre, Plazma Bulutu, yeni oluşmakta olan bir “Yıldız Sistemi”nin ilkel yapısıdır. Kimilerine göre ise “Küçük Bir Nebula”dır. 

Kimisine göre, bak bu görüş çok ilginçtir. “Plazma Bulutları, Fiziko-Plazmatik Bir Canlı Varlık”tır!.. 

-Neler söylüyorsun Alfa?.. Fiziko-Plazmatik Canlı Bir Varlık mı?.. Bunu Fizikçiler mi ileri sürüyor? 

-Evet Acyuta! Bazı Fizikçiler, bu konuda ısrar etmekteler!.. Onlara göre, bir “Plazma Bulutu”, kesinlikle bir “Yıldız” durumuna dönüşmez ve çevresinde de “Gezegenler” oluşturmaz! Bu “Bulut”, iyonize olmuş partiküllerin, kendi içinde gidiş-gelişleriyle, tıpkı “Nefes Alıp-Verir Gibi” Uzay'da yoluna devam ederken kendi evrimini tamamlamaktadır! 

-Hepsi güzel de, bu evrimin son durağını açıklamadın! Bu “Bulut”, sonunda neye dönüşüyor? 

-İşte onu, ben de bilmiyorum! Eğer, “Dev Bir Fiziko-Biyolojik Varlık” durumuna dönüşecek ise, sen, sezgilerinle onu, benden çok daha iyi bilebileceksin! 


-Şakayı bırak lütfen!.. 


-Şaka değil!.. Ciddiyim!.. “Plazma Bulutu”nun, son evrim durağı hakkında, hiç bir kesin bilgi sahibi değilim! Eğer, ileride “Dev bir Fiziyo-Biyolojik Varlık” durumuna dönüşüyorsa, belki sen, “Sezgilerinle” bir şeyler algılayabilirsin, demek istedim!.. 

-Bu kadarı da fazla değil mi Alfa?.. Hani neredeyse, Evrendeki bütün varlıkların, gelecekteki durumlarını benden soracaksın! Bir bu sıfatımız eksikti. 


“Uzay Falcısı Sibernot Acyuta”!.. Nasıl hoşuna gitti mi?.. 


XVII. BÖLÜM 
Elekiro - Footonik Bach 


“,.1968 yılının Ocak ayında Londra'da Ouenn Elizabeth Hall'da bir Kompüter sahneye kondu ve orada ilk kez olarak makine, bir müziksel bir kompozisyonu, oldukça yetkili bir dinleyici topluluğu önünde çaldı. ” 


CROSS Wilbur 
YARATICI KOMPUTERLER 1970 


“Sibernetik Sistemden yararlanılarak “Seslerin, Tınıları Değiştirilebilir”, “Yeni Tınıları Yaratacak Alternatif Akımlarla, Armoni elde edilebilir, sentez yapılabilir. .” 

SHAEFFER Boguslaw 1975 


5 X L Koordinatlarına göre yapmış oldukları yön ayarlamasına uygun bir 
biçimde yolculukları sürüyordu. Uzay boşluğu içinde süre gelen yolculuk Acyuta'ya artık, tek düze yolculuk gibi geliyordu. Oysa bir “Güneş Sistemi”ne rastladıklarında, yolculuk hareketlenmeye başlıyordu. Gezegenden gezegene sıçrayarak “Yörünge Dönüşleri Yapmak” ve “Anti-Magnetik Alan Yaratıcısını açıp kapatarak, “Hız ve Yöneylem yapmak”., bunlar hareketli ve zevkli şeylerdi!.. Bu durumlar Sibernotlar'da hem heyecan yaratıyor hem de yeni gezegenlerin ne tür bir yapıya sahip oldukları hakkında merak uyandırıyordu. 
Şimdi ise, önlerinde böyle hareketler olmaksızın uzun bir yolculuk dönemi 


başlamıştı!.. Bu süre boyunca Sibernotlar, zaman zaman, yönetimi diğerine 


bırakır ve istirahate çekilirdi. Acyuta, bu Uzay Miskinliğini üstünden atmak için, C.D.'lerden çeşitli filimler, belgeseller seyretmişti. Sonra da “Bilgi Bankası”nı açmış “ Uzay Mekaniği” ve “En Son Astro-Fizik Bulgular” hakkındaki bilgileri, görüntülü olarak izlemişti, hâlâ da sıkıntıdan kurtulamamıştı ki, birden aklına “Elektro-Fotonik Müzik” geldi!.. 

Elektro-Fotonik Müzik Yirmibirinci yüzyılın, en önemli buluşlarından biriydi! Bu müzik türü ile birlikte yine Prof. Murat'ı hatırlamıştı. Hastanede yatağının başında, mütebessim ve hafif ses tonu ile konuşması karşısında, bir gün dayanamayıp, duygularını dile getirmişti. 

-Ses tonunuz ne kadar ahenkli efendim! 

Prof. Murat, o zaman da tebessüm etmiş ve 

-En büyük ahenk “Elektro-Fotonik Müzik”te var! 

Karşılığını vermişti. Konu böylece açılmış ve bir Müzisyen olan Acyuta, bu konuda çok şeyler öğrenmişti. 

Elektronik Sistem, ilk ve en geniş uygulama alanını önce “Elektronik Orglar”da göstermişti. Bu uygulamayı “Elektronik Gitar”lar ve sonra da diğer enstrümanlar izlemişti. “Elektronik Beyinler”in “seslerin dönüşümü ve yükseltilip alçaltılması” konusu, günün birinde öyle bir düzeye ulaşmıştı ki, artık “detone ses” ya da “bozuk sesler” diye bir şey kalmamıştı!.. En berbat, en detone sese sahip bir hanım, biraz kıvırarak, ya da saçlarını da atıp göbek dansıyla birlikte şarkı söyleyebiliyorsa, sesinin çirkin olmasının hiç önemi yoktu!.. Elektronik Müzik Ustaları, o berbat ve detone sesi, Kompüterde uzatıp çoğaltarak ya da falsolu durumlarını ayıklayarak öyle bir duruma getiriyorlardı ki, dinleyenler, bu güzel sesli ve kıvrak hanımlara hayran oluyorlardı. 
Bütün bu sesler, “Playback” biçiminde öndeki hanım sanatçının kıvırmaları ya da göbek dansı hareketlerine uygun olarak arkadan verildiğinden, seyredenlere çok mükemmel bir ses imiş gibi geliyordu! Bu yüzden de C.D. Piyasasına “Sahte Sesli Sanatçılar” denilen, “ilginç ses sanatçısı takımı” çıkmıştı!. 

Yirmibirinci yüzyılın ilk çeyreğine gelirken konu Sibernetik Bilgin ve Teknisyenleri tarafından çok daha başka bir biçimde ele alınmıştı. O da şu idi: 

Herhansi bir orkestra eseri, önce C.D.ye kayıt ediliyordu. Bu kayıt işleminden sonra yeni bir elektronik işlem başlıyordu. C.D.'ye kaydolunan bu 


eser başka bir C.D. ye kaydedilmek üzere hazırlanıyor ve eser çalınırken “Fo- 


tonlardan etkilenecek biçimde yapılmış” C.D.'lere çeşitli yönlerden, “ışıklar” veriliyordu. Bu “ışıklar” çok hafif ya da çok kuvvetli; bazen “kısa” bazen de “uzun” süreli olarak veriliyordu. 

Prof. Murat'ın belirttiği gibi, Sibernot Disklerine on binlerce sayıda Holografik Mikro C.D'ler yerleştirilmişti. Uzay yolculukları boyunca çeşitli spor gösterilerini, opera ve operetleri ve ilginç olayları bu C.D'lerden boyutlu olarak izlemişlerdi. Ama bu Foto-Elektronik Müzik, çok daha başka bir şeydi. 
C.D'lerin işleyiş süresine, yıldızların ışıkları çarptırılarak yeni bir armoni yaratılıyordu. 

Yeni C.D. üzerine çarpan “ışın tanecikleri” (fotonlar), C.D. deki ses tınıları üzerine yepyeni bir etki yapıyordu. Daha önce “Sahte Seslilerin Seslerini Düzeltme” olarak kullanılan sistem, şimdi “Fotonların Etkisiyle Ses Tınılarının Değişmesi” şekline dönüştürülmüştü. Pek çok “Müziksever Elektronikçi”, bu şekilde kapalı bir oda içinde çeşitli küçük ışın demetleri hazırlıyorlar ve belirtilen şekilde “Yeni C.D. kaydı” yapılırken bu ışın demetlerini değişik yönlerden göndererek “Orkestra Parçasını Yepyeni Bir Duruma” sokuyorlardı. Eserin Ana Tema'sı değişmiyordu. Ancak fotonların etkisine göre uzuyor ve kısalıyor, bazen de genişliyordu! 

Prof. Murat sözlerini şöyle tamamlamıştı. 

-Bak Yavrum!.. Sizin Sibernot Disklerinize, Bach ve Beethoven'in bir kaç eserini, böyle “Fotonlardan Etkilenecek C.D.” olarak yerleştirdik. Şimdiye kadar kimsenin deneyemediği bir şeyi siz deneyesiniz diye! Deneyin bakalīm!.. Uzay içinde çeşitli yıldızlardan gelecek Fotonları algılayarak eseri yorumlayacak olan bu C.D.leri dinleyin!.. Bakalım, ne tür bir Müzik ile karşılaşmış olacaksınız? 

Bu sözler üzerine Acyuta, yavaşça şu karşılığı vermişti: 

-Bu konunun yabancısı sayılmam efendim!.. Ben elektronikçi olmaktan daha çok Müzisyenim. Ancak, Klasik Müzik üzerinde çalışırım. Orkestra ile birlikte uygulamada bulunurum. Orkestra şefi olmadığı zamanlar da orkestrayı ben prova ettiririm. Yani.. şey.. Asansör kazasından önce demek istedim. 
Ancak, bu sizin anlattığınız “Elektro-Fotonik Müzik” türünü, şimdi ilk kez siz- 


den öğreniyorum! 


-Bilim her geçen yıl ile birlikte gelişip zenginleşiyor. Yirminci yüzyıl sonları, bu bakımdan büyük gelişmeler ve zenginliklerle doluydu. Bu gelişmelere, Bilgin ve Teknisyenler yanı sıra “Hayal-Bilim” yazarlarının da katkısı çok büyük olmuştu. Sana ilginç örnekler vereyim. Yirminci yüzyılın ortalarında yaşamış olan Aldous Huxley, Hayal-Bilim eserlerinden birinde “Duy-Gör-Dey” adını verdi$i, yeni bir “Müzik Aygıtını” ileri sürmüştü. Huxley, bu eserinde bu müzik aygıtının karşısına oturup onu çalmaya başlayacak insanın, çaldığı parçayı, “ses” olarak duyacağı gibi “renk” ve “koku” olarak da algılayabileceğini, ileri sürmüştü. Aynı yüzyıl içinde yaşayan Astronomi Profesörü Dr. Allan Hynek ise “Uzay Varlıkları” ile ancak “ Çok Duyarlı Elektronik Müzik Aygıtları” ile bir “Temas” bir “Kontakt” kurulabileceği tezini ortaya atmıştı. Onun bu görüşlerini dikkate alan başka bir Hayal-Bilimci Steven Spielberg, bu konuda bir de filim yapmıştı. Bu filim, yirminci yüzyılda büyük yankılar yaratmış, kitabı da yüzlerce kez basılmıştı. Bu eserde ana tema olarak, “Uzay Varlıkları” ile ancak “Elektronik Aysıtlarla İletilen Müzik Dalgalarıyla” ilişki kurulabileceği ortaya atılmıştı. 

-Çok ilginç!.. Yirminci Yüzyıl Bilginleri ve Hayal-Bilim Yazarları, neler de düşünmüşler?.. 

-Daha ilginç görüşler ise Yirmibirinci Yüzyıl başlarında ileri sürüldü. İki Sibernetik Bilgini Dr. Braun Volf ve Dr. John Rose, demin sözünü ettiğim Elektro-Fotonik Müzik konusunda uzman olan Dr. Kim Datça ile birlikte çeşitli “Synthesizer Aygıtlarına”, “Tınıları Analiz Edilmiş” müzik parçaları gönderip geliştirerek, yeni tür bir “Post Elektronik Müzik” ortaya attılar. Onların ana amacı, böyle bir Synthesizer'ı Uzaya göndermek, yapacağı yayınları ve algılayacağı sesleri de Dünya insanlarına iletebilmekti. 

-Çok heyecanlandım efendim!.. Başarıya nasıl ulaştılar? 

-Ne yazık ki başarıya ulaşamadılar!.. O tarihte “Bilim Konseyi” henüz kurulmamıştı. Dünya yönetimi “Bilginlerin Yönetiminde” değil, “Politikacıların Yönetimindeydi”!.. Kendilerine kimse yardım etmedi. Bütün çalışmaları öylece ortada kaldı.. İşte siz, şimdi,, bu çalışmaları, kısmen harekete geçirmiş olacaksınız. 


-Gerçekten çok üzüldüm efendim!. Çok yazık olmuş! 


-Bu üç araştırıcıdan Dr. Kim Datça'nın oğlu Prof. Orman Datça, Üniversitede benim hocamdı. Ve beni de çok severdi. Bir gün konuşmamızda, babasının projesinin yeniden ele alınmasının, çok yerinde olacağını söylemiştim. O zaman Prof. Orman Datça, bana, bütün plan ve projelerini vermişti. “Buyurun işte!., babamın ve arkadaşlarının bütün çalışmaları burada!.. Arkadaşlarınızla aranızda bir gurup oluşturun ve çalışmalara başlayın!. Belki sizler, sonucu sağlarsınız ..” demişti. Asistan arkadaşlarımız, aralarında beş kişilik bir çalışma gurubu kurdular ve sonuçta da başarıya ulaştılar. Bundan beş yıl önce Uzaya gönderdiğimiz Füzelerden birine, bu “Foton Alıcı Reflektörlere Bağlı Elektronik C.D.yi” yerleştirdik. Füzenin hareketinden bir ay sonra, bu aygıt ile müzik dinleyip dinlemediğini sormuştum. Bana cevap olarak “-İmkanı yok anlatamam!.. Bir tek kelimeyle, Harika!., demişti. 

-Pekiyi sonra!.. 

-Bu Astronot Dünyamıza dönmedi Yavrum!.. Üç ay sonra, kendisiyle haberleşmemiz kesildi!.. Ne oldu, ne bitti?.. Anlayamadık!.. Bilemiyorum!.. 

-Acaba, biz Uzay'da bu Astronotun Füzesine rastlayabilir miyiz?.. 

-Kim bilir? Belki!.. Ama, biraz önce belirttiğim gibi, o Füzeye monte edilen aygıtların birer benzerini sizin Sibernot Disklerinize yerleştirdik!.. 

Prof. Murat ile olan konuşmaları hafızasında bir kez daha tazeleyen Acyuta, “Foton Alıcı Reflektöre Bağlı Elektronik C.D.” kasetlerinden “Bach Albümü”nün, devreye girmesi sinyalini verdi!. En çok sevdiği eserlerden biri olan “Toccato ve Füg”ün hazır olduğunu bildiren sinyaller ile birlikte Sibernot Disk'in uç kısmında bulunan “Reflektör” harekete geçmişti. Acyuta, kendini tamamen Bach müziğine bırakmaya hazırlamıştı. C.D. çalışmaya başlamış ve büyük Besteci Bach'ın ünlü “Tocatto ve Füg”ü çalmaya başlamıştı. Fakat hayret, “Giriş” Tema'sından sonra, sanki bambaşka bir müzik dinliyordu!... 
Evet!.. Algıladığı sinyaller, “Tocatto ve Füg” sinyalleriydi. Ama, o kadar değişik bir durumda geliyordu ki!.. Disk'in önündeki “Reflektör” dönüyor ve yeni Işık kaynaklarından “Fotonları” C.D.ye getirip çarptırıyordu. Bu “Foton Darbeleriyle”, Füg'ün tınıları uzayıp kısalıyor., derinleşip zenginleşiyor., ve Acyuta'nın “Beyninin içinde Yeni Bir Beste Yaratıyor” gibi oluyordu. Merdiven basamaklarını inip-çıkar gibi olan “Füg”, şimdi kayarak akıyordu!.. Bazen, dik 


bir uçurumdan iniyormuşçasına heyecan yaratıyor.. bazen, bir gezegeni de- 


lip, başka bir gezegene varıyormuş gibi bir duygu yaratıyordu!.. Müzisyen Acyuta, bir an, kendinden geçer gibi olmuştu. 

-Harika bu!.. Harika!.. 

diye düşünüyor.. Değerlendirebilmek için başka bir kelime bulamıyordu! 
Reflektör dönerken, bazen çok uzak bir yıldızdan gelen “Fotonları”, bazen de daha yakında olanlarının Fotonlarını yansıtıyordu. Uzay içinde hızla giden Sibernot Disk'in, hızına uygun olarak da “Fotonların” yansıması değişiyor ve bu yansımalar sanki Usta Bach'ı, daha da büyütüp genişletiyordu. Acyuta, öylesine kendinden geçmişti ki.. sanki Tanrılık katına varıyor.. “Yaratıcı Güç” ile “Bir ve Beraber oluyor”du. 

“Füg” devam ediyordu.. Büyük Besteci Bach, eserin “Divertimentosu”nda tüm ustalığını ortaya koymuştu. Tema geliştikçe, tonalitelerde, demet demet çiçek açılıyor gibi olmuştu... Reflektör, yavaş dönüşünü sürdürüyor ve başka yıldızlardan gelen “Fotonları” da C.D. üzerine yansıtıyordu.. 
“Divertimento”, öylesine değişmiş, öylesine büyümüştü ki.. Acyuta, kendisini de büyüyor ve açılıyor gibi hissetmişti.. Öylesine ki, tüm Uzayı kaplarcasına, açıp açıp incelten, bir yapıya sokuyordu sanki!.. 

Fotonlar, C.D. üzerinde yansıdıkça “Yepyeni Bir Tema” oluşuyor ve Acyuta beyin hücrelerinin, bu yeni tema ile dolduğunu, tüm benliğini yıkayarak arıttığını duyuyordu. 

O, artık Bach ile dolu dolu olmuş bütünleşmişti. Büyük Bach, onu yakalamış, yükseltiyor,. yükseltiyor, uzayı kaplarcasına yüceltiyordu.. 

Acyuta, duygusallıktan da öte, bambaşka duyumlar içine girdiğini, algılayabiliyor... ancak, “Arıtılmış Benliği” içinde, bu algılamaları, nasıl değerlendirebileceğini, bilemiyordu... 

Kendisini, öylesine büyük bir haz içine bırakmıştı ki.. değerlendirme yapma çabası gibi bir şey duymuyordu!.. 

Benli$i, Uzayı kaplarken, sanki, birden bire kayarcasına, Güneş Sistemlerinden gezegenlere.. ve uydulara.. oradan da atomlara ve partiküllerine.. 
kadar uzanıyor.. minicik çekirdekçikler içine giriyor, sonra birden Güneş Sis- 


temlerine doğru uçuyordu.. 


“Füg”ün sonuna yaklaştığında, Acyuta, tüm benliğinin Bach Müziği ile bütünleştiğini ve bu bütünlük içinde Yaratıcı Güce doğru uzandığını iyice kavrıyordu. 

“-Ne yaratıcılık bu?.. Ey!.. Büyük Yaratıcı Güç!... Tanrım!.. 

Diye düşünebildi. 


Tocatto ve Füg, bitmişti. 


XVIII. BÖLÜM 


Üstün Zekâ Mı? 
Üstün Zekâ Durumu Mu? 


“Eğer, biz bugün "Üç Boyut” içinde sahip bulunduğumuz duyuların içinde, başka boyutlu görüntüleri hayal etmeye çalışırsak, belirli sınırlamalarla karşılaşacağız. Yeni duygusal görüntüyü tanımlamaya çalışmamız, yeni duygusal niteliklere sahip olmamız demek olacaktır ki, bugünkü şartlar altında, bize benzeyen varlıklarda, bu yapı mevcut bulunmamaktadır..” 


REİCHENBACH Hans 
THE PHILOSOPHY SPACE AND TIME 
(UZAY VE ZAMAN”'IN FELSEFESİ) 1958 


“..Şimdi birbirinin içinde incecik bir tabaka halinde akan, iki gaz kütlesini düşünelim. Her zaman olduğu gibi burada da en küçük bir hareket, her iki gaz kütlesinde, çok daha küçük kütleler halinde birbirlerinin içine girmesine neden olacaktır. 

Böylece karma karışık bir durum yayılmaya başlayacak, Daha ufak partiküller, birbirinin içine girecek ve bu durum, Bütün hareket, “Anafor” halini alıncaya dek sürecektir..” 


WEIZSAECKER Carl von 
DİE GESCHICHTE DER NATUR 
(DOĞANIN TARİHİ) 1959 


“..İnsanların duyu organlarından Beyine iletilen Bilgilerin, çok daha üstünde, bilgi alış-verişinde bulunan ve kara bir bulut yapısında gözüken Yapay Bir Beyin..” 


HOYLE Fred 
THE BLACK CLOUD 
(KARABULUT) 1971 


S X L Koordinatlarından Y Z Koordinatlarına doğru 15 derecelik bir açı oluşturarak hareketlerine yeni bir yön vermişlerdi. Alfa, bu yönelme ile birlikte Bilgi Bankasından bu ana kadar, tüm Koordinat Sistemleri geçişlerinin, vektörlerle nasıl işlenmiş olduğunu görmek istemişti. Küçük Petek Gözleri, görüntü ekranına yöneltti ve Bilgi Bankasına, “Koordinat Geçişlerinin, Vektörlerinin Gösterilmesi” komutunu verdi. Bu komut üzerine bir süre kararan ek- 


randa bir kaç saniye sonra yazılar belirmişti. 


KOORDİNAT SİSTEMLERİ GEÇİŞLERİ 
VEKTÖRLERLE GÖRÜNTÜLER 


yazıları belirmişti. Bu yazılar, bir kaç saniye ekran üzerinde durduktan sonra silinip kaybolmuşlardı. Ekran, bir süre karanlık kaldıktan sonra, ufacık noktalar halinde yanıp sönen noktalar halinde Koordinatlar belirmeye başlamıştı. Bu arada, yanıp sönen ışıklar arasından incecik bir çizgi halinde Disklerinin hareketinin vektörlerle gösterilmesi başlamıştı. Vektörler, yanıp sönen Koordinat ışıkları arasından yavaş yavaş yukarıya doğru yükseliyordu. Yanıp sönen ışıklar aşağıda kalıyor, sonra kayboluyordu. Vektörel çizgiler devam ediyordu. Vektörler, kesinlikle düz gitmiyor hep (C) ya da (S) harfi yaparak süre gidiyordu. Bu (C) harfi bazen çok büyük oluyordu. Ekranın üstünde yanıp sönen ışıklar yine başlıyor, bu kez vektörler ona doğru ve daha büyük bir hızla hareket ediyordu. Alfa, bu hızlanmanın, Koordinat Değişimi anında, Disklerinin, ne kadar büyük bir hızla sıçrama yapmış olduklarını gösterdiğini, anlıyordu. Yanıp sönen Koordinat ışıkları, yavaş yavaş ekranın altına doğru yaklaşıp kayboluyor, bu kez, ekranın üst taraflarında başka noktalarla, Yeni Koor- 


dinatları belirleyen ışıklar, yanıp sönmeye başlıyordu. Vektörler de, bu ışıkla- 


ra doğru yöneliyordu. Yine aynı biçimde (C) ya da (S) harfine benzeyen eliptik hareketler! 

Alfa, ekrandaki görüntüleri dikkatle izliyordu. Hayret!.. 

Vektörler, elips çize çize, ekranın soluna doğru yöneliyordu!.. Eğer 15 
derece sola kaymış ise bir süre sonra 20-25 derece yeniden sola kayarak devam ediyordu. Bir süre sonra, aşağıya sola doğru (S) harfi yaparak yönelirken, yeniden 25-30 derecelik (C) biçimindeki bir elips ile yukarıya sağa yöneliyordu. Bu hareket böylece süre gidiyordu. Alfa, kesin bir bilgi edinebilmek için, aygıta yeni bir komut iletti ve bütün vektörlerin ekranda gösterilmesini istedi. Durum, kesinlikle belli olmuştu: 

Diskler, Uzay'da sağa yukarıya doğru elips çiziyor, sola kısa bir dönüşten sonra yeniden sağa ve yukarıya, sonrada sola doğru elips hareketi başlıyordu! 
Bu durumu gördükten sonra, 

-Allah!.. Allah!.. Nasıl olur?.. Niye hep sağa ve yukarıya sonra sola doğru? 

Diye sormaktan geri duramamıştı. Sonra da birden -Hay aptal kafa!.. 
Nasıl da unuttum? Galaktik hareketi dikkate almadım! Sibernot Disklerimiz, ne kadar hızlı giderse gitsin, Galaktik harekete uygun bir yön izliyoruz!.. 

Diye kendi kendine karşılık vermişti. Bir kez daha tüm Koordinat Hareketini saptadıktan sonra Tele Haberleşme Sistemini açmıştı. 

-Acyuta!.. Nasıl bir yön izlediğimizi biliyor musun?! 

-S X L Koordinatlarından Y Z Koordinatlarına 15 derece açı ile yol alıyoruz. 

-Oğlum!.. Sana, nereye gidiyoruz diye sormadım! Nasıl bir yön izliyoruz diye sordum!.. Seni daha fazla merakta bırakmadan hemen bildireyim! Sağa, yukarıya ve sonra da sola doğru bir yön izliyoruz!. 

-Ne demek istediğini pek anlamadım! 

-Kısaca şunu demek istiyorum: Galaktik harekete uygun bir yön izliyoruz., ve.. şu ana kadar da.. kocamaaaan bir yörünge çizmiş durumdayız! Daha ilginç olanı, Galaksimiz içinde bir yörünge çizerek “Kendi Güneşimize Doğru” yöneliyoruz!.. 


-Kendi Güneş Sistemimize mi? 


-Evet!.. Eğer inanmazsan, Bilgi Bankasından, “Koordinat Sistemleri Geçişlerini vektörlerle göstermesini iste! O zaman görürsün!.. 

Acyuta, başkaca karşılık vermeksizin Bilgi Bankasının Görüntü Ünitesini açmış ve küçük petek gözlerini de ekrana yöneltmişti. Bir süre sonra, Alfa'nın gözlediği durumu, o da aynen görmüştü. Vektörlerin hareketi, Galaksi içinde kocaman bir yörünge çizdiklerini ve bir “Ring” yaparak, kendi Güneş Sistemleri'ne doğru akmakta olduklarını belirtiyordu. Hareketleri, bu yönü izlediği taktirde, daha kaç kez (S) harfi ya da geniş bir elips çizerek, kendi Dünyalarına mı varacaklardı acaba? Bu kez Acyuta, 

-Hayret!.. 

demekten kendini alamamıştı. Tele Haberleşme Sistemi açık olduğu için, bu sinyalleri alan Alfa, hemen yapıştırmıştı. 

-Hayret ya!.. Galaktik hareketi dikkate almazsak, işte böyle hayret ederiz! Ancak, çok sevindirici olan durum, bu yörünge hareketlerinin, bizi kendi Güneş Sistemimize yöneltmiş olması! 

-Evet!.. Ben de şimdi onu hesaplamaya çalışıyordum. Acaba kaç kez (S) harfi ve geniş açılı elips çizdikten sonra kendi Güneş Sistemimize varabiliriz diye! Benim hayret etmemin nedeni: Yaşamakta olduğumuz “Hız”ımızın, ne kadar güçlü olduğunu kavrayamamış olmamızdandır. Ne kadar tuhaf değil mi? 
Bu kadar büyük bir “Hız”la, Uzay Yolculuğu yapıyoruz da, Galaktik hareketin “Hız”ını ve “Etkilerini unutuyoruz. 

-Büyük bilginler de, bazen çok önemli anlarda unutkanlıkta bulunmuşlardır. 

-Çok teşekkür ederim. Yalnız, bu “Bilginliği”, hangimiz için kullandın? 
Sorabilir miyim? 

-Mademki o kadar özendin! Senin için kullanmış olayım! 

-Bana öyle geliyor ki, gerçekte sen, bu “Bilginliği”, kendin için kullandın. Unutkanlık durumunu, ilk kez sen geçirdiğine göre, “Unutkan Bilgin” sıfatı, daha çok sana yakışacak! O halde Sayın Bilgin Alfa, bildirir misin lütfen, şu anda, nasıl bir ayarlama yapıyoruz? 

-Keyfin yerinde anlaşılan! Herhalde, Bilgi Bankasından ünlü karikatüristlerin resimlerini ya da çizgi filmlerini seyrettin. Şu andaki yön ayarlamamıza 


gelince: 7 açı 3 derece 15 saniye Elektro-Teleskopunu ayarlarsan, ufacık bir 


nokta gibi gözüken “Yeni Güneş Sistemi”ni göreceksin! Aygıtlardan aldığım bilgilerden, şu anda bize en yakın sistem olarak gözüküyor. Dikkatle ayarla ve zuum yaparak gözlemde bulun.! Küçücük noktacıklar halinde gezegenler algılayacaksın! 

Acyuta, hemen Petek Gözleri Elektro-Teleskopa bağlamış ve Alfanın bildirilerine uygun olarak yönlendirmişti.. Yıldızı odaklar odaklamaz, zuum yapılması sinyalini vermişti. Güneş Sistemi belirir belirmez de uzaklık ölçümlerini almıştı. Alfa'nın gözlemleri doğruydu. Şu anda onlara en yakın olanı, bu “Güneş Sistemi”ydi. 

Gezegenleri iyice seçebilmek için, sağa-sola ve yukarı-aşağı ufacık kaydırmalar yaptı. Yedi tane gezegen saptayabilmişti. Ancak, Güneş Sisteminin en dışındaki gezegen, çok iri bir yapıda gözüküyordu. Elektro-Teleskopu bir kez daha zuum yaparak bu gezegeni incelemek istedi. Ancak, görüntü çok bulanık geliyordu. Positronik ve Fotonik Sistemleri, bu gezegene yönlendirerek değerlendirme istedi. Daha önceleri, çok kısa bir süre içinde bilgi ileten Aysıtlar, bu kez, bilgi iletemiyorlardı! Acyuta petek gözleri ekrandan ayıramıyordu. Ekranda bir sürü çizgiler gidip geliyor, halkalar oluşup oluşup kayboluyordu! Ancak, bütün bu “Veriler”, kesinlikle “Bilgi”ye dönüşmüyordu! 
Zaman zaman da ekranın yüzeyi toz bulutlarıyla kaplanmış gibi oluyordu. 
Yoksa, Aygıtlarda bir bozukluk mu vardı?. Hemen Tele Haberleşmeyi açtı. 

-Alfa!.. Anlayamadığım bir şey var! İstediğin gibi ayarlamalar yaparak bu yeni Güneş Sistemi'ni görüntü ekranına getirdim. Ancak, sistemin en dışındaki gezegeni inceleyemiyorum! Ekranın yüzeyi toz bulutlarıyla kaplanmış gibi oluyor. Aygıtlarım mı bozuldu? Yoksa bu gezegenin çevresinde çok güçlü bir “Manyetosfer” tabakası mı var? 

-Aysıtların bozulması, söz konusu olamaz. O zaman “Geri Merkez” durumu bildirir ve onarım işine geçerdi. Ancak, bu durum, bana çok garip göründü! Ben de gözleme geçeceğim. Sonucu sana bildiririm. 

Acyuta, bir süre daha beklemişti. Bu süre içinde, büyük bir hızla, yeni Güneş Sistemine doğru yaklaşıyorlardı. Belki de Alfa, daha net görüntü alabilecekti. Acyuta bir süre daha bekledi. Sonra da Petek Gözlerini yeniden odakladı. Değişen bir şey yoktu. Ekranda çizgiler gidip geliyor ve ortada da toz 


bulutu, olduğu gibi duruyordu. Aradan ne kadar süre geçmişti. Farkında bile 


değildi. Sonuçta merakla beklediği Tele Haberleşme açılmıştı. Her zaman kesin bilgiler ileten Alfa, şimdi tereddütler içindeydi. 

-Çok garip! Ne biçim bir gezegen bu?.. Haklısın Acyuta! Aygıtlar, kesin bir değerlendirme yapamıyorlar! Çok garip!.. Disklerimizin yönlerini, Elektro-Teleskop doğrultusuna getirelim ve tam bir dik açı ile sisteme yönelelim! Bakalım!. Yaklaşmaya başlayınca Aygıtlar, neler iletecekler? Hazır mısın? 

-Hazırım! 

-Her E.V.0000001'de, bir derece yönelecek kadar sistemi ayarla ve kontrolü “Geri Merkeze” bırak!. 

-Tamam!.. Ayarladım! Kontrolü da “Geri Merkeze” bıraktım. 

-Tele Haberleşme açık kalsın! Petek Gözleri de Görüntü Ekranından ayırmayalım! 

-Tamam Alfa! 

Acyuta, bütün dikkatini ekrana vermişti. “Geri Merkez”, ayarlamasını nano saniyeler içinde sürdürüyordu. Her iki Disk de, tam sisteme ulaşacak şekilde yön izliyordu! Bir süre sonra, ekrandaki toz bulutu kaybolmuş, Sistemin merkezi durumundaki Yıldız, iyice belirlenmişti. Ancak, yıldız, ekranın tam ortasında değil, kenarında alt köşede gözüküyordu. Aynı görüntü devam edince, Acyuta dayanamamıştı. 

-Alfa!.. “Geri Merkez”, Güneşi odaklayamıyor! Neden? 

Arkadaşının karşılığı pek tatmin edici değildi. 

-Açısal verilere uygun biçimde dönüş yapıyor. Ancak, bana da tuhaf gelmeye başladı. Neden hâlâ odaklamıyor? 

-Ben, Elektro-Teleskopumu odaklayacağım! Yıldıza gitgide daha da yaklaşmakta olduğumuza göre, en dıştaki gezegeni iyice görebiliriz. 

Acyuta, bu bilgileri iletir iletmez, Elektro-Teleskopun yönetimini alarak, sistemi tam odaklayacak şekilde ayarlamıştı. 

Yıldızı tam odak noktasına getirdiğinde ekranın sağ alt köşesinin yine bulutumsu bir hal aldığını görmüştü. 

-Alfa!.. Odaklar odaklamaz, en dışta bulunan gezegenin bulunduğu yer, yine bulutlandı!.. Elektro-Teleskopun yönetimini bırakır bırakmaz, “Geri Merkez”, onu yine ekranın sağ alt köşesine itecek şekilde bir ayarlama yaptı! 


Yoksa yine tehlikeli bir durum mu algıladı? 


-Aynı şeyi ben de algılıyorum Acyuta! Ancak, sakın “Geri Merkez”in ça-Luşmasına karışma!.. Tehlikeli bir durum algılasaydı, hemen uyarıda bulunurdu. Bana kalırsa, o da aygıtlardan aldığı “Verileri” tam olarak değerlendiremedi$i için, sistemi taramaya çalışıyor! 

-Pekiyi!.. Ne yapmamızı öneriyorsun? 

-Hiç bir şey yapmayalım! Yönetimi, tamamen “Geri Merkez”e bırakalım! 
Biliyorsun ki, onun ölçme, hesaplama ve değerlendirme gücü, bizden çok daha hızlı ve sıhhatli! Biz, yalnızca Görüntü Ekranını açık tutalım ve Geri Merkez'in iletece$i bilgileri beklemeye geçelim. Şu durumda yapabileceğimiz tek şey bu!.. 

Acyuta, istemeye istemeye, Alfa'nın dediklerini uygulamıştı. Kaptan Pilot o olduğu için, ilettiklerini aynen uygulamakla zorunluydu. Ona kalsaydı, hemen yön değiştirip, bu “Yeni Güneş Sistemi”den uzaklaşırdı. İçinden gelen bir “Sezgi” de, bunun böyle yapılması gerektiğini söylüyordu. Ama nedense bu duygularını arkadaşına iletememişti. Aklına gelen kötü düşünceleri kovmak istercesine, kendini küçük Petek Gözleri ile Ekrana vermeye çalıştı. Ekranda Yıldız, hâlâ sağ alt köşedeydi! Ekranın ortasında ise yine yazılar beliriyor. Ama hemen silinip kayboluyor ve kesin bir bilgi oluşarak ortaya çıkamıyordu!. Ama “Geri Merkez”, durmaksızın aynı şeyleri tekrarlıyordu. Acyuta, sonunda dayanamamıştı. 

-Alfa!.. Bizim “Geri Merkez”, kekeme mi oldu? Aynı şeyleri tekrarlayıp duruyor!. Kesin bir “Bilgi” ise iletmiyor!.. 

Alfa'nın karşılığı çok kesin olmuştu. 

-Petek Gözleri, Ekrandan ayırma!.. Sonucu bekle!.. 

Acyuta, öğretmenine soğuk bir şaka yapmaya kalkışan öğrencinin, paylanarak sıraya oturtulmasına benzer bir durumla karşılaşmış gibi olmuştu. Bu konuda bir daha Tele haberleşmeyi kullanmamaya kararlıydı. Bu düşünceleri ne kadar sürdü? Bilemiyordu. Birden Alfa'nın 

-Acyuta! 

Sinyallerini almış ve hemen Ekrana yönelmişti. Geri Merkezin ilettiği 


bilgiler Ekrandan akmaya başlamıştı. 
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“Geri Merkez”, bu bilgileri ilettikten sonra, ekranda yeniden yaklaşmakta oldukları yeni Güneş Sistemini göstermiş, sonra bir kez daha aynı bilgileri vermiş ve yeniden Güneş Sistemini ekrana getirmişti. Acyuta ile Alfa, bir süre birbirlerine hiç bir bilgi iletememişler, kala kalmışlardı. Seszizli$i bozan Alfa olmuştu. 

-Çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız Acyuta!.. der demez, Acyuta bir süreden beri kafasının içinde birikenleri, bir anda boşaltıvermişti. 

-İşte!.. Bizim güçlü “Geri Merkez”imizin çok kıymetli görüşleri! Sonuçta değerlendirmeyi bizim üstümüze atıverdi!.. Ne biçim “Güçlülük” bu böyle? 

-“Geri Merkezi”, böylesine küçümsemene, bir anlam veremedim Acyuta!.. Tam tersine, bizim gurur duymamız gerekir! Değerlendirmeyi, ancak bizim yapabileceğimizi bildirdi! 

-Hani!.. Biz, değerlendirmeyi, ondan bekliyorduk? 

-Acyuta! Ne kadar ilginç bilgi ilettiğini, kavramak istemiyormuşsun gibi gözüküyorsun!.. “Maddesel Canlı Yapı” ya da “Canlı Yapıda Madde Parçacıkları” dedi! “Geri Merkez”in, canlı varlıklardan çıkan partikülleri (tanecikleri) ve dalgacıkları, değerlendiremediğini; onun yalnızca maddesel partikül ve 


dalgacıkları değerlendirmek üzere prosramlandığını, unutuyorsun! 


Acyuta, duygusal değerlendirmelerini, bir kenara bırakmak gerektiğini kavramıştı. Alfa'dan özür dileyerek bir şeyler söyleyebilmek çabası içine gir- 


mişti ki, Görüntü Ekranında, birden yeni yazılar belirivermişti!.. 
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Bu kez, Acyuta telaşla, 

-Alfa!.. Ne yapacağız? Çabuk bildir! 

Bilgi sembollerini iletmişti. Alfa'nın karşılıkları ise her zamanki gibi yine tane tane olmuştu. 

-Şu anda.. ne.. yapacağımıza.. kesin.. karar.. vermedim! “Geri Merkez”, eğer bize doğru gelen partiküller, “Maddesel Partiküller” olsaydı, gerekli ayarlamayı hemen yapardı. Anlaşılıyor ki, hızla gelen bu partiküller “Canlı Yapıda”! 

-Neler diyorsun Alfa? 

-Durumu böylece saptadığı için, değerlendirmeyi bize bıraktı. Bunlar “Bilinçli Varlıklar” olacaktır! Ama ne tür bir “Bilinç”? Onu, şu anda kestirebilmemiz çok güç! Amaçları nedir?.. Onu da bilemeyiz!.. Bizim Dünyamıza, Uzaydan yabancı bir varlık Füzesi ile gelseydi, bizler nasıl davranırdık?.. Onlar da, herhalde kendilerine göre bir şeyler yapacaklar! Biz, şimdilik, Anti-Magnetik Alan Yaratıcı Motorları ve Fazerleri, açık tutalım!. Hızla, onlara doğru yaklaşmakta olduğumuzu, dikkate alırsan, bir süre sonra beklenen kar- 


şılaşma olacaktır. Onlardan bir hareket gelmeden Fazerleri ateşlemeyelim! 


Acyuta, neler olabileceğini kestirememişti. Fakat Alfa'nın aldığı kararları ve güçlerini hazır tutmalarını beğenmişti. Alfa, uygulayacakları işlemleri sıralamayı sürdürüyordu. 

-Fazerler ile Anti Magnetik Alan Çalıştırıcı dışındaki tüm Aygıtların yönetimini, “Geri Merkez”e bırakalım. Madem ki bize hızla yaklaşan bu partiküller, “Maddesel Canlı Varlık” yapısında imişler, o zaman biz de, iki ayrı güç halinde karşılarında olalım!. Benim ileteceklerim şimdilik bu kadar!. Sen başka bir şey düşünüyor musun? 

-Hayır Alfa!.. İstediğin gibi hazırlandım ve Aygıtlara gerekli sinyalleri ilettim. Şu anda, başkaca ne yapmamız gerektiğini bilemediğim için, hiç bir önerim yok! Yalnız bana ters gelen, hemen bir “savunma savaşı” durumuna geçmemiz oldu! Hem de bize doğru gelen bu “Maddesel Canlı Varlıkların”, dost mu, düşman mı olduğunu bilmeden! 

-Görüntü ekranına bak Acyuta! “Geri Merkez”, şimdi dokuzuncu gezegeni odakladı. Bak da neler geldiğini gör!.. 

Acyuta, Petek Gözleri Elektro-Teleskopa bağlayınca, karşısında bir “Işın Yumağı” görür gibi olmuştu. Aynı görüntü, Ekranda da bu şekilde yansımıştı. 
Sanki ortada bir “Merkez” vardı ve o Merkez'den tüm yumağın çevresine yayın yaparak yaklaşıyordu! Bu ışınlar ya da partiküler dalgacıklar, durmaksızın akıyordu. Partikül toplamının oluşturduğu, hacmin büyüklüğünü ise kestiremiyordu. “Geri Merkez”, bir yandan görüntüleri verirken, bir yandan da yazılarıyla bilgi iletimini sürdürüyordu. Ancak, bu “Maddesel Canlı Varlık”ın yapısını tanımlayabilecek kelimeleri bir türlü bulamıyordu. Bu nedenle de Ekran- 


da çok garip kelimeler çıkıyordu. 
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Analiz ve değerlendirmeyi, tam olarak veremeyen “Geri Merkez”, ekrandaki yazıları silip silip yeniden yazıyordu. Sonra da dokuzuncu gezegeni ekrana getiriyordu. Ekranın merkezinde ise, hızla yayınlanan ışın demetinden başka bir şey görülemiyordu. Bir süre sonra Ekranda partikül akımı durmuştu. 
Şimdi, yine toz bulutu görülüyordu. Bulut, merkezinde yoğunlaşıyor ve küresel bir durum alıyordu. Ancak, net olarak görülemiyordu. Merkezindeki ışın demetinin yayınlaması durunca, Acyuta, hemen Alfa'yı uyarmak istemişti. 

-Maddesel Canlı mı? Canlı Madde mi? Neyse ne!.. İşte onun yayınlaması durdu! 

-Evet!.. Görüyorum!., yayınladığı partiküller ise aradaki uzaklığın yarısını çoktan aştı. Birazdan bize ulaşırlar!.. 

-Böyle bekleyip duracak mıyız? hâlâ da, bir şeyler yapmayı düşünmüyor musun? 

-“Geri Merkez”in değerlendirmedeki güçlüğünü düşünüyorum. Ne kadar ilginç kelimeler bulmaya çalıştı. Sanki kendi başına kelime icat etmeye kalkıştı! Şu anda karşılaşmayı beklemekten başka yapacak bir şeyimiz yok! 

Acyuta, arkadaşının bu kadar soğukkanlı oluşunu hem beğenmiyor, hem de takdirle karşılıyordu. Gerçekten tam bir “Kaptan Pilottu” o!.. Savunma silahlarını hazırlıyor, ancak yönetimi “Geri Merkez”le birlikte düzenliyordu. 

Oysa Diskleri, kendilerine doğru gelen şu “ilginç partiküllere” doğru hızla akıyordu. “Hız” aklına gelir gelmez, “Geri Merkez”den akış durumunu öğ- 


renmek istedi. Ekranda yazılar hemen belirivermişti. 
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Şaşkınlığı bir kez daha artan Acyuta, hemen Tele Haberleşmeyi açtı. 

-Alfa!.. Hızlarımız, durmaksızın düşüyor!.. Nasıl bir şey bu?. 

-Farkındayım!.. Disklerimize yağmur gibi yağan şu partiküller, sanki frenleme etkisi yapıyor. Bizi, durdurmak istedikleri anlaşılıyor! Disk kabuklarımıza temas başladı!. Sandığımdan da çabuk, bize ulaştılar. Sakın heyecan- 


lanıp bir şeyler yapmaya kalkışma!.. Şu anda Disklerimizin üstündeler!.. 


Acyuta, Petek Gözleriyle çevreyi incelemek istedi. O anda çok şaşırmıştı. Elektro-Teleskopun ve Petek Gözlerin camına, partiküller hızla gelip yapışıyorlardı! Bir süre sonra camların üstü tamamen kapanmıştı. Çevrelerini göremez olmuşlardı. 

-Sarıldık Alfa!.. Tüm “Yapay Gözlerimizin” camlarını örttüler! Artık kımıldanamayaca$ız. 

-Biliyorum!.. Ama sen, yine hiç bir şey yapma! Dinleme Aygıtını aç!.. 

Büyük bir uğultu duyacaksın! Bu ilginç partiküller, çevremizde bir şeyler yapmaya çaba gösteriyorlar!.. Aaaa!.. Bu kadarı da fazla ama!.. Bilgi Bankasındaki Bilgi Akışına bak!.. Sanki, birisi kendisinden bilgi istemiş gibi!.. Tüm bilgileri akıtıyor!.. 
-Uzayın ortasında dondurulup kaldık! hâlâ da bir şey yap-mayacak mıyız? Hiç olmazsa, Anti Magnetik Alan Yaratıcı Mo-torları çalıştırarak kaçalım buradan! 
-Acyuta!.. Lütfen hiç bir bilgi ilketiminde bulunma! Bütün bilgilerimizi, çekip yutuyorlar sanki! Son çare, kabuklardan biri-ni ya da bir kaçını yakarız. Hem de onlarla birlikte! 

Alfa, bu bilgileri iletir iletmez uğultu birden artmış, sonra da kesilmişti. 
Bir kez daha Elektro-Teleskopu ve Petek Gözleri kontrol ettiler. Ekran açıktı. 
Ancak, Disklerin çevresi, arı gibi partiküllerle kaynıyordu. Acyuta, durumu arkadaşına iletmek istedi. 

-Alfa!.. Senin, “kabukları yakarız!” sözünü algılayıp korktular herhalde! 
Ne dersin? 

Alfa'dan aynı sert uyarıların gelmesi gecikmemişti. 

-Acyuta!.. İlk dediklerimi unutma!.. 

Alfa'nın ilettiği bilgiler daha bitmeden, çevrelerindeki partiküllerin, yeniden hızla kendilerine geldiklerini görmüştü. Aynı şekilde yeniden görüntü aygıtlarının camlarına yapışmışlar ve onları bir daha karanlıkta bırakmışlardı. 
Tam o anda Alfa'nın ilettiği bilgiler, yıldırım gibi gelmişti. 

-Acyuta!.. Anti Magnetik Alan Yaratıcı Motorları çalıştır. 01 aralarla üç kez aç ve kapa! 

Motorların çalışmasıyla birlikte kendilerini kuşatmış olan partiküller Atom Bombasının patlaması gibi dağılıvermişlerdi. Yeniden toplanırlarken 


ikinci hamle ve sonra da üçüncü aç-kapa durumu, partikülleri darmadağın 


etmişti. Bu arada açılmış olan Ekran ve Elektro-Teleskop'tan, Dokuzuncu gezegene bakan Acyuta, yeni bir şaşkınlığa uğramıştı. 

-Alfa!.. Gezegen yine partiküller yayınlamaya başladı!. Şimdi ne yapaca- 
81z? 

-Motorları durdur ve bekle!.. 

Motorların durdurulmasıyla birlikte darmadağın partiküller hızla birleşerek yeniden kümeleşmeye başlamışlardı. Ancak bu kez Disklerin uzağında toplanıyorlardı. 

Herhalde biraz sonra kendilerine katılacak partiküllerle birlikte “topluca hücuma geçeceklerdi”! Sibernotların, hareketsiz bekleyişleri sürüyordu. Acyuta, yine dayanamayıp sormuştu. 

-Yeni partiküllerle birleşip saldırıya geçerlerse ne yapacağız? 

-Fazerleri çalıştıracağız!.. 

Bekleyiş devam ediyordu. Milyarlar kere milyarlar halinde akan dalgacık ve tanecikler, yaklaşarak kümeleşiyorlardı. Sonra da, uzaktan Disklerin çevresinde dönüş hareketine başlamışlardı. Anafor gibi bir şeydi bu! Dönüş hareketleri hızlanırken yoğunlukları da artıyordu. Bu bekleyiş ne kadar sürdü? Bilemiyordu!.. Bir süre sonra aynı uğultu gelmeye başlamış ve garip bir şey olmuştu!.. Ekranda yazılar çıkıyordu!.. 

-Ekrandaki yazıları gözle!.. 


Alfanın kısa ve kesin sinyalleri gelmişti. 
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Acyuta dayanamayıp sormuştu. 
-Neden dönecekmişiz? Biz size bir şey yapmadık ki? 
Bu düşüncelerinin, ilginç partiküller tarafından algılanıp algılanmadığını, 


Alfa ile tartışacaktı ki, Ekranda yeniden yazılar belirmeye başladı. 
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Bu kez Alfa dayanamamıştı. 

-Dünyamız insanlarının gelecekteki yaşamları ve gelişmeleri için, bu tohumların, uygun ortamlara serpmek zorundayız. Yoksa bu “Dünya İnsanı ve Uygarlı8ı”nın sonu olacaktır. Biz, kendi kültür ve teknolojimizi de başka gezegenlere götürmüş olacağız.. Bu, bir “Teknik ve Kültür Alış-Verişi” olacaktır! 


Düşüncelerini iletince, Ekranda yeni yazılar belirmeye başlamıştı. 
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Acyuta, yazıları izlerken, dinleme aygıtlarından gelen uğultunun da arttığını algılamıştı. Petek Gözleri, Elektro-Teleskopa bağlayınca, çevredeki bütün partiküllerin, büyük bir hızla dönüşe geçtiklerini görmüştü. Sanki Galaksinin kollarını açıp kapatarak kolan vurması gibi hareketler gösteriyordu bu partiküller! Yine bir şeyler oluyordu. Hemen “Geri Merkez”den hızlarını be- 


lirten bilgiyi istedi. Ekranda yazılarla birlikte “Kırmızı Işık” da yanmıştı. 
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Kırmızı ışığın yanması, ölçülebilecek “Hız Limiti”nin üstüne çıktıklarını gösteriyordu. Çevrelerinde dönen partiküllerden ise aynı yazı tekrarlanıyordu. 


DÜNYALILAR DÖNÜNÜZ 


Alfa ise, direnmekte kararlı gözüküyordu. 

-Nasıl bir Uygarlıksınız siz?...Disklerimizin dışından, Bilgi Bankamızdaki bütün bilgileri çekip alabildiğinize göre, çok güçlü bir “Alış Yeteneğiniz” var! 
Pekiyi, ufacık partiküller halindeyken, bu kadar çok bilgiyi, nasıl topluyorsu- 


nuz?.. 
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Bu kez, Acyuta bir şeyler sormak istemişti. Fakat, çevrelerindeki uğultu öylesine şiddetlenmişti ki.. artık Ekranda da hiç bir şey görülmüyordu. Elektro-Teleskopları kararmadan önce, çevrelerini kuşatmış olan partiküllerin, fırtına gibi dönüşleri sürüyordu. Her taraf kapkaranlıktı. Bu karanlık ne kadar sürmüştü?. Onu bilemiyorlardı! Bir süre sonra Tele Haberleşme Sisteminden Alfa'nın ilettiği sinyaller gelmişti. 

-Acyuta!.. Ekran açıldı! Elektro-Teleskop da Petek Gözler de çalışıyor! 
Sen de gözlersen, benim gibi şaşıracaksın!.. 

-O kadar çok şaşırdım ki!.. Artık daha fazla şaşıramam!. 

-Sen dediğimi yap!.. Çevremizi gözlemeye başla! 

Acyuta, Petek Gözlerin, Elektro-Teleskopa bağlanması sinyallerini vermiş, sonra da Elektro-Teleskopu, uzun zamandan beri seyretmekten yoksun kaldığı Uzaya çevirmişti. 

-O da ne?.. Koskoca Güneş Sistemi, nereye yok olup gitti? 

Alfa'nın sinyalleri yine tane tane ve kesindi. 

-O Güneş Sistemi, kayboldu gitti!. Boş yere arama! Daha doğrusu, biz, 


Uzayın başka yerine getirildik! Haberin ola! 


Acyuta, şaşırmam dediği şaşkınlığı içinde, kendini toparlamaya çalışıyordu. Bilgi Bankasından, yeniden “Hareketlerinin Vektörlerle gösterilmesini” istedi. Ekranda vektörler, sa8a-yukarı-saSa doğru giderken, birden sağaaşağıya doğru kayıyor, sonra yeniden sağa-yukarıya yöneliyordu. Eliptik hareket yönü, sanki aynı merkez çevresinde aşağı-yukarı dönüşler yapıp duruyordu!.. O ilginç partiküller, onları kendi sistemlerinden kucaklayıp, bir anda bu sisteme getirebilecek kadar mı güçlüydüler? Yok canım!.. Biraz önce “Dokuz gezegenli Bir Güneş Sistemi”nin karşısındaydılar. Biraz sonra ise, böyle bir sistemin, yok olduğunu görüyorlardı! Ya da kendilerinin usulcacık fırlatılıp, başka bir yere getirildiklerini! Oysa şimdi, çok uzakta olan başka bir sisteme doğru elips çiziyorlardı. 

-“Biraz önce” ve/'Biraz sonra”!.. Neye göre “Biraz önce” ve “Biraz sonra”?.. Dayanamayıp şu soruyu da eklemişti -Alfa!.. Biz, Biraz önce rüya mı gördük?.. 


-Bence, böyle yorumlamak en iyisi!.. 


XIX. BÖLÜM 


Yedi hezegenli Yeni güneş Sistemi 


“Belki, bütün uygarlıklar için, kendimize göre karar vermemeliyiz. 
Bize yüksek görünen bir enerji düzeyi, daha ileri bir uygarlığa yüksek görünmeyebilir. Sovyet Gök Bilimci N.S. Kardeşev, 1964'te uygarlıkların, üç ayrı düzeyde bulunabileceklerini ileri sürmüştü... ” 


ASIMOV Isaac 
EXTRATERRESTRIAL CIVILIZATION 
(DÜNYA DIŞI UYGARLIKLAR) 1979 


Zorla getirilmiş oldukları Uzayın bu bölümünde, karşılarında bulunan yeni güneş sistemine doğru yaklaşıyorlardı. Kendi istekleri dışında, mademki buraya getirilmişlerdi. O halde hemen yönetimlerine sarılıp görevlerini uygulamaktan başka yapacakları bir şeyleri yoktu. Alfa, bütün elektronik, positronik ve fotonik sistemleri kontrol etmişti. Hepsi düzgün olarak çalışmaktaydı. 
Bütün bilgiler ayrı hafıza birimlerinde duruyor, Aygıtlar kusursuz çalışıyordu. 
Neyse, o ilginç partiküllü varlıklar, Aygıtlara ve Sistemlere bir şeyler yapmamışlardı. Sistemlerin işleyişi bozulmadığına göre, o ilginç varlıkların ilettiği bilgilerin de aynen “Bilgi Bankasında Bulunması” gerekirdi. Fakat, hayret!.. 


Bilgi Bankasından Görüntü Ekranına gelen bilgiler, 
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Biçiminde sinyaller gözüküyor. Başkaca hiç bir bilgi yer almıyordu. Alfa, Bilgi Bankasından, bilgi iletimine devam etmesi buyruğunu iletmişti. Bu kez 


ise Ekranda 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yazıları belirmişti. Alfa, hemen bütün Aysıtlarla, ölçüm işini denetledi. 
Bir daha hayret etmekten kendini alamamıştı. Çünkü verilen değerler, Koordinatlar içinde yaklaşmakta oldukları yeni sisteme yönelme değerleriydi! 

Bilgi Bankasının kayıtlarında yer alması gereken “Dokuz gezegenli Güneş Sistemi”ne ait ne kadar bilgi varsa, hepsi silinmişti. Durumu hemen arkadaşına iletti. 

-Acyuta! Bilgi Bankası kayıtlarından, şu ilginç “Dokuz Gezegenli Güneş Sistemi”ne ait bilgilere bir göz atar mısın? 

Gelecek karşılıkları sabırla bekliyordu. Kısa bir süre sonra Acyuta'dan karşılık gelmişti. 

-Nasıl iş bu?.. Bilgi Bankasının kayıtlarında, o ilginç gezegenle ilgili hiç bir kayıt yok!.. Kelimeyi bırak tek bir “Digit” bile yok!. Sanki “Dijital Sistem” hiç çalışmamış!.. Tekrar tekrar denedim. Yoooook!.. Yok! Hepsi uçup gitmişler!.. 

-Temas süresince bütün aygıtların çalışmasını durdurmuşlar. Gerçek durum bu!.. Ne kadar büyük bir “Güç” bu Acyuta?.. 

-Anlaşılan, olağanüstü bir durum yaşamışız! İkimiz de birlikte “aynı anda”, “aynı rüyayı gördük”!.. Öyle mi?.. 

-Aynı şeyi tekrar ederim. Öyle yorumlamaktan başka, yapacak hiç bir şeyimiz yok! 

Acyuta, Zamanlama ve hız birimlerinin, şu anda hangi durumda olduğunu merak etmişti. Hemen “Geri Merkez”e ilettiği sinyallerle, durumun Ekranda 


görüntülenmesini istedi. Ekranda, 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sayı ve yazıları çıkmıştı. Durumu bir daha denetledi. Yanlış değildi Ekranda gördükleri. Ekranın en sonunda yer alan “Decimal sayılar” 32 yıl 5 ay ve 11 günü gösteriyordu. Oysa o ilginç gezegene yaklaşırken “Decimal Sayılar” 31 yıl 3 ay ve 17 günü göstermişti.. Hafızasındaki bilgileri, Alfa'dakilerle karşılaştırmak istedi. 

-Alfa!.. O ilginç gezegene yaklaşırken, “Decimal Sayılar” ne göstermişti? 

-Sanırım, 31 yıl, 3 ay ve 17 gün idi!. Bu soruyu sorduğuna göre, gene altından bir şey çıkacak!.. Ama ne çıkacak? Merak ediyorum. Lütfen söyler misin? 

-O halde hemen sana, şimdiki Zamanlama ve Hız durumumuzla ilgili olarak aldığım bilgileri iletiyorum. 32 yıl 5 ay ve 11 gün!.. Nasıl, iyi misin?.. 

-Yok canım!.. 

Alfa bir taraftan da Ekrandan bilgileri istemişti. Evet!. Acyuta'nın ilettiklerinin aynıydı!.. Şimdi şaşırmak sırası ona gelmişti. 

-Vay canına!.. Demek ki o ilginç sistemden, şimdiki sisteme kadar geçen süre içinde, Dünyamız zamanına göre tam bir yıl, bir ay ve 24 gün daha geçmiş!.. Olacak şey mi bu!.. Şu Uzay'da ne kadar da ilginç durumlar yaşıyoruz. 
Okulda Astronomi dersinde bize bu soruları sorsalardı, verdiğimiz bu cevaplar karşısında ikimizi de sınıfta bırakırlardı! 

-Senin ne durumda olduğunu bilemiyorum. Ama ben, bu olaylar karşısında şaşkınlıktan kala kaldım!.. 

-Çevremizde dolanan o partiküllerin Galaksinin kolları gibi upuzun kuyruklu durumları, sanki, “Uzay'da kolan vurur gibi” ya da “Anafor” gibi, korkunç bir hızla bizi buraya taşımış! 

-Benim hayret ettiğim bir başka şey de şu oldu!.. O Koordinat değişimlerinde meydana gelen “karıncalanma”yı hiç mi hiç hissetmedim!.. Demek ki onların, Uzay'da yüzer gibi yol almaları, onlara bu kadar büyük bir hız kazandırıyor!.. Ama ortada bir de “Fizik Yasaları” var! Olacak şey değil bu! 

-Artık bu konunun üstünde durmayalım Acyuta!. Bedenimizden geriye, tek bir beynimiz ve bir de aklımız kaldı!.. Onu da kaybedeceğiz! Sanki onlar bize, “-İşte sizin gideceğiniz gezegen burası!” dediler. 

-Neyse, şimdi şu gezegeni denetlemeye başlayalım. Ne demek istedikle- 


rini Aygıtlardan gelen bilgilerden sonra daha iyi anlarız!. 


Tele Haberleşme Sistemi kapanmış ve her iki Sibernot da, araştırmaya girişmişlerdi. Aygıtlardan gelen “veriler”, bu yeni sistemdeki Güneş'in kütlesinin, kendi Güneşlerinden biraz daha küçük olduğunu gösteriyordu. Yeni Güneş Sistemi, “Yedi Gezegenli Bir Sistem” idi. Şu anda, sistemin en uzağındaki yedinci gezegene doğru elips çiziyorlardı. Hemen arkasında beşinci ve üçüncü gezegenler gözüküyordu. Sisteme yaklaştıkça Güneşin arkasında bulunan altıncı ve dördüncü gezegenler görülmeye başlanmıştı. Birinci ve ikinci gezegenler, Güneşe çok yakın oldukları için, digerlerinden çok daha hızlı yörünge dönüşü yapıyorlardı. Güneşin, onlara bakan yüzüne çıktıklarında onları da saptamışlardı. Yaklaşmakta oldukları yedinci gezegen, Güneş sisteminin çok uzağında olduğu halde oldukça küçüktü. Atmosferi de vardı. Çevresinde de üç tane uydusu dolanıyordu. 

Bu sisteme öylesine hızlı biçimde getirilmişlerdi ki, aygıtlardan gelen “Bilgileri” ancak değerlendirmeye girişebilmişlerdi. Gezegenin atmosferinde Hidrojen, Helyum, Azot ve Karbon ve biraz da oksijen olduğu belirlenmişti. 
Güneşinden bu kadar uzakta olan bir gezegende Oksijen varlığı pek bilinen bir şey değildi! Daha da ilginç olanı, gezegenin üç uydusunun da atmosferi olmasıydı!. Tam bu sırada Alfa'nın ilettiği bilgiler gelmişti. 

-Gezegenin uydularının üçünün de atmosferi var!.. Bu durum, uyduların kütlelerinin oldukça büyük olduğunu gösteriyor. Gezegenin kendisi de oldukça küçük zaten. Uydularının atmosferini çekip yutamaz. Fakat, onların atmosferlerinde de oksijen hemen hemen hiç yok!. 

-Gezenin uydularına bir göz atalım!.. Ne dersin? Bakalım, ilginç bir şeyler bulabilecek miyiz? 

-Sanmıyorum!.. 

-Ama bu gezegenin atmosfer yapısı ile beşinci ve üçüncü gezegenin atmosfer yapıları büyük bir benzerlik gösteriyor. 

-Bak Acyuta!.. Bizim için önemli olan, oksijeni olan gezegen bulmak!.. 
Atmosferleri zehirli gazlarla bezenmiş gezegenleri incelemek, bize yalnızca zaman kaybettirir.. Onun için Atmosferinde oksijeni olan gezegene dalış yapmayı düşünelim. Gezegenlerin dizilişi de sıçrama yapmamıza çok uygun. 
Kolayca beşinci ve üçüncü gezegenlere ulaşabiliriz. 

-Pekâlâ Alfa! 


-Dileyelim ki, burada da başka ilginç varlıklar, bizi sırtlayıp başka güneş sistemine taşımasınlar! 

-Benim Elektro-Teleskoptan aldığım verilere göre, bizim Güneş Sistemimizi andıran bir sisteme yaklaşıyoruz gibi geliyor. Ancak bu Güneş Sistemi, Yedi Gezegenli! 

-Ben, gezegen sayıları üzerinde durmuyorum! Ancak “Ortam” yönünden, bizimkine benzer bir sisteme yaklaştığımızı, ben de görüyorum. 

-Yoksa sende de mi “Sezgiler” başladı? 

-Yok canım!.. En dıştaki gezegen atmosferle kaplı ve içinde de oksijen olursa, diğer gezegenlerde daha fazla oksijen bulabiliriz diye düşündüm. 
Hepsi bu kadar! 

-Böyle düşünmekte, hiç de haksız sayılmazsın Alfa!.. O ilginç varlıklar, bizi getirip buraya bıraktıklarına göre, bunun bir anlamı olsa gerek! Sanki bize, kibarca 

“-Tohumlarınızı buraya serpin!” dediler gibi Biraz önce sen de aynı görüşleri iletmiştin ya! 

-Acyuta dikkat!.. Geri Merkez değerlendirmesini ileetiyor! 


Alfa'nın uyarısı ile birlikte tüm dikkatlerini Ekranda toplamışlardı. 
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-Hoppala!.. Bizim “Geri Merkez” de amma kestirme değerlendirmeler yapıyor! Hani Gazların yoğunluk dereceleri?.. Hani oranlamalar?.. O da, kendi başına buyruk mu oldu dersin?.. 

-Acyuta!.. Bizim birbirimize ilettiğimiz bilgilerin, durmaksızın “Geri Merkez” tarafından kaydedildiğini unutuyorsun! Biz, aramızda bu gezegenlerdeki atmosferleri tartıştığımız için, “Geri Merkez”, topladığı bütün bu “Bilgilere Uygun Degerlendirme Yapıyor”. Biraz daha sabır gösterirsek, daha ayrıntılı bilgiler de alabiliriz! 

Acyuta, bir kez daha, kibarca paylanmış olduğunu anlamıştı. Anlaşılan o ki, Alfa kadar sabırlı değildi! Belki de duygusallığı, onu hemen sonucu elde etmeye do$ru yönlendiriyordu. 

Petek Gözleri Elektro-teleskopa bağlamış, yaklaşmakta oldukları gezegeni incelemeye seçmişti. Bu gezegen, hacim olarak kendi Dünyalarından biraz daha küçük gözüküyordu. Oysa çevresinde dolanan uyduların üçünde de atmosfer vardı. Kendisinin de atmosferi olduğuna göre, uydularının kütleleri çok güçlü olmalıydı. Geri Merkezin bildirdiği “Üçüncü Uydu”yu gözlemeye çalıştı. Bu uydular, atmosferlerini nasıl koruyabilmişlerdi? 

Hayret! Uydunun yoğunluğunu ve çekim gücünü dikkate alarak “Anti Magnetik Alan Yaratıcıyı” ayarlamışlar ve yörünge dalışına geçmişlerdi. Bulutlar arasından hiç bir açıklık görülmüyordu.. Dört kez dolanmışlar, ancak hiç bir açıklık görmemişlerdi. Beşinci yörünge dönüşü sonunda atmosfere girmeye karar verdiler. Soğutucu Motorlar, aralıksız çalıştığı için, sürtünmeden etkilenmemişlerdi. Atmosferin altına geçtiklerinde, dağlar, tepeler ve bozkır yapısında çöller görülmeye başlanmıştı. Deniz, ırmak, göl gibi hiçbir su kaynağı görememişlerdi. Bir süre Sonra Alfa'nın sinyalleri gelmişti. 

-Uydunun yüzeyi çok düzgün! Bizim “Ay”ımızm “Çiçek Bozuğu Yüzüne hiç benzemiyor! 

-Atmosferinin varlığı, bu Uyduyu, Meteor ve Meteoritlerden iyice korumuş! Ama ben, herhansi bir canlı varlık belirtileri göremiyorum! 

-Şu bozkır yapısındaki çöllere doğru uzanalım. Orada, bir şeyler parıldıyor! 

Alfa'nın uyarıları üzerine oraya yönelmişlerdi. Tepelerin arasında parça 


parça uzanan çöl bölgesine varmışlardı. Parıldayan şeyin, donmuş gazlar ol- 


duğunu anlamışlardı. Ancak, bu donmuş tabaka içinden, kuru sazlar gibi, bazı sapların, yukarıya doğru çıktığını fark etmişlerdi. Acyuta Elektro-Teleskopuna zuum yaptırınca hayretler içinde kalmıştı. Bu donmuş gazların içinden fışkıran sazların bir kısmının tepesinde pembeli, kırmızılı morlu çiçekler vardı. 

-Alfa!.. Benim gördüklerimi sen de gördün mü? 

-Evet!.. Gördüm!.. Demek, böyle oksijeni çok az ve donmuş gazlar arasından, böyle garip “Hayat Kıvılcımları” olabiliyor. Tabii, nasıl bir yaşama biçimiyse, öyle işte!.. Demek ki gazlar arsında da böyle bir “Oluşum” meydana gelebiliyormuş!.. 

Birbiri peşi sıra birçok tepenin eteklerine daldıkları halde, başkaca bir “Hayat” belirtisine rastlamamışlardı. Alfa dayanamamıştı. 

İsteğin üzere bu Uyduyu gördük Acyuta!.. Burada bir şey de öğrenmiş olduk! 

Oksijen oranı çok az olan gazlar arasından “Böyle Garip Bir Yaşam” meydana gelebiliyormuş! 

Yazık!.. Burada “Hayat”, ancak bu kadar gelişebilmiş. Bu güzel “Donmuş Gaz Çiçekleri”ne veda edelim. İyice anlaşılıyor bu yalnızca oksijenin varlığı yetmiyor!.. Ne olurdu ah!.. Burada Yaşam Biraz Daha Gelişmiş olsaydı! 

O zaman tohumlardan bir kısmını serpebilirdik. Değil mi? 

-Ama buraya onlardan hiç birisini feda edemeyiz. Haydi bakalım!. Anti Magnetik Alan Yaratıcıları çalıştıralım ve buradan ayrılalım! 

Magnetik Alan Yaratıcı Motorların çalışmasıyla birlikte Acyutaa, o karıncalanmayı yaşamış ve bir baklına da memnun olmuştu. Demek ki bu duyguları kayıp olmamıştı. Yeniden yöneylem ayarlamalarına geçtiler. Uygun sıçramayı yapabilmiş ve Yedinci Gezegene yönelmişlerdi. Karşılarında gitgide daha da büyüyor ve büyüyordu. Aysıtlardan gelen bilgilere göre, hemen hemen Dünyamıza yakın bir büyüklükteydi! Oysa kütlesi, Dünyamızdan daha güçlü gözüküyordu! 

Anlaşılan, Gezegenin maddesel yoğunluğu, Dünyamızdan daha fazlaydı. 
Bu Alfa'ya biraz garip gelmişti. Ama fazla gecikmeye gerek yoktu. Hemen bilgileri iletti. 


-Soğutucu Motorları aç!.. Dalışa geçiyoruz!... 


sinyallerini alır almaz, kendine gelir gibi olmuştu Acyuta!.. Uzay Boşlurgunun en büyük etkisi, insanın “Hayal-Gücü” üzerinde oluyordu. Bütün yolculuk boyunca neler “Hayal Etmemişti” Acyuta. Ama çekindiğinden bunları arkadaşına iletememişti. Zaten arkadaşı, o kadar mekanik bir yapıda çalışıyordu ki!.. Acyuta, şimdi farkına varmıştı, arkadaşının, kendisinden çok daha az dinlenmeye çekildiğini! Aysıtların, bu kadar kusursuz çalışmasına rağmen, arkadaşı, görevini terk etmeyen bir nöbetçi gibiydi. Gerçekten çok büyük ve güvenilir bir dosttu şu Alfa!.. 

-Hakkımdaki iyi duygularına teşekkür ederim. Bari bunları düşündüğün zaman Tele Haberleşmeyi kapat da, şımarmayayım! 

Acyuta o zaman anlamıştı Haberleşmenin açık olduğunu. Utancından hemen kapatmış, sonra da açıvermişti. 

-Seni her zaman takdir ettim Alfa!.. Sen, benim ufacık takdirlerimden etkilenmeyecek kadar güçlüsün! Şimdi, çok daha iyi kavrıyorum Prof. Murat'ın, neden seni Kaptan Pilot olarak seçmiş olduğunu! 

-Bütün bu güzel duyguları algılamak, çok mutluluk verici. Fakat, senin bu sinyallerine kendimi kaptıracak olursam, korkarım, yönetimi şaşıracağız. 
Gezegenin atmosferine giriyoruz oğlum!.. Soğutucu motorlarını aç!.. Baka-Um, aşağıda bizi neler bekliyor? Dikkatlerimizi aygıtlardan ayırmayalım! 

Bu zarif uyarı karşısında Acyuta, yavaşça 

-Haklısın!.. Tamam'!.. Hazırım Alfa!.. 

sinyallerini göndermişti. Gene ufak bir sarsı!.. Onun daha fazla bilgi iletmesine imkân vermemişti. Soğutucu motorlar durmaksızın çalışıyor ve önlerinde toz gibi fışkıran bulutlardan başka bir şey görülmüyordu. 

-Acyuta farkında mısın? Yörünge dolanışı boyunca, gezegenin arka yüzü, pek az karanlık kalıyordu! 

-Farkına varmaz olur muyum!. Sanıyorum ki bu durum, gezegenin üç uyduya sahip olmasından ileri geliyor. Uydular, kendi güneşlerinden aldıkları ışınları, gezegene yansıtıp duruyorlar! 

-Bravo Acyuta!.. Büyük bir Fizikçi oldun sen!.. 

-Teşekkür ederim. Ama uyarı sırası bende. Söyler misin lütfen Kaptan 


Pilot! Hangi yöne gidece$iz?.. 


-Hele, Petek Gözlerimiz, seçmeye başlasın da! Ancak, sana, hemen, önemli bir bulgumu ileteyim. Bu Gezegen'de “Canlı Varlıklar” bulacağımıza inanıyorum! 

-Bu kehanete, nereden vardığını sorabilir miyim? 

-Kehanet değil! Yalnızca tahmin! Biliyorsun, Dünyamızın, güneşimize olan uzaklığı “Astronomik Birim” olan “A.U”ya göre 1.000 olarak kabul edilmiştir. Bu “Astronomik Ünite” esas alınarak Merkür'ün Güneşe olan uzaklığı 0.387; Venüs'ün uzaklığı 0.723; Merih'in uzaklığı 1.524; Küçük Asteroitlerin bulunduğu yörünge 2.700; Jüpiter'in uzaklığı ise 5.203 olarak kabul edilmiştir. Bu Astronomik Üniteler, böylece sürüp gitmektedir. 

-Varmak istediğin sonucu kavrayamadım! 

-Biraz sabırlı olursan belirteceğim!. Bak Acyuta!.. Bu sistemin Yıldızı, “Yani Güneşi”nin kütlesi, bizim Güneşimizin kütlesinden biraz daha küçük! 
Bu nedenle de çevresinde dolanan gezegenlerin uzaklıkları, bizim Güneş Sistemimizdekilerine nazaran daha yakın! Eğer bizdeki “Asteroitler Halkasını” bir gezegen olarak sayarsan, Satürn gezegeni, bizim yedinci gezegenimizdir. 
Güneşimize olan uzaklığı ise “A.U”ya göre 9.539'dur. Oysa bizim içine girmekte olduğumuz bu gezegenin, kendi Güneşine olan uzaklığı “A.U”ya göre 3.000 civarında. Kısaca, bu gezegen, bizim sistemimiz içinde olsaydı. Şimdi Merih gezegenin bulunduğu yerde olurdu.!.. Üstelik, bu gezenin üç tane de Uydu'su var!.. 

-Biraz daha açıklar mısın? 

-Yani bizim Dünyamızın tek Uydusu olan “Ay'a karşılık, bu gezegen, Güneşinden gelen ışınları yanı sıra, üç uydusundan birden yansıyan Güneş Işınları ile de aydınlanıyor. Yani, bütün bu ışınlar, “Eğer Yüzeyindeki Biyolojik Dönüşüm Olmuşsa”, ayrıca katkılar sağlayabilmiştir diye düşünüyorum! Ancak, Gezegenin atmosferindeki Oksijenin azlığı, beni düşündürüyor. Eğer Azot ile Oksijen oranları düzenlenebilmişse, bu Gezegen'de “Canlılık” dediğimiz şeyin meydana gelmiş olması gerekiyor. Bilmiyorum, bu tahminim doğru çıkabilecek mi? 

-Ne kadar ilginç hesaplamalar ve değerlendirmeler yapmışsın! Bakalım, 


atmosferden çıkınca ne ile karşılaşacağız? 


-Bilgi Bankasından da bu bilgileri edinebilirsin!. Ben, yalnızca bu “Bilgilere” dayanarak bir tahminde bulunuyorum. O kadar işte.. Atmosferin altına seçiyoruz! Gezegenin yüzeyi görülmeye başlandı. Gerçek o zaman ortaya çıkacak!.. Bakalım, tahminim ne derecede doğru imiş? Onu şimdi anlayabilece-Siz! 

Bulutların altından çıkar çıkmaz, Acyuta, gördükleri karşısında kendini tutamamıştı. 

-Su var Alfa su!.. Kocaman bir deniz!.. Sanki Okyanus!.. 

-Evet!.. Okyanusun üstündeki adalara bak!.. Ne kadar kocaman!.. Yeşil örtü algılıyorum!.. Evet yeşil!. Ama dur acele etme! Hızlarımızı azaltarak, biraz daha yüzeye yaklaşalım! 

Şimdi gezegenin yüzeyine daha da yaklaşmışlardı. Kocaman Okyanusu ve de Kıtaları olan bir gezegendi burası. Kıtaların ve adaların üstleri ve kıyıları yeşil örtü ile örtülüydü ama daha çok Kahverengi görüntü belli oluyordu. Sahilden uzaklaşınca sarp dağlar ve tepeler başlıyordu. Acyuta, yine dayanamamıştı. 

-Biraz ilginç değil mi?.. Gezegenin, Uydusunun atmosferinde gazlar donmuş buz durumundaydı!.. Burada ise kocaman okyanus var!.. Dağların tepeleri de bembeyaz. Demek ki kar var bu gezegende! 

-Acele etme! Aygıtlardan şu verileri alayım. Hemen açıklayacağım! 

Kısa bir süre sonra Alfa'nın ilettiği bilgiler gelmişti. 

-Ne yazık ki bu gezegende volkanik patlamalar bitmemiş Acyuta!.. İlginç olanı, volkanik dağların bir kısmı, halen okyanusun altında! Denizin o kısmının rengini görüyor musun.? Hesaplamam doğru ama değerlendirmelerimde yanıldım galiba!.. Sıcak lavlar, suların donmasını önlüyor. Dikkat edersen, yeşil örtü de yalnızca sahil kesimlerinde!.. Dağlardaki ısının, eksi yüz derece 
civarında olacağını sanıyorum. Tam karşımızdaki büyük kara parçasının 15 
derece soluna bak!.. Okyanusun ortası, kocaman bir kazan gibi kaynıyor! Gidip yakından inceleyelim! 

Alfa'nın belirttiği bölgeye yaklaşıyorlardı. Gerçekten de okyanusun ortası kocaman bir kazan gibi kaynıyordu. Çıkan dev buharlar ise, denizden yukarıya doğru dev bir hortum oluşturuyordu. Çeşitli gazlardan oluşan buharlar 


yükseliyor, yukarıda kat kat bulutlar oluşturuyordu. Gezegenin dağlık kesim- 


leri çok soğuk olduğundan, değişik hava akımlarının etkisiyle, dev gaz bulutları çevreye yayılıyor ve gaz yağmurları halinde gezegenin yüzeyine düşüyordu. Her iki Sibernot da dalışa geçtiklerinde gezegenin yüzeyini niye göremediklerini şimdi daha iyi kavrıyorlardı. 

-Görüyor musun Acyuta! Aygıtların değerlendirmeleri doğru çıktı. Ben burada volkanik patlamalar olabileceğini hiç dikkate almadı$ımdan yanıldım! 
Ufak bir şeyi atlamak, ne kadar büyük yanılgı yaratıyor! Hortumların gücünü görüyor musun? Bu kadar büyük anaforlar arasında, “Canlı”nın var olabilmesi için, Dünya ölçüleri ve zamanına göre daha milyonlarca yılın geçmesi gerekecek. Tıpkı bizim Güneş Sistemimizdeki Merih gezegeni gibi! Gezegenlerin konumu konusundaki hesaplamam doğruydu! Ama değerlendirmeyi yanlış yaptım! 

-Pekiyi şimdi ne düşünüyorsun? Bu ortama tohumlan serpelim mi? 

-Böyle bir ortama tohumları serpmek, onları bu kötü koşulları yaşamaya mahkum etmek demektir Acyuta!. 

-O halde ne yapacağız. 

-Bir an önce bu gezegenden ayrılacak ve beşinci gezegene yönelecesiz. 
Eğer hesaplamamda yanılmıyorsam, beşinci gezegenin konumu, aynen Dünyamız gibi!.. 

-Yeni bir tahminde mi bulunuyorsun? 

-Tahmin değil Acyuta!.. İnanarak söylüyorum!.. Beşinci gezegende volkanik olaylar da gözükmüyor! Bu kez ileteceklerimde yanılgıya uğrayacağımı pek sanmıyorum. Orada kesinlikle “Yaşama Koşulları” ve “Canlı Varlıkları” bulacağımıza da kesinlikle inanıyorum. Yeteri kadar zaman kaybettik. Haydi bakalım! Buradan ayrılıyoruz. 

Anti Magnetik Alan Yaratıcı Motorların çalışmasıyla iki Sibernot, mermi 


gibi fırlayarak karanlık bulutları delmişlerdi. 


XX. BÖLÜM 


Tanrılar Döndü 


“..Evrenin Ruhu olan “Nous”, ne çift ne de sayısızdır. Tanrı, bir bütün olarak, o kusursuz canlı varlığa benzesin diye Evrenimizi ne çift ne de sayısız yaratmıştır. Evren “Bir”dir. Başka bir Evren de doğmayacaktır..” 


PLATON 
TİMAİOS 31. B. İ.Ö.428-347 


“..Ne düşünüyorsan yokluk kabul eder. 
Düşüncelere sığmayan yok mu? 
İşte, Allah odur..” 


MEVLANA Celaleddin Rumi 
MESNEVİ Cilt 2 1244 


Yedinci gezegenin yörüngesinde sıçrama dönüşünü yaparken Anti-Magnetik Alan Yaratıcı Motorları çalıştırmışlardı. Gerekli Yöneylem Ayarlamasını yaparak da beşinci gezegene doğru elips çizimine geçmişlerdi. Bu süre boyunca, Sibernotların, birbirlerine ilettikleri bilgiler, aygıtlardan gelen bilgilerin denetlenmesi ve gerekli ayarlamaların yapılması konuları içinde kalmıştı. Aygıtlar, çalışmalarını hatasız sürdürüyorlardı. Belirli bir süre sonra da, beşinci gezegenin yörüngesine gireceklerdi. Uzay Boşluğu içinde, sessizce, ama büyük bir hızla mesafe alıyorlar bir yanda da elektro-teleskoplarıyla bu 


yeni gezegen üzerindeki gözlemlerini sürdürüyorlardı. Alfa'dan bir süredir hiç 


bir bilgi iletilmediğine göre, anlaşılan, o yine ilginç Astro-Fizik hesaplarına dalmıştı. Acyuta sonunda dayanamamıştı. 

-Sayın Kaptan Pilot!.. Çok derin hesaplara daldın galiba!.. 

-Bu gezegene, iyice gözlem yaptın mı? 

Bu sorularının altından gene bir şeyler çıkacaktı. Ama ne olduğunu pek kestirememişti 

-Evet!.. İki tane de Uydusu var. Yüzeyi atmosferle kaplı ve Atmosferdeki oksijen, Azot ve Karbon oranı, Dünyamızdakine pek benziyor! Nasıl? Dersime iyi çalışmış mıyım? 

-Yörüngesel konumunu, bizim Güneş Sistemimizdeki gezegenlerin konumları ile karşılaştırdın mı? 

-Yooo!.. 

-O halde sana en ilginç bulgumu ileteyim. Bu gezegen, aşağı yukarı 1.000 
konumunda! Yedinci gezegene dalış yaparken anlattıklarımı hatırlıyorsun! 
Değil mi? 

-Elbette! 

-İşte bu gezegen, Güneşi çevresindeki yörüngesini, aynen bizim Dünyamızın Güneşimize olan uzaklığı kadar bir mesafede sürdürüyor. Elektro-Teleskopa zuum yaptırarak bak!.. Ekvator bölgesinde bulutların açıldığını göreceksin!. Orası gezegenin en sıcak bölgesi. Tıpkı bizim Dünyamız gibi!.. Özet olarak diyorum ki: Bu gezegen ile hesaplamalarım aynen doğru. Tıpkı yedinci gezegende olduğu gibi!.. Şu farkla ki, bu kez değerlendirmelerimde yanılmayacağım!. Burada kesin kes “Canlı Varlıklarının Gelişmelerine Uygun Ortam Bulacağız”! 

-Uydularından biri, diğerinden ufak. Bu arada bir şey saptadım. Uydularından biri, gezgenin bir yüzüne; diğeri de öbür yüzeyine bakıyor! Sanki birbirlerini hiç görmemişler gibi! 

-Biraz önce benim de dikkatimi çekti. Ancak, uydulardan büyük olanı, küçük olanından daha büyük bir yörünse yayı çiziyor. Sanıyorum ki, zaman zaman, küçük Uydu, büyüğünün önünü kapatıyordur. 

-Yani “Ay Tutulması”nın yeni bir örneği gibi! Bayağı heyecanlandım Alfa!. Acaba bu gezegende tıpkı bizlere benzeyen canlı varlıklarla mı karşılaşa- 


cağız? 


-Gezegenin “Evrim Tarihini” bilemediğimiz için, bir şey kestirmek çok güç. Ancak, bir kez daha ısrarla şunu söylüyorum: Astro-Fizik Biliminin ana kanunlarından biri olan “A.U” ya, yani “Astronomik Ünite” esaslarının doğruluğuna inanarak diyorum ki “Bu gezegen'de kesin kes, “Canlılarla Karşılaşacağız”! 

Sibernot Diskler, beşinci gezegene daha da yaklaşıyor o ölçüde de Alfa ile Acyuta'nın merakları da artıyordu. Uydulardan büyük olanı, iyice belirginleşmişti. Hiç bir atmosferi olmadığı için, çıplaklığı tüm parlaklığı ile görünüyordu. Dünya'daki “Ay”ı andırmakla birlikte, yüzeyi öyle pek fazla delik deşik değildi. Demek ki, onun yüzeyine, pek fazla “Gök Taşları” düşmemişti. Ya da bu bölgede, o kadar fazla Meteorit bulunmuyordu. Alfa'nın, -Bu Uydu'da, bizim için incelemeyi gerektirir bir şey yok!. Bu nedenle yörünge dönüşü yaparak, biraz daha hızlanıp, doğrudan Beşinci Gezegene yönelelim. 

Sinyalleri üzerine dalışa geçmişlerdi. Uydunun çevresindeki turlarını tamamlarken Anti-Magnetik Alan Yaratıcı Motorların devreye girmesiyle, büyük bir hız kazanarak Uydudan ayrılmışlar ve Beşinci Gezegenin, hesaplanan yörüngesine ulaşmışlardı. Biraz sonra yöneyleme geçecekler ve gezegene yaklaşacaklardı. 

Gezegen renkli atmosferinin içine kapanmış bir durumda, karşılarında gitgide daha da büyüyerek onları kendine doğru çekiyordu. Aygıtlar, gezegenin çapını, hacmini, kütlesini, atmosferinin yoğunluğunu ve kapsadığı gazların oranlarını, ayrıntılarına dek bildirdiği halde, ilgilenmiyorlardı bile! Onlar “Geri Merkez”den iletilen bilgilerle yetinmişlerdi. Şimdi bir tek şeyi bekliyorlardı, gerekli yörünge dönüşünü tamamlayıp Gezegenin Atmosferine dalmak! 

Bekledikleri an gelmiş ve “Geri Merkez” Atmosfere dalış zaman ve seviyesini bildirmişti. Soğutucu Motorları çalıştırmaya başladılar ve uygun biçimde atmosfere dalacaklardı! Tam o sırada Alfa'nın uyarı sinyalleri gelmişti 

-Acyuta! Anti-Magnetik Alan Yaratıcı Motorun şalterini kapatmayı unutma! Gezegen çevresinde çok güçlü bir Manyetosfer tabakası olabilir! 

-Tamam Alfa!.. 

-Yörünge dalışına T..1100001 ve EV. 1110111 gösterince geçeceğiz!.. 

-Anlaşıldı!.. Hazırım Alfa!.. 


-Yaklaşıyoruz,. yaklaşıyoruz. .Haydi!.. 


Her iki Sibernot Disk de, önceden programlanan açısal değere uygun bir biçimde Atmosfere dalmışlardı. Acyuta, Petek Gözler önünden bulutların uçuşlarını gözlüyor, bir an önce yüzeyi görebilmeyi bekliyordu.. Bulutlar incelir incelmez, Petek Gözleri ekvator bölgesine çevirmiş ve heyecanla 

-Okyanuslar!.. 

sinyallerini gönderivermişti. Tam o sırada Alfa'dan karşılık gelivermişti 

-Veee, kara parçaları!.. Üzerlerinde de yemyeşil örtü.. veee.. de ağaçlar!.. Birinci tur dönüşünden sonra biraz daha alçalalım!. Her dönüşte 001 
açılarla yüzeye iyice yaklaşalım! 

Gezegenin karanlık yüzeyini dolanıp aydınlık kısma geçtiklerinde yüzeye biraz daha yaklaşmışlardı. 

-Acyuta!.. Sağ tarafımızda 5 açı 9 derecede çok büyük bir kara parçası görülüyor. Oraya doğru yönelelim. Kara parçasına varınca da “Helikopter Uçuşu”na geçelim. Gezegeni, sindire sindire tanımak istiyorum. 

-Anlaşıldı!.. Tamam Alfa!. 

Kara parçasına doğru yaklaşmaya başlamışlardı. Kara parçası, gitgide büyüyor ve çevresine doğru uzanmış çok yüksek dağlarıyla, bir adadan daha çok, Kocaman Bir Kıta olduğunu gösteriyordu. Sahile doğru yaklaşıyorlardı ki Acyuta birden 

-Kuşlar görüyorum Alfa!.. Kuşlar! Bundan daha belirgin “Hayat”, bundan daha açık “Canlılık” olur mu?.. 

-Daha da ilginç bir durum var Acyuta!.. Sahildeki ağaçların arasına bak!.. 
Sazdan yapılmış evler ve önlerinde hareket eden varlıklar var!.. Burada bir Uygarlık var, Uygarlık!.. Hem de yaşamakta olan bir Uygarlık! 

Acyuta, belirtilen yere Petek Gözleri ile tekrar tekrar bakmıştı. Evet, yanlış görmüyordu. 

-İnanamıyorum Alfa!.. Sen de ağaçların arkasındaki ikinci düzlüğe dikkatle bak, bakalım!.. 

-Anlayamadım! Neresi?.. 

-Bak da, sen de gör!.. O düzlükte Piramitler var Piramitler!.. 

-Neee!.. 

Sibernot Diskler, aşağıya doğru yaklaşıp düzlüğe doğru paralel uçuşa 


geçtikçe, uzaktan, tepelerin arkasında yer alan ve ağaçların arasından pek 


seçilemeyen Piramitlerin, büyüklüğü ve göz kamaştırıcı yapısı, birden ortaya çıkmıştı! Tam yedi taneydiler ve belirli aralıklarla bir daire oluşturacak biçimde inşa edilmiştiler. 

-Acyuta! Piramitlerin ortasına bak!.. Allah'ım!.. İnsanlar bunlar!.. 

Piramitlerin tam ortasındaki alana beşyüz ile altıyüz metre çapında kocaman daire biçiminde bir pist yapılmıştı. Pistin üzerinde Dünya İnsanları gibi insanlar.. .koşuşuyorlar.. ellerini uzatarak yere kapanıyorlar.. ayağa kalkıp tekrar koşuşuyorlar ve yine ellerini uzatıp yere kapanıyorlardı. Bir kısmı ise el ve kollarıyla Diskleri işaret ederek yere kapanıyordu. 

-Bizi gördüler!.. Koşuşuyorlar.. yatıyorlar.. kapanıyorlar... Bir şeyler yapmak istiyorlar!.. 

-Yarı çıplak bir durumdalar! Belden yukarıları çıplak!.. dikkat ettin mi? 
Ten renkleri de ne kadar beyaz!.. Onları korkutmadan yavaş yavaş yaklaşalim! 

İki yuvarlak bulut gibi, “Pist”in üstünü kapatan Disklerin gölgeleri, beyaz tenlilerin üzerine gelir gelmez, zavallılar, kendilerini yere atıyor, ellerini, onlara uzatıyor ve haykırırcasına yalvaran sesler çıkarıyorlardı. Önceleri, Piramitlerin çevresine koşuşmuşlardı. Bir süre öyle saklı kaldıktan sonra Piramitlerin arkasından korkarak bakışmışlardı. Kısa bir tereddüt geçirdikten sonra, yeniden yuvarlak pistin içinde toplanmaya başlamışlardı. Piste gelenler, ellerini onların bulunduğu yöne doğru uzatarak yere kapanıyorlardı.. 

-Korkuyorlar!.. Onları korkuttuk Alfa!.. 

-Ne yapsak acaba?.. Onlara kötü bir niyetimiz olmadığını, nasıl göstersek?.. Dikkat ettin mi kolları, Dünya insanlarının kollarından ne kadar uzun!.. 
Boyları da öyle! Bedenleri ise çok zayıf!.. İnce ve uzun insanlar bunlar!.. 

-Geometrik şekillerden bir kaçını, üzerlerine bıraksak mı? Ne dersin!... 

-Dur!.. Sakın bırakma!.. Aşağıya bak!.. Yeni bir hareket başladı!.. 

Pistin üzerinde toplanan büyük kalabalık, sağa-sola kaçışmaya başlamıştı. Sonra da Piramitlerden bir tanesine doğru uzanan, iki sıralı bir insan yolu meydana getirecek biçimde dizilmişlerdi. Bağırıyor.. çağırıyor ve hepsi birden kendilerini yüzü koyun yere atıyorlardı!.. Ancak bu kez hareketleri de-Sişmişti ve topluca yapıyorlardı. Hepsi birden kollarını Disklere uzatarak bir 


şeyler haykırıyorlar, sonra da yine topluca yere kapanıyorlardı. Bu hareketler 


pek çok kez tekrarlandıktan sonra yeni bir biçime daha dönüşmüştü. Aynı toplu hareketi, Piramit'e doğru yaparak yere kapanıyorlar, sonra ayağa kalkıp Disklerin bulunduğu yöne doğru kapanıyorlardı! Bu hareket, durmaksızın süre gidiyordu!.. Alfa, bir şeyler yapılması gerektiğine karar vermişti. 

-Acyuta! Sesleri yükselterek ileten Kuarslı Dinleme Aygıtlarımızdan, mikro yapıda olanlarından bir kaç tanesini aşağıya gönderelim! Aygıtlar, çok küçük olduğundan göremezler. Tam yere yattıkları zaman, ne gibi sesler çıkarıyorlar? Ne anlatmak istiyorlar?.. Takiçiro Şifre Çözüm Aygıtına bağlayarak anlamaya çalışırız. 

Dinleme aygıtlarını bırakır bırakmaz, aşağıdan uğultu halinde gelen ses- 


leri algılamışlardı. 


KHAZUMİ KHAZUMİ KHAZUMİ 
KHAZUMİ YEPTEN AYUTENİ 


-Çabuk!.. Takiçiro Şifre Çözüm Aysıtına bağla!.. Aralıksız kayıt sinyali verelim! 
Alfa'nın, bu sinyalleriyle birlikte her ikisi de, aşağıdan gelen sesleri Ta- 


kiçiro Çözüm Aygıtına bağlamışlar ve dikkat kesilmişlerdi. 


KHAZUHİ KHAZUMİ KHAZUMİ 
KHAZUMİ YEPTEN AYUTENİ 
ÇAT KE BUDAST ARJETANİ 
KHAZUMİ YEPTEN AYUTENİ 
ÇAT KE BUDAST ARJETANİ 


Takiçiro şifre çözüm Aygıtı, bu kadarcık kelimeler ile nasıl çözüm yapabilirdi ki? Fakat, hayret!.. Aygıt, çözüm işine girişmişti bile!.. Sibernotlar, hemen Görüntü Ekranını açmışlardı. Bir yandan sesleri algılıyorlar, bir yandan da ekrandan, seslerin çözümünü öğrenmeye çalışıyorlardı. Aygıt, Ekranda 


birçok harfleri sıralayıp sildikten sonra, şu bilgileri iletmeye başlamıştı. 


ÜÇ SESİN SONUNDAKİ İ TAKISI 
ÇOĞUL TAKISI 


KHAZUM İ AYUTEN İ ARJETAN İ 
KHAZUM'LAR AYUTEN'LER ARJETAN'LAR 
ANLAMINA GELİYOR 


Takiçiro Çözüm Aygıtı, böylesine ilginç bir çözüm işine girişmiş iken, aşağıdaki sesler, yeniden yükselmeye başlamıştı. Sibernotlar, Görüntü Ekranını izlemeyi bırakarak, dikkatlerini, yeniden yere çevirmişlerdi. Piramitlere doğru uzanan ve beyaz tenlilerden oluşan iki sıralı insan yolu, şimdi biraz daha açılmıştı. Önünde insanların kuyruk olduğu Piramit'in kocaman kapısı, yavaş yavaş açılmıştı. İçeriden ağır ağır yürüyen bir şeyler çıkıyordu. 

Masa gibi, Taht gibi bir şeydi bu!. Arkasından da yine masaya benzer başka bir şey daha!.. Masanın ya da Tahtın çevresinde dizilmiş on kadar beyaz tenli, bu Tahtı taşıyarak Pistin ortasına doğru getiriyorlardı. Onların arkasından da, beyaz tenlilerden daha da uzun boylu, üzerinde eflatun renkli cüppe gibi elbisesi ve altın sarısı renginde uzun sakallı, biri daha çıkmıştı. 
Beyaz tenliler, elleriyle, tepelerinde duran Diskleri gösterdikten sonra, topluca altın renkli sakallı ihtiyarın önünde, yere kapanıyorlardı. Önlerinden geçinceye kadar da kımıldamıyorlardı. Parlak Altın Sakallı ihtiyar ise her iki adımda bir, iki kolunu da Disklere doğru uzatıyor, sonra da yarı beline kadar eğiliyordu. Bu nedenle yürüyüş çok ağır bir tempoda sürüyordu. Diskler, Anti-Magnetik Alan Yaratıcısı Motora bağlı olduğundan, kımıldamaksızın meydanın ortasındaki pistin üstünde duruyordu. Masaları taşıyanlar, pistin ortasına gelince durmuşlar ve ikisini de usulca yere bırakarak kenara çekilmişlerdi. Uzun boylu altın renkli sakallı, eflatun giysili ihtiyar, masalardan birinin üstüne çıkarak avuç içleri Disklere bakacak bir biçimde kollarını uzatmış bir şeyler söylemişti. Sibernotlar, ihtiyarın söylediklerini duyamamışlardı. Fakat aşağı- 


daki kalabalık, aynı sözleri tekrar etmiş olmalı ki, koro halinde 


KHAZUMİ KHAZUIİİ KHAZUMİ 
KHAZUMİ YEPTEN AYUTENİ 


Sesleri yükselmişti. İhtiyar üstüne çıktığı masanın üstüne ikinci küçük bir 


masayı koymuş, onun da üstüne ufacık bir şey yerleştirmişti. Sibernotlar bu 


ufak şeyin de bir Piramit olduğunu görmüşlerdi. İhtiyar bu işlemden sonra yine avuç içleri Disklere bakacak bir biçimde iki kolunu onlara doğru uzatmış ve tane tane konuşmaya başlamıştı. Fakat, hayret!.. İhtiyarın bütün sözleri çok net biçimde Sibernotlar ulaşıyordu. 

Pilli bir verici gibi görev yapıyordu şu “Piramit Aygıt”! Acyuta yine dayanamamıştı. 

-İşe bak Alfa! Şu küçücük aysıt, elektronik bir ses iletme aysıtı mı? Yoksa basit pilli bir hoparlör mü? Fakat ihtiyarın bütün dediklerini iletiyor! Ama, anlayamadığım bir şey var!. Bu ihtiyar, şu küçücük aygıtla bize seslenebileceğini nereden bildi ki?.. Bizim kim ve ne olduğumuzu da bilmiyor ki!.. 

-Acyuta!.. Değerlendirmeyi sonra yaparız!. Önce onun anlattıklarını dinleyelim!. Bana öyle geliyor ki, bu ihtiyar, ya bu ülkenin hükümdarı ya da rahibi!.. 

İhtiyar iki elini de yalvarır gibi, ya da dua eder gibi kaldırmış bir durumda tane tane konuşuyordu. Konuşma değil, yakarmaydı sanki!. Sesi, öylesine 


acıklı bir musiki gibi geliyordu ki!.. 


KHAZUMİ ZAYİDA KHAZUMİ 


Sibernotlar, saygı ile ihtiyarı dinliyorlar ve ve bir an önce Takiçiro Çözüm Aysıtından alacakları bilgileri bekliyorlardı. İhtiyar, aynı ses tonu ile konuşmasını sürdürüyordu. Konuşmadan daha çok bir inleme bir yalvarmaydı bu! Aradan ne kadar süre geçti bilemiyorlardı. Meydanda toplanmış olanlar- dan çıt çıkmıyordu. Yalnız, belirli anlarda, hepsi birden, koro halinde ihtiya- 


rın sözlerini tekrarlıyorlardı. 


KHAZUMİ ZAYİDA KHAZUMİ 
KHAZUMİ YEPTEN AYUTENİ 


Tam bu sırada, Takiçiro Çözüm Aygıtı, çalışmasını tamamlamış ve ileti- 


len bilgilerin çözümünü Ekranda vermeye başlamıştı. 


TANRILAR TANRILAR TANRILAR 


BOLLUK VE İYİLİK GETİRDİLER 
TANRILAR TANRILAR TANRILAR 
TANRILAR GÜÇLÜ TANRILAR 

SİZ GİTTİĞİNİZDEN BU YANA 
YASALARINIZ YAVAŞ YAVAŞ BOZULDU 
UYGULANMAZ OLDU SONRA DA 

HEPSİ ORTADAN KALKTI 

TANRILAR GÜÇLÜ TANRILAR 
DÜZENİNİZ TAMAMEN BOZULDU 
ESKİSİNDEN DE KARIŞIK 

DAHA DA KÖTÜ BİR TOPLUM 
DURUMUNA DÜŞTÜK 

TANRILAR GÜÇLÜ TANRILAR 

MADEMKİ DÜZENİNİZ YENİDEN BOZULACAKTI 
BU YASALARI NEDEN KOYDUNUZ 
YASALARIN DEVAMI SİZİNLE OLACAKSA 
NEDEN BİZİ BIRAKIP GİTTİNİZ 
TANRILAR TANRILAR TANRILAR 
TANRILAR GÜÇLÜ TANRILAR 


Acyuta, bu sözlerden öylesine etkilenmişti ki, ihtiyarın seslerini, kendi çözümleriyle birlikte Ekrana alt alta getirerek yansıtması için Aygıta komut vererek beklemeye başladı. Şimdi, sesler, çözümleriyle birlikte, Ekranda alt 


alta akıyordu. 


UZAP DAKİNE VASİSTRA ZUYEPT 

MADEMKİ DÜZENİNİZ YENİDEN BOZULACAKTI 
KHAZUNİM ZAYİDAST UMBRAM 

ÜKE GUTANDURİ 

TANRISAL GÜCÜNÜZÜ GEZEGENİMİZE 

NEDEN BIRAKMADINIZ 


İhtiyar, yalvarıyor muydu? Kınıyor muydu? Yoksa gerçekten bir durumu mu belirtmeye çalışıyordu? Bütün bunların ötesinde, Tanrılar ile Ülkesi ara- 


sında bir hesaplaşma mı yapıyordu? Pek belli değildi. 


TANRILAR GÜÇLÜ TANRILAR 

SİZİN YARATIK VE ESERLERİNİZDEN OLAN 
YAĞMURLAR KASIRGALAR FIRTINALAR 
DEPREMLER VE TÜM KÖTÜLÜKLER 
ETKİLERİNİ VE GÜÇLERİNİ GÖSTERDİLER 
GUTANDURİ ÜSTÜNDE UYGULADILAR 
ONLARIN YARATICILARI OLAN SİZ 
TANRILAR GÜÇLÜ TANRILAR 

SİZE NE KUSUR İŞLEDİK Kİ 

ONLARI DURDURMADINIZ 

ONLAR ETKİLERİNİ GÖSTERDİLER 

OYSA ONLAR SİZİN YARATIKLARINIZA 
SİZİN ESERLERİNİZDİ 

SİZ GÜCÜNÜZÜ GÖSTERMEDİNİZ 

ONLAR SİZİN ESERLERİNİZ DEĞİL Mİ İDİ 
SİZE NE KUSUR İŞLEDİK Kİ 

ONLARI DURDURMADINIZ 


Acyuta, anlatılanları, Ekrandan izledikçe, ne yolda karar vereceğini şaşırmış bir durumda kalmıştı. Hani “-Nutku tutulmuştu!” denilen bir durum vardı ya!.. 

Acyuta, şimdi kendini, işte o durumda hissediyordu! İhtiyarın yakarışları, 


şimdi daha da şiddetlenmişti. 


TANRILAR GÜÇLÜ TANRILAR 

BİZ DE SİZİN ESERİNİZ DEĞİL MİYİZ 
SİZİN GÜÇLERİNİZE SAHİP DEĞİL MİYİZ 
KENDİMİZİ KORUYABİLME GÜCÜMÜZÜ 
BİZDEN NEDEN ESİRGEDİNİZ 
TANRILAR GÜÇLÜ TANRILAR 

BİZİ NEDEN TEK BAŞIMIZA BIRAKTINIZ 
SİZE NE KUSUR İŞLEDİK Kİ 

BİZİ BIRAKIP GİTTİNİZ 

KURALLARI SİZ KOYDUNUZ 
UYGULANMASI KESİNDİR BUYURDUNUZ 


KESİN OLAN KURALLAR 

TÜM VARLIKLAR İÇİN DEĞİL Mİ 

YAĞMURLAR KASIRGALAR FIRTINALAR 
DEPREMLER VE KÖTÜLÜKLER 

BUYRUKLARINIZ DIŞINDA MI KALIRLAR 

SİZE BİR KUSUR İŞLENİRSE CEZALANDIRILIR 
FELAKETLERLE KARŞILAŞIR BUYURMUŞTUNUZ 
TANRILAR GÜÇLÜ TANRILAR 

ONLARA CEZA VERMEZ MİSİNİZ 


İhtiyarın sözlerinin bazı bölümlerinde, aşağıdaki kalabalığın, koro halin- 


deki haykırışları da Ekrana yansıyordu, 


TANRILAR TANRILAR TANRILAR 
TANRILAR GERİ DÖNDÜLER 
BOLLUK VE İYİLİK GETİRDİLER 
TANRILAR GERİ DÖNDÜLER 


İhtiyar, tane tane anlatıyor ve yaşadıkları acıları ve felaketleri, birer 


birer sıralıyordu. Neler çekmemişlerdi ki? 


SİZ GİTTİKTEN SONRA DEPREMLER GELDİ 
HIRSIZLIK YASAK DEMİŞTİNİZ HIRSIZLIK OLDU 
HEM DE DEPREM BİLDİRME AYGITINI ÇALDILAR 
ZAMANINDA UYARILAMADIK GÜZEL KENT VE 
BİNLERCE GUTANDURİLİ YIKINTI ALTINDA KALDI 
HANİ HIRSIZLIK OLMAYACAKTI 

YAĞMURLAR YAĞDI ÖÇ ALIRCASINA 

IRMAKLAR TAŞTI BİRBİR PEŞİ SIRA 
YAPTIRDIĞINIZ DUVARLAR YIKILDI BENTLER TAŞTI 
EVSİZ BARKSIZ EVLATSIZ KALDIK 

KITLIK OLDU AYLARCA AÇ DURDUK 

AYLARIN İKİSİ DE KAÇ KEZ DÖNDÜ GELMEDİNİZ 
HANİ BİZİ BUNLARDAN KORUYACAKTINIZ 
BİRBİRLERİNİN MALLARINI ÇALMA BAŞLADI 


SONRA DA YARALAMA VE ÖLDÜRMELER 

HANİ BUNLARIN HEPSİ GÜNAHTI YASAKTI 
KÜÇÜK PİRAMİTİMİZLE KAÇ KEZ ÇAĞRI YAPTIK 
SESLENDİK YALVARDIK DURDUK 

HİÇ BİR KARŞILIK VERMEDİNİZ 

YOKSA BİZ BU BÜYÜK ACILARIMIZI 

SİZE İLETMEYİ BİLEMEDİK Mİ ? 

SİZE NE KUSUR İŞLEDİK Kİ BİZİ TERKETTİNİZ 


İhtiyar durmaksızın anlatıyor. Anlatırken de gözlerinden ip gibi yaşlar boşalıyordu. Acyuta'nın duygulanması daha da artmıştı. Yakınmayı, ihtiyarın kendi sesinden duyabilmek için, dinleme aygıtım bir kez daha açmıştı. Şimdi 


Ekranda sesler ve çözümler birlikte yer alıyordu. 


UZAP DAKİNE VASİSTRA ZUYEPT 

MADEMKİ DÜZENİNİZ YENİDEN BOZULACAKTI 
KHAZUNİM ZAYİDAST UMBRAM 

ÜKE GUTANDRİ 

TANRISAL GÜCÜNÜZÜ GEZEGENİMİZE 

NEDEN BIRAKMADINIZ 


Aynı yakarışı bir kez daha dinlemek, Acyuta'yı, iyice etkilemişti. Daha fazla kendini tutamazdı. Hemen Tele Haberleşme Sistemini açtı. 

-Alfa!.. Ne olur, hemen bildirelim şu zavallı ihtiyara!.. Biz, Tanrı değiliz!.. Sizin gibi varlıklarız!.. Başka bir Güneş Sisteminden geliyoruz.. bilgilerini iletelim!.. 

sinyallerini göndererek arkadaşından yardım istemişti. Alfa'nın karşılıkları ise, 

-Olamaz Acyuta!.. Böyle bir şey yapamayız!.. O zaman bu zavallılar, bir kez daha yıkılmış olur. Eğer, bir şeyler yapabilirsek, onları yapmaya çalışa-Um! Belki böylece onlara bir katkıda bulunmuş ve belki de ıstıraplarını gidermiş oluruz. 

şeklinde olmuştu. Acyuta ısrarla bir daha sormuştu. 


-Pekiyi ama ne yapabiliriz?.. Biz, Tanrı değiliz ki!.. 


-Acyuta!.. Tanrılar diye değerlendirdiği güçlerin, başka gezegenlerden gelen “Varlıklar” olabileceğini, düşünmüyor musun? 

-Ne diyorsun?.. Mümkün olabilir mi? 

-Niye olmasın ki!.. 

Sibernotlar, aralarında bu bilgileri iletirken, ihtiyarın yakarışları süre gidiyordu. 

Sızım sızım ağlıyor. Gözlerini kuruladıktan sonra ellerini avuç yaparak 


kaldırıyordu. 


TANRILAR GÜÇLÜ TANRILAR 


Sesi boğulanmış, kısılmış ve boğuk boğuk çıkmaya başlamıştı. 


DEPREMDEN SONRA DAĞLARIN ARDINDAKİ 
SIRA SIRA TEPELER BİRER BİRER YIKILIP ÇÖKTÜ 
DAĞLARIN ORTASINDA BİR GÖL OLUŞTU 
DAĞLAR ÖYLE YÜKSEK ÖYLE SARP Kİ 

ULAŞIP SU GETİREMİYORUZ 

OVALARIMIZ SUSUZLUKTAN ÇATLADI 

BİZİ BIRAKIP GİTMESEYDİNİZ 

SUSUZLUKTAN KIRILMAZDIK 

TANRILAR GÜÇLÜ TANRILAR 


İhtiyarın bu sözleri üzerine Alfa, hemen Tele Haberleşmeyi açmıştı. 

-Tamam Acyuta!.. Bundan daha güzel bir fırsat olamaz! Onlara çok büyük bir yardımda bulunabilece$iz! 

-Ne yapmayı planlıyorsun? 

-E8er, şu Takiçiro aygıtı, benim ileteceklerimi, bu gezegen halkının diline çevirebilirse, başarıya ulaştık demektir. Bak, şimdi yapacaklarımı izle! 

Alfa, bu bilgileri ilettikten sonra, Takiçiro Şifre Çözüm Aysıtına, bir komut vermiş ve ona iletece$i bilgileri, gezegen halkının diline çevirerek, “Disk Hoparlöründen” aşağıya doğru seslendirmesini istemişti. Aygıttan “-Çeviri Yapılabilir” karşılığını alınca da, aşağıdakilere, iletmek istedi$i bilgileri, “Gö- 


rüntü Ekranına sinyaller göndererek bildirmişti. 


ŞİMDİ DAĞLARDAN OVANIZA SULAR AKITACAĞIZ 


Çevirinin, seslendirilerek iletilmesini bekliyorlardı. Ancak, Takiçiro Şifre 


Çözüm Aygıtının, Ekranda sıraladığı şu satırlarla karşılaşmışlardı. 
ŞİMDİ KELİMESİ KULLANILMADI ÇEVRİLEMİYOR 
AKITMA KELİMESİ KULLANILMADI 


AKACAK KELİMESİ KULLANILIRSA ÇEVRİLEBİLİR 


Alfa, bu uyarı üzerine, ileteceği bilgileri, biraz değiştirmek zorunda 


kalmıştı. Düzenlediği yeni bilgileri Ekrana şöylece göndermişti. 


DAĞLARDAN OVAYA SULAR AKACAK 


Takiçiro Şifre Çözüm Aygıtı, bir süre sonra, bu bilgileri, ses halinde aşa- 


Sıya doğru yayınlamıştı. Hem de oldukça yüksek bir sesle. 


DASTİYA EZİN HANİ OTANAK 


Disk hoparlöründen ses, yankılanır yankılanmaz, meydanda toplanan be- 


yaz tenliler, çılgınca bağırarak ayağa fırlamışlardı. 


KHAZUMİ ZEPT HANİ OTANAK 


Her iki Sibernot da, Takiçiro Şifre Çözüm Aygıtına bakmadan, bu sesler- 


den, 


TANRILAR KONUŞTU SULAR AKACAK 


çığlıkları olduğunu kavramışlardı. Beyaz tenliler, meydanda çılgınca zıp- 


lyor ve ayni sesleri, durmaksızın tekrarlıyorlardı. 


KHAZUNİ ZEPT HANİ OTANAK 


Yalnız aşağıdakiler sevinçli değildi. Sibernotlar da büyük mutluluk içindeydiler. Birbirlerini kutlamak için kelime bulamıyorlardı. Acyuta, heyecanla, -Bravo Alfa!.. Çok akıllısın ve de gerçekten çok yamansın! Beni ne kadar mutlu ettiğini bir bilsen!.. Zavallı ihtiyar anlattıkça, ben, üzüntüden başka bir şey duyamaz olmuştum. Şimdi, sanki kanatlanmış gibiyim!.. 

-İnan ben de senin kadar sevinç duyuyorum. Ancak, sanıyorum ki, iletti- 
8imiz bilgileri uygulamaya geçmenin tam zamanıdır. Disklerimizi şu sarp dağlara doğru, yavaş yavaş hareket ettirelim. Herhalde, onlar da bizimle birlikte geleceklerdir. 

Alfa'nın tahminleri, tamamı tamamı da doğru çıkmıştı. Disklerin harekete geçmesiyle birlikte, aşağıda bir koşuşma başlamıştı. Kimileri yere kapanıyor. Kimileri ise ellerini Disklere uzatarak çığlıklar atıyordu. Biraz sonra, sakallı ihtiyarın üzerinde olduğu Taht'ın yanında kümelenmişlerdi. Tahtı da sırtlarına alarak yerden yürüyüşe geçerek havadaki Diskleri takibe başladılar. 
İhtiyar ise Tahtında bağdaş kurmuş oturuyor ve elindeki küçük piramidini sımsıkı tutuyordu! İhtiyarın arkasından gelenler ise uzun bir kuyruk oluşturmuşlardı. 

Sibernotlar, aşağıdakilerin adımlarına uygun olarak havadaki yavaş helikopter uçuşlarını sürdürüyorlardı. Piramitlerin hepsini arkada bırakmışlar ve ovaya gelmişlerdi. Gerçekten kupkuruydu. Yer yer çatlamıştı. Bazı yerlerde kuru çalıdan başka bir şey görülmüyordu. Git git ova bitmiyordu. Yerdekilerle birlikte hareket ettiklerinden, saatler sonra karşılarında sarp dağları görmüşlerdi.. Alfa hemen Tele Haberleşmeyi açmıştı. 

-Acyuta!.. Zamandan kazanalım. Bu yürüyüşle karanlık oluncaya kadar oraya varamayız. Sen, yürüyüş kolunun başından ayrılma!. Ben, şu sarp dağlara doğru yükselerek, göldeki suyun derinliğini, genişliğini ölçecek ve dağı, neresinden delebileceğimizi incelemeye çalışacağım. Biraz sonra yanında olurum!.. 

Bilgilerini iletmişti. Acyuta'dan, 

-Tamam Alfa!.. 

karşılığını alınca da büyük bir hızla dağlara yönelmişti. Yerdekiler, Alfa'nın hızla ayrıldığını görünce bir an şaşalayarak durmuşlardı. Ancak, Ac- 


yuta'nın Sibernot Diskinin, tepelerinde kendileriyle beraber uçan durumunu 


fark edince rahatlamışlar ve yürüyüşlerine devam etmişlerdi. Sevinç çığlıkları 


ise yerden yukarılara doğru dalga dalga yükseliyordu. 


DAĞLARDAN SULAR AKACAK 


Bir süre sonra Alfa'nın uzaktan ilettiği bilgiler gelmişti. 

-Acyuta! Sarp dağların ortasında oluşmuş iki tane kocaman göl var. İkisinin de su seviyeleri ve derinlikleri farklı. Bu bir baklına çok güzel. Çünkü iki göl arasında uzanan incecik bir suyolu var. Yukarıdaki gölün suyu çoğaldıkça bu incecik su yolundan aşağıdaki göle doğru akıyor.. Biz bu dağı, iki gölün su ile seviyesini devamlı koruyabilecek bir şekilde delebiliriz! Üstte bulunan göldeki suyun seviyesi yükseldikçe, incecik suyolundan akarak aşağıdaki göle ulaşır. Böylece de açacağımız delikten, ovaya durmaksızın suyun akmasını sağlamış oluruz. Yukarıdaki göl, tam sizin gelmekte olduğunuz yolun karşısındaki dağın arkasında. İkinci göl ise, o dağın arkasında bulunan küçük bir tepenin arkasında. Biz, önce sizin gelmekte olduğunuz dağın arkasındaki gölün sularını aşağıya akıtmak için, bu dağı deleriz. Sonra da, arkadaki tepeye bir delik açarız. Tamam mı? 

-Çok güzel!.. Anladım Alfa!. Böylece ovayı devamlı bir biçimde sulamış olacağız. Kış mevsimi geldiğinde dağlardaki karlar arkadaki gölde toplanacak, baharla birlikte eriyerek öndeki göle akacak. Harika!.. 

-Ben, şimdi dağların, ovalara bakan sırtlarından uygun yerleri bulup, fazerle işaretleyecesim. Dağın tam ovaya bakan kısmında bir çukur var. Orasını biraz oyup derinleştirebiliriz. Böylece, oraya akacak olan sular, birikerek uzun süre gezegen halkına “Gölet” görevi yapabilir. Önce onu deleriz. Şimdilik bu kadar! 

-Hesaplamaları, ölçümleri yaptın mı? 

-Hepsi tamam. Sen şimdi, yavaşça 3100 metreye kadar yüksel ve 90 derecelik açı ile gel. Hemen fazerleri ateşleyelim. Gürültüyü duyan kafile, doğru buraya gelecektir! Onlar gelinceye kadar, biz gölet çukurunu genişletmiş ve dağa da delik açmaya başlamış oluruz. 


-Hemen geliyorum. 


Kısa bir süre sonra Acyuta, Alfa'nın Sibernot Diskinin yanına varmıştı. 
Alfa, fazerle işaretlemiş olduğu dağın, orta yerinde onu bekliyordu. Acyuta'nın geldiğini görünce, 

-Tam işaretlediğim yere ikimiz birden ateşleme yapalım. Hem çıkaracağımız gürültüyü, uzaktan gelmekte olan kafileye duyurmuş oluruz, hem de deliği daha büyük açarız. 

-Tamam Alfa!.. Başlıyoruz. Haydi! 

İki sibernotun fazerlerinden fışkıran ışınlar, dağın yüzeyinde büyük gürültü çıkarıyor ve şimşekler çaktırıyordu. Bu gürültüyü duyan ve şimşek çak- 


ması gibi ışınları gören Beyaz Tenliler, bu kez yine koro halinde 


TANRILAR.... GÜÇLÜ... TANRILAR... GERİ... DÖNDÜLER 


diye sevinçle haykırıyorlardı. Beyaz Tenlilerin kafilesi, henüz da&dan çok uzakta olduğu halde İhtiyarın elinde tuttuğu Piramit, bu sesleri bir telsiz telefon gibi Sibernot Disklere kadar ulaştırıyordu. 

Saatler, geçmişti. Fakat, inatçı kayalar, hâlâ direniyordu. Fazerlerin şarj edebilmeleri için, şimdi ara ara ve sırayla ateşe geçmişlerdi. Hava kararmaya başlamaktaydı. Dağın eteğine varan kafile, şimdi bir halka oluşturmuş ve mistik ağıtlara başlamışlardı. Soğutucu motorların yardımıyla açtığı deliklerden fırlayan kaya ve taş parçaları çevreye yayılıyor, ancak hiç birinin kılı bile kıpırdamıyordu. 

Sonunda bekledikleri an gelmiş ve açılan delikten fışkıran sular, dağın önündeki çukura, büyük bir gürültüyle akmaya başlamıştı. Batmakta olan Güneşin ışınları, şelale halinde akan suya vurmuş ve bir Gökkuşağı oluşturmuştu! 
İhtiyar ise sevinç gözyaşları içinde şelalenin altına gelmiş, iki elini de yukarı kaldırmış dimdik duruma geçmişti. Onu gören bütün Beyaz Tenliler, toplanmışlar ve aynı harekete geçmişlerdi. Bir kısmı çamurlu suları birbirinin üstüne atıyor, bir kısmı ise saygı ile yüzüne çarpıyordu! Diger bir kısmı, küme olmuşlar ve yine mistik bir ağıta başlamışlardı. Ancak, şelalenin çıkardığı gürültüden kelimeleri anlaşılamıyordu. Hoş, anlasalardı da, Takiçiro Aysıtını çalıştırmadan çözümleyemezlerdi ki!.. Ancak, bu mistik musikinin, anlamının ne 


olabileceğini çok iyi tahmin edebiliyorlardı. 


-Bu ne muhteşem bir Tablo Alfa!.. 

-Daha işimiz bitmedi!.. Şimdi biraz daha yükselecek ve dağın arkasına geçeceğiz. Orada işaretlediğim tepenin, belirli noktasına ateşe başlayacağız!. 
Hava kararmaya başladı ama zarar yok!.. Uydunun aydınlığı bize yetecektir. 

Her iki Sibernot Disk, dağın arkasındaki ikinci gölün çevresini kuşatmış olan sıra sıra tepelere geçmeye hazırlanmışlardı... Alfa, aşağıdaki Beyaz Tenlilerin, yeni bir telaşa kapılmamaları için, Takiçiro Çözüm Aygıtının yardımıy- 


la hoparlörden aşağıdakilere. 


TEPELERİN ARKASINDAKİ DAĞLARDAN DA SULAR AKACAK 


bilgisinin, ses halinde iletilmesini istemişti. Takiçiro Aygıtının, bu kelimeleri gezegen diline çevirerek aşağıdakilere iletmesi, onları yepyeni bir bayram havasına sokmuştu!.. Beyaz Tenliler, İhtiyarın oturduğu Tahtı havaya 


kaldırmış, çılgınca çevresinde dönüyor ve durmaksızın haykırıyorlardı. 


TANRILAR GÜÇLÜ TANRILAR 
TANRILAR GERİ DÖNDÜLER 


Onları dağın arkasında bırakarak sıra sıra tepelere gelmişler ve Alfa'nın işaret çaktı$ı yere Fazerleri yöneltmişlerdi. Aynı şimşek çakması ve aynı gökyüzü gürültüsü, şimdi tepelerde yansıyordu. Daha iyi nişan alabilmek için biraz yükselen Acyuta, sarp dağın çevresinin meşalelerle aydınlandığını görmÜŞtü. 

-Zavallı Beyaz Tenliler!.. Bir türlü yanımızdan ayrılmak istemiyorlar! 
sinyallerini, biraz da huzur ve mutlulukla dolu olarak Alfa'ya iletmişti 

-Daha sabaha kadar çalışacağımızı bilmiyorlar! Tepeler çok genç ve yapıları da çok sert. Ne yapalım. Onlar da bekleyecekler. 

Gerçekten çalışmaları sabaha kadar sürmüş, aşağıdakiler ise oldukları yerde beklemişlerdi. Güneş doğuyordu. Genç Tepelerin delinmesi hâlâ tamamlanmamıştı. Acyuta, 

-Daha ne kadar kaldı dersin? 


diye sormak ihtiyacını hissetmişti. Ama Alfa'dan aynı kısa cevabı almıştı 


-Çok az!.. Biraz daha sabret!.. 

O “Biraz süre” uzamış ta uzamıştı. Fazerler, yine sıra ile çalışıyordu. Saatler sonra, uzun süren sabır meyvasını vermiş ve istedikleri biçimde upuzun ince bir tünel açmayı başarmışlardı. Buradaki sular, aşağıdaki göle dökülmeye başlayınca, aşağıdaki dağdan fışkıran suyun debisi de artmıştı. Bu durumu 


gören aşağıdakiler, şimdi, durmaksızın 


TANRILAR GÜÇLÜ TANRILAR 
BOLLUK VE İYİLİK GETİRDİLER 
TANRILAR GÜÇLÜ TANRILAR 
TANRILAR GERİ DÖNDÜLER 


sevinç nidalarıyla ovayı çınlatıyorlardı. 


XXI. BÖLÜM 
Ayrılış Töreni 


“..Home..Home ..Sweet sweet home.. 
There is no place like Home.. 
Home..Home..Sweet..sweet home.. ” 
(Evim.. evim tatlı evim.. 
Hiç bir şey onun gibi olamaz 
Evim.. evim.. tatlı evim..) 
İNGİLİZLERİN ÜNLÜ NOSTALJİK ŞARKISI 


“..Bir ben var benim içimde 
Benden geru... ” 


YUNUS EMRE 
DİVANI 1280 


Diskler Dağların eteklerine yaklaşıyordu. Beyaz Tenliler eteğin yamacın- da altın sakallı İhtiyarın Tahtının çevresinde toplanmışlardı. Kalabalık öylesine artmıştı ki, tepenin eteklerinden yukarıya doğru Beyaz Tenlilerle dolmuştu. Sibernotlar, yamaçtaki düzlüğün tam karşısına geçmişler, İhtiyarın bulunduğu Tahtın, yüz metre kadar yakınına gelmişler orada durmuşlardı. Şimdi İhtiyarı da, Beyaz Tenlileri de çok daha yakından inceleyebiliyorlardı. Hepsinin gözleri, çizgi gibi çekik bir yapıdaydı. Saçları ise upuzun olduğu için kulakları görülmüyordu. Belden yukarıları çıplak olduğu için kadınları, göğüs yapılarından erkeklerden ayırabiliyorlardı. Kolları gerçekten uzun, parmakları 


da ince birer kalem gibiydi. İhtiyar, elinde tuttuğu Piramit’i, önündeki küçük 


masanın üstüne koymak için ayağa kalktığında, farkına varmışlardı, ne kadar uzun boylu olduğunun!.. Dünya ölçülerine göre İki buçuk metreden fazlaydı. 
Hemen hemen üç metreye yaklaşıyordu! 

İhtiyar, Piramit”ini masaya yerleştirdikten sonra Disklerin karşısında yere diz çökmüş ve yine avuç içlerini yukarıya doğru açtığı kollarını, onlara doğru 


uzatmış, yalvarır gibi konuşmaya başlamıştı. 


TANRILAR GÜÇLÜ TANRILAR 

BOLLUK VE İYİLİK GETİRDİLER 

BİR DAHA GİTMEYECEKLER DEĞİL Mİ 
GUTANDURİLERİ AF ETTİLER DEĞİL Mİ 
BİZİ ÖKSÜZ BIAKMAYACAKLAR DEĞİL Mİ 
TANRILAR GÜÇLÜ TANRILAR 


İhtiyar, hem yalvarıyor, hem ağlıyor ve hem de sözleriyle bir kusur işlemediklerini göstermek için, kollarını önce iki yana açıyor, sonra da eğilip önündeki masaya kapanıyordu. Onun bu hareketi üzerine, bütün Beyaz Tenliler yere kapanıyorlar ve öylece kala kalıyorlardı. Bir süre sonra ihtiyar do$- 


rulmuş ve yakarışını yeniden sürdürmeye başlamıştı. 


TANRILAR GİDERSE ÇOCUKLARIMIZ ÖLÜR 
TANRILAR GİDERSE KITLIKLAR BAŞLAR 
TANRILAR GİDERSE UYGARLIĞIMIZ BİTER 
TANRILAR GİDERSE GUTANDURİLER DE BİTER 
TANRILAR GÜÇLÜ TANRILAR 

BİZİ ÖKSÜZ BIRAKMAYACAKLAR DEĞİL Mİ 


Acyuta, yine çok duygulanmıştı. Bu gezegen varlıklarıyla temasları, böyle bitmemeliydi. Yapabilecek başka şeyleri de olmalıydı. Tele Haberleşmeyi açtı ve -Ne yapacağız Alfa? 

diye sordu. Arkadaşının cevabı, her zamanki davranışlarının aynı olmakla beraber büyük bir umut verişiydi. 


-Konuşmamızı bekle!.. Üzüntülerin sona erecektir. 


Sonra Takiçiro Şifre Çözüm Aygıtını açmış ve vereceği bilgileri, gezegen diline çözümleyerek, hoparlörden, ses halinde aşağıdakilere iletmesi sinyalini vermişti. Alfa, tane tane konuşuyor ve Şifre Çözüm Aygıtı, aynı anda çözü- 


münü yaparak, aşağıdakilere, hoparlörle ses halinde gönderiyordu. 


GUTANDURİLER YALNIZ BIRAKILMAYACAK 
TANRILARIN GİTMESİ GEREKLİ 

TANRILARIN ÇOCUKLARI BURADA KALACAK 
BURADA DOĞACAK GUTANDURİLERLE BÜYÜYECEK 
TANRILAR TOHUMLARINI BURAYA BIRAKACAK 
TOHUMLARDAN ÇOCUKLARI DOĞACAK 
GUTANDURİLERLE BÜYÜYECEK GELİŞECEK 
GUTANDURİLERİ YENİ BİR UYGARLIĞA GÖTÜRECEK 


Alfa'nın anlattıkları biter bitmez, tepenin eteklerinden çığlıklar yükselmiş, şu ana kadar yere kapanarak, korku ile dolu saygılarını belirtmeye çalışan Beyaz Tenliler şimdi, sevinçten zıplamaya başlamışlardı. Boylarının uzunluğundan ve gezegendeki çekimin, Dünya'dakinden daha az olmasından ileri gelse gerek, sıçrayanlar, yukarıya bir hayli yükseliyorlar sonra da daha yavaş bir hızla yüzeye iniyorlardı. 

İhtiyar titreyen elleriyle tuttuğu Piramit”e doğru sesleniyor ve bu sesleri, 


Takiçiro Şifre Çözüm Aygıtı tarafından çözümlenerek Ekrana yansıtılıyordu. 


TANRILARIN ÇOCUKLARI BURADA DOĞACAK 
BURADA BÜYÜYECEK BURADA GELİŞECEK 
TANRILAR GUTANDURİLERLE BİRLİKTE OLACAK 
GUTANDURİLER YENİ BİR UYGARLIĞA VARACAK 


İhtiyarın, yalnızca sesi değil, elleri de ayakları da titriyordu. Ayakta durabilmek için masaya dayanmak zorunda kalmıştı. Şimdi şükran duyguları akı- 


yordu. 


TANRILAR TANRILAR GÜÇLÜ TANRILAR 
TANRILARIN ÇOCUKLARI BİZİMLE OLACAKLAR 


Alfa, bu şükran ve mutluluk sözlerine karşı, son bilgilerini de, yine Taki- 


çiro Aygıtının çözüm yoluyla aşağıdaki Beyaz Tenlilere aynı biçimde iletmişti. 


TANRILAR ŞİMDİ TOHUMLARINI BIRAKACAK 
GUTANDURİ GÜNEŞİN ÇEVRESİNDE BİR KEZ DÖNÜNCE 
TANRILARIN ÇOCUKLARI DOĞACAK 
GUTANDURİLERLE BİRLİKTE BÜYÜYECEK 
GUTANDURİLER ONLARI KORUYUP BÜYÜTECEK 
ÇOCUKLAR ONLARLA BİRLİKTE BÜYÜYECEK 
ÇOCUKLAR BÜYÜYÜNCE GUTANDURİLER GELİŞECEK 
YENİ BİR UYGARLIĞA VARACAK 


Acyuta hayranlık içinde kalmıştı. Doğrusu ya Alfa, büyük bir Sosyolog gibi, nerede ve nasıl konuşulması gerektiğini, çok iyi hesaplıyordu.. Nasıl da akıl etmişti bunları? 

-Alfa!.. Bakıyorum ki Tanrılığı, pek benimsedin!.. Hani Dünyamızda çok ilginç bir deyiş vardır : “-Bir kişiye nasıl seslenirsen, sonunda öyle olur!” diye!.. Bu zavallılar da bize “Tanrılar” diye seslendikçe, sen de bizi “Tanrı” mı olduk sandın?.. 

-Başka türlü davranamazdım Acyuta!.. Anlayabildiğim kadarıyla, şimdi adının “Gutanduri” olduğunu öğrendiğimiz bu gezegene, bizden çok önceleri, başka gezegenlerden gelen olmuş!.. Onlara da epeyce yardımda bulunmuşlar!.. Gutanduriler de onları “Tanrı” sanmış!.. Ya da onlar, kendilerini öyle tanıtmayı uygun görmüşler! Burada kentler kurmuşlar, barajlar yapmışlar ve bazı ilginç aygıtlar da bırakmışlar! İhtiyarın elindeki Piramit'in, ne kadar güçlü bir ses iletim aygıtı olduğunu, görmüyor musun?.. Kim bilir daha buna benzer ne gibi aygıtlar bıraktılar. İhtiyarın, anlattıklarına göre, o Aygıtların hepsi, o çok büyük depremde Küçük Güzel Kent adını verdikleri kent altında kalarak parçalanmış. Depremin, ne kadar güçlü olduğu, koskoca tepeleri yıkarak gölleri tıkamasından belli olmuyor mu? 

İhtiyar, bir de “Depremi Önceden Bildiren Aysıtı”nın çalındığından söz 


etmedi mi? (2 sayfa Eksik) 


.......Irmağın boş yatağına dağılmıştı. Akmakta olan sular, az sonra buraya gelip kayalara çarpacak, taşkına sebep olacaktı. 

Bu durumu sezinleyen Acyuta, hemen arkadaşını uyarmıştı. 

-Alfa!.. Sular buraya yaklaşmadan, şu eski köprü yıkıntılarını kaldırmazsak, bu kez büyük taşkın olayları olacak!.. 

-Ben de şimdi onu düşünüyordum. Haydi ikimiz birden oraya dalalım ve fazerlerimizle ırmak içindeki kalıntıları, toz haline getirelim.! 

Her iki Disk, aynı anda dalışa geçmiş ve ilk köprü yıkıntısının karşısında durmuşlar ve hemen de ateşlemeye geçmişlerdi. Önlerinden kalkan toz ve toprak yığını biraz sonra yavaşça yere çökmüş ve ırmak yolunun açıldığını göstermişti. Orada işleri biter bitmez ikinci köprü kalıntılarına gelmişlerdi. 
Taş, tonoz ve kaya parçalarını darmadağın ettikten sonra da üçüncü köprünün olduğu yere gelmişlerdi. Burada durum çok daha ciddiydi. Çünkü köprü ayağının yanında bulunan kocaman binalar, köprünün üstüne çökmüş ve ırmağı olduğu gibi kapatmıştı. Kocaman taş ve mermer sütunlar, düştükleri ırmak yatağının içinden kolayca kımıldamıyorlardı! Bu sırada Alfa'dan 

-Acyuta!.. Irmak boyunca akan sular, gitgide bizim olduğumuz yere yaklaşıyor! Daha çabuk ve daha sık ateşleme yapmamız zorunlu! 

bilgileri gelince, Acyuta, köprü ayaklarının bulunduğu yere fazerlerini ateşlemesini durmaksızın sürdürmeye geçmişti.. Taşların bir kısmı ufacık parçalara ayrıldığı halde, ırmağın kurumuş yatağının tam ortasındaki iri kaya parçası, sanki toprağa gömülmüş gibi, yerinden kımıldamıyordu. Bu sırada Alfa'dan yeni sinyaller gelmişti. 

-Acyuta!.. Şu ortada duran kocaman kayaya ikimiz birden aynı anda ateş edeceğiz. Belki o zaman kayayı, bulunduğu yerden kımıldatırız. Ben üç deyince ikimiz birden ateşliyoruz. Tamam mr? 

-Anlaşıldı! Tamam!. 

Alfa, bir, iki dedikten sonra üç! der demez iki Sibernot Diskten fışkıran Fazerler kayayı ikiye parçalamış ama gene ırmağın içine düşürmüştü. Sular ise neredeyse onların bulunduğu yere yaklaşmışlardı. Alfa'dan. 

-Bir daha!.. 

sinyalleri gelir gelmez, yine ikisi birden fazerleri ateşlemişlerdi. Her iki 


kaya da paramparça olurken sular gelmiş ve parçalanmış kaya parçalarını da 


büyük bir hızla önüne katarak sürükleyip götürmüştük. Alfa'nın üstünden büyük bir yük kalkmış gibiydi. 

-Off be!.. Neyse başarabildik!.. Geçmiş olsun!.. 

der demez, Acyuta memnunlukla karşılık vermişti 

-Artık, Kent, eski canlılığına yeniden kavuşabilir mi dersin? 

-Hem de nasıl!.. Burası gerçekten adına uygun, küçücük şipşirin güzel bir kent imiş! Baksana, ne kadar düzgün bir Kent Planlaması yapmışlar! O bilemediğimiz çok eski tarihte, büyük bir deprem, bu güzel kenti harabeye çevirmiş! 

-Ama bundan sonra, Kent'in kötü tarihi değişecek desene!.. 

-Hem de nasıl!.. Şu ırmak içinde akan suların gittiği yerlere bak!.. Kenti, nasıl, baştan başa suluyor!.. 

Gerçekten de akan sular, Alfa'yı doğrularcasına kentin aralarından düzgün bir biçimde dolanarak, akışını küçük bir ovaya doğru sürdürüyordu. Alfa ile Acyuta suyun akışını izleyebilmek için biraz yükselmişler ve daha yukarıdan ırmak boyunca uçuşa geçmişlerdi. Bir yere gelince çok şaşırmışlardı.. 
Çünkü kentin beş kilometre kadar ilerisine akan ırmağın suları, kurumuş olan bir göle varmıştı. 

-Alfa!.. Alfa!.. Yeniden Gölet yapmamıza hiç gerek kalmadı!. Şuraya bak!.. Bu sular, kısa zamanda bu gölü doldurup yeniden hayat verecek! Ne kadar güzel bir şey! 

Gölün, daha önceki uygarlık ya da buraya gelen Uzaylılar tarafından, yapay olarak meydana getirildiği, çevredeki taştan yapılma rıhtımlardan anlaşıyordu. Gölün, tam bitim yerinde ise küçük bir baraj vardı! Göle gelen sular, burasını doldurduktan sonra, bu barajdan aşağıya akacaktı. Barajın altında da yine kurumuş küçük bir havuz vardı. Sular burada birikecek ve havuzdan sonra, şimdi kurumuş durumda olan yoluna devam edecekti. Acyuta, hemen Tele Haberleşmeyi açmıştı. 

-Canlı varlıklar için “Su”, ne kadar önemli? Burasını görmek ise beni son derecede mutlu etti. Tohumları serpeceğimiz yer, tam burası! 

-Evet!.. Özellikle şu yapay gölün çevresi, tohumların, gelişip açılması ve doğup büyümeleri için, en uygun ortamı hazırlayacaktır. İnanıyorum ki, “İn- 


san Türü”, doğup büyümesi ve gelişmesi için, burada, kendisine en uygun 


olan ortamı bulmuş olacaktır. Haydi Acyuta!.. Tohumları serpme işine geçebiliriz!.. 

Sibernotlar, sıra ile tohumları serpmeye başlamışlardı. Bir yandan da, ırmağın sulamaya başladığı Küçük Güzel Kent'in, ileride, ne tür gelişmeler göstereceğini düşünüyorlardı. Onlara, çok güzel bir yer bulabilmiş olmaktan dolayı da çok sevinçliydiler. Hele Gutandurilerin, onlara göstereceği, özenle dolu bakım ve gözetim altında, “İnsan Türü”, bu gezegende, çok sıhhatli bir gelişim gösterebilecekti. Çocuklar, büyüyüp geliştikçe, “Tohumlara İletilmiş Olan Bilgiler”, uygulamaya geçecek, böylece gezegende “Yepyeni Bir Bilim ve Teknoloji” ortaya çıkacaktı. Gutanduriler de onlarla birlikte yepyeni bir evrime ulaşacaklardı. 

Tohumları serpme işini bitirmiş, yeniden Beyaz Tenlilerin bulunduğu tepeye yönelmişlerdi. Yaklaşırken yavaşlamaya başladılar. İhtiyar bıraktıkları gibi dimdik duruyordu. Beyaz Tenliler de öyle. Sanki hiç biri yerinden kıpırdamamıştı.. Sibernotlar, çevrelerinde kısa bir tur attıktan sonra, İhtiyarın gene tam karşısında yüz metre kadar uzaklıkta durmuşlardı. 

Alfa, Takiçiro Çözüm Aygıtı kanalı ile Veda Mesajlarını iletmekten kendi- 


sini alamamıştı. 


TOHUMLAR KÜÇÜK GÜZEL KENTE SERPİLDİ 
TANRILARIN ÇOCUKLARI ORADA DOĞACAK 
GUTANDURİ ÇOCUKLARIYLE BÜYÜYECEK 
TANRILAR BİR DAHA DÖNMEYECEK 
GUTANDURİLER TANRILARIN ÇOCUKLARIYLE 
BİRLİKTE YÜKSELECEK 


Diskler, karşılarında dimdik duran İhtiyarın önünden yavaş yavaş yükselmeye başlamıştı. Her iki Sibernot da, İhtiyarın, dimdik duruşunu bozmaksızın ağlamakta olduğunu görmüşlerdi. Altın renkli sakallarından aşağıya gözyaşları ip gibi akıyor, İhtiyar ise “Sessizlik Anıtı” duruşunu aynen koruyordu. 

Sibernotlar, tam önüne gelip yükselmeye başladıklarında, iki kolunu birden bir kez daha onlara doğru uzatmıştı. Aynı anda Beyaz Tenliler, yepyeni 


bir ilahiye başlamışlardı. Bu kez söylenen ilahinin musikisi öyle derin ve öyle 


hüzünle doluydu ki, Sibernotlar, karşılığını tam olarak bilmemekle birlikte, içerdiği anlamını artık çok iyi kavrıyorlardı. Çünkü beyinlerinin içine kazınmış 


sesler durmaksızın çınlıyordu. 


KHAZUMİ ZAYİDA KHAZUMİ 
CAT KE BUDAST ARJETANİ 


Sesler tepelerde perde perde yükselerek yankılar yapıyor.. Sibernotlara sanki eşlik ediyordu. 

Sibernotlar ise, sanki seslerin yankılanması bitmesin, biraz daha sürsün diye düşünmüşçesine oldukça yavaş yükseliyorlardı. 

Tamamen kaybolmaya başladığını anladıkları anda, Anti- Magnetik Alan Yaratıcı Motorlarını çalıştırmışlardı. 

Ancak ilahinin dağlara yankıları sanki arkalarından onları izleyerek geliyordu. Acyuta kendisini, bu derin musikiye öylesine bırakmıştı ki, büyüleyici etkisi onu, yine çok uzaklara götürmüştü. Dünya'dan ayrıldıklarından bu yana, en iyi, en sıhhatli ve de en güvenli bir biçimde, bu gezegende görevlerini yerine getirebilmişlerdi. Ne olurdu Prof. Murat da şu anda yanlarında olabilseydi ve yaptıklarını görebilseydi. Kim bilir nasıl kutlardı onları!.. Tepelerde yankılar gittikçe kayboluyor, ancak, Acyuta'nın beyninin içinde durmaksızın tekrarlanıyordu. 


BUUUUUUUDAST AR JE TAAAAAAAAANIIIIII 


Elektro-Teleskopunu Petek Gözlere bağlayarak zuum yaptı. 

İhtiyar, hâlâ dimdik duruyordu! 

Tanrılara düzenlediği “Ayrılış Töreni”nde, en küçük bir saygısızlık olmaması ya da en ufak bir hata olmamasını istercesine! 

Ya da Tanrıların iyilik ve lütuflarına karşı, minnet ve şükran duygularıyla, kendinden geçmişçesine! 

Tam bu anda Alfa'nın sinyalleri gelmişti. 

-Acyuta!.. O ilginç canlı partiküller, acaba, bu işleri yapalım diye mi, 


bizi bu sisteme getirdiler?.. 


-Bilemiyorum Alfa!.. Şu anda öylesine iç içe geçmiş duygularla doluyum ki, sanki kırk yıllık dostlarımdan ayrılıyor muşum gibi!.. 

-Anlaşıldı ..anlaşıldı!.. Bu duygulara kendimizi böylesine kaptırırsak, sonra korkarım, geri dönmeye kalkarız!.. Onun için daha fazla gecikmeden, şu Anti Magnetik Alan Yaratıcıyı biraz daha hızlandıralım!. Gerçekten saygı ile anacağımız bu duygu dolu insanları, bir an önce terk edelim. 

Aysıtlara iletilen yeni buyruklarla, disklerin yatay uçları, iki tabak gibi göğe doğru dönmüş ve büyük bir hızla, bulutlara girmişti.. 

Atmosfer dışına çıktıklarında yeni bir yörünge ayarlamasına geçmişler ve Güneş Sistemini arkalarında bırakarak yeniden karanlık Uzayın derinliklerine dalmışlardı. Biraz sonra Alfa'dan -Acyuta!.. Biraz yoruldum galiba!.. Dinlenmeye çekiliyorum!.. Yönetimi alır mısın? 

sinyalleri gelir gelmez Acyuta karşılık vermişti. 

-Çok iyi olur!.. Ben de tam şimdi sana, ne zaman dinlenmeye çekileceğini soracaktım. Tamam, yönetimi alıyorum. Sana iyi uykular Alfa!. 


Tele Haberleşme Sistemi, kapanmıştı. 


XXII. BÖLÜM 
Uzay'da Yalnızlık 


“Milyarlarca yıl önce, İlkel Evren Çekirdeğinin patlaması sonunda ilkel partiküllerin dağılıp birleşmesiyle Gaz Bulutları, Nebulalar, Yıldızlar, Gezegenler ve Galaksiler oluşmuş ve bu oluşumlardan milyarlarca yıl sonra, kendisi var olmadan önce meydana gelen olayları araştıracak bir zekada, İnsanoğlu meydana gelmiştir.” 


GAMOV George 
THE CREATION OF THE UNIVERSE 
(KAİNATIN YARATILIŞI) 1951 


Yedi Gezegenli Güneş Sistemini arkada bırakmış, Uzayın koyu karanlığına dalmışlardı. Sessiz, soğuk ve karanlık Uzay!.. Git, git bitmek bilmeyen Uzay! 
Yalnızlık ve sessizlik musikisiyle dolu Uzay!.. 

Birbirlerinden, “Işık Yılı Uzaklıklarla” ayrılmış ve aralarına “Sessizlik Zamanını Doldurmuş” çeşitli “Güneş Sistemleri”!.. 

Evlatları durumunda olan Gezegenleri, Uyduları, Meteor ve Meteoritleriyle bir aile oluşturan, ama birbirlerinden hızla uzaklaşan “Yıldız Toplulukları!.. Ve sonra kocaman evren adaları Galaksiler!.. 

Bu kadar büyük bir Evren içinde, küçücük, iki tane yaratık türü Sibernotlar!.. 

Sessiz hareketleriyle Uzay içinde akan iki yabancı!.. 

Yalnızlıklarını, birbirlerine ilettikleri, bilgi sembolleriyle gidermeye çalı- 


şan, yarı insan yarı makine iki garip varlık!.. 


Yıldız Işıklarını durmaksızın gözleyerek, yalnızlık korkusunu yenmeye ça-Uşan iki Uzay Yolcusu!.. O “Yıldız Işıkları” ki, Uzayın, sessizlik denizinden emilip, “Petek Gözlere” yansıyan “Canlılık Sembolleri”!.. Yalnızlığı içenlere, sunulan buruk içki!.. 

Bitmeyen karanlık, gece.. Yolculuğun süresi kadar uzun gece.. 

Uzayın karanlığını delmeye çalışan, iki Sibernot Disk!.. 

Uzayın büyüklüğü içinde öylesine küçük, öylesine ufacıklar ki!.. Sanki iki noktacık!.. Bu noktacık varlıkların içindeki yalnızlık ise Uzay kadar büyük! 

Hangisi daha güçlü acaba?.. Uzayın büyüklüğü mü?.. Yoksa içerlerindeki yalnızlık mı?.. 

Karanlık üstüne şiir yazanlar, karanlıktan aydınlığa sık sık geçenler, elbette romantik olurlar! Gecenin karanlığı, bir süre sonra bitecek ve sabahın aydınlık yüzü başlayacaktır! 

Ya.. bitmeyen gece.. .bitmeyen karanlık!.. 

“Geceyi Hastadan Sor” demişler. 

Ya, yolculuk boyu, bitmeyen gece.. bitmeyen karanlık.. 

Onu da “Sibernotlardan sor”!.. 

Bitmeyen karanlık gece, hem de tüm “Uzay Yolculu” boyunca süren karanlık gece.. Romantizm mi yaratır?.. Çile mi?.. Yoksa korku mu?.. 

Yalnızlık korkusu, neler yaptırır? Ya da neler yaptırmaz?.. 

Yalnız olmak!.. Yapayalnız olmak!.. Ve.. Karanlıklar içinde tek başına kalmak!.. 

Yapayalnız, karanlık Uzay'da, yapayalnız, “Tek Başına Var olmak”!.. 

Yoksa Allah, tek başına ..bu duygularla, sıkıldı da mı Evreni yarattı?.. 

Dünya Dinlerine göre, Allah, “Bilinmeyi İstediği İçin”, Evreni yaratmış. 
“Kimin İçin Bilinmeyi İsteme”?.. Kendisi için mi?.. Yarattıkları için mi?.. 

Yarattıkları, Tanrının, dışında mı?.. O zaman, Tanrının dışında, öncesiz ve sonsuz olan bir “Madde” ya da “Başka bir Güç”, söz konusu olmayacak mı?.. Zaten yüzyıllar boyu, filozoflar, bu konuyu tartışmıyorlar mı? 

Uzay sessizliği.. Uzay karanlığı içinde neler düşünülüyor? 

Bütün bu düşünceler “Karanlığın” mı, yoksa “Yalnızlığın” mı ürünü? 

Uzay karanlı$ı içinde yapayalnız Acyuta, işte bunları düşünüyordu! .. 


Düşünceleriyle, Karanlığı unutmaya çalışıyordu! 


Zaten insanlar “Düşünme Yeteneği”ne erişir erişmez, “Yaratıcılık” konusunu, araştırmaya başlamamışlar mı? 

Yaratma, “Yoktan Var etme mi”?. Yoksa “Var olanı Biçimlendirme mi”? 

Hemen bütün düşünürler ve Dinler, önceleri Evrenin “Karanlıkla Kaplı” olduğunu; Allah'ın ya da Yaratıcı Güç'ün, ilk kez “Işığı Yarattığını” ondan sonra da diğer “Yaratıcılık İşlemlerini Tamamladığı”nı ileri sürmekte!.. 

“Işık Yaratılmamış” olsaydı “Düşünce” yaratılabilir miydi?. O zaman, fikirler nasıl ortaya çıkardı? 

Acyuta, bu düşünceler içinde çırpınıyor ve “Karanlıktaki Korku” içinden bir “Işık” bulup Aydınlığa Çıkabilmek için kıvranıyordu! Hangisi ilk gerçekti bunların? “Karanlık” mı? yoksa “Işık” mı?.. Karanlığın varlığı mı Işığı yaratıyordu? Yoksa Işığın varlığı mı?.. “Karanlığa, karanlığı katmak” mümkün mü? 
Karanlık, zaten karanlıktır. Oysa “Işığa yeni bir Işık Katmak” ile “Aydınlık”, daha da artmıyor mu? 

Amma, Evrende “Kara Delikler” var!. “Karanlık” da, “Işık” gibi gerçek bir “Madde” mi? Yoksa “Kara Delikler”, çoğala çoğala, Tüm Evren'de “Karanğı mı yaratıyor”? Ve.. “Yaratıcı Güç” bu nedenle mi “Işığı Yaratarak” Evrene aydınlık getiriyor?.. 

Sibernot Disklerdeki “Anti-Magnetik Alan Yaratıcı” gibi, Evrende de “Ters Etkiler Yaratılması” mı var? Evren, bu nedenlerle mi dengesini sağlayabiliyor? 

“Aydınlık”: Bilgi mi?.. Estetik mi?.. Güzellik mi?.. Teknik mi?.. 

“Karanlık” : Bilgisizlik mi?.. Anti Estetik mi?.. Tekniksizlik mi? Yoksa Korku mu?.. Herhalde korku olmalı!. Çünkü, Acyuta korktuğunu, çok iyi biliyordu!. 

Çok uzaklardan gelen Yıldızların ışıkları olmasa, daha da korkacaktı! 

“Korkmaktan kork!” demişler.. Sakın bu söz “Yalnızlık Korkusu” için aptalca cesaret” için değil! Çünkü “Uygar İnsan Korkar!” diye, bir başka söz de 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söylenmiş olmasın! Belki de “Cesur ol!” anlamına söylenmiştir. Amma, 


var! Bunların hangisi doSru?.. Acyuta, pek bilemiyordu. Ama, “korktuğunu” ve “Uzay Yalnızlığı”nın, bütün beyin dalgalarını, “Korku İle Titrettiğini”., çok iyi kavrıyordu. 


“Karanlığı, karanlığa sürtünce, Işık çıkmıyor ki “!.. Yoksa çıkar mı?.. 


Karanlık içinden “Işığı Yaratan Tanrı”, korkmazdı tabii!.. Yaratıcılık, hiç korku ile olur mu?.. Tek Yaratıcı Güç Olan Allah, kimden korksun!.. 

Pekiyi ama Evreni, niye yarattı? “Korku”yu da O yaratmadı mı? Eğer yaratılmamış olsaydı, “Korku”, nasıl meydana gelebilirdi ki? Evreni yaratmadan önce, “Uzay Yalnızlığı ve Korkusu” diye, bir şey de olamazdı! 

Evrenin Yaratıcısı, ne kadar “Cesur” ve “Güçlü” ki, Koskocaman Evreni yarattı!.. İnsanlar da “Yaratıcı Güçleri”ni, “Cesaretle” harekete geçirmeselerdi, o büyük eserleri nasıl yapabilirlerdi? Bilim ve Teknikteki gelişmeler, nasıl olabilirdi? 

Allah, “Tanrısal Gücü”nü, yapayalnız iken göstermiş ve “Yaratıcılığı” ile yalnızlıktan kurtulmuş!.. Oysa Sibernotlar öyle mi?.. Sibernotlar, “Hazırlandıkları Programa Uygun” bir “İnsan Beyni ile Makinenin Ortak Yaşamı”!.. Bu makine ile birlikte, “Kendilerinde Birikmiş Olan Bilgilerle” ancak, belirli davranışlarda bulunabiliyorlar. Onun dışında hiç bir davranışta bulunamazlar ki!.. Hiç bir yaratıcılık gösteremezler!.. Beste yapamazlar.. Resim ya da Karikatür çizemezler.. Şiir ya da Roman da yazamazlar!.. Hafızalarında olan ve yeni gelen Bilgilerle, ancak bir “Kompozisyon” yapabilirler, İşte hepsi o kadar! Yaratıcı Güç, öyle mi?.. O durmaksızın yaratıyor. “Yarattıklarının Evrimlerini Düzenliyor” ve.. “İnsan Adındaki Varlığın, Edindiği Bilgilerle Çevresini Yeniden Düzenlemesini Sağlıyor”! İnsan'ın Evren ile olan tüm inceleme ve bilimsel gelişmelerini, “Bilgi Sembolleriyle” sürdüre geldiğine göre, bu Bilgiler, demek ki daha önceleri de vardı!.. İnsan onu bulduğu zaman, yeni bir şey buldum sanıyor! Ne kadar garip! 

Aaaaah! Ah!.. Yakında bir “Yıldız Sistemi” olsaydı, şimdi ona yönelirdik. 
Sisteme yakınlaştıkça Güneş'inin ışıklarıyla aydınlanır, karanlıktan kurtulur, korkudan ve korku yaratan düşüncelerden de uzaklaşırdık! 

Acyuta, şimdi korku içinde olmasına gerekçe bulmaya çalışıyordu! Ama, gerekçe bulsa da korkuyordu, bulmasa da! Uzay Yalnızlığı ve Karanlığı içinde gerekçe bulmak neye yarar? Korkuyu ortadan kaldırmıyor ki!.. İnsanlar, Siborg yapmışlar; Sibernot meydana getirmişler. Ama korkuyu yenebilmişler mi? 

Oysa “Dokuz gezegenli Güneş Sistemi”ne yaklaşırlarken, karşılarına çı- 


kan “Partikül Halindeki İlginç Varlıklar”, “Korkudan Uzaklaşarak” ne kadar 


büyük bir aşamaya ulaşmışlar!.. “Düşünceleri” ile “Maddesel Parçacıkları” birleştirmişler!.. Böylece “Evrenle Bütünleşmeyi” başarmışlar. Kendi deyimleriyle “Doğa İle Birlikte Üstün Bir Denge Durumu İçine Girmişler”!.. Böylesine bir bütünleşme içinde hiç “Korku” yer alabilir mi? İnsanlar hakkındaki de-Serlendirmeleri de ne kadar ilginç idi! 

“Kendinizi Doğaya Karşı, Üstün Zekalı Varlıklar Olarak Görmüşsünüz” 

“Doğa ile Birlikte Üstün Denge Kurup gelişmeyi Hiç Düşünmemişsiniz” 

demişlerdi!. Ne kadar değişik, korkusuz ve doğru bir değerlendirmeydi bu!.. 

Oysa bir Başka Güneş Sisteminde, kendilerini ne kadar değişik bir değerlendirme içinde bulmuşlardı. 

“Tanrılar Geldi” diye karşılanmışlardı. 

Ne demiş olurlarsa olsunlar, Acyuta şimdi “Yalnızlık ve Karanlık Korkusu İçinde” hissediyordu kendini. Prof. Murat neler anlatmıştı ve onu ne kadar hazırlamaya çalışmıştı, “Uzay Yalnızlığı” konusunda. 

“-Uzay'da “Yalnızlık Korkusu” kadar korkunç bir şey yoktur. Bu nedenle ikinizi birden göndereceğiz. Evlerinde yalnız başlarına kalan kadınlar ya da çocuklar, yanlarında bir köpek hatta kedi bile bulunsa, onların varlığından cesaret alarak, yalnızlık korkusunu yenmeye çalışırlar. Unutma ki savaşlarda, tek başına nöbete bırakılan askerlerin bir kısmının, korkudan bayıldıkları ya da altlarına kaçırdıkları görüldüğünden, daima iki nöbetçiyi bir arada görevlendirme yoluna gidilmiştir. Karanlık sokakta yalnız yürüyen insanın, korkusunu yenmek için ıslık çalması örneğini de aklınızdan çıkarmayın! Bu nedenle de biz, “Yalnızlık Korkusuna” kapılmamanız için, Sibernot Disklerinize, çeşitli C.D.ler yerleştiriyoruz. Biriniz, dinlenmeye çekildiği zaman, Nöbeti devir alanınız, bu C.D. leri dinleyip seyrederek zamanı geçirmeye çalışsın! Yoksa kendi başlarınıza “Yalnızlık Felsefesi” kurmaya başlarsınız. Belki de psikoza girersiniz! 

diye uyarıda bulunmuştu. Her konuda olduğu gibi, bu konuda da yine ne kadar haklı çıkmıştı! Acyuta, bir süredir bu “Yalnızlık Felsefesini”, eskilerin deyimi ile “bir bozuk plak gibi”, tekrar tekrar çalıyor ve her defasında yeni “Korku Temaları” da ekliyordu!.. Prof. Murat'ın uyarılarını hatırlayarak 


C.D.lerden rastgele birisinin numarasını söyleyerek yayına geçmesi sinyalini 


iletmişti. Ekrana, renkli mayoları içinde kıvrak danslar yapan bir “Modern Bale Gurubu”nun gösterileri gelmişti. Balenin gürültülü müziği ve çarpıcı görüntüleri, Acyuta'nın, deminden beri beyninin içinde dolanıp duran “Korku Sinyallerine bir tokat atmış gibi, olmuştu. Ne kadar kıvrak bir müzik idi bu! 
Tam tam ritmine uygun kıvrak hareketlerde bulunan kızların dansları da, beyninin içindeki “uyuşuk fikirlerin dağılmasını sağlamış”tı! 

Ritme uygun kalça kıvırmalar.. sıçrayıp havada dönmeler.. Uçarcasına sıçramalar.. Ayakların havada çaprazlama hareketleri ve trompetlerin tiz çığlkları... 

Acyuta'nın, beyin merkezlerinde öylesine bir boşaltma etkisi yapmıştı ki,.. Sanki 

“-Oooooh be!..” der gibi hissetmişti kendini. 

İyiki, Prof. Murat bu C.D.leri, Disklerine yerleştirmişti!.. 

Renkler, kıvrak ve coşkulu hareketler ve beyin dalgalarını zıplatacak kadar güçlü bir ritim ve sesler.. Acyuta kendini, bu renkli musikiye öylesine kaptırmıştı ki, dans eden kızlara sanki kavalyelik yapıyor gibiydi! 

Hepsi güzel hoştu da, onlara nasıl kavalyelik yapabilirdi ki?.. Bu düşünce aklına gelir gelmez, gerçek durum da çarpıvermişti birden. Güzel balerinlerin kıvrak kalçaları karşısında, onlarla birlikte dans eden çıplak bir beyin!.. Düşünülmesi bile hoş gelmemişti! En iyisi, böyle seyretmekti. Aralarına girip de dans etmeyi düşünmenin hiç bir anlamı yoktu!. O zaman işler karışıyor ve “Siborgluk Durumu” ortaya çıkıveriyordu. İstese de istemese de, o bir Siborg'tu. Hatta ondan da öte bir “Sibernot” idi. Yani “Kompüterlerle Bütünleşip”, bir Uzay Diskine monte edilmiş, onlarla “Ortak Yaşamlı Bir beyin”!.. 
Haydi!.. Diyelim ki dans edebildin!.. Ve en güzeline de aşık oldun!.. Diyelim ki o da seni beğendi!.. Eger, beğenebilirse tabii!.. Sonra.. sonra ne olacak?.. 
O güzel dansözle evlenebilecek misin?.. 

Geçti o yaşantılar!.. O dönemler!.. O tür mutluluklar ya da mutsuzluklar!.. Sen, şimdi yalnızca onları seyret!.. Bu canlı hareketler içinde yalnızlığını unut!.. İşte bu sana yeter!.. 

Tam bu sırada Tele Haberleşme Sistemi açılmıştı. 


-Günaydın Acyuta!.. Çok uyudum mu?.. 


-Asıl günaydın bana dostum!.. Sana gelince Alfa!.. Uzay gecelerinin karanlı$ı hayırlı olsun!.. 

-Çok fazla uyudum galiba!.. Anlaşılan, bu arada sen, “Karanlık Uzay İçinde” Psikozlara girdin!. C.D. leri seyretmedin mi yoksa? 

Cin gibiydi şu Alfa!.. İki kelimelik bir sinyali alır almaz, hemen durumu kavrayıveriyordu! Boş yere onu Kaptan Pilot yapmamışlar!. Acyuta için, durumu açıklamaktan başka yapacak bir şey kalmamıştı. 

-Teşhisin çok doğru!.. Karanlık Uzay'da, yalnız başına kalan insan çeşitli korkular içine giriyor. Neden sonra, Prof. Murat'ın uyarılarını akıl ettim de .. 

-Anlıyorum.. anlıyorum da.. Günaydın bana!., diye bir sinyal ilettin!. 
Onu pek kavrayamadım! 

-C.D.lerden birini çalıştırdım. Renkli mayoları içinde birbirinden güzel kızların dans ettikleri çok ritimli bir musikiyle karşılaştım!.. 

-Eeee! Ne var bunda?.. Yoksa o tam-tamlı müzik ile dolu olan C.D. yi mi seyrettin? 

-Evet!.. Galiba o idi. Bir ara kendimi öyle kaptırdım ki, kızların arasında dans ediyormuşum gibi oldum!.. Sonra da, “Çıplak Bir Beyin Olduğumu” hatırladım! 

-Demek bunun için kendi kendine “-Günaydın!” biçiminde değerlendirmede bulundun! 

-Evet!.. Aynen öyle!. 

-Oğlum!.. Bunda tatsız olan durum ne? 

-Anlamak istemiyorsun galiba!.. Sibernot yapısında olan bizler için, kıvrak kalçalarını oynatarak dans eden kızların, ne anlamı olabilir ki?.. 

-Ne anlamı var mı oğlum?.. Dünyamızda o tür bale temsillerini, daha çok, yaşlı erkeklerin seyrettiğini, bilmiyor musun? Yoksa sen, kendini, o yaşlı erkeklerden daha da ihtiyar mı hissettin? 

Acyuta Tele Haberleşmeyi kapatırken şu sinyalleri kendi kendine göndermişti. 


-Ne ömür şu Alfa!.. 


XXIII. BÖLÜM 


Dönüş Hazırlığı 


“Sokrates -Devlet Adamı ile Filozof!.. 

Neler diyorsun Theodoros? Hesap ile Geometride üstat olanın ağzın- dan mı bu sözü işitiyorum? 

Theodoros -Hangi sözü Sokrates? 

Sokrates - Devlet Adamı ile Filozofu, sanki birbirlerine eşit değerlermiş gibi ele alıyorsun! Oysa, bu değerlerin arasındaki ayrılık, hiç bir Geometri oranı ile açıklanmayacak kadar büyüktür...” 


PLATON 
POLİTİKOS 157. B. İ.Ö. 428-347 


“..Galileo'nun, mahkeme huzurunda itiraf ve sözlerini geri aldığını bildiren yazıyı okuduktan sonra, “Eppur si muove” 

-Ama gene de hareket ediyor- dediği doğru değildir! 

Bunu söyleyen İnsanlıktı, Galileo değil!. .” 


RUSSELL Bertrand 
BİLİMDEN BEKLEDİKLERİMİZ 1931 


“..Bir çeşmenin başına bir testiyi kosalar, Kırk yıl anda dursa, kendi dolası değil..” 


YUNUS EMRE 
DİVANI 1280 


Acyuta, Uzay yolculuğuna başladıklarından bu yana, Alfa'nın ilettiği “Bilgi Sembolleri”nden en sevimlisi ve en güzelini algılamıştı. 


-Dönüyoruz Acyuta!.. 


Ne kadar iç açıcı ve ne kadar huzur verici bilgilerdi bunlar! 

-Dönüyoruz Acyuta!.. Hem de S X L Koordinatlarından X Y Z Koordinatlarına doğru bir dönüş yaparak!.. İlk bakışta, belki sana biraz garip gelecek! 

Fakat aynı Koordinatlar içinde, ufak bir kayma yaparak Y Z O Koordinatlarına geçiş yapacağız ve oradan da doğruca ABC Koordinatlarına akacağ$ız. 
Hatırlarsan, S X L Koordinatlarından Y Z Koordinatlarına doğru 90 derecelik bir açı ile yönelirken, Disklerimizin, ( S ) harfi yaparak, durmaksızın sağa doğru yöneldiğini saptamıştık. 

-Evet!.. Biliyorum! 

-Galaksimizin dönüş hareketi ve Güneş Sistemlerinin çekim etkileri, Disklerimizin, hızlarına uygun sapmalar meydana getirdiği için, Galaksimiz içinde, ufak bir ring yaparak Y Z O Koordinatlarından, ABC Koordinatlarına doğru akıyoruz. Ne kadar ilginç değil mi? Sanki “Galaktik Hareket” bize “-Bu kadar yolculuk yeter!.. Haydi yuvanıza dönün bakalım!..” dercesine bir yörünge çizdirdi! 

-Hangi etki ile olursa olsun, Dünyamıza dönmekte olduğumuzu bildiren sinyallerin, beni, ne kadar mutlu kıldı!.. Bir bilsen? 

-Anlaşıldı!.. Yine romantik ve duygusal yapın, harekete geçecek ve hayal kurmaya başlayacaksın! Disklerin yönetimini, ben alıyorum!.. Seni de hâtıra ve hayallerin ile baş başa bırakıyorum. 

Tele Haberleşme Sistemi kapanmıştı. Tüm mekanik yapısına rağmen, ne kadar anlayışlı bir dost idi şu Alfa!.. İlettiği bilgilerin, yol arkadaşı üzerinde ne gibi etkiler yaratacağını, kolayca hesaplayıp ona göre davranışta bulunuyordu. Acyuta'nın teşekkür etmesine bile fırsat vermemişti. 

Acyuta ise hâtıralarına dalmıştı bile! 

Dünyaları.. Dünyalarında yaşadıkları.. dostları.. flört ve sevgilileri., çocukluk aşkları.. konser çalışmaları.. toplumsal olaylar.. politik çatışmalar.. 
ve Üçüncü Dünya Savaşı!.. Savaş sonrası acıları.. Amerika, Avrasya, Afrikana ve Okyanusya ayrı “Kıta Devletlerinin Kuruluşları”.. Sonra da.. Dünya Devleti Kurulmasına doğru başlayan akım.. Politikacıların yerini Bilginler Konseyinin 


almaya başlaması.. Gezegenler Arası Sibernasyon Çalışmaları... 


Hepsi., bir bir peşi sıra dizilmiş, filim şeridi gibi akıyordu. Bazen biri, öne atlıyor.. daha sonra gelen ise en arkada kalıyor.. en arkada olan olay ise, bir anda ön plana geçiyordu. 

Acyuta, olaylara ve hatıralarına, öylesine dalmıştı ki, sanki, hepsini bir anda yeniden yaşamak istiyor gibiydi! 

Neler olmamıştı Dünyalarında?.. 

Hele Üçüncü Dünya Savaşının, dinmek bilmeyen acıları.. 

Dünya insanlarının, bir anda felaketin eşiğinden dönmeleri.. Savaşa karşı çıkmaları nedeniyle Malta'da toplanan ve “Dünya Yönetiminin Ellerine Alınması İçin” tüm Bilginlerin yaptıkları “Çağrı Toplantısı”. . 

Arkasından Stockholm'de düzenlenen “Bilimler Arası Yönetim Sistemi Kurulması” toplantısı.. ve bu toplantıda, “Dünya Dengesinin, - Ancak Bilginler Yönetimi ile Gerçekleşebileceği”nin açıkça ortaya konulması.. 

Bir ay sonra da New-York'ta yapılan ve tansiyonu daha da yükselten yeni bir toplantı.. Kongrenin adı bile politikacıları çileden çıkarmaya yetecek kadar sert. “Bilginler Yönetiminde Kurulacak Dünya Devletinin Temel Esaslarını Saptama Kongresi”.. Kongrede, Bilginlerin, politikacılara çok sert baş kaldırışları.. ve ünlü Bilgin Prof. Tokay'ın, anlam dolu çıkışları.. 

“-İnsan'ın Evrim Tarihinden bu yana Dünya'nın, “Politikacı Yöneticilerin” elinden çektikleri, yetmedi mi? Doğa kirlenmesi.. savaşlar, büyük silah tüccarları ve petrol şirketlerinin çıkarlarını korumak için Mafya gibi çalışmalar.. hep Politikacı yöneticiler tarafından meydana gelmedi mi? Ozon tabakası iyice inceldi. Dünyanın ısısı 4 derece arttı. Kutuplardaki buzullar erimeye başladı. Sahil kentlerindeki sular 3 metre yükseldi. Politikacılar, uyduruk bend ve barajlarla tehlikeyi savuşturmaya kalktılar. Fakat petrol enerjisinden bir türlü vazseçmediler. Önümüzdeki 50 yıl içinde dünyamızın çok büyük bir bölümü sularla kaplanacak. Politikacılar, hâlâ, bunu görmezlikten geliyorlar. 
Tüm felaketlere, bugüne kadar, onların yönetimleri yüzünden uğramadık mı?.. Siz, Bilim Dostları, Bilginler!.. Bu politikacılara hizmetten ne zaman vazgeçeceksiniz?.. Ve “Dünya Yönetimini Ele Almak İçin, Daha Ne Kadar Bekleyeceksiniz?.. ” 
şeklindeki konuşması üzerine Amerika Birleşik Devletleri yönetimince 


tutuklanması.. Bu olayı, protesto etmek için yapılan toplantılara... yürüyüş 


ve yayınlara... politikacıların, aldırış etmemesi.. Bunun üzerine binlerce Bilginin görevlerinden istifa etmesi.. içlerinden 124 Bilginin açlık grevine başlaması.. Prof. Tokay'ın yargılanmasına iki gün kala, Nobel Ödülü almış, Çekirdek Fiziği Bilginlerinden Dr. Radhakrishnanın, intihar etmesi.. İntihar nedenini açıklayan kısa mektubunda “- Politikacıların, Dünyamıza verdikleri kötülükleri, açıkça lanetleyebilmek için, bundan başka bir yol göremediğimden, onların yönetimindeki Dünya'ya veda ediyorum.” diye yazması.. Politikacıların, bu olayı bile tınmamaları!.. Hatta, Amerikalı bir politikacının, “-Profesör 


” 


Radhakrishnan, çok arzu ettiği Nirvana'sına kavuşmuştur..” şeklinde soğuk bir espri yapması.. Aynı günün akşamı üç Fransız Fizik Profesörünün “Amerikalı politikacının, Bilime karşı gösterdiği saygısızlıSa, sert bir tokatla karşılık vereceklerini ..” bildirerek yaptıkları basın toplantısında, gazetecilerin gözü önünde siyanür içerek intihar etmeleri... Profesör Tokay'ın yargılanmasının yapılacağı gün, tansiyon ve heyecanın, en son noktaya varmış olması.... 

Acyuta, bütün bunları, filim şeridi gibi hafızasının içinden kaydırırken, Prof. Murat'ın, bu konuda söylediklerini hatırlamıştı. 

“-Bana sorarsan, “Tarihi Davalar” içinde iki ilginç savunma vardır. Bunlardan biri, Eski Yunan Filozofu “Sokrates'in Savunması”, diğeri de “Profesör Tokay'ın Savunması”dır. Ben her iki savunmayı da Bilgi Bankasına kayıt ettirdim. Uzay'da bir gün aklına gelirse dinlersin!..” 

Acyuta, bu çok önemli tarihi olayı, daha yakından izleyebilmek için, Bilgi Bankasından, Profesör Tokay'ın savunmasını, iletmesini istemişti. Kısa bir süre sonra, Ekranda, “Profesör Tokay'ın Savunması Hazır” yazıları belirmişti.. 

“-Siz!.. Ey, Hukuk Bilimi eğitimi görmüş Yargıçlar! 

Ben, hem Tıp Bilimi ve hem de Elektronik Bilimi eğitimlerini görmüş bir bilim adamıyım. 

Şu anda da Uluslararası Neuro-Sibernetik Araştırmalar Kurumu Başkanıyım. 

Sizler de, beni yargılayacak olan o Makamda oturmaktasınız! 

Benim Eğitimim, insanın, “Ruh-Beden Yapısı İçinde Akan”, “Elektrik Akımlarının İlettiği”, “Bilgi Sembollerinin Saptanması” ve “İnsanın Sağlıklı 


Yaşamının Sürdürülmesi” üzerine kurulmuştur. 


Sizler ise, aynı insanların, “Birbirleri Arasındaki İlişkilerinde”, politikacılar tarafından saptanan ve “Uyulmasının Gerekli Olduğu Yasalaşan” Kuralları Uygulamaktasınız! 

Benim uğraşıda bulunduğum Bilimin, yüzlerce uzmanlık dalı vardır. Her bir dalda eğitimini tamamlayanlar, ancak, bu dalda uzman olabilirler. Yani, “İnsanı, yalnızca bu yönü ile tanıyıp değerlendirebilirler”. Özetle, İnsanların, yalnızca “O yönü ile ilgili davranışlarını ya da rahatsızlıklarını saptayıp”, giderebilmek için uğraşıda bulunurlar. 

Sizler ise! Ey Hukuk Bilimi Eğitimi Görmüş O Makamda oturan Yargıçlar! 

Uygulamanız için önünüze konulmuş olan o Yasaların, “Hangi Uzmanlar Tarafından Hazırlandığını” hiç düşündünüz mü? 

İnsan ruh ya da bedenlerindeki en küçük davranışlarını saptayabilmek için binlerce hekim ve uzmanın çalışması zorunlu oluyor da, o insanın yaptığı eylem ve işlemlerin saptanıp değerlendirilebilmesi, nasıl oluyor da, bu konularda hiçbir Bilimsel Eğitim ve Uzmanlıkları olmayan, politikacılar tarafından yapılıyor? 

Hangi Bilimsel Eğitimleri, onlara bu hakkı veriyor?., Meydanlarda çok güzel nutuk atmaları mı? Yoksa çok kolay vaatte bulunmaları mı? 


Yoksa “İnsanları Yönetme Hakkının, Kendilerine Ait Olduğu İnançları” 


mı? 

Sizler!.. Ey Hukuk Bilimi Eğitimi Görmüş Yargıçlar! 

Politikacılar tarafından konulmuş Yasalara dayanarak Karar Veren Yargıçlar! 


Hiç bir uzman tarafından hazırlanmasına gerek duyulmayan bu Yasaları Uygulamakta.. Ve.. İnsanlar hakkında Kararlar vermektesiniz!.. 

Ve.. şimdi de benden, “Yasa Hazırlayıcılığından, Yasa Yürütücülüğüne dek” 

“Tüm Yetkinin”, politikacıların elinden alınarak, “Bilginlere verilmesini önerdiğimden”, savunmamı yapmamı istemektesiniz!.. 

Hukuk Bilimi Eğitimi almış olanların, “Bilginler Yönetiminde Bir Dünya Kurulması Gerektiğini” ileri süren bir Bilim Adamından, bu konuda savunmada bulunmasını, istemeleri, size hiç tuhaf gelmiyor mu?.. 


Sizlere, “-Bize katılın!” demiyorum! 


Katılabilecek kadar bilim inancına sahip olsaydınız, konu size iletilir iletilmez, bu davaya bakmayacağınızı bildirerek istifa etmek cesaretini gösterirdiniz! 

Ama o zaman, çevrenizle ilişkileriniz sarsılır, denge ve düzeniniz bozulurdu! 

Pekiyi!.. Ya Dünyamızın, durmaksızın bozulmakta olan dengesi!.. 

İşte biz, “Dünya Dengesinin Bozdurulması İşlemlerinin, Daha Fazla Sürmemesi İçin”, Tüm Bilim Adamlarına sesleniyoruz! 

Onları, yapmaları gereken doğal görevlerine çağırıyoruz! 

Yıllarını, insanların huzur ve sıhhatleri için harcamakta olan Tüm Bilim Adamlarımızı, “Dünya Geleceğini Kurtarmaya” davet ediyoruz. 

Dünyamızın bugüne dek geçirmekte olduğu politik gelişmelere bir göz atınız! 

Sahne, hiç değişmeden süre gelmektedir!.. 

Bir yanda Toplumcu olduğunu ileri süren Sosyalist Politikacılar. 

Diger yanda, özel sektörcü, yada kapitalist olduğunu söyleyen Politikacılar. 

Toplumcular iktidara gelir, Kapitalistlerle iş birliği yapar.! 

Kapitalistler iktidar olur, Sosyalist Ülkelerle çıkar ortaklıklarına girer! 

Eski devirlerde de Krallar, birbirleriyle savaştıktan sonra, yine birbirlerine kız alıp verirlerdi! 

Bu oyun, şimdi çok geniş çapta uygulanmakta. 

Kapitalistler, “Ekonomik Yönden Geri Kalmış Ülkeleri”, “- Size Demokrasi Getiriyoruz!” diyerek işgal edip soymakta.. 

Toplumcu ülkeler ise silah satışı yapıp, kendilerine çekmeye çalışmakta! 

Ticari çıkarlar söz konusu olunca, tüm dinsel, ekonomik, sosyolojik ve filozofik görüşler bir yana atılmakta ve hemen “Gerekçe Edebiyatına” geçil- ya da “Hür Dünya Özel Sektörünün, Demokrasiyi yerleştirmesi için Anlaşmalar 


” 


mekte “Sosyal hamleler için Kapitalizm gelişmelerden yararlanılmıştır!.. 


Yapılmıştır..!1” vb. gibi. 
Bu sözler sizleri inandırıyor mu? 
Önemli olan, falan ya da filan ülkenin ekonomik güçlerinin gelişmesi ve 


sömürü düzeninin daha da yaysınlaştırılması mı? Yoksa Dünya İnsanlarının 


Mutluluğu mu? Atom bombasına karşılık Hidrojen!.. Nötron Bombasına karşılık Nitrojen Bombaları!.. Bu Bombalar, insanlığın huzuru ve mutluluğu için mi? 

Burada en hazin olan şey, bu bombaların, (bilimsel amaçlar için de olsa) biz, bilginler tarafından bulunmuş ya da icad edilmiş olması!.. Alfred Nobel, dinamiti buldu! İnsanlığa felaket getireceğini görünce, bir vakıf kurdu ve tüm gelirlerini, bu vakfa bağışladı. Şimdi bu gelirlerinin bir kısmının, her yıl, insanlığa hizmette bulunan Bilim Adamlarına verilmesini istedi. 

Politikacılar, yüzyıllar boyu Dinamiti, insanları topluca öldürmek için kullandılar. 

Bilginler, Nükleer Patlamaların Bilimsel Amaçlarda kullanılması için Israr ettiler.. Politikacılar İse, çeşitli Nükleer Bomba yaparak bir anda yüzbinleri öldürdüler! 

Hem de Dünya yüzeyini, o insanların torunlarının torunlarını öldürecek ya da sakat bırakacak kadar “Nükleer Artıklarla” doldurarak! 

Bütün Politika Tarihi içinde, bana Bilimsel Bir Buluşta bulunabilmiş, bir tek Politikacı gösterebilir misiniz? Onların en büyük buluşu, bugüne kadar “Bilginleri kendi hizmetlerinde kullandırabilme güç ve hüneri” olmuştur. 

Yüzyıllar boyu söylene gelen bir söz vardır. 

“Ağaç, Baltaya bir şey diyemem!.. Sapı bendendir!” dermiş .. 

Bilginler de tarih boyu “Politikacıların Baltalarına”, istemeden “Sap” olarak hizmet ettiler! 

Bugün, o “Sap”ı, “Baltadan” çekip çıkarmak vakti gelmiştir! 

Hatırlayın ünlü Düşünür ve Bilim Adamı Pascal'ın sözlerini: 

“- Sizi, niçin mi öldürüyorum? Çünkü siz, ırmağın karşısında oturuyorsunuz. Ve... Sizi öldürürsem bana kahraman diyecekler!.. 

-Sizi niçin mi öldüremiyorum? Çünkü siz, ırmağın benim tarafımda oturuyorsunuz. Ve.. Sizi öldürürsem, bana katil diyecekler!.. 

Ey Hukuk Bilimi Eğitimi Görmüş olan Yargıçlar!.. 

Aynı “İnsan Öldürme Eylemini Yapmış” olanların, bir kısmını “Kahraman” ilan ediyorsunuz. Bir kısmına ise “Katil”sin! diyorsunuz ve mahkum ediyorsunuz!.. 

Hukuk Biliminin Yasaları, eğer Bilimsel Kurallarsa, “Aynı Eyleme”, niye 


farklı-değerlendirmeler yapılıyor”?.. Böyle, Bilim Uygulaması olur mu?.. 


Dünyanın neresine giderseniz gidiniz, deniz seviyesinde su, 100 dereceye gelince kaynamaya başlar!.. Bu kaynama, Amerika'da başka, Avrupa'da başka başka derecelerce kaynamaz!.. Dünyanın neresine giderseniz gidiniz, 2 tane Hidrojen Atomu ile 1 tane oksijen Atomu Birleşince H?O’yu meydana getirir, yani “Su” olur. 

Bilim Kuralları her yerde aynıdır ve hiçbir şekilde değişmez ve de değiştirilemez!.. 

Sizin Hukuk Kurallarınız, “Ülkelere ve Durumlara Göre, Değişik Değişik Uygulanırsa” ona, nasıl “Bilimsel Uygulama” ve “Adil Karar” adını verebilirsiniz? 

Bugüne dek, böylece süre gelen bu uygulamalarla, insanların “Doğru Olarak Yönetildiğini” nasıl ileri sürebilirsiniz? 

Bilginler Yönetimi olmayan bir Dünya’da, her bir Politik İktidar, kendi görüşüne göre yasalar çıkartır! Gerçek ve Doğru olanın bu “Yasa” olduğunu ileri sürer! 

Hangi “Gerçeklik”?.. Hangi “Doğruluk” ve hangi Objektiflik! 

Yasalar, doğru ve gerçek olsalardı, durmadan değiştirilirler miydi? 

Siz, yönetime geçtikten sonra, yeni yasalar çıkartmayan, herhangi bir İktidar Gördünüz mü?.. 

Durmaksızın değiştirilen bu yasaların, doğruluğundan ve objektiflisinden söz edilebilir mi? 

Eğer, “İnsanlar”, Dünyanın her yerinde “Aynı İnsan” ise, (ki öyledir) bu “İnsanların”, Birbirleriyle ve Yönetimle aralarındaki ilişkiyi düzenleyen Yasalar, neden apayrı ve birbirlerine ters düşen hükümlerle doludur? 

Birbirlerinden farklı bu “Sistem Şartlandırmaları”nın, objektif olduğu, nasıl iddia edilebilir? 

Ey Hukuk Bilimi Eğitimi Görmüş Yargıçlar! 

İşte biz, bu “Sistem Şartlandırmaları”nın artık sona ermesini istiyoruz! 
Ne kadar ilginç değil mi!. Sizler, beni, bu sözlerim nedeniyle, “Devlet Yönetimine Başkaldırma Suçu” ile yargılamaya başlıyorsunuz. 

Oysa, biz Bilginler, bu toplantıyı Tibet, Suudi Arabistan ya da İsrail'de 


yapmış olsaydık, o zaman “Devlet Yönetimine Başkaldırmak” diye bir suç ile 


değil, “Dine Karşı Saygısızlık Suçu” ile yargılanacaktık!. Aynı durum ise sosyalist bir ülkede yapılsaydı, bu kez de “Revizyonistlik Suçlamaları” olacaktı!.. 

İşte Politikacılar Yönetimindeki Dünya'nın, çeşitli ülkelerindeki Yargıçları Ülkelerindeki Yasalara göre bizi böylesine değişik suçlamalarla yarsılayacaklardı. 

Oysa biz, Sibernetikçiler, “Hukuk Bilimini Objektif Temellere Oturtacak” olan “Elektronik Yargı Makineleri”ni, hizmetinize sunmuştuk! Önce hoşunuza gitmişti. 

Ancak, kısa bir süre sonra “Takdir Hakkımızı Elimizden Alıyor!” diyerek karşı çıkmıştınız. Oysa bu “Yargı Makineleri”, “İnsan Yargıçlar Tarafından Verilen Çelişkili Hükümleri” bir anda saptayıp, önünüze koyuvermişti. Bu hatalarınızı kabul etmek istemediniz! Oysa, Siz Hukuk Bilimi Eğitimi Görmüş Yargıçlara, ne kadar yardım etme duygularıyla doluyduk!. Bilimsel çalışmalarımıza hiç ilgi göstermediniz! 

Bilime Yapmanız Gereken Katkıları, Bilim Evreninden Esirgediniz! 

Şimdi de, bütün bu sözlerim nedeniyle, Politikacılar tarafından hazırlanmış yasalara dayanarak, benden savunmamı istiyorsunuz. 

İnsanın duruş ve davranışlarını, birazcık olsun değerlendirebilen bir bilim adamı olarak, kolayca sezinleyebiliyorum ki, sessiz, ağırbaşlı ve sabırlı duruşlarınız arkasında, bir an önce kararınızı vermek için çırpınmaktasınız!.. 

Sizlere savunma yapmıyorum!.. 

Aynı şeyleri tekrarlıyorum!.. 

Ve.. de.. Sizleri, benim hakkımda karar vermek gibi, aşağılık bir durumdan kurtarmak için, hayatıma son veriyorum!...” 

Profesör Tokay'ın savunması bu kadardı. Ekran kararmıştı. 

Acyuta, olayın arkasını Prof. Murat'tan dinlemişti. 

Zehiri nasıl içtiğini, kimse fark edememişti! Yargılama, televizyon kameraları önünde, canlı olarak yayınlandığından, bütün Dünya, konuşmaları aynen izlemiş ve Profesör Tokay'ın, son kez elini yargıçlara doğru uzattıktan sonra yere yıkılışını seyretmişti. Ne müthiş bir sahneydi Yarabbi!.. Yargıçlar donup kalmışlardı. Başkanları ise, kısa bir konuşma yapmış ve “-Dava daha yeni başlamıştı. Henüz karar vermemiştik ki! Niye intihar ettiğini anlayama- 


dık!” şeklinde saçma sapan konuşmuştu. 


Esas sosyolojik deprem ise olayın ertesi günü, tüm politikacıları sarsacak bir güçte başlamıştı. Televizyonlar, radyolar ve gazeteler, intihar haberleriyle doluyordu! 

Televizyon kameraları, gazeteler ve ajanslar, durmaksızın çeşitli ülkelerden alıntılar yapıyor ve her geçen gün sayıları daha da artan intihar olaylarını veriyorlardı. 

Üçüncü gün Japonya'da tam 21 Bilgin, Japon Parlamentosu önünde eşleriyle birlikte intihar etmişlerdi. Haberler yankılanıyor, intihar salgını çığ gibi büyüyordu. 

Macaristan, İspanya Çek ve Slovakya”'daki intiharları, Rusya'dakiler izlemiş, ertesi günü Türkiye, Yunanistan, Mısır, İsveç, Norveç ve Finlandiya'da süre gitmişti. 

On günün bilançosu, tam 746 Bilim Adamı. Hayatına son vermişti!.. 

Politikacılar, büyük bir şaşkınlık ve telaş içine girmişlerdi. Birbirleriyle yaptıkları görüşmeler sonunda, önemli bir karara varmışlardı. En kısa zamanda tüm Dünya Ülkelerinden gelecek ve kendilerinden yana olan bilginlerce oluşturulacak, büyük bir Kongre düzenlemişlerdi. Kongre'ye katılan Politikacılar ve kendileriyle çıkar ilişkisi olan ya da ücretle hizmette bulunan Profesör, Doçent ya da Doktorlar, bu Kongre'de ayrı ayrı söz alarak uzun konuşmalar yapmışlar ve İntiharları doğru bulmadıklarını; seçimle iş başına gelmiş olan Yöneticilere karşı böylesine sert protestolara katılmanın, yanlış ve Bilime de karşı olduğunu; savunmaya kalkışmışlardı. Ancak o Kongrede de, büyük bir olay meydana gelmişti. Beş Çinli, Üç Perulu, Üç Hintli ve İki de Danimarkalı bilgin, “Ortak Bildiri Sunacaklarını” söyleyerek Kürsüye yaklaşmışlar ve orada koro halinde 

“-Sizin gibi uşakların, alçaklıklarını yüzlerine vurmak için, burada intihar ediyoruz!..” diyerek o anda hayatlarına son vermişlerdi. 

Politikacılar, böyle bir durumu beklemediklerinden, o anda olayı tüm çıplaklığı ile açıklayan televizyon yayınları karşısında, çok büyük bir tokat yemişler ve şok olmuşlardı. Şimdi gazetelerin başlıkları bile değişmişti. “Politikacıların Sonu”, 

“Bilginler Yönetime Geliyor”, “Politikacılara Karşı Görkemli Ölüm”, 


“Kahraman Bilginler”, “Politikacılar Defolun” ve benzerleri gibi.. Artık, gaze- 


teci dostları bile tutmuyordu onları. Neler olmamıştı sonra neler!?.. Acyuta, bütün olanları, bir filim şeridi gibi hafızasında kaydırıyordu. 

Birçok ülkede askeri darbeler olmuş, Bilginlerin çoğu tutuklanmıştı. Ancak, intihar salgınının sonu alınamamıştı. Yedi Profesör Hapishanede intihar edince, Askeri Darbeyi yapanlar, bu kez bilginleri, koruma altına almışlardı. 
Ne yaparlarsa yapsınlar, sosyal akışın önünü alamamışlardı!... Üniversite hocaları derslere girmiyorlardı. İşçiler toplu greve gitmişlerdi. Arkasından Demiryolları, Deniz Yolları Posta Hizmetleri.. .her şey durmuştu. Yalnızca Gazeteler çıkıyor ve Televizyonlar Yayın Yapıyordu. Başlıkların dozları da iyice artmıştı. 

“Yetti Artık Defolun”... “Dünya, Kurtarıcıları Bilginlerini Bekliyor”.. 
“Bilginler Konseyi Toplanacak”, “Tabipler Birliği, Barolar Birliği, Mühendisler Odası Birliği, Bilginler Konseyini Destekliyor”, “Devrim Konseyi İdareyi Bilginlere Devretmeye Hazır”.. “Bilginler Konseyi, Her Kıta İçin Ayrı Oluşturulacak” Bir kaç gün sonra ise hemen hemen bütün gazetelerin başlıkları aynı idi: 

“Her Üniversiteden Birer Temsilciyle Kıtaların Bilginler Konseyi Toplanıyor” 

“Dünya Bilginleri İsviçre'ye Akıyor”.. “Bern Kentinde Büyük Toplantı” ve.. 

Acyuta, hâlâ anlayamıyordu, binlerce, Profesör, Doktor, Kimyager, Mühendis, Fizikçi, Astronom, Biyolog, Nörolog.. saymakla bitirilemeyecek Bilim Adamının İsviçre'ye akışlarını ve “Konseyin 15 Haziran 2072 Tarihli Bildirisi”ni 

“-24 saat içinde Tüm Dünya Ülke Yöneticileri iş başından çekilecektir. 

-Yönetimler, kayıtsız, şartsız Bilginler Konseyi Temsilcilerine bırakılacaktır. 

-Avrasya, Amerika, Afrikana, Okyanusya kıtaları ayrı Bilim Konseyleri oluşturulacaktır. 

-Tüm Coğrafya sınır ve gümrük kapıları kaldırılmıştır. 

-Tüm Dünya insanları kardeştir. Yönetimleri Kıta Bilginler Konseyine aittir. 

-Tek Yönetim, Bilim Konseyi olacağından, Bütün Yerel Yönetimler, 24 


saat içinde,. yörelerinin Tabipler Odası, Mühendisler Odası, Baro Yönetimi ve 


İktisatçılar Birliği Odası ile Sanayi ve Ticaret Odaları tarafından seçilecek temsilcilere devredilecektir. 

-Askerler kışlalarına çekilecekler ve Dünya Polisliği için Kıtalarının Bilginler Konseyi kararlarına uygun olarak hareket edeceklerdir.” 

Şeklindeki kısa ve kesin hükümlerini, çok iyi hatırlıyordu. Dünya Ülkelerinin Yönetimleri, çok kısa bir süre içinde nereden nereye gelivermişlerdi! 
Tam bu anda Prof. Murat'ın, tebessümle dolu yüzü hatıralarının arasından belirivermiş ve konuyu tartıştıkları gün söyledikleri, yeniden aklına gelmişti. 

“.Yaaa!. İşte böyle yavrum!.. Yıllar boyu nutuklar atarak iktidara gelen; savaşlar yaparak milyonları öldüren; Politikacılar, Bilginlerin huzur içinde intiharları karşısında, tutunamadılar ve yönetimlerini daha fazla sürdüremediler! 

Bilginlerin, korkusuzca canlarını feda edebilme gücü, Politikacıların, başkalarına canlarını feda ettirmeleri gücüne, galip geldi. 

Dünyanın, neresine gidersen git! Orada, “Dünya Devleti Kurucuları Şehit Bilginler Anıtı”ndan birini bulursun! 

Bu Anıtların en büyüklerinden biri Japonya'da diğeri ise İsviçre'de bulunmaktadır. Çünkü, en fazla hayatını feda etme olayı, bu iki Ülkede yapılan Kongrelerde olmuştur. Her iki Anıtın kaidesinde de, bu Kahraman şehitlerin adları ve unvanları ile de en son söyledikleri sözler, altın harflerle yazılıdır..” 

Acyuta, bütün bu durumları, hafızasından çekip çıkartarak bir kez daha canlandırdıktan sonra, kendi yaşadığı olayları da hatırlamıştı. “Kıtaların, Ayrı Bilim Konseylerinin kurulması”, “Doğum Kontrolleri”, “Nüfus Planlaması”, “Üretim Ayarlaması”, “Dünya Devleti Polisliği Kurulması”, “Tüm Savunma Silahlarının, Bilginler Konseyi Polisliği emrine verilmesi”, “Çevre Kirlenmesinin Yok edilmesi Çalışmalarına geçilmesi,”, “Uzay Varlıklarıyla Temas Girişimleri”, tam bu arada “Çekirgelerin Ani Sal dirisi”, “Karıncaların Her şeyi Yok etme Hücumları”.. ve “Asansör Boşluğu Kazası”.. her biri, ayrı bloklar halinde beyninin içinde sıralanmıştı. 

Bütün bu olaylardan sonra da, birer Sibernot olup Uzaya açılmışlardı. 

Şimdi ise.. Alfa, en güzel bilgi iletiminde bulunmuştu., 

İşte, bütün bunları geçirmiş olan, kendi yuvaları Dünyalarına dönüyor- 


lardı! 


Dönüyorlardı ama, nasıl bir Dünya bulacaklardı? 

Bilginler Konseyi, başarıya ulaşmış mı idi? 

İstenildiği gibi, İnsanca Yaşama Düzeyi, kurulmuş mu idi?.. 

Bu sorular yanında bir de “Naturanarch” gurubu vardı! Naturel Anarşistler” ya da “Yılgınlar Gurubu” denilen gurup üyeleri neler yapmaktaydılar? 
Tam Bilginler Konseyleri kurulurken bunlar ortaya çıkmıştı. Öyle, yıkıcı filan da değildiler. Fakat “Doğal Yaşama Karşı Hiçbir Müdahaleci Yönetimi Tanımayan” bir gurup idiler. Çoğunluğunu, gençlerden daha çok, orta yaşlılar oluşturuyordu. Liderliğini de Naturata adındaki bir Felsefe Doktoru yapıyordu. Zayıf ve çelimsiz bir beden yapısı olmasına rağmen, çok sert ve tok sesle konuşan bir insandı. Acyuta, onun Televizyonda yaptığı bir konuşmasını dinlemişti. Bilim Adamlarının, “Bilginler Konseyi”nin kurulması için yapacakları toplantı salonuna gelmiş ve toplantı açılmadan, kürsüye çıkıp, gür ve tok sesi ile adeta bağırarak: 

“-Polikacılar, Dünyanın içine sıçtı! Şimdi de siz, Tekniğinizle tüy dikeceksiniz!.. Bırakın bunları!.. Doğaya dönün!.. Bizler, artık, “Yalnızca Doğal Yapı ile Birlikte Olmak İstiyoruz”!.. Dünya vatandaşlığı da sizin olsun!..” demişti. 

Kendisine,” -Keşke Doğaya dönmekle, Dünyayı, içine düşürüldüğü sıkıntılardan kurtarabilsek..!” karşılığı verilince de, 

“-Bizler, Doğaya dönmek istiyoruz!.. Mademki sizler, Bilimi, ön planda tutuyorsunuz, o halde “Doğa Bilimi”ne de saygı duymanız gerekir!. Bu Bilime inanan bizlere de, “doğa ile birlikte yaşama şansı” veriniz!., diye ısrar etmişti. Bilginler aralarında kısa bir görüşme yaptıktan sonra, bu hakkın kendilerine verileceğini bildirmişlerdi. Bilginler, onları küçük bir gurup sanmıştı. Ancak, olay televizyon kameraları karşısında cereyan ettiğinden, konuşmanın etkisinde kalan birçokları daha, aynı guruba katıldıklarını bildirmişlerdi. Bilginler, verdikleri sözlerinde durmuş ve sayıları bir kaç milyona ulaşan “Yılgınlar Gurubu” ya da “Naturanach”ları, istekleri doğrultusunda, gemilerle Pasifik adalarına, Mikronezya ve Polinezya adacıklarına ve Güney Kutbuna yakın adacıklara taşımışlardı. Liderleri Naturata, 

“-Bize teknik uygarlığınızdan, yalnızca bir kaç telsiz radyotelefon ve- 


rin. Başka bir şey istemiyoruz!..” demişti. Bu küçük istekleri de yerine geti- 


rilmişti. O tarihten beri, zaman zaman, gemiler, onların yaşadıkları adalara uğrar, yalnızca kitap götürürdü. Onlar da bu kitaplara karşılık, kendi yazdıkları şiirleri, romanları ya da yaptıkları resimleri, pamuktan basmaları ya da topraktan yapılmış çanak çömlek ve heykelcikleri verirlerdi. Gemiler, bulundukları adalara geldiğinde, heyecanlanmazlar, Kitapları alır, karşılığında kendi yaptıklarını verirlerdi. Kısaca teşekkür ettikten sonra da döner giderlerdi. Acyuta, şimdi de, Sibernot olarak Dünyadan ayrıldıkları gün, ellerindeki telsiz radyo ile gönderdikleri mesajı hatırlamıştı: 

“-Heeey!. Sibernotlar!.. Üç tane Nörona monte edilmiş teneke parçaları!.. Eğer gücünüz varsa, Uzay'a “Tohum” değil, “insanlık” götürün, “İnsan-Uk”1..” 

Acaba, onlar şimdi neler yapıyorlardı? Doğa ile kendi başlarına yaşamayı aynen sürdürüyorlardır herhalde!.. Bilginler Konseyi ile aralarında yeni bir anlaşma yapılmış olabilir miydi?.. Belki, içlerinden Kent Yaşamına dönmek isteyenler vardır! 

Hiç kuşku yok ki, onlar çok mutluydular. Ya diğer Dünya insanları?.. 

Onlar, huzur ve mutluluğu bulabilmişler miydi? Hele yirmi ikinci yüzyıla yaklaşmış olan şu günlerde Dünya'da doğan ve yaşamakta olanlar!.. Dünya İnsanları, ne kadar çileli, hareketli ve değişik yıllar yaşamışlardı! Yaşadıkları olayların içinde en değişik ve “Tam Bir Bilimsel Devrim” olanı, kesin kes “Bilginler Yönetimindeki Dünya Devleti” idi! Aklına yeniden Prof. Murat gelmişti. 
Ne kadar büyük bir bilgin ve ne kadar alçak gönüllü bir insandı! Bu kadar üstün yetenekleri olduğu halde, “Bilginler Konseyi” üyesi değildi. Konseye bağlı “Biyo-Sibernetik Bölümü” Başkanıydı. Ancak, Bilginler Konseyi Üyelerinin, kendisini çok sevdikleri ve saygı duydukları kesindi. Öyle olmasaydı, “İki Sibernotun Uzaya Gönderilmesinin Programlanması”, onun yetki ve yönetimine bırakılır mıydı? 

Şimdi, hansi uğraşı içindeydi acaba? Kendilerinden sonra başka Sibernotlar da hazırlayıp Uzaya göndermiş miydi? 

Tele Haberleşme açılmasaydı, bütün bunları tekrar tekrar yaşayacaktı. 

-Ne o Acyuta? Yoksa uykuya mı daldın?.. 


-Yooo!.. Hayır!. 


-Ne kadar süredir bilgi iletiminde bulunmadığının farkında mısın? Anlaşılan, ben uyarmasam, “Hayal Evreni” içinden çıkmaya, hiç de istekli değilsin!.. 

-Bilginlerin Konseylerinin kurulmasına uğraşıldığı günlerde, dünyamızın geçirdiği olayları hatırladım. Profesör Tokay'ın ünlü savunmasını, Bilgi Bankasından izledim! Ne kadar müthiş bir olay!.. Bilginlerin, kahramanca hayatlarına son vermeleri.. Hem de birbiri peşi sıra!.. İnan, bir an olayı, sanki içlerinde yaşıyormuşum gibiydim. Tam o anda sen, Tele Haberleşmeyi açtın! 

-Yani bıraksaydım, sen de o bilginlerle birlikte hayatına son verecektin. 
Öyle mi?.. İyi ki, o günlerde sen daha çok küçüktün!. Yoksa şimdi ben, Uzay'da Acyutasız, ne yapardım?.. 

-Anlıyorum ki, beni bu heyecanlı havadan çıkarmak için her türlü şakayı yapmaktan geri duramıyorsun! Fakat, inan Alfa!.. O günlerde eğer ben, büyük bir insan olsaydım, aynen o bilginlerin yaptıklarını yapardım! 

-İnanmaz olur muyum? Zaten binlerce bilgin, aynı cesareti gösterdikleri için değil midir “Dünya Devleti”nin kurulması? Onlar bu kadar yürekli olmasalardı, “Bilginler Yönetiminde Dünya”ya gelinebilir miydi? 

-Düşünsene Alfa!.. Bir insanın kendi hayatına son vermesi ne kadar müthiş bir olay!.. Hele Japonya'da, eşleriyle birlikte “Harakiri” yapılarak, karınlarına uzun kılıçları saplayıp hayatlarına son vermeleri!.. İnsanın aklı almıyor!.. 

-Yapacak başka bir şey kalmamıştı da ondan! Bilginler, “Dünya Devletinin Kurulabilmesi” için her şeyi denemişlerdi. Önerilerde bulundular.. çağrı yaptılar.. istifa ettiler.. Ama baktılar ki. karşılarındaki Politikacılar tınmıyor!.. O zaman, “Dünyamızın Kurtarılabilmesi Uğruna”, kendi hayatlarını feda etmekten başka yol göremediler!.. 

-Bu bakımdan çok müthiş ve anlamlı bir olay ya!.. Bu olaya gelinceye kadar tek tük intihar olaylarını, küçükken gazetelerden okurdum. Hemen hemen bu intiharların hepsinde ortak noktalar olarak, “Toplum içinde saygısını kaybetme”, ya da “Yaşamaktan bezme”, “Kumarda tüm servetini kaybetme”, “İhanete Uğrama”, ya da “Ölümcül Hastalığa tutulma” gibi şeyler 


vardı.. Oysa bu bilginlerin hepsi de “Toplum içinde büyük saygınlığı olan kişi- 


ler”di!.. “İnsanların Mutluluğa Ulaşabilmeleri İçin”, seve seve hayatlarını verme, öylesine anlamlı ki, değerlendirebilmek için kelime bulamıyorum. 

-Dileyelim ki, Dünyamızı kurtarabilmiş olsunlar! Bilginlerin, ne biçimde bir Dünya teslim aldıklarını biliyoruz. Üst üste karşılaştıkları olaylar, onları, bizleri birer Sibernot olarak hazırlayıp “İnsan Türününün” devamını sağlayacak “Tohumların” uygun gezegenlere serpilmesi zorunluğuna kadar getirmedi mi? 

-Uzay yolculuğuna çıktığımızdan bu yana, ilk kez seni böyle kötümser buluyorum! 

-Kötümser değilim Acyuta!.. Ayrılırken geride bıraktığımız Dünya'nın, ne durumda olduğunu aklıma getirdim de, bu heyecanlı duygular içinde, “Sakın çok fazla şeyler umutlanma!” şeklinde bir uyarıda bulunmak istedim. 

-Bunda çok haklısın! Gerçekten, Bilginlerin işi çok zor! Ama onlar “Bilgin” olduklarından, bu çok tehlikeli durumlardan kurtuluş çarelerini de bulmuşlardır. Tıpkı, çok tehlikeli hastalıkların mikroplarını bulup, tedavi imkânlarını yaratmaları gibi! 

-Bu güzel duygularına ben de katılıyorum. Unutma ki, bizler de birer Sibernot olarak yaşıyoruz ve Dünyamıza dönüyoruz. Ne demiş şair “-İnsan âlemde Hayal ettiği müddetçe Yaşar!” 

Hayal etmek kadar güzel şey var mı?. Mademki yaşıyoruz. Yaşama sü- 


remizi tatlı tatlı uzatmak için hayal edelim!.. 


XXIV. BÖLÜM 


Dünyaya Dönüş 


“Salt Uzam ve salt zaman diye bir şey yoktur. Cisimler, hareketlerinin hızı ölçüsünde, Zaman'ı kısaltırlar. Çok büyük bir hızla Dünyadan ayrılan biri, döndüğünde, kendisi genç kaldığı halde, geride bıraktıklarının çok yaşlandığını görecektir..” 


EINSTEIN Albert 
RELATİVİTE TEORİSİ 1903 


“..Modern Bilim, bizi, Zaman ve Uzam dışında bir Yaratıcı fikrini beslemeye mecbur ediyor. Öyle bir Uzam ve Zaman ki, bir ressam tablosunun dışında bulunduğu gibi, Yaratıcının mahlüklarıdır.” 

“Non in tempore sed cum tempore, finxit Deus mundum” 

(Allah, Evreni zamanla değil, belki Zamanla birlikte yarattı)” 


JEANS Sir James 
MYSTERIOUS UNIVERSE 
(ESRARLI KAİNAT) 1930 


“..Başka bir şeyler yok muydu? 

Ölü kentler örneğin. Olup bitenlerin bir kaydı yok muydu? 
Metro'yu yapanlardan kimse kalmamış mıydı?” 

Adam, başını salladı. 

“Sanayileşmiş, terkedilmiş Gezegenler falan!” 

Adam, yine salladı başını. 

“Demek, Galaksi çapında bir Uygarlık vardı. Ve bu Uygarlık, istasyonlar dışında, hiç bir şey bırakmadan kaybolup gitti!” 


SAGAN Carl 
CONTACT (MESAJ) 1987 


Acyuta çocuklar gibi sevinçliydi. Vatana... yuvaya dönüş heyecanı, her an daha da artıyor, bütün beyin dalgalarının, bu duygularla titreştiğini hissediyordu. Ne kadar hoş bir duygu idi bu!.. Kendi Dünyalarına dönüyorlardı. 
Kendilerinin doğup büyüdükleri Dünyalarına! Sibernot olarak ayrıldıktan sonra, yıllar süren Uzay yolculuklarını başarı ile tamamlayabilmiş olmanın mutluluğu içinde dönüyorlardı. Yanlış değildi Petek Gözleriyle algıladıkları. İşte şimdi, Jüpiter'in çevresinde ikinci turlarını yapmışlardı. Anti-Magnetik Alan Yaratıcı Motorların çalışmasıyla, çok güçlü bir sıçrama yaparak Mars (Merih) gezegenine yöneleceklerdi. Plüton, Neptün, Uranüs ve Satürn'den sonra, dev gezegen Jüpiter'i de arkalarında bırakıyorlardı. Bütün gezegenlerde aynı sistemi uygulamışlar çevrelerinde yaptıkları ikinci yörünge dönüşlerinde diğer gezegenin yörüngesini dikkate alarak Anti-Magnetik Alan Yaratıcı Motorları çalıştırarak tam zamanında sıçramalarını yapmışlardı. Hesaplamalara ve düzenlemelere uygun olarak da diğer gezegenlerin yörüngelerine sıra ile aynı şekilde girmişler ve aynı uygulamalarla ayrılmışlardı. 

Şimdi ise karşılarında Kırmızı Gezegen Mars, onları bekliyor, gittikçe daha da büyüyordu. Tele Haberleşme açılmıştı. 

-Acyuta!.. Gözün aydın!.. Bir tek dalışımız kaldı!.. 

-Evet Alfa!.. Çocuklar gibi sevinçliyim! 

-Senin kadar olmamakla birlikte, ben de sevinç duyuyorum. T. 
1100001'de yörüngeye girmiş olacağız. İki tam dönüş yaptıktan sonra, 3 açı 2 
derece 15 saniye ile Sıçrama yaparak Dünyamıza yöneleceğiz! Tam bu açı ve derece ile Dünyamız yörüngesini tutturuyoruz!.. 

-Anlaşıldı. Tamam Alfa!.. 

-Asteroitler halkasını ne kadar kolay geçti$imizin farkına vardın mı? 

-Evet!.. Bir kaç Anti-Magnetik Alan Sekmesi olayından başka bir şeyle karşılaşmadık. Sanki Asteroitler bile bize “-Buyurun geçin!” dercesine, aralarında boşluklar açmışlardı!.. 

-Görüyorum ki, Dünyamıza dönme sevincin ile birlikte romantik yapın da harekete geçti! 


-Yuvaya dönmek kadar güzel şey var mı Alfa?.. 


Bu sinyalleri ilettikten sonra birden durmuş ve kendi kendine düşünmeye başlamıştı!.. “-Hangi yuvaya dönüş?” Onların, bir Yuva içine girebilecek durumları var mıydı ki?.. Sibernot olarak yalnızca bir “Beyin” olarak kalmışlardı!.. İçine monte edildikleri bu Disk'ten başka bir yerde yaşayabilmeleri imkânı yoktu! Dünya yüzeyine inerlerken belki büyük bir kalabalıkla bir “Karaman” gibi karşılanırlardı. Kısa süren merasim kutlamalarından sonra, Oksijen ve Protein ve Kan Serumlarını yenilerler ve kapalı bir yerde muhafaza altına alınırlardı. Ara sıra yanlarına Prof. Murat ile asistan arkadaşları gelirler.. Hal hatır sorarlar.. Sonra da Uzay Yolcuğu hakkındaki izlemlerini dikkatle dinleyerek kayda alırlardı. Belki de büyük Televizyon firmaları, onların Uzay Yolculuklarını, her akşam belirli saatlerde uzun uzun yayınlardı. Kim bilir kaç hafta sürerdi bu yayınlar?.. Belki de onlara yeni görevler verirlerdi. 
Hepsi buydu işte!.. Bundan böyle, Yuva diye yapacakları ve yaşayacakları yer!.. 

Nasılsa alışmışlardı artık bu yaşantılarına. Zaten başka tür bir “Hayat”, artık, onlar için düşünülemezdi. Olsun!.. Diğer Dünya insanları, mutlu yaşantılarını sürdüreceklerdi ya! Yakın arkadaşlarını aklına getirdi. Prof. Manzini'nin dairesinde tanıştığı, genç viyolacı sarışın kızı.. Dörtlü kuarteti çalarken, mahcup notalara bakışını.. ve arada kaçamak göz ucuyla kendisine baktıktan sonra, hemen başını öne eğişini.. Herhalde evlenmiştir şimdi.. Çocukları da olmuştur.. Belki.. onları da müzisyen yapmıştır... Yuvasında mutlu bir yaşantısı vardır... Yuva!.. Evet.. yuvası... 

Oysa Acyuta'nın, hiç bir zaman bir yuvası olmamıştı. Çok küçük yaşta bir uçak kazasında annesini ve babasını kaybettiği zaman, bir süre halası almıştı yanına.. Annesini ve babasını resimlerinden tanıyordu yalnızca! Pek az ve silik soluktu çocukluk yaşantıları.. Halasına felç gelmesi üzerine, bir yatılı okula vermişlerdi onu... Babasının emekli maaşıyla sürdürebilmişti hayatını ve bir de uçak kazası nedeniyle aldığı tazminatlarla... Aldığı tazminat, ona iki Üniversite eğitimi sağlamıştı. Hem Elektronik Mühendisi olmuş hem de Konservatuarı bitirmişti. Ama her zaman içine kapalı bir insan olmuştu. Bütün, dostu.. Dünyası ve Evreni., kemanı ve piyanosu idi. Bu nedenle saatlerce kapanır, çalışır olmuştu. Sonunda çok iyi bir piyanist ve Konser Meister ol- 


muştu. Ne kadar büyük bir zevkle yaptırırdı orkestranın provalarını.. Hele bir 


gün, tam konser verileceği an, Orkestra Şefi rahatsızlanmıştı da.. kendisi yönetmişti orkestrayı.. Ne kadar başarılı olmuştu o gün! Bir kaç sanat dergisi, kendisiyle ilgili övgü dolu yazılar yazmışlardı. Dergilerin, kendisinden söz eden sayfalarını kesmiş ve o günü belgeleyen fotoğraflarla birlikte bir albüm yaparak saklamıştı. O asansör kazası olmasaydı.. Ya da., çekirgelerin o korkunç saldırıları meydana gelmeseydi.. 

Acaba, Dünya insanları, o kötü günleri atlatabilmişler miydi?.. Çekirge saldırısını yok ettiklerine göre, karıncaların saldırısından da kurtulmuşlardır.. 
Belki de Prof. Murat abartmıştı biraz durumu.. İnsanoğlu zekası ile kim bilir ne formüller bulmuş, ne icatlar yapmış ve Dünyalıları yeniden huzur ve mutluluğa kavuşturmuştur. Kendilerini, birer Sibernot durumuna getirebilen Bilginler, insanların mutlu olabilmesi için ellerinden gelenleri yapmışlardır. Onları, Uzayın derinliklerine kadar gönderebilecek bir zeka ve teknolojiye sahip bu Bilginler, bunu yapamazlar mıydı hiç?!.. Yok canım!.. İnsanoğlu, aciz olmayı hiç bir zaman kabul etmemişti... Bu durumları da yenmesini bilmiş olacaktı ve şimdi bütün insanlar “Yuvalarında” huzur içinde yaşamaktaydılar.. 

Ancak, uzun süreden beri Uzayda dolaşan ve bambaşka bir “Huzur” içinde yaşayan kendileri, çeşitli olaylarla karşılaşmış olmalarına rağmen, “Uzay'daki Huzur” içinde yaşamlarına alıştıktan sonra, “Dünya Huzuru”na uyum sağlayabilecekler miydi? Bundan böyle onlara “Dünya'da Huzur Duyma” diye bir şey olabilecek miydi? 

Dünya yüzeyinde; acaba, ne tür bir “Yuva” onlara huzur verebilecekti? 

Hele.. böylesine Sibernot durumuna dönüşmüş iki ilginç varlığa! En basit örneği ile Büyük Bach'ı, bir “Elektro-Fotonik Bach” olarak ona verebilecek miydi? 

Bu düşüncelere dalmış, gelecekteki yaşantılarının, nasıl olabileceği hakkında çeşitli tahmin ve tasarılar içine kapılmıştı.. Ta ki, Tele Haberleşmeden Alfa'nın ilettiği sinyalleri alıncaya dek! 

-Ne o oğlum?.. Hiç bir bilgi iletiminde bulunmuyorsun!.. 

-Dünya'daki gelecek yaşantımızı düşünüyordum! 

-Şimdi çok yakın geleceğimizi düşün!.. Mars'ın yörüngesine yaklaşıyoruz! 


-Zaman nasıl da akıp sitmiş?.. Hayret!.. Mars'a yaklaşmışız!. 


-Zamanın ne kadar akıp gittiğini, esas Dünyaya geldiğimiz zaman anlayaca$ız 

-Mars'ın yörüngesine ne zaman giriyoruz? 

-Tam T. 1100001 ve E.V. 1111001 olduğu zaman dalışa geçeceğiz! 

-Anlaşıldı Alfa!.. 

-Yaklaşıyoruz!.. T 1100001 ve EV 1111001 oldu. Haydi!.. 

İki Sibernot, aynı anda Mars'ın yörüngesine doğru dalışa geçmişlerdi. 
Yüzeye yaklaşmaksızın, iki tur attıktan sonra, yeni bir sıçrama ile Dünya'ya yöneleceklerdi. Acyuta, kendini, sabırsız çocuklara benzetiyordu. Bir an önce bitseydi şu yörünge dönüşü!.. Mars gezegeniyle ilgilenmiyordu bile! Gezegenin aydınlık yüzeyinden karanlık yüzeyine girmişlerdi. Biraz sonra yeniden aydınlık yüzeye dönmüşlerdi. İkinci dönüşte yüzeye biraz daha yaklaşacaklar ve Anti-Magnetik Alan Yaratıcı Motor'ları çalıştıracaklardı. Acyuta, yine kendine 

-Bir tek dönüş kaldı!.. Ondan sonra, dooo$ru, güzelim Dünyamıza!.. 

diye düşünüyordu. Alfa, ikinci dönüşe geçiş ile birlikte, yeniden uyarıda bulunmuştu. 

-Acyuta!.. Unutma!.. İkinci dönüşte, aydınlık yüzeye çıkar çıkmaz 3 
açı, 2 derce ve 10 saniye ile Sıçrama yapacağız. Tam o anda Anti-Magnetik Alan Yaratıcı Motoru çalıştıracaksın! 

-Unutur muyum hiç!.. Uzun süredir, bu anı bekliyorum!.. 

Acyuta, şimdi bütün dikkatini sinyallere vermişti. Biraz sonra Mars'ın karanlık yüzeyine yeniden girmişlerdi. Bir yandan ekrandan açısal durumu kontrol ediyor, bir yandan da Petek Gözler kanalıyla, Mars'ın aydınlık yüzeyine dönüş anını bekliyordu. Marsın çevresi yavaş yavaş aydınlanmaya başlamıştı. Bu anda Alfa'nın gönderdiği sinyaller gelmişti. 

-Hazır ol Acyuta!.. Tam T. 1111101 ve E.V. 1111011'de şalterin açılması komutunu ileteceksin! 

-Hazırım Alfa!.. 

-Yaklaşıyoruz!.. Dikkat!.. Şimdi!.. 

Her iki Sibernot Disk'deki Anti Magnetik Alan Yaratıcısı Motorların ça-Uşmasıyla, Diskler, açısal dönüş yörüngeleri içinden mermi gibi fırlamışlardı. 


Acyuta beyin dalgalarında aynı karıncalanmayı duyunca 


-İstediği kadar karıncalanma olsun!.. Son'dur bu işte!..Dünyamıza geliyoruz!. 

diye düşünürken Tele Haberleşme Sistemi açık olduğundan, Alfa da hepsini algılamıştı. 

-Do$rusun Acyuta!.. Beyin dalgalarımızın, son karıncalanmasıdır bu! 
Başka bir “Yörünge Sıçraması” kalmadı! 

karşılığını iletmişti. Acyuta'nın heyecanları ise artık tutulamaz bir haldeydi. 

-Alfa!.. Bir kez daha arasana Dünya'yı!.. Belki karşılık alırız!.. 

-Pekiyi Acyuta!.. Mars gezegenini de arkamızda bıraktığımıza göre, ileteceğimiz dalgaları önleyebilecek bir şey, artık önümüzde kalmadı! 

Acyuta'nın bütün dikkati, şimdi Alfa'nın ileteceği sinyallere odaklanmıştı. Sinyaller tane tane geliyordu. 

-Dünya Yüzeyi!.. Dünya Yüzeyi!.. Burası Sibernot Alfa ve Sibernot Acyuta! 

Burası Sibernot Alfa ve Sibernot Acyuta!.. Dönüyoruz!.. Şimdi Mars gezegeni yörüngesinden dönüş yaptık!.. Dönüyoruz!.. Cevap verin!.. Dünya Yüzeyi!.. Dünya Yüzeyi!.. Cevap verin!.. 

Tam beş kez, aynı sinyali birbiri peşi sıra göndermişti. Dünya yüzeyinin, bu sinyallere karşılık verecekleri cevabın, geliş süresi de dikkate alınarak, en az yarım saat kadar bir bekleme süreleri vardı. Gönderdikleri sinyaller Dünyadakiler tarafından alındıktan sonra verilecek karşılıklar, ancak bu kadar bir sürede onlara ulaşabilirdi. 

Bir saate yakın süre geçtiği halde, Dünya yüzeyinden hiç bir karşılık alamamışlardı. Alfa, sinyalleri yeniden göndermeye seçmişti. 

-Dünya Yüzeyi!... Dünya Yüzeyi!... Burası Sibernot Alfa ve Sibernot Acyuta.!.. Burası Sibernot Alfa ve Sibernot Acyuta!.. Dönüyoruz!.. Şimdi Mars 


gezegeni yörüngesinden sıçrama yaptık! .. Dönüyoruz!.. Cevap Verin!.. Dünya 


Aradan yarım saat geçtikten sonra bir daha tekrarlamıştı.. Yine bekle- ne dönemine geçtiler. Yarım saat daha geçmiş ama hâlâ karşılık alamamış- 


lardı!.. 


Alfa soğukkanlılığını koruyordu.. Acyuta'nın merakı ise gitgide telaşa dönüşmeye başlamıştı. 

-Ses dalgalarını iletim aygıtında bir şeyler var galiba!.. Herhâlde o yüzden algılayamıyorlar! 

-Sinyalleri ses iletim haline dönüştürerek iletme aygıtında hiç bir şey olamaz Alfa! Çünkü senin ilettiğin bütün bilgileri ben algıladım. Kaldı ki, Dünya'da beş ayrı alıcı merkez var!.. 

-Uzay yolculuğuna çıktığımızdan bu yana, aradan epeyce zaman geçti. 
Belki onların, alıcı aygıtlarında bir şeyler olmuştur!.. Ya da verici aygıtlarında!. Sen meraklanma!.. Şimdi Ay Üssü'nü arayacağım!.. 

-Alfa!.. Çok tuhaf duygular algılıyorum!.. Dünyadakilerin başına bir şey gelmesin!.. Garip bir “Sezgi”, bütün beyin merkezlerimi sardı!. 

-Fazla heyecanlandın da ondan!.. Bak!.. Güzel Dünyamız iyice belirlendi!.. Kendini kuruntulara bırakma! Hem sinyallerimizi alamamışlarsa ne olur yani!. Fena mı? Onlara sürpriz yaparız. 

-Kötü bir sürpriz ile karşılaşmayalım da! 

-Niye birden, bu kadar kötümser oldun oğlum? Yuvamız, Dünyamıza dönüyoruz! Haydi biraz neşelen!. Azıcık müzik dinle istersen! Çok sevdiğin Bach'ı dinle! Chopin'i dinle! İstersen Elektronik Müzik dinle! Ben de bu arada sevgili Dünyamıza yörünge dalışı hesaplarını yapmaya başlıyayım! 

Acyuta, hiç bir karşılık vermemişti. Beyin dalgaları arasında kıvrım kıvrım bir şeyler dolanıyordu. Ne olduğunu kavrayamıyordu. Ama çok kötü şeyler algılıyordu. Bu kötü şeyleri algılamak istemediği için, beyninin içinden silip atmaya çalışıyordu. Kovmak istiyordu sanki hepsini! Alfa'nın önerilerine uyarak kendini bir süre Chopin'in müziğine bırakmak istedi. Chopin C.D lerinden Piano Konçerto'sunun devreye girmesini istedi. Konçertonun başlangıç bölümünü dinler gibi olmuştu. Ondan sonra o çok sevdiği müziği de unutmuştu. Beyninin içindeki Nöronlar, mekik dokuyor gibiydi. Dünya'ya gittikçe daha da yaklaşıyorlardı. Yaklaştıkça da, “aynı sezsi” beyin dalgaları arasında kıvrım kıvrım dolanmasını daha kuvvetle hissettiriyordu! Konçerto'nun forte kısmında, Piyanistin tuşlara kuvvetle vurarak çıkardığı sesler, bir an onu beyninin içindeki kıvrım dalgalarından uzaklaştırmış, müziğin akışına getirmişti.. 


Ancak etkisi o kadarla kalmış, fazla sürmemişti. Çünkü Konçerto sona ermiş- 


ti. Acyuta, otomat bir makine gibi, aygıta rastgele bir elektronik müzik C.D. 
sini devreye sokmasını bildirdi. 

Bütün gürültülü sesleriyle elektronik müzikte, Dünyadan ayrılmaların- dan önce yapılmış, çılgın müziklerden biri çalınıyordu. Ama Acyuta'yı düşüncelerinden ayıramıyordu. 

-Yoksa Prof. Murat'a bir şey mi oldu?.. 

diye düşünürken birden aklına geldi. Hemen Elektronik Müzik C.D. sinin devreden çıkarılmasını istedi. Müzik, bir anda kaybolmuştu. Bu kez Koordinat Zaman Biriminin, Ekrana verilmesi sinyallerini iletti. 


Ekranda beliren yazıları tekrar tekrar izlemişti. 


KOORDİNATLAR A B C 
ZAMANLAMA VE HIZ T 0000001 E V 1111111 34 03 45 


Bir kez daha hayretle izledi. Dünya zamanına göre yolculuklarından bu yana tam 34 yıl 3 ay ve 15 gün geçmişti. Kısaca, Dünyalılar, tam o kadar ihtiyarlamışlardı. 

Zaman Birimi, gitgide “Dünya Zamanına” dönüşüyor ve Ekranın en sa-Sında yer alan Decimal sayıların son sayıları, saatler geçtikçe değişiyordu! 

-Otuz dört yıl haaa!.. Prof. Murat, Dünyadan ayrıldı$ımızda tam 34 yaşındaydı. Demek ki şu anda onun yaşı kadar ve 3 ay 15 gün de fazlasıyla zaman geçmiş. Sevimli Profesörümüz, şu anda tam 68 yaşında olacak! 

Acyuta, kendi kendine konuşmasını sürdürüyordu. Dünyadan ayrılma- dan önce Prof. Murat ile yaptıkları konuşmayı bir daha hatırladı. Ona, “Döndüğümüzde, sizi çok yaşlı bir insan olarak bulmak, bana çok tuhaf geliyor.” 
dediği zaman, Prof. Murat hafifçe tebessüm etmiş ve “-E8er hayatta kalabilmiş isek!..” karşılığını vermişti. Yoksa, onu, karşılarında bulamayacaklar mıydı?.. 

-İnşallah yaşıyordur!.. Kahverensi kırçıllı sakalları, bembeyaz olmuştur. 
Kim bilir, ne kadar da yakışmıştır!.. İnşallah hayattadır! 

Bütün bunları düşünüyor ve kafasının içinde dolanan “Kötü Sezi”yi at- 


maya çaba gösteriyordu. O bu duygu ve düşünce çatışmasını yaşarken, Alfa, 


Dünya Yörüngesine dalış hesapları yapıyordu. Hız ve açısal durumu bir daha kontrol ediyor ve kontrolü arttığı ölçüde şaşkınlığı da artıyordu. 

-Olamaz bu!.. Mars'tan sıçrama yaparken bu açı ile dalmadık mı?.. 

biçiminde hayretle dolu sinyallerini iletiyordu. Tam bu anda Acyuta Tele Haberleşmeyi açık tuttuğu için, bütün bilgileri algılamıştı. 

-Ne oldu!.. Açısal durumda bir şey mi var?.. 

-Hitiç!.. Önemli değil!.. Şaşırdım galiba!.. 

karşılığını verince Acyuta, daha da telaşlanmıştı. 

-Hiç olan ne?.. Açısal durumda ne var?.. Mars'ın yörüngesinden, ikinci dönüşte 3 açı, 2 derece 15 saniye ile “Sıçrama” yapmadık mı?.. 

-İşte, ben de onu hesaplıyorum Acyuta!.. O açısal sıçrama ile Dünyamızın böyle gözükmemesi gerekir gibi geldi bana!.. 

-Yani?.. Dünyamızın durumunda ne var?.. 

Acyuta telaşla ilettiği sinyalleri, birbiri üstüne çarpıştırarak iletiyordu. 
Alfa ise yine tane tane cevap vermişti. 

-Ekseni!.. Dünyamızın ekseni!., sanki biraz kaymış gibi gözüktü bana!.. 

-Yok canım!.. Nasıl olur?.. 

Bu sinyallerini iletir iletmez elektro-teleskopunu Dünya'ya çevirerek Petek Gözlere bağlamıştı. Bulutlarla kaplı dünyaları karşılarında bir ceviz büyüklüğünde duruyordu. Bir kez daha zuum yaparak baktığı halde, bir şey fark edememişti. 

-Ben, pek bir şey kavrayamadım! Dilerim ki yanılmış olasın!. Fakat ne de olsa sen bir fizikçisin. Bir yandan da içimde bir “sezgi”, beni kıvrandırıp duruyor. Ne olur, hemen Ay Üssünü arayalım! 

-Ben de şimdi onu yapacaktım. 

Alfa bu sinyalleri ilettikten sonra, radyo dalgalarını “Ay Üssü”ne göre ayarlamış bir duruma getirmiş ve yeni bir yayına geçmişti. 

-Ay Üssü!... Ay Üssü!.. Burası Sibernot Alfa ve Sibernot Acyuta.!.. Ay Üssünü arıyor!.. Ay Üssü!.. Ay Üssü!.. Burası Sibernot Alfa ve Sibernot Acyuta!.. Ay Üssünü arıyor!.. Cevap verin!.. 

Alfa beş kez yayınladığı sinyalleri, onar dakika ara ile üç kez daha tek- 


rarlamıştı. 


-Dünyamıza bu kadar yaklaştı$ımıza göre en geç 45 dakika içinde cevaplarımızı almamız gerekir!. 

sinyallerini iletmişti. Sabırsızlıkla dolu 45 dakika geçti!.. Elli dakika geçti ve tam bir saat geçti! Hiç bir haber alamamışlardı. Acyuta, sabırsız ve de çok endişeliydi. 

-Ay yörüngesine girelim Alfa!. Sana anlatamayacağım çok garip ve kötü bir “sezgi” içindeyim. Ne olduğunu, ben de algılayamıyorum. Fakat “Ay Üssü”nü yakından gözlemek istiyorum! 

bilgilerini iletince Alfa aynı soğukkanlılıkla karşılık vermişti. 

-Pekala Acyuta!.. O halde hız azaltmaya başlayalım!. Her (T) zaman birimi içinde 0000111 kadar E.V. hızını azaltaca$ız. Tamam mr? 

-Tamam Alfa!.. 

Aradan bir süre daha geçmişti. Bu süre ise, Acyuta”ya yıllar kadar gelmişti. Şimdi de Elektro-Teleskopunu odaklamış durmaksızın, Ay yüzeyini gözlüyor ve “Ay Üssü”nde herhangi bir hareket olup olmadığını araştırıyordu. 
Bütün titiz gözlemlerine rağmen, hiç bir hareket görememişti! Ne kadar zaman geçtiğini bilemiyor, durmaksızın araştırıyordu. Bir süre sonra Alfa'nın ilettiği sinyaller gelmişti. 

-Ay Yörüngesine giriyoruz!.. Ay'ın çekim gücü az olduğundan Hız Birimlerimizi ona göre ayarlayalım. 

-Anlaşıldı!.. Tamam!.. 

Acyuta'nın arkadaşına bir türlü iletemediği, daha doğrusu iletmek istemedi$i endişeler, beyninin içine çöreklenmiş gibiydi. Yoksa, Rüyasında gördükleri gerçek miydi?! 

Dünya'da yaşadıkları zamanlar, daima, huzur içinde seyrettikleri “Gecelerinin Sevgili Kraliçesi” Ay'ın yörüngesine giriyorlardı. Ayın çekim gücü gezegenler kadar büyük olmadığı için, beyin dalgalarındaki karıncalanma, pek etkili olmamıştı. Zaten olsaydı bile Acyuta'nın umurunda değildi! 

Yörünge dönüşü boyunca Alfa, durmaksızın Ay Üssü'ne sinyallerle çağrıda bulunduğu halde, hiç bir karşılık alamamıştı. Artık Ay'ın kendi yörüngesi üzerindeydiler. İlettikleri sinyallerin kesin kes alınması, karşılıklarının da hemen gelmesi gerekiyordu! Acyuta ise Elektro-Teleskopunu şimdi Petek 


Gözlere bağlamış, daha geniş bir alanı kapsayacak şekilde tarama yapıyordu. 


Hiç bir hareket olmadığı gibi herhangi bir karşılık da gelmiyordu. Ay Üssü, ayın Güneşe bakan yüzü ile karanlık kısma bakan yüzünün birleştiği noktada kurulmuş olduğundan ikinci yörünge dönüşlerinde o tarafa doğru yönelmişlerdi. Hızlarını daha da azaltmışlar ve Üsse yaklaşmalarına yakın Helikopter Uçuşuna geçmişlerdi. Ay Üssünün “Gözlem Evi”ne yaklaşıyorlardı. Gözlem Evinin kulesindeki Teleskop, Dünyaya çevrilmiş duruyordu. Radar Reflektörleri de aynı yünde ve kımıldamadan duruyordu. 

Acyuta, bir daha dikkatle incelemişti. Evet!.. Ay Üssü binalarında, hafif çatlaklar görülüyordu! Hızlarını iyice azatmışlar ve “Ay Üssü Kumanda Bölümü”nün tam karşısında durmuşlardı. Binaya yukarıdan bakıyorlar ve aşağıda kalın camlı bölümün içindekilerini görebilmek için hafif hareketlerle çevrede dolanıyorlardı. Sessizliği bozan yine Alfa olmuştu. 

-Acyuta!.. Kumanda bölümünde uzay elbiseli iki kişi görüyorum. Aygıtların başında ve masalarına uzanmış durumda! Kımıldamaksızın, öylece duruyorlar. 

-Ölmüşler Alfa... Ölmüşler!.. 

-Evet!.. Gözlemlerin doğru!.. İkisi de ölmüş! 

-Ne kadar ilginç bir durum. Ölmüşler ve öylece kala kalmışlar! 

Yakıt depoları, yiyecek ambarları ve asansörler bölümünün kapakları açık duruyordu. Sanki alelacele bir şeyler toplamışlar gibi! Alfa'nın dikkati ise masaya doğru uzanmış olan uzay elbiseli üzerinde toplamıştı. 

-Pencereye yakın olanı Ay Üssü Komutanı elbisesi giymiş. Elini de aysıtlardan birinin düğmesi üstünde tutuyor. Bir şeyler anlatmak istermiş gibi! 
Aaah ah!.. Şimdi birer insan olsaydık. Hemen aşağıya iner, durumu yakından öğrenirdik! 

-Ay Üssü Bilgi Bankasının Kodu 3.1.6.7.5.3. değil miydi?.. 

-Evet!.. İyi hatırlattın!.. Buradan manyeto yaparak aynı kodlarda akım ileteceğim!.. Belki Bilgi İletim Aygıtını çalıştırabiliriz. Bizim alıcılar da o bilgileri alır ve aynen yansıtırlar. 

-Sen devamlı manyeto yap!.. Ben de dinleme aygıtlarını, aynı frekanslara ayarlayacağım. 

Alfa, Diskini, Ay Üssü Kumanda Bölümünün tam karşısına getirmişti. 


Kodlara uygun olarak ayarlama yapılması sinyalini aygıtlara iletti ve kuvvetle 


manyeto yapılmasını buyurdu. Hiç bir karşılık gelmemişti. Aygıtlarına tekrar tekrar manyeto yapılması için durmaksızın buyruklar yağdırıyordu. Tam bu sırada Acyuta, 

-Sesler gelmeye başladı Alfa!.. Bir bandın dönerken çaldığı seslere benzer sesler!.. 

sinyallerini iletince, ses alıcı aygıtlarını sonuna kadar açmışlardı. Yıllardır, özlemini çektikleri, kendi Dünyalıların sesini, acı ile dinlemeye başla- 


dılar. 


BURASI AY ÜSSÜ BURASI AY ÜSSÜ 

BEN AY ÜSSÜ KOMUTANI DOKTOR BATU 

SON BİLGİLERİ İLETİYORUM SON BİLGİLERİ İLETİYORUM DÜNYAMIZDAKİ PATLAMALAR DEVAM EDİYOR 
DÜNYAMIZDAKİ PATLAMALAR DEVAM EDİYOR 

BEŞ HAFTADIR DÜNYA İLE BAĞLANTILARIMIZ 

KESİK TELESKOPLA ALGILADIKLARIMIZ KORKUNÇ 
DÜNYAMIZDA KITALAR ÇÖKÜYOR BÜTÜN YÜZEYİ 
SULAR KAPLIYOR OKYANUSLARDAN 

YEPYENİ KITALAR FIŞKIRIYOR AKIL ALACAK ŞEY DEĞİL 
DÜNYAMIZ BÜYÜK BİR GÖÇÜNTÜ İÇİNE GİRDİ 
DEPREMDEN DAHA BÜYÜK BİR FELAKET BU 
GÖÇÜNTÜDEN MEYDANA GELEN TİTREŞİM DALGALARI 
AY ÜSSÜNÜ DE ETKİLEDİ ÜSSÜMÜZDE BÜYÜK 
ÇATLAKLAR OLUŞTU DEVAMLI OKSİJEN KAYBEDİYORUZ 
BURASI AY ÜSSÜ BURASI AY ÜSSÜ BEN AY ÜSSÜ 
KOMUTANI DOKTOR BATU YIL İKİBİN DOKSAN BEŞ 
MART AYININ ON DOKUZUNCU GÜNÜ 

MART AYININ ON DOKUZUNCU GÜNÜ 

OKSİJEN KAÇAĞIMIZ DEVAM EDİYOR 


Acyuta dayanamayıp, heyecanla sinyallerini iletmişti -Alfa.. Alfa!.. Biz Uzaya gönderildikten iki yıl sonra!.. İşe bak sen!.. 

-Ve.. .şimdiki zamanımızdan tam 34 yıl önce!.. 

Doktor Batu'nun ilettiği bilgiler devam ediyor ve her bir bilgi, iki Siber- 


notun beynindeki kılcal damarları donduruyordu sanki!. 


BUGÜN AY ÜSSÜNDE GÖREVLİ SON PERSONELİMİ DE 
ELİMİZDE KALAN SON FÜZE İLE GÖNDERDİM 
NEREYE GİDEBİLECEKLERİNİ BİLMİYORUM 

NE KADAR YOLCULUK YAPABİLECEKLER 

ONU DA BİLEMİYORUM 

DİLERİM Kİ YAŞAYABİLECEKLERİ BİR GEZEGENE 
VARMIŞ OLSUNLAR ALLAH YARDIMCILARI OLSUN 
BURASI AY ÜSSÜ BURASI AY ÜSSÜ BEN AY ÜSSÜ 
KOMUTANI DOKTOR BATU 

BEN AY ÜSSÜ KOMUTANI DOKTOR BATU 

SON BİLGİLERİ İLETİYORUM 

DÜNYAMIZDAKİ PATLAMALAR DEVAM EDİYOR 
DÜNYAMIZDAKİ PATLAMALAR DEVAM EDİYOR 
AY ÜSSÜNDEKİ OKSİJENİMİZ TAMAMEN BİTTİ 
DÖRT GÜNDEN BERİ UZAY ELBİSELERİ İÇİNDE 
ÇALIŞIYORUZ 

BENİMLE BİRLİKTE KALAN YARDIMCIM 

DOKTOR SİNGH ÜÇ SAAT ÖNCE ÖLDÜ 

ONU BULUNDUĞU YERDEN KALDIRACAK 
KADAR BİLE GÜCÜM KALMADI 

DÜN DE SON FÜZEYLE TEMASIMIZ KESİLDİ 
DÜNYADAKİ PATLAMALAR DEVAM EDİYOR 

YIL İKİ BİN DOKSAN BEŞ NİSAN AYININ 

ALTINCI GÜNÜ SİBERNOTLAR DÜNYAMIZA 
ALLAHIM.......... KUSURLARIMIZI.......... .BAĞIŞLA 0000000000000000000000000000000000000 


Dr. Batu'nun iletebildiği bilgiler bu kadardı. Acyuta ile Alfa, bir süre birbirlerine hiç bir bilgi iletiminde bulunamamışlardı. İki Sibernot Disk, Ay Üssü Komutanlık binası karşısında, hiç bir hareket yapmaksızın duruyorlardı Acyuta ise, sezgisinin gücü karşısında tamamen donmuş gibiydi. Nasıl bir “Sezgi” idi ki bu, rüyasında, olayların hemen hepsini görmüştü. Bu kez sessizliği Alfa bozmuştu. 


-Konuşmasının sonunda bize, bir şeyler iletmek istemiş! 


-Kahraman Ay Üssü Komutanları!.. Son ana kadar görevlerinin başından ayrılmamışlar!.. Uzay'da bir “Kahramanlık Anıtı” olarak sessizce duruyorlar! 

-Oksijenleri tükendiği için, cesetleri, çürümeden ve bozulmadan öylece kalmış! Bundan böyle de Dünyamıza gelecek olan Uzaylılara, “İlk Saygı Dura- 
81” olarak kalacaklar! 

-Biz de onlara son görevlerimizi yapalım Acyuta!.. Soğutucu motorlarımızda kalan gazları, bir çiçek demeti gibi üzerlerine serpelim. 

İki Sibernot Disk, Ay Üssü binasının üstünden yavaşça yükseldiler. Kısa bir dönüş yaptıktan sonra tam komutanlık binası önüne geldiklerinde, soğutucu motorlarındaki gazları fışkırtmaya başladılar. Ay çekimi gücü, çok az oldušu için, fışkıran gazlar, bir süre renkli bir gaz bulutu gibi sarıvermişti Ay Üssü'nü. Sanki bir çiçek bahçesi gibi süsleyivermişti. Sibernotlar bir daha yükselmişler ve yeniden dönüş yaparak Ay üssüne doğru dalışa geçmişlerdi. 
Renkli bahçeye saygı ile başlarını eğer gibi, Ay Üssüne son kez dalışlarını yaparak yükseldiler. Bir süre sonra, bu ilginç çiçek bahçesini oluşturan gazlar da yükselecek, yavaş yavaş incelecek ve dağılacaktı! 

Sibernotlar, hızlarını arttırmış ve Yörünge sıçramasına geçiyorlardı. Alfa, 

-Dünyamıza yöneleceğiz Acyuta!.. 

sinyallerini iletince, Acyuta zorlukla karşılık vermeye çalışmıştı. 


-Evet!.. .Dün..ya..mı..za!... 


XV. BÖLÜM 


Dünya Şuuru Boyutu 


“Sen, havalar içinde mekansızsın. 

Ey Ruh, Tozsuz gizem yollarına git! 
Allahın huzuruna var! 

Ve orada, sonsuz ihtişam içinde yaşa..” 


BUDDHA Siddharta Gautama 
TRİPİTAKA (Üç Sepet) İ.Ö.563-483 


“..İnsanın kaderi Ruhunda saklıdır. .” 
HERODOTOS İ.Ö.484-420 


“..İnsan, ancak, Allahtan başka varlıkları, kalbinden temizleyerek Allaha varabilir. Nefsini, Allah'ın varlığında yok edebilir..” 


GAZALİ 
EL - MUNKİZU MİN - AD - DALLAL 1108 


Hızlarını azalta azalta, Dünya'ya yaklaşıyorlardı. Acyuta, durmaksızın Dünyayı gözlemek istediği için, kendi Diskinin yönetimini de Alfa'ya bırakmak istemişti. Alfa'nın, 

-Çok iyi olur!.. Sen de durmaksızın gözlem yaparsın!, sinyallerini alınca çok sevinmişti. Bütün dikkati Petek Gözlerdeydi. Elektro-Teleskopa istediği an zum yapma buyruğunu veriyor ve durumu Petek Gözlerden izliyordu.. 
Dünyanın yüzeyini bulutlar kapladığı için, belirli bir şey göremiyorlardı. Bir 


ara bulutların, aralık bir yer bıraktığını algılar gibi olmuştu. Elektro- 


Teleskopu hemen oraya yöneltmişti. Dünyanın eksenine göre, ekvatorun biraz üstü, belki de Akdeniz Bölgeleri filan olmalıydı. Mavilikler görünüyordu. Kara parçasına da benzer bir şey!.. İtalya'nın çizmesi gibi!.. Fakat o da ne?.. 

Çizme ortadan kopmuş.. Sicilya ve Sardinya Adaları birleşmiş gibi bir durum almıştı! Afrika'nın kuzey sahillerini aradı!.. Görülemiyordu!.. Hayır!:. 
O görünen İtalya Yarımadası olamazdı!.. Bulutlar, biraz daha açılır gibi olmuştu. Tamam!.. Şimdi İberik Yarımadası tamamen gözükecekti. 

-Olamaz bu!... 

Acyuta, gözlemlerini şaşkınlıkla sürdürüyordu. İberik Yarımadası yok olmuştu!.. Eğer orası eskiden İberik Yarım adası idiyse, şimdi her yerde deniz vardı. Kocaman bir deniz!.. Elektro-Teleskopuna biraz daha yukarılara çevrilmesi sinyalini verdi. Anadolu yarımadasının yarısı kopmuş ve Karadeniz ile Akdeniz birleşmiş gibiydi. Aralarındaki Marmara Denizinden eser kalmamıştı! 
Ese Adalarından hiç biri gözükmüyordu. Hepsi, Dünya yüzeyinden silinip gitmişti. Acyuta, bir kez daha, 

-Olamaz bu!.. .Bu kadarı da olamaz!., sinyallerini, inler gibi göndermişti. Ufak bir sarsılma ve motorların fışkırttığı kristal biçimindeki gazlardan, yörünge dalışına geçtiklerini anlamıştı. Şimdi Dünya, kendilerine göre, biraz yana kaymış gibi gözüküyordu. Elektro-Teleskopu Petek Gözlerden ayırdı ve doğrudan doğruya Petek Gözlerle algılamaya geçti. Karşısındaki Dünya Yüzeyi, büyüdükçe, bir şeyler daha görmeye ve yüzeyde ne gibi değişiklikler oldu-Sunu, kavramaya çalışıyordu. Aynı anda Alfa'nın ilettiği sinyaller gelmişti. 

-Yörüngeye girdik Acyuta! Gözlediklerimiz tek kelimeyle “Müthiş”!.. 
Aklım duracak sandım!.. Dünyamızın çehresi tamamen desişmiş!.. Kendimi bir an, başka bir gezegenin yüzeyine bakıyor sandım!.. Neler olmuş Yarabbi?!.. 

-Gördüklerime inanamıyorum Alfa!.. Bu Dünya, bizim Dünyamız mı?.. 

-Bizim Dünyamız!.. Daha doğrusu 34 yıl öncesine kadar, üzerlerinde “İnsanlar”ın ve diğer canlıların doğup büyüdükleri Dünyamız! 

-Evet!.. Tüm Canlıların yuvası olan Dünyamız!.. Şimdi ise, üzerinde hiç bir canlı kalmayan Dünyamız!.. 


-Acaba, tek bir canlı bile kalmamış mıdır?.. 


Acyuta, Petek Gözleriyle tüm çevreyi tarıyor.. Bitki., çiçek., ağaç.. kuş. 
sincap, kedi.. bir tek canlı varlık arıyordu!.. Başak tarlası, Hatta yaban otu bile görse razıydı! Yoktu.! Hiç biri yoktu!.. Yalnızca yepyeni dağlar, denizin ortasından fışkırmış yepyeni kara parçaları.. ve yepyeni kıtalar.. Petek Gözleri nereye çevirse hep yepyeni durumlarla karşılaşıyordu. Eski Dünya'dan eser yoktu!.. 

Asil yapılarıyla atlar... melul melul süt veren inekler... kuzularını emziren koyunlar, yavrularıyla oynaşan köpekler.. O, insanların vefakâr dostları... 
kavgacı tavırlarını en belirgin biçimde gösteren, gerektiğinde miyavlamalarında bile ilginç ricada bulunma tavırlarıyla kediler.. Ve.. Dünyamızın İnsanları.. Sanat, Kültür, Teknik, Bilim ve Edebiyatta en yüksek boyutlara ulaşmayı amaçlayan İnsanlar!. O insanların arasında, “Doğal Yaşama Düzeninden Başka” hiç bir yönetim biçimi tanımayan “Yılgınlar Gurubu”nun, doğaya dönme istekleri... 

-O zavallılara ne oldu acaba?.. 

Acyuta, Petek Gözleri., şimdi “Yepyeni Bir Okyanus” haline gelen denize çevirmiş Pasifik Adalarını, Mikronezya ve Malinesya Adalarını arayıp duruyordu! Böyle bir Okyanus kalmamıştı ki! Eski Pasifik Okyanusu, eski Atlas Okyanusu neresiydi? Eski kıtalar nerelerdeydi? 

Petek Gözler, eski yerleri bulabilmek için, boşuna dolanıp duruyordu. 
Hepsi yok olmuştu yok!... Okyanus içinde kaybolmuş, okyanus hepsini yutmuş gibiydi. Eski kıtaları da Dünya, sanki yutup içine çekmiş, yerlerine de yepyeni kıtalar fışkırtmıştı! “Eski Dünya” gitmiş! Yerine “Yepyeni Bir Dünya” gelmişti! 

-Eski Kıtalar kaybolmuş!.. 

Kader Arkadaşı Alfa, onun ne aradığını bilmiş gibi sinyaller iletmişti. 
Acyuta ise gördüklerine inanmak istemiyor ve Petek Gözleriyle bir şeyler yakalayabilmeye uğraşıyordu! Ne olurdu ah!.. O eski adacıklardan bir tanesi olsun yerinde kalabilmiş olsaydı! Belki, onun yüzeyinde yaşayan canlılardan ve tabii bu arada İnsanlardan da “Hayatta Kalabilenler” bulunabilirdi! Oysa Petek Gözleri, Dünyalarını değil, sanki bambaşka bir gezegenin yüzeyini tarıyordu! Alfa ise bir diğer yönden araştırmaya girişmişti. Elektro- 


Teleskoplardan algıladıklarını, Dünya Koordinatları ile karşılaştırarak değer- 


lendirmesi için “Geri Merkez”e iletmişti. Geri Merkez, vardığı sonuçları Görüntü Ekranında yansıtmaya başlayınca da şaşırıp kalmıştı! 

-Kutuplar değişmiş Acyuta! Kutuplar!.. Aman Allahım!.. 34 yıl içinde, bütün bunlar nasıl olmuş? Her dönüşte yörünge değiştirelim!.. Atmosfere dalmadan, görebileceğimiz kadar görelim! 

-Tamam!.. İnşallah bu gördüklerimiz bir “Yörünge Yanılmasıdır”. Değişik yörüngeye geçince, bu gördüklerimiz rüya gibi kalır! 

Yörünge değiştirirken biraz daha alçalmışlardı.. Karanlık yüzeyden, aydınlık yüzeye çıkarken, Amerika ile Eski Asya kıtalarının durumlarını, biraz yanlamasına ama daha da belirgin olarak göreceklerdi. 

-Aman Yarabbi!.. Odane?.. 

Bu heyecanlı sinyalleri gönderen şimdi Alfa olmuştu. Acyuta, bu sinyallerle ortada fevkalade durum olduğunun anlatılmak istendiğini hemen anlamıştı. Petek Gözleri, açık bulutların arasından Dünya'ya yöneltmişti Eski Asya Kıtasının kuzeyinde “Volkanik Dağlar” gözüküyordu. Amerika Kıtasının ortası ise, “Buzlarla Kaplı” idi!.. Hemen karşılık sinyallerini iletmişti. 

-Atmosfere dalalım Alfa!.. Daha fazla beklemeye tahammül edemeyeceğim!.. 

Bir an önce dalalım lütfen! 

-Pekala Acyuta! İkinci dönüşte dalıyoruz! 

-Nereye kadar yaklaşmayı düşünüyorsun? 

-Henüz hiç bir fikrim yok! Yalnız, dalışa geçerken soğutucu motorları çalıştırmayı unutma! 

-Unutmam!.. Merak etme!.. Yalnız, karanlık yüzden, aydınlık yüze çıkarken, yörüngede aşağıya doğru biraz daha kaydırma yapalım! Yani orada belki.. şey.. 

-Belki ne? 

-Belki, “Hayat” olan bir yere rastlarız!.. Canlılarla karşılaşırız!.. 

-Hayat demekle bütün canlılığı kastediyorsan, merak etme!.. Ben bazı bölgelerde yeşillik görür gibi oldum! 

-Sahi mi?.. 

-Yanlış algıladığımı sanmıyorum. Ama eğer, “Hayat” demekle “Canlı 


İnsanı” kastediyorsan, onu bulabileceğimizi sanmıyorum Acyuta! Dünyamızda 


böylesine “Büyük Bir Göçüntü” “Büyük Bir Dönüşüm” olmuş! Baksana eksenini bile biraz kaydırmış! Kim bilir, ne güçte bir “İç Patlaması” oldu? Koskoca kıtaların yapısı değişmiş! Bu kadar büyük bir değişiklik, ancak “Çok Büyük Bir iç Patlaması” ile olur! Başka türlü değerlendirmemiz mümkün değil Acyuta!.. 

Yeniden karanlık yüzeye geçmişlerdi. Acyuta, aydınlık yüzeye çıkmayı sabırsızlıkla bekliyordu. Yörünge dönüşünü biraz daha kaydırmış oldukları için, Atlantik Okyanusu ile Avrupa'nın Kuzeyi arasında kalan bir bölge içinde atmosfere girmiş olacaklardı. Karanlık yüzey boyunca Acyuta hep Alfa'nın ilettiği bilgileri tekrarlayıp durmuştu! “Çok Büyük Bir İç Patlaması”... ”Çok Büyük Bir İç Patlaması”.. .Bu bilgileri tekrarladıktan sonra da kendi kendine soruyordu. 

-İyi ama neden?.. Neden, böylesine büyük bir İç Patlaması?! 

sonra da, karşılıklarını bulamadan yeni sorular soruyordu. 

-Dünya, başka tür bir “Ayarlama” ile, kendi düzenini yeniden kuramaz mıydı? Böylesine büyük bir İç Patlama!.. Hem de kendi yüzeyinde yetiştirip büyüttüğü, bütün canlı varlıkları yok etme pahasına!.. 

Beyin dalgaları arasındaki bu hesaplaşma ve değerlendirme çabasından, bir an, Beynindeki Nöronlar arasındaki Sinapsların, kopacağını sanmıştı. Tam bu anda Alfa'nın uyarıları, onu kendine getirir gibi olmuştu. 

-Aydınlık yüzeye yaklaşıyoruz!. Soğutucu motorları aç!.. Dalışa geçiş ile birlikte yönetimi sana bırakacağım! 

Güçlükle kendini toparlayabilmiş ve karşılık sinyallerini iletmişti. 

-Açıyorum Alfa!.. Yönetimi de alıyorum!.. 

-Dalıyoruz Acyuta! Şimdi!.. Haydi!.. 

İki Sibernot Disk, atmosfere girmişler ve tüm uzay yolculuklarının da son dalışını yapmışlardı. Soğutucu motorlar durmaksızın çalışıyor ve soğutulmuş gazları, durmaksızın Disklerin yüzeyine fışkırtıyordu. Dalışla birlikte oldukça hissedilir bir sarsı da olmuştu. Acyuta'ya, sanki Dünya atmosferi, daha da kaunlaşmış gibi gelmişti. Önlerinde buluttan başka bir şey olmadığı için, kalın sis içinden “kör uçuşu” yaparak yüzüyorlardı. Şu anki, konumlarına göre, Eski Dünyanın, tam Atlantik Okyanusu ile Kuzey Avrupa arasındaki bir yerlerde olmaları gerekiyordu. Sis tabakası yavaş yavaş incelmiş ve Dünyanın aydınlık 


yüzeyi, kendisini, daha büyük ve daha da belirgin bir biçimde göstermeye 


başlamıştı. Acyuta, Petek Gözleri ayarlamadan Alfa'nın ilettiği sinyalleri almişti. 

-Aman Allahım!.. Bu da ne böyle?.. 

Petek Gözleri yüzeye çevirince, aynı hayret dolu sinyalleri göndermekten geri duramamıştı. 

-Olamaz Allahım!.. Atlantik ortasında kocaman bir kıta! Bu, nasıl iş?.. 
Ne büyük bir “İç Patlaması” böyle?.. Sanki efsaneleşmiş Atlantis Kıtası, yeniden yüzeye fırlamış!.. 

-Acyutal.. Zum yap da bak!.. Kıtanın bütün yüzeyi, deniz ürünlerinin artıkları, kurumuş yosunlar, iri midyeler ve istiridye kabuklarıyla dolu! Yepyeni bir Kıta var olmuş! 

-Hangi yöne gideceğiz Alfa!.. Nereye gitmeyi düşünüyorsun? 

-Kuzeye doğru! Yani Dünyamızın eski yapısına göre kuzeye! İzlanda, İsveç, Norveç.. Finlandiya taraflarına! Şimdi oraları sıcak bölge! 

Gittikçe alçalıyorlar ve hızlarını da azaltıyorlardı. Norveç ve Finlandiya'nın ünlü Fiyord'ları, denizin içine gömülmüştü. Sivri dağlar ufalmış.. 
ufalmış da küçücük tepeciklere dönüşmüştü. Eskiden Buz dağlarıyla kaplı olan bölgede, şimdi yeşil örtüyle kaplı küçük tepeler yer almıştı. Alfa, 

-Dikkat ettin mi?.. Kısım kısım bitki örtüleri var! sinyallerini göndermiş ve oralara doğru yönelmişlerdi. Evet!. Yanılmamışlardı. Yüzeye yaklaştıkça bitki örtüsü, daha da belirginleşiyordu. Acyuta, kendini tutamamış, aynı sinyalleri durmaksızın iletiyordu. 

-Allahım!.. Dünya insanları, bu kadar büyük bir cezayı hak etmediler!.. 
Bu kadar büyük bir cezayı asla hak etmediler!.. 

Alfa, arkadaşını uyarmak gereğini kavramıştı. Acyuta, yine büyük bir duygusal durum içine giriyordu. 

-Gördüklerimizi böyle değerlendirme Acyuta!.. Dünyamızın “Geleceği” olarak düşün! 

Arkadaşı ise, onun ilettiklerini algılamamış gibiydi. 

-Şuraya bak Alfa!.. Üzerinde doğup büyüdüğümüz Dünyamızda “İnsan” diye bir varlık kalmamış! Oysa biz, o insanların “Tohumlarını”, Uzayın nerele- 


rine kadar taşıdık!.. Varlıklarından haberimiz bile olmayan, hangi gezegenleri 


bulduk.. oralara serptik! Şu dönüşümüze bak! Kendi Dünyamızda bir tek İnsan yok! 

-Evet Acyuta! Şu anda insan türünden bir tek canlı varlık yok! 

-Yok olmuşlar Alfa! Allahım!..Bu nasıl iştir? Hepsi birden yok olmuşlar! 

-Dünya Şuuru Acyuta!.. Dünya Şuuru, kendi geleceğini sürdürebilmek için, böyle bir “İç Patlamaya Gitmek” zorunda kalmış! 

-Dünya Şuuru mu?.. Sen ne diyorsun Allah aşkına? Hansi Şuur?.. Bütün insanları, birden yok etme kararı veren Şuur mu? Oysa ben, şu anda kendi şuurumu kaybetmek üzereyim. Ağlamak istiyorum Alfa!.. Ağlamak!.. Ama ne yazık ki ne ağlayacak gözlerim var! Ne de gözyaşı bezlerim! 

-Acyuta! Unutma ki, biz insanlar, kendi Dünyamızı yok etme yolundaydık. Yalnız, kendi türümüze değil, tüm canlı varlık türlerine “Yaşama Hakkı Bırakmadık”. Son ikiyiz yıl boyunca, büyük bir hızla “Doğayı Kirletme Yarışı”na girmiş gibiydik! Toplantılarda, Seminerlerde, Açık Oturum ve Kongrelerde, parlak söylevler verdik. Çevre Kirlenmesinin yarattığı tehlikeleri anlattık. Bir yandan da çevre kirlenmesini hızlandırmak için, elimizden gelen her şeyi yaptık. Biz yaptık bunları Acyuta biz!.. 

Başka varlıklar değil!.. Biz insanlar yaptık bunu! 

-Dünya Şuuru da bizden intikam aldı! Öyle mi? 

-İntikam değil Acyuta! Ozon tabakası delinmiş; Oksijeni azalmış, deniz ve gölleri kirlenmiş olan Dünya, nefes alamaz bir duruma girmişti.. Kendi bünyesinde “Zorunlu Bir Gelişim”, “Zorunlu Bir Dönüşüm”de bulundu. Hem de pek çok uyarıda bulunduktan sonra. Dünya Şuuru, bize hiç bir uyarıda bulunmaksızın da İnsan türünü yok edebilirdi. Yepyeni bir mikrop türü ortaya çıkar ve bir anda insanların yüzde doksanını yok edebilirdi. Ancak geride kalanlar, aynı fabrikaları işletmeye devam ederler ve çevre kirlenmesi konusundaki umursamazlığı sürdürürlerdi. Ama o zaman Dünya Şuuru tarafından uyarılmamış olurlardı. 

-Uyarılmak mı? 

-Çekirgelerin saldırısı.. Karıncaların hücumu., biz insanlara “Son Uyarı” idi. Ancak, o zaman kavrayabildik, kendi Dünyamıza ne kadar büyük kötülük- 


ler ettiğimizi. 


-Yani sence, “Dünya Şuuru”, kendi yaşantısını sürdürebilmek için mi böyle bir İç Patlamasına gitmek zorunda kaldı? 

-Kendi yaşantısı derken “Tüm Dünya Yüzeyinde Var olan Yaratıkların Yaşantısını” kastediyorsan. Evet! 

-Yani 

-Yani'si şu: Doğal yapının korunabilmesi için, yapacak başka bir şey kalmamıştı. “Dünya Şuuru”, bu nedenle “Böyle Bir Program” uygulayarak, yeni bir dönüşüme geçti! 

-Nasıl bir “Programlama” bu Alfa?.. Bütün “İnsan Türü”nü yok ettikten sonra! 

-Bütün “İnsan Türünü” yok etmedi ki! Onu da “Programlamış” oldu! 

Acyuta, duygusal durumdan bir türlü kurtulamadığından, Alfa'nın kendisine iletmek istediklerini bir türlü kavrayamıyordu. Aynı şeyleri tekrarlayıp duruyordu. 

-Bütün insan türünü yok eden bir programlama! 

-Acyuta! O ilkel gezegende, İnsan Türünü yaşatabilecek Tohumları serptikten sonra, ilkel dev ağaçlar ile diğer ilkel varlıkları yok etmemiz gerektiğini belirttiğim zaman, sen, büyük bir isyan içine girmiştin. Hatırlıyorsun, değil mi? 

-O zaman da çok üzülmüştüm. Doğal programlamayı biz bozmuştuk. 
Şimdi ise daha da çok üzgünüm. 

-O isyan anında, bana neler ilettiklerini, şimdi sana hatırlatayım.. Aynen şunları iletmiştin : “Kötüyüz biz kötü! Kendi Dünyamızı yok ettik! Şimdi de diğer gezegenleri.. Tertemiz bir Dünyamız vardı.. Irmaklarımız gürül gürül akardı.. Denizlerimizde Atalarımız yüzerdi.. Yemyeşildi Dünyamız.. Mahvettik hepsini.. Çekirgeler.. Karıncalar bile isyan etti... 

-Evet!.. Hatırlıyorum. 

-Çekirgeler ve Karıncalar bile isyan etti bize, demiştin değil mi? 

-Evet!. 

-Onlar isyan etmedi Acyuta! Dünya Şuuru, onları böylesine bir davranışa yöneltti!.. 

-Yani sence, “Dünya Şuuru”, onları, böylesine bir biçimde yeniden prog- 


ramladı! Öyle mi? 


-Evet Acyuta!, “Dünya Şuuru” programladı onları . Demin de belirtmeye çalıştığım gibi, eğer isteseydi, yepyeni bir mikrop türü ile, tüm insanların belki de yüzde doksanını yok ederdi. Bilginlerimiz, mikrobun türünü ve antimikrobu üretene kadar, yok etme işlemi çoktan tamamlanırdı. 

-İyi ama Alfa!, şu anda Dünya yüzeyinde bir tek “İnsan” kalmamış! Senin “Dünya Şuuru” dediğin şey, bütün “İnsan Türünü” yok etmiş! Yok!.. Anlamıyor musun? 

Alfa bu kez, ilettiği bilgilerin, arkadaşı tarafından daha iyi kavranılabilmesi için, başka bir hatırlatmada bulunmanın zorunlu olduğunu anlamıştı. 
Ancak, bu durumun Acyuta tarafından, kendiliğinden kavranılmasını istiyordu. Aynı yavaş bilgi akışını sürdürerek karşılık verdi. 

-Tekrar ediyorum Acyuta!.. Dünya Şuuru, İnsan Türünü yok etmedi! Onu da programlamış oldu. 

Acyuta, hiç bir karşılık vermeden duruyordu. Alfa, kendisine bir şeyler anlatmak istiyordu. Ama kendisini, bir türlü o yöne doğru çeviremiyordu. 

-Ne demek istediğini, pek anlayamadım! 

-Dünyadan ayrılacağımız gün, Prof. Murat'ın, her ikimize birden söylediği sözleri hatırlıyor musun? 

-Çok iyi hatırlıyorum. “-Tohumların, hepsini serpmeyin! Bütün tür tohumlardan bir kısmını, beraberinizde getireceksiniz! Onları burada inceleyece$iz!” demişti. 

-Bir daha tekrarlar mısın lütfen? 

-Tohumların, bir kısmını buraya getirin demişti. Oysa inceleme yapabilecek kadar yaşayamayacağını biliyordu. Ama bir kısmının getirilmesini kesin istiyordu. 

-Prof. Murat, neler olabileceğini, çok iyi sezinlemişti Acyuta! Ya da aynı “Programlamanın Gereği Olarak” bunun, böyle olmasını sağlamıştı. 

-Yani.. biz.. şimdi.. beraberimizde getirdiğimiz son tohumları... 

-Evet!.. Kendi Dünyamıza serpecesiz. 

-Kendi Dünyamıza serpeceğiz ha! Kendi Dünyamıza! 

-Hem de her türlü çevre pisliğinden veee.. kirliliğinden temizlenmiş. 


Pırıl pırıl bir Dünya Yüzeyine! 


-Onlar da bu Yepyeni, tertemiz huzur içinde bir Dünyada yaşantılarını sürdürecekler. “Hayat”, yeni baştan başlayacak. “İnsan Türümüz”, hem kendi Dünyasında, hem de “Programlanmış Tohumları” içinden doğup büyüyecek ve gelişecek!.. Alfa.. Alfa!.. Sen bir harikasın!.. Nasıl da düşünemedim ben bunu? 

-O kadar üzgündün ki... Üzüntün, sıhhatle değerlendirme yapabilmeni önlemişti. 

-Beni, ne kadar sevindirdiğini bilemezsin! İnan ki, yeniden Dünyaya gelmiş gibi oldum. Sanki o “Tohumların” her birinin içinden, ben çıkıp doğacakmışım gibi oldum! 

-O halde, zaman kaybetmeden işe koyulalım! Hemen, sıcak bölgelere yönelelim! Önümüzde yeşillik bir bölge var! Önce oradan başlayalım. Sonra da Sevgili ve Tertemiz Dünyamızın, en uygun bölgelerine giderek serpme işini sürdürelim. 

-En son “Tohum” kalıncaya kadar! 

İki Sibernot Disk, yavaşça yükselmişler ve ileride gözüken yeşil bölgeye yönelmişlerdi. Yaklaşınca, yeniden alçalmaya başladılar. Dünyadan götürdükleri tohumları, ilk kez buraya geri gelip bırakmış oldular. Acyuta, yarı mutlulukla 

-Sıhhatle doğun.. Sevgi ile büyüyün ve huzur ile yaşayın! Allah'ım, sen onları koru! 

şeklinde hem temennilerini belirtiyor hem de dualar ediyordu. Bu sinyalleri algılayan, onun dileklerine hemen şunu eklemişti. 

-Dünya Şuurunun, siz “Yeni Türünü” yaşatabilmek için, ne kadar büyük fedakârlıklara katlandığını ve bu nedenle kendi “Şuurunu”, yepyeni bir” Boyut” durumuna getirdiğini de, günün birinde hatırlayın! 

Acaba, hatırlayabilecekler miydi? Bu anda Prof. Murat ile yaptığı son görüş-meyi ve onun son sözlerini hatırladı. 

“-Bu Tohumların, duygusal yönden nasıl gelişebileceğini mi soruyorsun? 
Hemen belirteyim “İnsanlık Duygusuyla”! 

Ne kadar safça yeniden sormuştu. 

-Tam kavrayamadım efendim!.. Ne demek “İnsanlık Duygusuyla”?.. Siz 


onları programlarken böyle bir “İnsanlık Duygusu” da mı ileteceksiniz? 


-Bak yavrum!.. Bu tohumlar, hiç bir Dinsel ya da Filozofik eğitim ile şartlanmadı. Onun yerine, “İnsan Olarak İçerlerinde” zaten var olacak olan “İnsanlık Duygusu ve Sevgisi” ve “Bilimsel Gelişme İsteği”ni, yalnızca “İnsanlık Yolunda Kullanmaları” işlendi. Bu duygu ve bilgilerle programlandı. 

-Hiç bir dinsel eğitim bilmeyecekler mi? 

-Öyle tapınak.. kurban.. ayin yapma.. tapınma.. gibi duyguların hiç birine yer verilmedi. Yalnızca onları meydana getiren “Yaratıcı Gücün Allah olduğu” işlendi. Onun bu “Yaratıcı Gücü”nü “Sevgi” ve “Bilgisiyle kullandığı; “Evren”in de böylece “Var olduğu”; eğitildi. Bu “Tohumlar”dan doğup, büyüyüp, yetişecek olan “Yeni Tür İnsan Çocuklarında”, yalnızca bu bilgi ve duysular yeşermeye başlayacak Onlar, yalnızca bu bilgiler ve duygularla, Yeni Dünya'nın Doğal yapısını koruyup geliştirecekler. Doğayı, güzelleştirmeden başka bir duygu taşımayacaklar. 

Acyuta bir yandan “Tohumları”, uygun yerlere serpiyor, bir yandan da bu ilginç “Programlama”nın son aşamasında, kendilerine nasıl bir görev verilmiş olduğunun, bilincine varmaya çalışıyordu. 

Bu tohumlardan gelişip büyüyecek olan “Yeni Tür İnsan Yavruları”, hiç bir İlah ya da bağnaz yapı durumları düşünülmeksizin, ve insanlar arasında hiç bir ayrıcalık gözetilmeksizin, gelişecekler ve çevrelerine katkıda bulunmaya çalışacaklardı. Demek ki onun “Yeni Evrimi” böyle şekillenecekti. Bunun en küçük örneklerini Yeni Adem ile Eva'da görmemişler miydi. Onları aklina getirince, beyin dalgaları, yine acı ile “-Aaah!.. Zavallı Yavrucaklar” sinyalleriyle dolanmıştı. 

Acyuta artık, altlarındaki Dünya'ya bakmaksızın Alfa'nın belirttiği yönlerde hareket ediyor ve onun işaret ettiği yerlere tohumları serpiyordu. Bir taraftan da durmaksızın düşünüyordu. Demek ki, onlar, yalnızca Yeni Gezegenlere Tohumları Serpmek için gönderilmemişlerdi. Bunun yanında, bir diğer önemli görevleri de bu “Tohumları Kendi Dünyalarına Serpmek” vardı! Prof. 
Murat ve arkadaşları, bu durumu sezinliyorlar ya da çok iyi biliyorlardı ve bu bilinç ile gelecekteki durumları bilerek İki Sibernot Diski prosramlamışlardı! 
Yoksa bütün bu programlamanın üstünde, bir “Dünya Şuurunun Programlama- 


” 


sı” mı vardı? Ve.. onun da üstünde “Dünya Gezegeninin Geleceğinin, Daha 


Üstteki bir Programlayıcı Tarafından Programlanması” mı? 


Bu, ne kadar büyük bir “Boyut Uzanımıydı”? 

Bu programlama, birbiri üstüne konularak “Yaratıcı Güç'e mi uzanıyordu. Bütün bu durumları, şimdi serptikleri tohumlardan çıkacak olan “Yeni İnsan Türleri”, bilebilecek miydi? 

-Nereden bileceklerdi ki?.. 

Onlar için “Tarih” denilen şey, yeni başlayacaktı.. 

Yepyeni ve tertemiz bir Dünyada “Hayat” yeniden harekete geçecekti. 
Onlarla birlikte, tohumlarını serptikleri diğer canlı türleri de! Hem de hepsi “Programlanmış Tohumlarla”. 

-Programlanmış Tohumlar!.. 

Acyuta'nın yanı sıra Alfa da, bu Programla durumunu biraz daha derinlemesine düşünmeye geçmişti. 

-Acyuta! Bu “Programlanmış Tohumlar” konusunu, derinlemesine düşündün mü? 

-Deminden beri, aklım, hep “Programlama” konusunda! 

-Bu Programlanmış Tohumlardan çıkacak ve büyüyecek olan, yeni insan türü, “Tekerleği Bulmasını” bilecek! Hem de ileride Elektronik, Positronik ve Fotonik Sistemlerini harekete geçirebilmek için! Kısaca, her bir tohumdan yeni Ademler yeni Eva'lar doğacaklar!. 

-Ne iletmek istediğini anlıyorum. Yani onların “İç Güdüleri” böyle işleyecek. “Hazırlanmış olan Programa Uygun bir biçimde Evrimleri Sürecek” Çevrelerindeki koşullar nasıl olursa olsun, “Yeni İnsan Türü”, yalnızca bu programlamayı uygulamaya çalışacak. Tıpkı Arıların, çiçeklerden topladığı polenlerle bal peteğini kurup, balını yapması gibi. Konunun derinliğine indikçe, Yaratıcı Güç'ün, “Programlama Sistemi”ne hayranlığım daha da artıyor. 
Demek ki, biz de bu “Programlamaya Uygun” bir biçimde “Hazırlandık”! 

-Ya da “Hazırlandırıldık”!.. Unutma ki, “Dünya Şuuru” da, kendi hazırladığı ya da bir diğer değişle, kendisi için hazırlanmış olan programa uygun bir “Evrim Gösteriyor.! Bu düşünceyi uzatırsan, nerelere kadar gidiyor?.. 

-Ben sana hemen söyleyeyim. Güneşe, oradan “Güneş Sistemleri”ne, oradan “Galaksilere” ve oradan da “Galaktik Kümelere” kadar gidiyor! 


Alfa, arkadaşının ilettiklerini tamamlayıvermişti. 


-Ve.. bu.. böylece.. “En Büyük Programcıya” dek uzanıyor! Haydi Acyuta! Biz de bu “Programlamaya” uygun olarak görevimizi yapalım. 

Yeni Dünya'nın öbür yüzüne yönelmişlerdi. Eski Dünyalarının çehresi, o kadar değişmişti ki!.. Artık, birbirlerine, “Burası eskiden neresiydi?” diye sormuyorlardı bile. Yalnızca yeşil bitki örtüsü arıyorlardı. Nerede biraz yeşillik görürlerse, hemen serpme işine girişiyorlardı. Tam on iki saat boyunca, durmaksızın aydınlık yüzeyde dolanmışlar ve uygun yerlere, tohumları serpme işlemini sürdürmüşlerdi. Bu süre içinde, Dünya, karanlık yüzeyini, aydınlı-Sa çıkarmaya başlamıştı. Bu kez Sibernotlar, aydınlanmakta olan yüzeydeki yeşillik bölgeleri aramaya başlamışlardı. Bu arada Okyanuslara da bakteri tohumları, çeşitli balık türleri ve yosun tohumlarını bırakmışlardı. Okyanusun içinden fırlamış genç adalar üzerinde, bazı volkanik dağlar gözüküyordu. Bunların, bir kaç tanesinden hâlâ dumanlar yükselmekteydi. O bölgelere fazla yaklaşmamışlar ve başka bölgelere yönelmişlerdi. Acyuta, bir türlü kavrayamadığı bir duygunun, bütün beynini kapladığını hissediyordu. Hissetmek degil, yaşıyordu sanki. İkinci bir duygu ise onu durmaksızın yönlendiriyordu. 

Bir an önce “Tohumları Serpme Görevini Yerine Getirmek”. 

Bu arada, bir önceki duygu, yine öne çıkıveriyordu. Sanki o Uzay karanğında yaşadığı Yalnızlık Felsefesini kurmaya başladığı anı, yeniden yaşıyor gibi olmuş, bu felsefeyi, bir daha örmeye başlamıştı. Yoksa bu duygu da “Aynı Programlama”nın bir “Gereği” miydi? 

“Yaratma İşlemi” ve “Programlama”! 

Aralarında ne fark vardı? 

Yaratma işlemi, Progsramlamadan başka bir şey miydi sanki? 

Programlama!.. 

Evet!.. En küçük “Bilgi Birimleri” olan, “Nöronlar” ve “Hücreler” bile programlanmış değiller miydi? Bu Programlamaya uygun olarak Nöronlar, birbirlerinden aldıkları “Bilgileri”, diğerlerine iletmiyorlar mıydı? Aynı Programlama gereği, bu en küçük canlı varlık “Hücre” içinde Nükleik Asitler, oluşmuyor muydu? Ve.. bu Nükleik Asitler, taşıdıkları Bilgiyi türden türe ileterek, aynı “Gen”in varlığını sürdürmesini sağlamıyorlar mıydı? Demek ki, “Gen”, daha var olmadan önce “Programlaması” oluşuyordu!.. 


Yaratıcı Güç'ün, en büyük ustalığı, “Programlama” değil de, neydi? 


Aynı Yaratıcı Güç'ün, bir “Eseri” ve “Parçası” olan “İnsan”, şimdi kendisi, “Prosramlama İşine Girişmekle”, çok daha önceden saptanmış olan belirli bir programlamayı, uygulamaktan başka bir şey mi yapıyordu? 

İnsan, kendi türünün devam edebilmesi için, bütün duyularını ve algılarını kullanarak “Yeni Bir Programlama” işine girişirken, aynı “Program Halkalarını” sürdürmekten başka bir şey yapmıyordu ki! 

Yoksa “Kader” adı verilen şey, bu muydu?.. 

Yooo!.. Olamazdı! İnsan adı verilen bu varlık, “Yaratıcı Güç”ün, “Programlama İşlemi”nin içinde yer alıyorsa, bu duruma başka bir ad verilmesi gerekmez miydi? “Bu Yaratıcı Güç”, Evrenin, içinde mi, yoksa dışında mıydı? 

“Varoluş” ise, Evrenin içinden iletilen “Bilgiler”den oluşmuyor muydu? 

Bu düşünceler içinde beyin dalgaları kıvrımlar yaparken, birden nasıl 


olduysa, aklına, terkedilmiş gezegende yazılı olan 


AOUMIİ KAA IYNNN 


Gelivermişti 


BİLGİNİN KENDİSİDİR AOUMM 

YUMAĞI KAA 

AÇILIRKEN KAPANIR 

AOUMM KAA IYNNN AOUMM KAA IYNNN 


Acyuta, bir anda çok rahatlamış gibi olmuştu. 

Ancak, öylesine garip bir duygu idi ki bu! Bulmacayı çözdüğünü sanan küçük bir çocuğun, çıkış noktası yerine, yeniden başlangıç noktasına varması gibiydi. Eğer, Prof. Murat, şu anda karşısında olsa ve ona neler duyduğunu sorsaydı, Acyuta'nın verebileceği karşılık, 

“-Beynimdeki bütün dalgalar, yay gibi açılıp kapanıyor.”dan, başka bir şey olmayacaktı.. 

Düşündükçe yoruluyor, yoruldukça daha da düşünmek istiyordu. 

“Dünya Şuuru”nun, yepyeni bir uyarımla, “Yeni Bir Evrime Dönüşmesi”! 
Ve., bu “Dönüşme” içinde, insan türünün devamı için, “Yeni Bir Programla- 


manın Hazırlanması”! 


Hem de çok kısa bir süre kala! 

Bu nasıl bir “Boyut Yapısı” idi böyle? 

Birden, Sibernot yapılarını sürdüren kendi enerji kaynakları aklına geldi. 
Petek Gözlerini, Oksijen, Kan, Serum, Vitamin ve Protein depolarına yöneltti ve ne miktar kaldıklarını kontrol etti. 

Dünya Zamanına göre, tam on altı aylık kalmıştı! 

Halen Dünya yüzeyinde olduklarına göre, burada daha on altı aylık bir “Yaşam Süreçleri” kalmıştı. 

On altı ay!.. 

Bu süre sonunda, yaşamlarını sağlayacak olan, Oksijen, Kan, Serum, Vitamin ve Proteinleri, onlara kim sağlayabilecekti? Geride, ne Prof. Murat kalmıştı, ne de laboratuvarda çalışan Uzman ve Teknisyenleri!.. Gerçi, Dünyanın yeni yüzeyi, tertemiz oksijen ile doluydu. Fakat Sibernotların yaşayabilmeleri için, bu Oksijenin, diğer serum, kan ve proteinlerin, onların Sibernot Disklerine özel aygıtlarla yerleştirilmesi gerekliydi. Bu işlemleri yapacak, hiç bir teknisyen kalmamıştı ki Dünya yüzeyinde! 

On altı aylık ha! diye düşündü kendi kendine. 

Dünya zamanına göre on altı aylık bir süre!.. Alfa ile birlikte yeniden Uzaya açılmak isteseler, herhalde birinci Güneş Sistemi'ne varmadan bütün yakıtlarını ve enerji stoklarını, tüketmiş olacaklardı. O zaman, Uzay içinde hızla yol alan iki “Ölü Sibernot”tan başka bir şey olmayacaklardı. 

Bu kez aklına “Var olmak” fikri gelmişti. 

Bu fikri “Uzun Zaman Yaşamak” ile “Çok Zamanlı Kısa Süre Yaşamak” fikirleri kovalamıştı. 

Hangisi daha önemliydi? 

Uzun zaman yaşamak mı? 

Yoksa çok zamanlı kısa süre yaşamak mı? 

Alfa ile yolculuklarına başladıklarından bu yana, “Kısa Süre” içinde “Çok Zamanlar” yaşamışlardı. Hem de “Ayrı Koordinat Zamanlan” içinde!.. Onlara, bir kaç yıllık gibi gelen bu süre içinde, Dünya Zamanından tam 34 yıl geçi- vermişti!.. 

Daha fazla “Yaşamak” ya da “Var olmak”!.. Ne için?... 


Hangi amaçla?.. Hangi görevi yerine getirmek için?.. 


İşte, Disklerinde kalan son tohumları da serpiyorlardı. 
Sonra?.. 
Yapacak başkaca şeyleri kalıyor muydu?.. 


Aklına yeniden, terkedilmiş gezegendeki anlam dolu yazılar gelmişti. 


KAPLADIĞIN YERİN KENDİSİDİR ZYNNN 


Acyuta, bu kez, beyin dalgalarında acayip bir koşuşturma., telaşla dolanma gibi garip dalgalar hissetmişti. Sanki, beyninin içinde bir şeyler çırpınıyor, telaşlı akışlarına rağmen, huzur veren simgelerle, 

“-Haydi!.. Katılın artık!...” 

dercesine bilgiler iletiyordu. 

Birden toparlayıvermişti kendini. 

-Yoksa, bu da “Aynı Programlamanın” bir gereği miydi? 

Bu düşüncelerini o kadar kuvvetle vurgulamıştı ki, aynı anda Tele Haberleşmeyi açmış olan Alfa, hepsini, hem de tüm ayrıntılarıyla algılamıştı. 

-Acyuta!.. Bu “Programlama” konusunda, seninle aynı şeyleri düşünüyorum. Ancak, konuya girmeden önce, Disklerimizde kalan son tohumları da uygun yerlere serpelim. Olmaz mı? 

sinyallerini iletince Acyuta, çok şaşırmıştı. Demek ki, Alfa, bütün bu düşüncelerini aynen algılamış, ancak hiç bir karşılık vermemişti. Hiç bir sinyal göndermeden Alfa'nın belirttiği yere yöneldi. Kendisini, artık bir "Otomat” gibi hissediyordu. Şu anda yapmaları gereken tek bir şey vardı. O da Disklerinde kalan son tohumları da uygun yerlere serpmek! Yine, kocaman bir Okyanus üzerinden uçuyorlardı. Bu anda Alfa'nın ilettiği yeni sinyaller gelmişti. 

-Acyuta!.. Son balık ve kurtçuk tohumlarını serpiyorum! 

-Benimkiler de tamam! 

Depolarında kalan son tohumları da Okyanusa serpmişlerdi. 

Bakteriler, kurtçuklar, yosun ve balık tohumları, belirli bir süre sonra, bu Yeni Okyanus içinde hızla gelişip çoğalmaya başlayacaklardı. Bu gelişme sona erince de Okyanus içindeki Evrim, Balıklardan Yunuslara ve Balinalara 


dek uzanacaktı. Karada, yeşil bitkiler üzerine serptikleri tohumlar ise aynı 


tarihsel evrim süreçleri içinde “Canlılar”ın “Doğumları”nı sağlayacaklardı. 
Koyun, İnek, Keçi, At, Sincap, Kedi, Köpek vb. diğer canlı türleriyle birlikte “İnsan Türü” de ortaya çıkacak ve Programlanmış Bilgilere uygun olarak, Yeni Dünya yüzeyine uyumunu sağlayacaktı. 

Tohumların hepsini serptikleri halde, hiç bir bilgi iletmeksizin, rastgele uçuşlarını sürdürüyorlardı. Sessizliği bozan, yine Acyuta olmuştu. 

-Alfa!.. Bana iletmek isteyeceğin bir şeyler var mıydı?.. 

-Evet!.. Senin duygularını ve düşüncelerinin hepsini, Tele Haberleşme açık olduğu için, tüm ayrıntılarına dek, algıladığımı bildirmek isterim! 

-Yani!.. 

-Aynen katıldığımı belirtmek istiyorum. 

Acyuta, birden çok rahatlamıştı. Yine de tereddütle sormuştu. 

-Kaç aylık ömrümüz kaldığını biliyor musun? 

-On altı ay!.. Daha az ya da daha çok!.. Ne fark eder?.. 

Alfa, gerçekten Acyuta'nın beyninin içinden geçen bütün dalgaları aynen algılamıştı. O da, yine o kendisine özgü bilgi iletme biçimiyle, karşılıklarını kestirmeden iletiyordu. Bu kısa açıklamalarından, kader arkadaşına, onunla birlikte her şeyi paylaşmaya hazır olduğunu açıkça belirtiyordu. Acyuta'nın beyninde telaşla dolanan bilgi kıvrımları yerini, sanki şimdi Huzur Dalgalarına bırakmıştı. Bu rahatlık içinde arkadaşına sormuştu. 

-Görevimizi yerine getirebildik mi? 

-Yapabileceğimiz her şeyi yaptık Acyuta! 

Bu karşılığı alan Acyuta, bir an, hiç bir bilgi iletmeksizin kala kalmıştı. 
Bu kez sessizliği bozan Alfa olmuştu. 

-Acyuta!.. İleteceğin bilgileri bekliyorum! 

Acyuta, hâlâ bir şeyler iletememenin boşluğu içindeydi. Sibernot Diskler, yeni Dünya yüzeyinde uçuşlarını sürdürüyorlardı. Petek Gözleri, önce aşağıya yeni kıtaların genç dağlarına çevirmişti. Sonra da gökyüzüne, tertemiz oksijenle dolan maviliklerine. Petek gözlerinden gelen huzur verici sinyallerden sonra yavaş yavaş, 

-Sevgili ..Kader.. arkadaşım., benim! 

diyebilmişti. Karşılık ise hemen gelmişti. 


-Evet Acyuta!.. 


-Vedalaşma vakti gelmedi mi? 

-Hayır Acyuta!.. Vedalaşmayacağız!.. Çünkü, yine birlikte olacağız! 

Alfa'nın, bu kısa mesajları, Acyuta'nın, beyninin içinden geçen bütün duyguların, algılandığını gösterdiğinden, Bu kez, daha cesur davranmayı yeğlemişti. 

-Alfa!.. 

-Evet Acyuta!.. 

-Şifre çözüm aygıtını, birlikte açmamızı önerecektim. 

-Ben hazırladım bile! 

-Alfal.. Aoummkaa.... Pramu.... Zynnn 

-Aynen!.. Sevgili Kader arkadaşım!.. Aynen!.. 

İkisi de aynı anda Takiçiro Şifre Çözüm Aysıtından, “Ses Bandını” harekete geçirmesi sinyalini iletmişlerdi. Alfa, bu kez, ses düğmesini, sonuna ka- 


dar açmıştı. 


AOUMMKAA 
DÖNEREK OLUŞTU AOUMMKAA 


Vınlama gibi bir ses, ikisinin de beyninin içinde dolanmaya başlamıştı. 
Flüt sesine sanki viyolalar, fagotlar ve obualar eşlik ediyor.. vınlamayı perde perde yükseltiyordu. Yükseldikçe de beyinlerinde “Bilgi” olarak neler depo edilmiş ise, hepsini siliyor gibiydi! Sanki sözleşmişler gibi, ikisi de aynı anda 

-Allah'ım!.. 

sinyallerini iletirken, Ses Bandı, yüksek ses çıkaran devirleriyle dönme- 


sini sürdürüyordu. 


UÇLARI MERKEZİNDE PRA 


Sibernotların beyinlerinin içine, Evrendeki bütün partiküller, sanki hızla 


yağıyordu. Yamak da değildi bu! Adeta, hızla doluyordu! 


MERKEZİ EN UÇTA PRAMU 


Beyin dalgalarıyla birlikte, Disklerin de titreşimlerle sarsılmaya başladı-Sını algılamışlardı. Bir anda, son kalan Disk Koruyucu Kabuklarının da param parça olup dağıldığını hissedebilmişlerdi. Sarsıntı, gitgide daha da artmış ve tüm Sibernot Diskleri sarmıştı. Takiçiro Şifre Çözüm Aygıtı, son kez, ses ban- 


dındaki melodiyi iletebilmişti. 


KAPLADIĞIN YERİN KENDİSİDİR ZYNNN 
AOUMMKAA PRAMU ZYNNN AOUMMKAA PRAMU ZYNNN 


Bu titreşimler içinde yankılanan melodiyle, Alfa ve Acyuta, Sibernot Disklerinin de “Beyin Dalgalarıyla” birlikte, şimşek çakması gibi parlayıp boşluğa dağıldığını ve tüm çevreye yayıldığını algılayabilmişler ve aynı anda, son kez, 

-Allah'ım!.. 

diyebilmişlerdi. 

Toz bulutu, yavaş yavaş toplanıp kümeleşmişti... Bir süre sonra yeniden açıldı.. .inceldi.. .inceldi.. .inceldi ve yavaşça aşağılara doğru inmeye başladı... 

Dolu dolu yağmur olmuştu sanki!.. Yeni Dünyanın, yepyeni çıplak dağla- 


rına yağıyor., yağıyor.. ve yağıyordu.. Hem de kovalarla dökülürcesine. 


AOUMMKA PRAMU ZYNNN 


